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Merhaba, 

Yeni bir sayımızla yeniden bir aradayız. Aylık periyodu son sayımızı Nisan ayında yayınlamıştık. O sayımızda dergimizin yayın formatım değiştirdiğimizi, aylık olarak yayınlanan son sayı olduğunu, ondan sonra dergimizin üç aylık periyotlarla yayınlanacağının duyurusunu yapmıştık. Bu sayımız bu format çerçevesinde hazırlandı. 

Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları mücadelemiz açısından önemli gelişmelerin yaşandığı aylar oldu. Yerel seçimlerin ortaya çıkardığı gelişmeler, halkımızın iradesinin seçim sonucunda çözüm doğrultusunda açığa çıkması Türk Devleti'nin çözümsüzlükte ısrar eden yaklaşımlarını zorlamış, halkımızın inisiyatifi ele geçirmesini sağlamıştır. Yaşanan gelişmeler sorunu demokratik siyasal yöntemlerle çözmenin koşullarının olgunlaştığını, bunun yolunun açılması gerektiğini göstermiştir. Partimiz ortaya çıkan bu gelişmelerden hareketle 13 Nisan'da, 1 Haziran'a kadar sürecek olan eylemsizlik kararını uygulamaya sokmuştur. Sonrasında da çatışmasızlık ortamının sürekliliği açısından nelerin yapılması gerektiğini bir deklarasyonla kamuoyuna açıklamıştır. Deklarasyonda partimiz üzerine düşenleri yapma taahhüdünde bulunurken, devletin yapması gerekenleri de açıklamıştır. Esas olarak da bu sürecin inisiyatifini Önderlik üstlenmiştir. Önderlik yaptığı açıklamalarda çözüm için bir yol haritası geliştireceğini, bunun için de partimiz dahil herkesimden düşüncelerini kendisine ulaştırmasını istemiştir. Önderliğin Ağustos ayı içerisinde açıklayacağını belirttiği yol haritası, Türk Devleti tarafından yeterli bir karşılık bulmayacak olsa da, sorunun çözümü açısından çok önemli bir süreci başlatacaktır. Hemen belirtmek gerekir ki, bu gelişmelerden sonra da demokratik-siyasal çözüm yöntemleri devreye sokulmazsa, savaş kaçınılmaz olarak gelişecektir. 

Mayıs ayı şehitler ayıdır. Haki KARER’le başlayan partimizin şahadet gerçeğiyle tanışması son şehitlerimizden Rızgar arkadaşla birlikte on binleri aştı. 1 Haziran Atılımı sonrasında yaşanan şahadetler, ilk şehitlerimizin izinde yürünerek gerçekleşti ve varlığı-yokluğu tartışılan Kürt halkına kan-can verdi. Haziran ayının büyük eylemcisi Zilan, Önderliğe ve halka bağlığın nasıl olması gerektiğini gösterdi. 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu eylemcileri ise, yaşama ne kadar bağlı olduklarının yanı sıra, parti ve inançları uğruna yaşamaları, canları dahil her şeylerini vermelerine rağmen kendilerini halka borçlu hissetmeleri PKK'lilerin temel karakterlerinin neler olduğunu inkara gelmez bir biçimde gösterdiler. Halkımızı var eden bu ayların büyük devrimcilerini saygı ve minnetle anıyoruz. 

Bu sayımızda, Abbas arkadaşın 1 Haziran Atılımı'nın 5. yıldönümüne ve siyasal sürece ilişkin yaptığı değerlendirmeyi; Karasu arkadaşın 14 Temmuz'un 27. yıldönümüne ilişkin yaptığı değerlendirmeyi; Cuma arkadaşın kadro sorunlarına ve ölçülerinin neler olması gerektiğine ilişkin değerlendirmesini yayınlıyoruz. Ayrıca dergimizin sayfalarında Hakikatleri Araştırma Komisyonları'nm Kuruluş ve işleyişlerine ilişkin bir incelemeyi; yıldönümü vesilesiyle Lozan Konferansının güncellenmesine yönelik bir değerlendirmeyi; devletçi sistemin zihni örgüsünü inceleyen bir değerlendirme yazısını okuyabilirsiniz. 

Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle... 
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PKK FELSEFESİ VAR OLANLA YETİNMEMEK HEP DAHA FAZLASINI DÜŞÜNMEK VE BAŞARMAKTIR 

Abdullah ÖCALAN ^ 



Tabii büyük konuşmak, büyük dinleyici ve öğrenci olmaya bağlıdır. Öğrencilerin dinleme ve anlama gücü zayıf oldukça, bizim de konuşmamız ya fazla anlam ifade etmez, ya da değerinden çok şey kaybeder. 
Aramızda bir de bu sorun var. 

Partinin yürüttüğü eylem çok büyük, fakat bunu anlayanlar çok küçük veya anlamak ve savaşmak durumunda olanlar adeta cücedir. Tabii burada suç kişinin değildir. 
Bu, temelini ulusal ve toplumsal gerçeklikte bulur. Özellikle aile gerçekliğinde bulur. 
Bu sizi öyle iddiasız ve anlamsız kılmıştır ki, bizim bütün yüklenmelerimiz de fazla sonuç vermiyor. Mesele iyi niyetli olup olmamak değildir; mesele savaşa cesaret etmek ve her şeyini sunmak da değildir. Mesele büyük yaratmak, büyük kavramak ve var olanı beğenmeden sürekli daha fazlasını düşünmek, istemek ve gerçekleştirmektir. 

Bizde kesin devrim böyle olursa başarıya gider. Yoksa sizin var olanla yetinme anlayışınızın, bütün içtenliğinize ve fedakâr¬ 


lığınıza rağmen, kötü bir başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdır. Kendini yaratan eylem adamı olmayışınız büyük talihsizliğiniz ve zavallılığınızda. İnsan size baktıkça üzülüyor. Sizdeki iddia zayıflığı ve çaresizlik bas bas adeta bağırıyor; "Ben bu kadarım, benden fazla umutlu olmayın" diyor. Bütün bunlarda da çok iyi niyetli olmanız işi daha da trajik kılıyor, acınası hale getiriyor. Örneğin sizler benimle heyecan duyabilirsiniz; düşünceniz, umutlarınız ve ruhunuzda hayat bulma gerçekleşebilir. Ama binlerceniz karşımda olduğu halde, ben büyük heyecan duyamıyorum. Çünkü buna yol açacak bir iddianız, hırsınız ve eyleminiz yoktur. Bu da tabii benim trajedimdir. Zorlanmam büyük, acılı yaşamım diyelim, kendi kendimle yetinmek zorundayım. Kendimi çare sahibi kılmak, kendimi idare etmek zorundayım. Yalnız düşmanla değil, kendimle de savaşı başarıyla vermek durumundayım. 

Siz savaşı ne sanıyorsunuz? Gerçekten savaşın yanından bile geçemiyorsunuz ve bu da büyük bir üzüntü kaynağıdır. Durumunuzu benim on yaşımdaki halimle kıyaslıyorum; sizi daha da hareketsiz, arayışsız, heyecansız, arzusuz görüyorum. Tabii bunun sırrını çözmeliyiz. Bu bir kader değildir. Sizi bu hale getiren her şeyden hesap da sormalıyız. Gerçeğinize bakmaktan çok korktuğunuzu görüyorum. O kadar içeriksiz, o kadar silik, bitik ve verimsiz bir konumdasınız ki, kendinize bakmaya güç getiremiyorsunuz. Bunun üzeri yalanlarla örtülmüştür. Dikkat ederseniz toplumsal felsefeniz -umarım felsefe dersini gerçekçi işlersiniz- şudur: Kendini olduğundan farklı göstermek, hatta gerçeklikle çok ters bir söylem içinde yaşamak! Evet, bu sizde en temel 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felsefi özelliktir. Bizde felsefe eşittir, 'kendini farklı göstermeyi becer' oluyor. Bu talihsiz ve çok tehlikeli bir felsefedir. Aslında buna felsefesizlik de denilebilir; güçlü bir yaşam yaklaşımı olmayan, dünyaya bakış açısından yoksun olmak da denilebilir. 

Sizleri etkilemek isterken her zaman kendimi sorgularım. Ben bu dünyada niçin varım? Ben neye dayanarak var olmalıyım? 
Benim varlık nedenlerim nedir? Beni var olmaya, kendimi kabul etmeye iten etkenler nedir? Ve ayrıca beni çok gereksiz kılan etkenler nelerdir? Bunları düşünmeden yaşamam mümkün değildir. Ama kendinizi düşünün; varlık nedenlerinizin çoktan bir inkârı içindesiniz. Sorgulamadan kaçındığınız gibi, yalanla, kandırmayla, gafletle örtbas etmeyi de bir yaşam felsefesi olarak ele alıyorsunuz. Siz temelde belki de sağlam bir felsefe anlayışından yoksun olduğunuz için kaybettiniz. Size dayatılan felsefe anlayışı fazlasıyla ataerkildir ki, bizde bu tamamen toplumsal düşüşün kaynağıdır. Yine yabancı hâkimiyetlerin her türlü köleleştirici etkisi altındaki boyun eğmeci kişiliktir. Bu da silikleşmenin ve yaratıcılıktan tamamen kopmanın bir anlayış temelidir. İstediğiniz kadar çalışın, bir köleden daha beter durumda kalmanız kesinlikle kaçınılmazdır. 

Siz özgürlüğe temel bakış açınızı temelden kaybetmişsiniz. Adeta felsefesiz büyütülmüşsünüz veya felsefeniz düşmanın felsefesidir. Açıkça söylemeliyim ki, benim en büyük eylemim, daha kendimi tanır tanımaz, bu insan özüne en tehlikeli yaklaşıma karşı gösterdiğim tepkidir. Ve hatırımdadır: Çocuklarla ilişkilerimde, aile ile ve giderek köy toplumuyla çelişkiyi hemen yakaladım. Ben bunlar gibi olmamalıyım ve farkımı ortaya koymalıyım diye başladım. Herkes ailesinin, anasının, babasının yiğit evladı olmaya çalışırken, ben ona büyük tepkinin gerekli olduğuna inandım. Herkes diğerleriyle iyi geçinmeye, ataerkil ve çok düzenvari olmaya özenirken, ben büyük sorgulamaya giriştim. Biz bu temelde kendimizi var etmeye 


çalışırken, siz ise tersinden, düzen ne istiyorsa, ataerkil toplum ne istediyse ona kendinizi yatırdınız. 

Sonuç, işte bugün sizlerle savaştığımız kişilik, partileşmeye gelmeyen, ordulaşmaya gelmeyen, zafere gelmeyen, yaşama gelmeyen, güzelliğe gelmeyen kişilik oluyor; bunun büyük çekişme, çelişki ve kördüğüm haline gelmesi oluyor. Çok büyük kusurlarınız olmasaydı, zaten savaş ve toplumsal gerçekliğinizde bu büyük zayıflıklar yaşanmazdı. Sağlam kişilikleriniz olsaydı, bu kadar acınacak bir halde kalır mıydınız? 
Parti işleri, mücadele işleri bu kadar hatalarla dolu geçer miydi? Ve en tuhafı da kendinizi olduğu gibi kabul ediyorsunuz. Ben bütün bu büyük savaşıma rağmen halen kendimi beğenmediğim gibi, kendimi nasıl başarılı kılacağıma dair de derin bir arayış içindeyim. Ama siz burnunuzdan kıl bile aldırmıyorsunuz. 

Ne olacak? Bu beğeni düzeyi ile olsa olsa, hani o eski İslamiyet karşısındaki, en büyük devrim karşısındaki puta tapıcılıktan, iyi birer küçük put tapıcılarmdan öteye gidemezsininiz. Size göre savaş meydanına giriş yapmışsınız, ama bana göre daha er meydanına çıkma cesaretini bile, hatta onun inancını, onun ilk sözcüklerini bile ağzınıza alamazsınız. Düşündükçe bu insanlara nasıl yol çizmek ve yürütmek gerekir diye üzülüyorum. Çünkü yaşamı ayakta kaybediyorlar. Bu konuda bazı çirkinlikleriyle, zavallılıklarıyla, başarısızlıklarıyla kaybediyorlar. 

Dıştan dürtmeyle, zorlama ve teşvikle güçlü kişilik ortaya çıkmaz. Düşüncesinde büyük uğraşı olmayan, ruhunda büyük sıkıntılar ve öfkeleri olmayan, gözünü büyük hedeflere dikmeyen, dıştan hiçbir itme veya menfaatle gelişme yoluna koyulamaz. Unutmayın ki, sizinle her an tüm ilerleme etkenlerimiz böyle basit, dıştan itme veya teşviklerle oluyor. Kesinlikle bu temelde klasik bir ücretliden öteye bir emekçi de olsanız, patron da olsanız, kişiliğinizde ondan ötesi gelişmez. 
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Felsefeyi tartışıyorsanız, keşke tartışayı bilseniz diyorum. Siz anlayışta kendinizi zincirlemişsiniz. Bütün ömür boyu, yüzyıl da sürse, iki katını ilave edelim, bu felsefe kördüğümüyle, bu yaşam anlayışınızla kesinlikle fazla umutlu olamıyorum. Sizi ne kadar etkilemeye çalışıyorum. Sonuç, bu felsefe kördüğümü nedeniyle en değerli çalışmaları bile anlamsızlaştırmaktan öteye gidilemiyor. Tabii bunun önemli bir özelliği de çok bencil olmasıdır. Bu keyfiyetçilik, becitlik, yine kendine sevdalılık olayı altında yatan felsefe en azı isteme, en güçsüzü isteme, en kuvvetten düşmüşü, tabii sonuçta en başarısızı peşinen kabullenmedir. En değme kişiniz, örneğin bir parti yetkisi kaptı mı, işte bu söylediğim bakış açısı nedeniyle kısa sürede düşürmekten öteye gidemiyor. 

PKK yetkisinde, PKK gerçeğinde aslında felsefi bir temel vardır. Ne kadar inkâr edilse ve gereklerine ulaşmasanız da, oldukça büyük bir çabayla egemen kılmaya çalıştığımız bir felsefi bakış açısı ve ona göre şekillendirme vardır. Ama buna, işte onun yetkisine, onun sorumluluğuna kendilerini dahil edenler, temelde felsefi uyumları olmadığı için, söylediğim anlamda -daha doğrusu bencillik de diyebiliriz- içeriği olmayan bir bencillikle kendini dayattığı için, kısa sürede parti aşınması ortaya çıkıyor. Parti öncülüğünün yitirilmesi yaşanıyor. 

Flâlbuki PKK'de temel bir anlayış felsefesi vardır. Onunla bu kadar bencil kendini dayatırsan, daha düşmanın tek bir ilerlemesi olmadan kaybedersin. Bu felsefeyle ancak kaleyi içten düşman adına fethetme gerçekleşebilir. Sonu derinden anlayabilirsiniz: Artık bu kişilik felsefesi ile toplumumuza egemen olan, en iyi objektif ajanlık yapılabilir. Dikkat edelim, bizim toplumumuz düşmanın günlük kuşatmaları altında kaybetmiyor. Onun ruhuna, onun beynine ekilen bu sözde yaşam anlayışı yenilgisinin de, kaybetmesinin de en temel nedenidir. Bizim toplumumuz sadece fethedilmiş değildir; lime lime edilmiş, çok az dayanak noktalan kalmıştır. 


Acaba gerçekten parti felsefemizi anlayacak gücünüz var mı? Bu çok önemlidir ve bu çok büyük bir sorundur. Felsefeye yaklaşım deyip geçmeyin, önce savaşı burada vermelisiniz. Ben halen hatırlıyorum, ciddi bir felsefi eğitimim yoktu. Bölük pörçük bazı felsefi bilgilerle uğraşıyordum, yine öyle fazla dini bilgilerim de yoktu. Ama bazı etkilenmeleri yaşıyordum. Bir ara öyle oldu ki, artık kendimi zor ayakta tutabildim. Büyük bir güvensizlik, kuşkuculuk öyle içimi kemirdi ki, kimsenin beni ayakta tutacak hali de yoktu. Kime güveneyim, neye dayanarak yaşayayım diye bittim, adeta gittim. 

Benim felsefeyi arayış yıllarım son derece sancılıydı. Dediğim gibi hem anlama gücüm zayıftı, hem de ne kadar incelemeye çalışsam da kültür seviyem elvermiyordu. O zaman sosyalizme sınırlı bir ilgi duyduğum¬ da tabii ki arayış yetmiyordu. Sadece felsefeyi anlamak için felsefeyi okumak yetmez. 
Bunun çok yönlü pratik bir yaşamla ilgisi vardır. Pratik yaşamın kendisi zaten seni felsefeye götürebilir. Ya olumlu ya olumsuz, ya özgürlük ya kölelik felsefesine götürür. 
Öyle sanıyorum ki, sizin bir felsefi savaşınız olmamıştır. Daha doğrusu, mevcut egemen düzenin hiç farkına varmaksızın ne verilmişse onu benimseme gibi, belki de eski dönem köleliklerden daha tehlikeli bir bakış açısı altında şekillenmişsiniz. Dolayısıyla bir özgürlük felsefesine ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu size tamamen başından kaybettiren bir anlayıştır. Şimdi neden büyük düşünce tartışması olmuyor? Halen içinizde ne siyasi, ne askeri, ne felsefi temeli olmadığı için, temel dünyaya bakış açılarınızda kendini tatmin eden bakış açısı oturmadığı için politikayı ve askeri bilimi hiç anlayamazsınız, anlamanız da son derece kuru bilgilerden öteye gidemez. 

Benim mevcut askeri ve siyasi gelişmelere önderlik etmem bile felsefi gerçekliğimle yakından bağlıdır. Temel felsefi anlayışım olmadan, ben bu kadar ağır askeri ve siyasi sorunların çözümünü üstlenemem, bu 






savaşı yürütemem. Ama sizde ise tam tersi, düşünce adına, felsefe adına aşınma da demeyeyim, felsefe var olmayan bir durumdur. 
Hatta parti bir takım düşünceleri dayatsa, ondan da kaçınmayı ve böylelikle sözde eylem adamı olmayı seçiyorsunuz. Kişi ne kadar düşünceden kopuksa, o kadar işte pratikçi olur yaklaşımı içindesiniz ve birçok tehlikeli yaklaşım içinde kendinizi kabul etmeniz söz konusudur. Dikkat edilirse, her büyük devrimde çok büyük düşünce çatışmaları vardır, din çatışmaları vardır, mezhep çatışmaları vardır. Bunlar anlayış çatışmalarıdır. Anlayışı temelinde güçlü savaşım veremeyen, daha sonraki süreçte de güçlü olmaz ve başarılı da olamaz. 


Aslında felsefe dersi ile kesinlikle şunu kanıtlamaya çalışacağız: Bugün askeri ve siyasi sorunlara güçlü yaklaşmayışmız, büyük tartışmayışınız, dolayısıyla toplantıları bile gerçekleştiremeyişiniz felsefi temelden yoksunluğunuzla bağlantılıdır. 


Aslında felsefe dersi ile kesinlikle şunu kanıtlamaya çalışacağız: Bugün askeri ve siyasi sorunlara güçlü yaklaşmayışmız, büyük tartışmayışınız, dolayısıyla toplantıları bile gerçekleştiremeyişiniz felsefi temelden yoksunluğunuzla bağlantılıdır. Bu halinizle atacağınız her pratik adım tıkanmaktan ve körelmekten öteye sonuç vermez. Dolayısıyla çözüm yolu, bu kölelik felsefesini söküp atmak kadar, doğru temel de dünyaya bakış açısına ulaşmaktan geçiyor. Bunu kaba, işte felsefenin şu temel ilkeleri biçiminde söylemiyorum. Felsefe, özellikle klasiktir, G. Politzer'in kitabında anlatılmıştır, okudum, ama bazı bilgilerdi. Fakat asıl 


savaşımı, dediğim gibi, toplumsal yargılarla, savaşla başlattık. Kitaplardan yararlanılamaz değil, ama esas kitap hayatın kitabıdır. 

Hayat gerçekten büyük bir okuldur. 
Hayat aynı zamanda bir felsefe okuludur. 

Açık örnekleri söyleyeyim: Doğduğum koşullan, pek bilinçli olmasam da, kitaplara dayanmasam da beğenmiyordum. Bana göre bu böyle olmamalı, çareler geliştirmeyelim diyordum. Bu sadece bir istem, ama önemli bir istemdi. Ailenin sunduklarıyla, köy toplumunun ve düzenin sunduklarıyla yetinmedim. Felsefe yaklaşımıdır, yetinmiyorum, istiyorum, yeterli bulmuyorum. Gücüm artıkça, bilgim arttıkça daha fazlasını isteme yaşanıyor. Tabii daha fazla isteme nedir? 
Ben bir ülke istiyorum, bir halk istiyorum, yeni bir yaşam istiyorum. Bunlar geliştikçe, peki, neyle yapacaksın sorusu kendini dayattı. Neyle yapacaksın sorusu akla şunu getirir: Güçle yapacağım. Nasıl bir güçle, güç nasıl oluşacak? İşte bu örgütle, partiyle, ilişkilerle olacak. Bunların hepsi çok çarpıcıdır, birbiriyle bağlantılıdır. 

"Arzuluyorum, en iyisini, en güzelini istiyorum, ama yapma gücüm yok." Bunu söyleyen çelişkilidir, tutarsızdır. Büyük istemek, aynı zamanda büyük yapmayı da emreder. Bu açıktır. Aksi halde işte bizim toplumumuza egemen olan istem ve arzuları ile gerçekleştirmeleri arasındaki yalancılık ve seviyesizlik yaşanır. Ondan sonra da dilenme ve yalvarma tarzı peşi sıra gelir. Yine temel bir felsefe eğitiminiz olmadığından mıdır, siz bu çelişkiyi yaşıyorsunuz. 

Büyük istemek büyük uğraş ister. 

Örneğin ordu gerekiyor ki, bu bizde ekmek ve su kadar gereklidir. Bütün yaşam özlemelerimizi, hatta yaşam varlığımızı, kimliğimizi yok eden büyük bir tehlike var. 
Şuan bütün felsefi arayışlarımızın önünde duran engeller var. Varlık nedenimizi tehdit ediyor. Eğer bunu kavradıysak, temelde bunu bütün yönleriyle hissettir. O zaman ne gündeme gelir? "Ben bu büyük tehlikeyi nasıl aşmalıyım? Büyük tehlikeyi aşmadıkça 







hiçbir emelimi gerçekleştiremem" diyeceksin. "Hiçbir arzum gerçekleşmez, hiçbir sevgim olmaz, hatta sağlıklı bir ekmek bile yiyemem, bulamam. Tehdit altında çünkü" diyeceksin bu ve doğrudur da. Eğer bütün bunları doğru kavradıysanız, o zaman büyük bir tehlikeye göre büyük çaba gerekir diyeceksiniz. 

Büyük tehlike nedir? Esasta Türk sömürgeci devleti veya daha somut gücü olarak ordusu, faşist özel savaş ordusu diyoruz. Her şeyi elimizden almanın gücü var. İşte eskiden canavarlar diyorlardı, yılanlar, bilmem işgal orduları diyorlardı, şimdiki onlardan daha tehlikelidir. Canavarlar eskiden belki zayıf olanı yutarlardı. Ama bir başka yerde güçlüsü çıkıp o topraklarda, o halk için bir gelişmeyi sağlayabilirdi. Şimdiki topyekûn halkı bitirme ve bir ülkeyi harap etmedir; insanı da iliklerine kadar bütün düzeylerde düşürmedir. Mevcut teknik ve sömürgecilik tarzı bunu sağlıyor. Demek ki, tehlike çok daha büyüktür. 

O zaman buradan ne sonucu çıkarırsın? 
"Müthiş kendimi anlamalıyım, tanımalıyım, kendimi örgütlemeliyim" sonucunu çıkarman gerekir. Düşmanın büyüklüğüne göre bunu yaparsan, "Düşmanım büyük, benim de bunu aşmam için gereken büyüklüğü kendimde yakalamam şarttır" sonucuna varırsın. Bu çok açıktır. O zaman uğraşını çok büyük kılman gerekiyor. Düşmanı yenecek kadar uğraş, hatta yerine de emellerimizi gerçekleştirecek kadar yenilikler yarat! Bunların çaresini kendinde bulacaksın, inanacaksın, bileceksin, yapacaksın, tutarlıysan mevcut düzene karşı ve de özgürlük anlayışı için bunları sağlayacaksın. 

Demek ki felsefe soruna böyle yaklaşmayı emrediyor. Daha doğrusu özgürlük felsefesi böyle emrediyor. Bunun için insan kendine güvenebilir. İnsan en büyük tekniktir, istese atom bombasından daha etkilidir. En büyük teknik derken, atom bombası kadar etkili derken, "Peki, nasıl olur?" diyeceksiniz. Bu, kişinin kendini örgütlemesiyle 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olur. Size hâkim olan düşman felsefesinden ötürü, bencillik dediğiniz aslında örgütselliği inkârdır. Düşüncede, duyguda ve bizzat pratikte kendisiyle sınırlı kalma söz konusudur. Sonuç, çok zavallı birisi olmadır. Birkaç ahbap çavuşu varsa, bir aile efradı varsa, demek ki başından itibaren güçsüzlüğe mahkûm oldu. Bu bireycilik felsefesi nedeniyledir ki, düşman bunu günlük olarak besliyor. "Senin ailen her şeydir, küçük bir memuriyet senin her şeyindir" diyor. Bu felsefe bize kaybettirir. Amacı küçük, örgütü küçük, eylemi küçük; kendisini ya kurtarır ya kurtarmaz. Özgürlük felsefesi peşinen bu bencillikle, bu bireycilikle hiçbir şey başarmayacağını bilir. "Büyük savaşmak gerekir" diyeceksin. Büyük uğraşı gerekir, büyük gücü gerekir, büyük ordusu gerekir. 

Büyük ordu nasıl oluşur? İkna gücüyle, eğitimle oluşur. Özgürlük ordusunun sopalarla gerçekleşmesi düşünülemez. Büyük propagandayı, büyük ikna faaliyetini gerektirir. İlişkileri açığa çıkarmayı, ilişki geliştirmeyi emreder. 

Düşünün, siz böyle yapıyor musunuz? 
Hayır. Büyük özgürlük felsefesiyle bağlantınız zayıftır. Hatta unutmayın ki, kendinizi idare etmekten bile acizsiniz. Demek ki düşman felsefesinin tamamen etkisi altındasınız. "Ben ne düşmandan, ne özgürlük savaşımından yanayım, ben kendimden yanayım" havasındasmız. Bu da büyük bir yalandır. Kendinden yana olmak, düşmanın objektif ajanları, askeri olmaya oynamaktır. 

Bunlar çok açıktır. Bunun silahı nedir? 
Kendini kandırmadır, gaflettir. Düşüncesi son derece silik ve dağınık, arzuları çok geridir. Düşünün; bir sigara felsefesi, basit bir çorbayla yetinme, bir iki ahbap-çavuşla yetinme ve ilişkide güzelliği ve kaliteyi aramama... Çoğunuzun durumu bu değil midir? 
Bu büyük bir eylem yaratır mı? Büyük duygulara yol açar mı? Dolayısıyla bu, politikaya ve askerlik sanatına yol açmaz. Yine büyük yurtseverliğe de yol açmaz. Size kalırsa bu kaderdir; "Böyle yaratılmışız, böyle 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gideriz" dersiniz, ama ben öyle olmadığını açıkladım. İnsanın temel özgürlük özlemine tamamen aykırı bu durum, kökenleri yüzyıllar ötesine giden yabancı işgaller altında şekillenmiş feci şekildeki toplumsal gerçekliğimiz söz konusu olduğunda, çok çarpık, çok içeriksiz, aşın bencil, bencil olduğu kadar da çok güçsüz bir felsefenin veya toplumsal gerçekliğin bir sonucudur. Siz istediğiniz kadar çeşitli kılıflara büründürün, bu yargıdan kurtulamazsınız. Özellikle içinizde "Parti saflarında bir türlü gelişmiyorum, tıkandım" diyen bencil, bencil olduğu kadar da örgüte gelmeyen duruşların hepsinin altında düşmanın bu temelde yaklaşımı söz konusudur. 

Bunu kabul etmemek, özgür felsefemizin bir gereğidir. Nitekim ben kabul etmiyorum. 
Yalnız sizleri değil, dayatılan dünyayı da kabul etmedim. Bunu anlamanız gerekir. 
Hele yoldaşlık adayı olarak kendinizi ortaya koyuyorsanız, hiç şuraya buraya sığınmayın. 
Bunların hepsi yalanlarınıza bizi ortak etmedir. "Şu nedenden ötürü gelişemedim, düşünce gücümü geliştiremedim, şu nedenden ötürü zavallıyım, tıkanmışım" türünden sızlanmaların hepsi yalandır ve bu yalanlan da bize dayatma cüretidir. Kaldı ki, bu büyük saygısızlıktır. Saflarımızda bu aslında en olmaması gereken bir tutumdur, fakat aynı zamanda en çok görülen tutumdur da. 

Silikliğin, köleliğin zift gibi her tarafınızı kaplamasını savunamazsınız. Buna bahane arayamazsınız, bunun savunuculuğunu hiç yapamazsınız. O zaman ne yapacaksınız? 
Zor da olsa ona karşı savaşım vereceksiniz. 
Çok zor olabilir, ama bana göre mücadele en gerekli olanıdır. Düşünüyorum, mücadele her şey diyorum. Bunun dışında yaşamla ilgili olan her şey, hiçbir şeydir. İlle mücadele, ille mücadele diyorum. Başka bizi zenginleştirecek, kendimize getirecek hiçbir şey yoktur. Hatta mücadele, devrim mücadelesidir. Devrim mücadelemizde bu savaş tarzı her şeydir. Diğer yaşamla ilgili olan hiçbir şeydir. Felsefe budur. 


Tanımaya çalışıyorum; ben neyim, kimim, nasıl bu duruma geldim? Mücadele ile bu duruma geldim. Büyük uğraş verdim; öyle büyük bir uğraş ki, şu anda kendi başına bir büyük patlamadır, bir bomba gibidir. 
Örgütlenmiş düzeniyle, eylem tarzıyla, yaşam tarzıyla görüyorsunuz, her gün adeta bombalar üretir ki, bunu ben böyle söylemiyorum, düşman da her gün söylüyor; "Terör üretiyor" diyor. Emperyalizmin de son söylemi budur: "Büyük terör üreten kişilik, merkez". Bu şu anlama geliyor; büyük mücadele veren kişilik. Ve bu yaratıyor. Bizde, toplum gerçekliğimizde başka türlü hiçbir şey yaratılamaz. Mücadelesizlik en kötüsüdür. Bu bahsettiğimiz uzlaşmacılık, uyurgezerlik, iddiasızlık, yoğunlaşmama, hepsi mücadelesizliği ifade eder. Bu da hiçbir şey olma anlamına gelir. Buna benzer çok çapraşık sorunlarınız var. Mücadele kişiliğini esas almadınız; bu esas alınsaydı, her gün mücadele etseydiniz, çare ortaya çıkabilirdi. 

Her şey mücadele için ve mücadeleci olmak biçiminde olmalıdır. Bu düşüncede, pratikte, örgütte, ilişkide, yani her anlamda mücadeledir. Sonuçta bu mücadele sizi yeniden yaratabilirdi. Çok geri olanınızı bile güçlü kılabilirdi. Mücadele tarzlarınız, bazı yaklaşımlarınız, yaşam tarzlarınız var. En tehlikelisi de buradadır. Sanki yaşamayı bilecekmişsiniz gibi, sanki yaşamanın imkânı varmış gibi kendini aldatma var ve bu çok yaygındır. Sanki mücadele gerekmezmiş gibi davranılıyor. Hayır. Mücadele bizde tek yaşam tarzıdır. Savaşa bağlanmamış bir mücadele, örgütü veya kişileri hiçbir sonuca götüremez. Bunun dışındaki bir yaşam erkek köleliğine, günümüzde de ihanete veya düşmanın kontrası olmaya götürür. Bunun orta yolu falan kalmamıştır. "Kendimi biraz yaşayayım" demek, "Düşmanı biraz güçlendireyim" demektir. Biraz keyfini, biraz bencilliğini yaşamak demek, ordudan vazgeçmek demektir. Acaba bu anlamda yaşamın doğru yoluna, savaşın doğru yoluna kendinizi yöneltecek misiniz? Yakıcı soru budur. Buna gibi görün! Bunları da yaşıyorsunuz. Sonuç, cesaret edecek, bu iç savaşı kendinizde git- çok etkisiz komuta kişiliğidir. Size göre biıtikçe şiddetlendirebilecek misiniz? En ya- önder kişilik, kendini kandırma sanatında en kıçı soru budur. En kötüsü, bu soruyu sorma- politik olanıdır. Zaten sizde politika yapmak mak gibi cevabını vermemek, dediğim gibi demek, ağırlıklı olarak kendini kandırmak yaşamayacağı halde yaşanırmış gibi davran- demektir. Çevresini oldukça kandırabildi mi mak ve kendini aldatmaktır. Sizde çok veya ürkütebildi mi, hediyelerle bağlayabilyaygm olan budur. di mi, oldu iyi bir politik kişilik! Toplumun 

Benim kadroda gördüğüm özellikle şu geçerli felsefesi biraz budur. Parti içinde yer kendini kandırma özelliğidir. Kimse bana bulmak demek, buna büyük reddi dayatmak bunu söylemez; hatta şu anda ne söylesem demektir. 

kabul ederler. Kaldı ki, dikkat ederseniz, bü- Ama bakın. Önderlik gerçeğimizde çok yüklük sıfatına ulaşmışım. Toplum bambaşka bir durum yaşanıyor. Bütün 

benim söylediklerimi din gibi an- Kendi bu gelişmelere rağmen yine beğenlamaya açıktır. Ama dikkat edin, içinizde bir miyor, yanlışı görüyor. Burada ne hakikat savaşını sürdürmeye aray ış ve hatta kitap- diyelim? Bin kilometre ötesindevam ediyorum. Benim fel- lam dayanarak bir deki as keri ve siyasi sorunları sefede, politikada, özellikle ,. . , „ . . günü gününe yaşayandan 

askerlikte ve tabii ki daha « ell 5 me imkam bula - daha gerçekçi görüp değermadınız. O zaman somut 

dönüştüren, gerçekleştiren 

Önderliğe anlam verin. 

Önderlik bu anlamda ne 

parti her şeyimi demektir? Felsefi anlamda da eksikliğini gizleme, en öetmeye hazırdır. n1ça kpnH - haeırıa WnWf , nemlisi de gelişmeden ka- 


somut örgüt tarzında büyük bir gerçek savaşımım var. Kendinizi bizim yerimize koyun. Toplum her şeyimi kabul 


lendiriyor. Onunla da yetinmiyor, çözüm için imkân yaratıyor. Kendinize bakın, hiçbir hatasını görmeme, 


olsa, kendi başına binlerce 

Eminim kendi yalanlarına , . , , , , çınma, ilerletmemek için 

, , . , , kitabı okuyarak gerçek- , . , 

inananlar, kendini kandır- . J ° . bahane uydurma var. En yığımış olanlar var. Eğer konu- leştiımeyeceğinizi bil en ucuz |-,j r ölümü kendine 

munuz bizim konumumuz çırpıda soluyarak layık görüyor. Bu da kötü bir 

olsa, tabii kendinizi yitirmeniz, gerçekleştirmek- sonuçtur. Bu yüzden de güçlü 

kendinizi kaybetmeniz içten bile tir... kişilikler bir türlü ortaya çıkmıyor. 

değildir. Bu da bir kader değildir. Dikkat edi- 

Birçok diktatör, despot veya yalancı lirse, Önderlik tarzına bağlı kalındığında bi- 

toplum önderi böyle ortaya çıkar ve toplum- le bu rahatlıkla aşılabilir. 


lann başına felaket gibi çökerler. Ama halen biz kendi içimizde örgütselliği yakalamak, askerlik tarzını doğru yaşatacak duruma getirmek için amansız somut gerçekliğimizi ilerletecek bir yaklaşım içindeyiz. "Neden geri ve yetersizim? Neden yeterli olmak zorundayım?" sorularına her gün arayışlarla cevaplar verilmekte ve yine de bu yetmemektedir. Ama size kalsa kandırmanın ötesine geçmeyeceksiniz: Örgütü de kandır, kendini de kandır, orduyu da kandır, savaşta en ucuz numaralar yap, ama yine de savaşır 


Kendi içinizde bir arayış ve hatta kitaplara dayanarak bir gelişme imkânı bulamadınız. O zaman somut dönüştüren, gerçekleştiren Önderliğe anlam verin. Önderlik bu anlamda ne demektir? Felsefi anlamda da olsa, kendi başına binlerce kitabı okuyarak gerçekleştirmeyeceğinizi bir çırpıda soluyarak gerçekleştirmektir. Bu imkânı veriyor. Son dönemlerde Kült toplumundaki büyük felsefi değişikliği, hatta düşman toplumundaki veya egemenlerin etkisi altındaki toplumun değişimini siz nasıl değerlendirebilirsiniz? Önderlik gerçeği ile bu büyük bir felsefi değişikliktir. 
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Parti gücümüz bunu her ne kadar göremiyorsa da, büyük bir felsefi değişikliğin olduğunu bilim adamları çoktan değerlendiriyorlar. Bakış açıları, yaşam anlayışları çoktan değişmiştir. O halde Önderlik kendi başına bir felsefe gerçekleştiricisidir. 
Zaten bizim toplumumuzun fazla okuma imkânı, kültür birikimi yoktur, felsefe oluşturamaz. Ama gerçekleşen Önderlikle bu boşluğu aşmayı deneyeceksin, politikayla felsefeyi iç içe yaşayacaksın. Yine politik kadrolar ayrı askeri komutanlar ayrı da demeyeceksin, hepsi bu okulun içinden çıkacak. Yani hepsi iç içe birleşerek meydana gelecektir. 

Bu neden böyledir? Toplumsal gerçekliğimiz, onun üzerindeki egemenlik tarzı bunu mecbur kılıyor. Partimizin içinde ise bu gerçekliği kavramak ve kabul etmek yerine; "Düşünmek zordur, bırak, politika zordur, bırak" deniliyor. Geriye ne kalıyor? 
Köylü isyancılığı! Köylü isyancılığının fazla değeri yoktur, tepkidir ve mevcut düzenli ordu karşısında ömrü bir saat bile değildir. Şu anda en önemli bir çelişkimiz, sizin köylü isyancılığınızdan öteye gidemeyen tepki düzeyinizi aşmak, sizi yenilmeyecek savaş tarzına, onun politik tarzına bağlamaktır. Aksi halde siz şu anda düşmanın ağzında bir lokma bile değilsiniz. Neden gerçeklere gözünüzü kapatacaksınız? 

Şimdi bütün bu anlatılanlar gerçek ise, kaldı ki ben kanıtlıyorum, acaba buna rağmen parti okulumuzu böyle kabul edecek misiniz? Ben sizi tanıyamıyorum, açıkça söylemem gerekirse, neyin öğrencisi olduğunuz benim için artık adeta bir karmaşa haline gelmiştir. Büyük ihtimalle dinleme kabiliyetiniz de yok edil-miştir. Sizden dinleme gücü istiyoruz, fazla bir şey istemiyoruz. Herhalde köleden daha beter edilmişsiniz. Dikkat edilirse, biz partimiz içinde köleliği yıktık. İsteyen istediği kadar konuşabilir. Ama izliyoruz, örneğin en sorumlu olanlar bile ciddi bir toplantıda yarım saat bile konuşamıyor. Konuşması da Ezop dili 


gibidir, yarım yamalaktır. Neden? Çünkü siz tanınmaz haldesiniz. Ama dikkat edin, Önderlik gerçeğini göz önüne getirirseniz, ilk günden beri bir konuşma dilidir. Anasına ilk söylediği söz "ekmek istiyorum" veya "dağa çıkıp dilediğim gibi gezmek istiyorum" olmuştur. Ana olumlu tepki vermeyince büyük eylemi başlatma gücünü gösteriyor. 
Sen misin bu istemlere karşı koyan, o zaman gör başına gelecekleri! Daha sonra devleti sorguladım. "Ey devlet, ben şunu istiyorum. 
Sen gerekeni yapmayan, gör başına geleceği!" 
Önderlik budur. 

Dikkat edilirse her biri için hem çok konuştu, hem çok yaptı. Siz ne yaptınız? "Ya Rabbi çok şükür aileme, atama, devletime, bugünü de kurtardık. Ne mutlu bana!" Felsefe budur. Önderlik gereğinde bu yoktur, olamaz da. Olsa savaş, gelişme durur. Onun için toplum zaten inanç temelinde yaklaşmayı kabul ediyor. Yani felsefi boşluğunu Önderlik tarzıyla gideriyor. Eksik de olsa onun için bu aşamada en geçerlisidir. O halde siz de bir felsefi gerçekleştirmeyi sağlam bir Önderlik takibi ile sağlayabilirsiniz. Fazla kitap okuma imkânınız yok, kendinizi fazla sorgulama imkânınız da yok, vakit yoktur. 
Savaştan ötürü en büyük Önderlik takibi sizin için en geçerli yoldur. 

Önderlik birikmiş felsefedir, uygulanan felsefedir. 

Felsefe okulu çok zor bir okuldur. Çeşitli dönemlerde bu okullar yüzyıllarda ancak oluşmuştur ve talebeleri de başlangıçta sadece felsefe talebesidir. Politikaya, savaşa yaklaşma imkânı bulamamışlardır. Bu daha sonraki etkilenmelerin sonucudur. İskender Aristo'dan etkilenmiştir. Fakat bu dolaylı bir etkilenmedir. Askeri alanda bu felsefeyi uygulatmıştır. O kadar da okuyor tabii, buna rağmen farklıdır, yani Aristo ayrı İskender ayrıdır. Şimdi tarihte bu kadar öyle okul var. 
Filozof ayrıdır, uygulayanlar çok ayrıdır. 
Bizde ise her ikisi aynı zamanda gerçekleştirilme durumundadır. Ben hem filozof, hem politikacı, hem askeri sorumlu gibi 






olmak durumundayım. Neden? Çünkü mevcut boşluğu başka türlü doldurmaya özel savaş fırsat vermez. Uygulanan sömürgecilik tarzı senin bu aşamaları birdenbire yaşamanı zorlu kılıyor. Partimiz bu anlamda bir felsefe okulu, bir politika okulu, bir savaş okuludur. 
Hepsini iç içe yaşamak zorundadır. 

Toplumsal geçekliğimizde uzun süre bir felsefi akım başlatamadık. Zaten yasaktı. 
Düşünme yasağı vardı, halen de yasak var. 
Serbest politik faaliyet olamaz, o daha da yasaktır, idamla cezalandırılır. Hele askeri düşünmek, toplumsal gerçekliğimize göre anında yok edilmeyi beraberinde getirir. 
Bunun karşılığı da nedir? Düşünceden vazgeçeceksin, düşmanın en iyisinden kötü bir işbirlikçisi olacaksın, askeri olarak da düşmanın en iyi bir askeri, hem de hiç konuşmaz köle bir askeri olacaksın. Bu çok açık bir durumdur. Bunun yerine özgürlüğü tercih ettin mi durumun ne olacak? İşte yüzyıllarda kurulmak istenen, kurulması gereken bir felsefe okulunu açacaksınız. O halde istemeyi bilmelisiniz. Neden, kimden istemek gerektiğini kesinlikle bilmelisiniz. Anlayabilmeksiniz, anlatabilmeksiniz. 

Demin söylediğim gibi istemeyen, anlatamayan biri benim için bir hiçtir, en kötüsünden bir köledir; çağdaş köle, maskeli veya badanalı, makyajlı köle, ehlileşmiş köledir. Roma döneminin köleleri özel tedbirler altında yaşatılırlardı. Şimdiki tedbirlerle, çağdaş köleliklerle ahırlar boşaltılmış, fakat ülkenin tümü ahır haline getirilmiştir. Bazı böyle etkili yöntemlerle kendinizi özgürmüş gibi sanıp en alasmdan bir köleliği yaşıyorsunuz Roma köleleri bu kadar onursuz değillerdi. Bir Spartaküs ortaya çıktığında büyük direndiler, ayaklandılar. Her ufak direnme fırsatını bulduklarında büyük direndiler. Tarih hep bunu söyler. 

Ama çağdaş kölelikte, emperyalizm koşullarında ve yine en kötüsü bizim ülke koşullarımızda en iğrenç kölelik geçerlidir. 
Çünkü kişi kendini özgür zannediyor. Hele bir de çağdaş insanlar gibi, örneğin bir Amerikalı, bir Alman gibi elbise giyiyor ve bazı şeyler yiyip içiyorsa, "Bak, ben de onlar gibiyim" diyor. Bu kendini büyük kandırma biçimidir. Aslında öyle bir durum yoktur. 
Roma'da köle nasıl kendini efendiyle özdeşleştiriyorduysa ve bu büyük bir yalan idiyse, şimdiki gibi kendini çağdaş bir Amerikalı ve Almanla özdeşleştirmek de o kadar ve hatta kırk kat daha tehlikeli bir yalan değerlendirmedir. Ama işte, "Ben de onun gibiyim; yiyorum, içiyorum, TV seyrediyorum, sokakta da dolaşıyorum. Onun nesi varsa, benim de az-çok vardır" diyor. Hâlbuki bu büyük bir gaflettir. Bir Alman kesinlikle böyle değildir. Onun tarihi temeli, siyasi ve askeri temeli, kültürü, yine bireysel olarak oluşumu çok daha farklıdır. Bizim oraya giden emekçimiz sadece özeniyor. Müthiş kandırma çemberi içinde sıkıştırılmıştır. Bu da ne anlama geliyor? Çağdaş, çok tehlikeli kölelik anlamına geliyor. Bunu böyle değerlendirmek gerekir. Nasıl aşılır bunlar? Bunu reddedeceksin. Ben bu yaşamı kabullenemem. Büyük reddedeceksin. 

Büyük sıkıntıdadır, "özgürlük istiyorum" diyor veya ondan önce tabii yoksulluklar nedeniyle, ekmek için oraya gidilmiştir, "ekmek istiyorum" diyor. Burada yaban ellerde ekmek pek sağlıklı değildir, balığın olta ile beslenmesine benzer. Ülkemde ekmek istemeliyim, özgürlük istemeliyim. 
Çünkü ekmek ve özgürlük arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu da ülkede gerçekleştirilir. 
Başka yerde özgürlük gerçekleşmez. Çünkü başka yerlerde başka iradeler gerçekleşir. 
Özgürlük iraden en çok halkının doğuş yerinde, kaynağında olabilir. Bunun için ne yapacaksın? Arzunu güçlendireceksin. Ekmek istemini, özgürlük istemini gerçekten güçlendireceksin ki, anlama gücün gelişsin. 

Anlama gücün gelişti mi, yapma gücün de gelişir. 

Yine Önderlik gerçeğinde çok nettir ki, istemesini ve anlamasını bilmeyen yapmasını da bilmez. Şu anda partimizin içinde tıkanmış kadro, yaratmayan önder kadro 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tüm olumsuzlukların nedenidir. Özü de şudur: İstemiyor, anlamıyor ve doğru yapmıyor. Felsefi olarak, politik olarak kendini kilitlemiş, arzu itibariyle kendisini çarpıklaştırmıştır. "Bir güzel sigarayı içime çekeyim, hele biraz ahbap-çavuşluk yapayım, hele bir köye gideyim, hemşericilik yapayım, hele bir aklıma düşüyorsa karı-kocalık deneyeyim" deniliyor. Sonuç; kaybetmemiz anlamına geliyor. Çünkü içeriği boştur. Bir sigarayla, basit bir yetkiyle insan nasıl tatmin olabilir? İçinde fethetme yoktur, içinde güç olma durumu yoktur. Kendini kandırmaya, örgütü kandırmaya çalışır, sonra örgütle karşı karşıya gelir. Nitekim en merkezi adamlarımızın hepsi örgütle karşı karşıya gelmekten sorgulanıyorlar. Aslında suçları da defalarca idamdır. Ama örgütümüzün diğer bir niteliği de mahkemedir. Mahkemede idam verilirse, sonuç ağırlıklı olarak ıslah yoluyla neticelendirmedir. 

Dikkat edilirse, bizim toplumsal ve ulusal davamız, yargılama yapılması halinde idamdan kurtulacak birkaç kişi bulamaz. 
Hepsinin suçu idamdır. Toplumdaki durumu bırakın, örgüt içinde de durum böyledir. 
Kuralların gereklerini, hatta örgüt felsefesinin, örgüt politikasının ve savaş tarzının gereklerini yerine getirmemekten bir-iki kişi ya kurtulur ya kurtulmaz. Ama bunun ıslah edici ve affettirici nedenleri olduğu için, bir de cezayı ertelemek daha doğru bir yaklaşım olduğu için sizleri idamdan kırıp geçirmiyoruz. Ama unutmayın ki, tarih bunu affetmez. 
Nasıl affetmez? Yenilirsen affetmez, düşman egemen olursa affetmez, amacına ve arzularına ulaşamazsan affetmez. Bu da ağır bir cezadır, idam etmek şart değil. İdam etmek; yenildin mi, amaçların yok edildi mi, sen en büyük cezayı yedin sayılır. Hem de en kötü şekilde uygulanırcasına! 

O halde böyle bir suçlu olmaktan kurtulmak için yapılması gereken çok önemlidir. 
"Bir kaderdir, yaşam tarzı böyledir, öyle senin söylediğin gibi değildir" derseniz, o zaman bu zavallılığınız neye derim? Bir sigara 


için kırk takla atıyorsunuz veya basit bir ahbap-çavuşluğa bile bu kadar yelteniyorsunuz. Bu düşkünlüğü sen bana izah et diyeceğim. Hatta en büyük yargıyı da şurada yapacağız: Neden büyük yaşama saygısızlık? 
Neden yaşamak istemiyorsun? Neden büyük güç olmuyorsun? Neden? Bu da büyük yargıdır. "Benim ihtiyacım yok" diyemezsin. 
İhtiyacın yaşama yoksa o zaman derhal öl! 
"Hiç yaşama ihtiyacım yok" diyen insanının ilk yapacağı şey kendini ağır cezalandırmadır. Ama düşünün ki, hepiniz yaşamak istiyorsunuz. O zaman yaşamak isteyen, yaşama saygıyı da kesinlikle göstermek zorundadır. 

Yaşama saygıyı nasıl gösterebilirsin? Yaşama saygı onun özgür gereklerine anlam vermekle, onu düşmana karşı savunmak ve güzelleştirmekle olur. Ne olur aksi halde? 
Birer büyük saygısız olarak, kesinlikle özgür insanların karşısına çıkamazsınız. 

Önderlik gerçekliğinde bir diğer yan şudur: Az-çok kendini özgürleştirinceye kadar veya kendini özgür hissetmediği tüm zamanlarda, insanların karşısına çıkmaya cesaret edemezdi, konuşmaya cesaret edemezdi. Kendisinden utanır, sıkılırdı. Neden? 
Çünkü ben özgür değilim derdi. Ne zamanki özgürlük kelimelerini heceledi ve özgür olabileceğine inandı, bir şeyler yapacağına de inandı, bazı adımlar attı. Bu çok önemliydi. 
Tabii tutarlı olduğu, büyük anlayışla da bu geliştiği için kolay kolay yenilmezdi. Ama size bakalım: Durumlarınız yürekler acısıdır ve büyük bir utanmazlık var. Kendi kendinize saygınlıklı bir yaklaşıma sahip değilken, nedir bu çalım atmalar? 

Konuşma tarzınızı bunun için çirkin buluyorum. Çünkü sağlam bir özgürlüğe dayalı olarak gelişmiyor, kandırmacı yönü daha ağır basıyor. Daha kendini çözememiş, kendisine karşı saygıyı elde edememiştir; bunun için sözleri hep tehlikelidir, mikrop yayıyor. 
Örneğin bana göre toplumsal kanseri geliştirmek çekici değil, hatta yenilgilerle doludur. Yenilgi ne demektir? Yenilgi ölüm 





demektir. Yenilgi kişiliği kanserli kişilik demektir. Nedir kanserin bir özelliği? Hücrelerin kendi kendine ölümü demektir. 
Sürekli yenilgi kişiliği de devrimde kanserli olma demektir. Çünkü her gün varlığı yenilgiye götürüyor. Bunu yaşayanlarınız az değildir. Yenilmez bir kişilik en sağlıklı bir kişiliktir. 

Şu anda en çok gereksinim duyulan, her sahada kolay yenilmeyen kişiliği yakalamaktır. Çünkü o toplumu sağlığa kavuşturmanın en vazgeçilmez ilacıdır. Bunlar ciddi sorunlardır. Açık söyleyeyim, ben bile insanlar karşısına cesur çıkamıyorum. Düşmanı sizin gibi karşılamaya hiç gücüm yoktur veya o gafletle olamaz. Ama yine de bir tarzım var, bu beni çok zor da olsa insanların karşısına çıkartabiliyor ve düşmana karşı bazı eğilimlerin içine girebiliyorum. Ama bundaki fark şuradadır: Bunu kesinlikle büyük anlayış temelinde, büyük hazırlıklarla yürütüyorum; en önemlisi de yenilmeme biçiminde bir felsefi yaklaşımı anbean uyguluyorum. Sonuç, kendime karşı tutarlı olmamı, kendime karşı saygılı olmamı ve bu da iti¬ 


barı ve onum ortaya çıkarıyor. Kendinize uygulayın, bu formülün tersi ortaya çıkıyor. 
Büyük anlayış yoktur, düşmana karşı çok hesapsız kitapsız çıkışlar yapılıyor. Başından yenilgisi kaçınılmazdır, dolayısıyla başarısı yoktur. Bu da tabii ki kendine karşı büyük saygısızlık anlamına gelir. Saygısızlığı işleyen kişi de çirkindir, yalancıdır, düşkündür, alçaktır ve ağırlıklı olarak yaşanan budur. 

Felsefe bunu netçe ortaya koyuyor. Buna rağmen iddianız gelişmeyecek mi? Gelişmeyecekse, benim size söyleyeceğim şudur: Gerçekten her zaman geldiğiniz yere kendinizi koyun veya en alası kendinize iyi bir ölüm hazırlayın. Asla böyle çirkince yaşamaya yeltenmeyin. 

Zaten benim en büyük devrimci çıkış sebeplerimden biri olan çirkince yaşama duyduğum büyük öfke olmasa, kendimi böyle ortaya koyar mıyım? Beni ben yapan bu mücadele tarzıdır. Bayağı size karşı bir mücadele tarzıdır. İşte örgüte gelmiyorsunuz, orduya gelmiyorsunuz. Ona karşı ben de savaşıyorum. Bu ben demektir, beni ben yapmak demektir. Size göre ise aldat kendini, biraz daha yutturmaya çalış! Köylüye hâkim olan felsefe bu değil midir? Ve o da eşittir yoksulluk, alasından bir kölelik değil midir? Bir jandarma hepsini yönetecek güçte değil midir? Bütün ulusal varlığı yok edildiğinde, "bravo paşam" diyerek alkış çalan kişilik değil midir? Ve bunlar sizsiniz, sizin geldiğiniz yerdir. 

Kendinizi niye örtbas edeceksiniz? Niye? Örtbas ederseniz, bu durum yiğitliğin karşıtlığıdır. Çıkışınız olmaz. Onun sonucu da öfke yaratacak toplum ve görevlerini yerine getirmeyen savaşçılar ve partililer anlamına gelir ki, bu hiçbir gerekçeyle savunulamaz. "Kendimi savunurum" dersen, sen bir yalancısın. Daha da ısrarla dayatırsan, sen bir mahkemeliksin. Daha da kendini dayatırsan, sen bir karşıdevrimcisin. Başka çıkış yolu olamaz veya giderek daha kötü olursun. 
Hâlâ hatırımdadır: Köylü, "beyim, şu eşeği 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görüyor musun? Kulakları yere değecek kadar uzun. Biz böyleyiz, senin bu sözlerin bize hiç kâr etmez" diyordu. Halen aklımdadır. Köylü bunu saf ve dürüstçe söylüyordu, siz daha değişik şekilde söyletmek istiyorsunuz. Ama içerik aynıdır. Eşek anlamaz, kulağını bile sallamaz. Bu çok tehlikeli bir durumdur. 

Sonuç, çok zor durumda olan insanlar, Afrikalı zenciler bile şu anda bizden daha ilerdedir. Sarı ırk ilerde, Afrikalılar ilerde, Arap çölündeki Bedeviler de ilerdedir. En tehlikeli durum bizim durumumuzdur. 
Neden? Çünkü biz özgürlük savaşına doğru anlam vermemekle çok sahte bir biçimde kendimizi aldattık. Büyük aldanmayı yedik. 
Bu bir yerde yanlış vurulan bir iğneyle sağlam bünyenin felç olmasına benziyor. Biz felçli bir toplumuz. Düşmanın yanlış iğnesini yiye yiye felç edilmedik tek bir kişimiz kalmamıştır. Ne zamana kadar? İşlerinize hâkim olana kadar, temel özgürlük söylemi¬ ne ve gereğine, yaptırım gücüne ve eylem gücüne ulaşıncaya kadar böyle olacaktır. Bu güce ulaşmamanız halinde siz bir felçlisiniz ve asla yaşamaya hakkınız yoktur derim. Bir felçli ve yatalaksınız. 

Şu anda çoğunuzun durumu askeri yatalak, siyasi yatalak, komalıktır. Yani benim gibi biri kendine hâkim olmazsa, günlük olarak elden gidersiniz. Bunu niye inkâr edesiniz ki? Özel tedbirlerle sizi yaşatıyorum. Gerçekçi olun ve mutlaka anlayın. Hiç olmazsa geç de olsa anlamaya başlayın. 
Kendinizi büyük sorgulayın. Bakın, ben bu yaşıma gelmişim, halen kendimi sorgulamaktan vazgeçmiyomm. Bütün halk kesimi bana taparcasına bağlıdır. Bir kesimi en azından öyledir. Parti de öyledir. Neden kendimi sorgulamaktan vazgeçmiyorum, bu size hiçbir ders çıkarttırmıyor mu? Öğrenilmesi gerekir. Çünkü eksiklikler var, çünkü tam bulamadığım gerçekler var. En önemlisi de tam yapamıyorum. O halde aramam ve eylemi gerçekleştirmem gerekiyor. Bunu inkâr edemezsiniz, ben de inkâr edemem. 


İçinizde bazıları nasıl yaptı? Özgürlük imkânını en sorumsuz biçimde değerlendirdi. Bunları nereye koymalıyız? Düşmanın objektif ajanları ya da gözü kara birisi gibidir. Kendisini nereye koymalıyız? Sonuçta da düşmanın tehlikeli bir ajanı gibiler. 
En iyileri kendini bu konumda sanıyorlar, ama çok tehlikeliler. Diğerleri hastalar, PKK ortamında köleliği biraz daha değişik yaşıyorlar. Bu da tehlikelidir. Bütün bunları yaşayan sizsiniz, hikâye sizin hikâyenizdir. 

Demek ki, okulumuz sıradan bir okul değildir. Hani belki bana da fazla saygınız olmayabilir, ama unutmayın ki bazı askeri kurallara göre yürütülüyorsunuz. En azından bunu kabul etmiş gibi görünüyorsunuz. Ne kadar bu okulu inkâr edeceksiniz? Peki, bu emirler ne olacak? Bu görünüşte özgürlük ordusuna girmeniz nasıl olacak? Bunların hepsini düşünmek zorundasınız. Yani her şey mutlaka sizi düşünmeye zorluyor. Bütün yollar kapanmıştır. Düşünce yolu açıktır, doğru eylem yolu da açıktır. 

Önderlik aynı zamanda düşünmeye başlama ve eylemi geliştirme yoludur. 

Ne kadar iyi anlar ve yaparsan, o kadar iyi bir yol arkadaşı ve yoldaşısın. Aksi halde yolun yanlış, yoldaşlığın da çarpıktır. Bunun yerine delilik felsefesini koyabilir miyiz? 
Adı üstünde, delilik felsefesi! "Ben anlamazım ve her an her türlü yere saparım!" 
Çünkü dehler böyledir. Delilerin anlayış bulanıklığı ve ne yapacağı belli olmama tanımı vardır. Çoğunuzun örgüt içindeki durumu böyledir. Çizgide sağlam olamıyor, anlaması kesin değildir ve her an her şeyi yapabilir. Bu tamamen delilik felsefesine göre kendini ayarlamaktır. Bu anlamda da ezici bir çoğunluğunuz bu durumdadır. Tanım tam yerindedir. Anlayışa kendini güçlü vermeyen delidir. Toplumda sadece bu bildiğiniz haller içine giren, örgüt içinde daha değişik duruma giriyor. Toplum içinde yakıp yıkar, örgüt içinde kural tanımaz. Aslında bu daha tehlikeli bir delilik oluyor. Demek ki siz; "her ne kadar felsefeye gelmesek de, 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kendimizin de bir delilik felsefesi var" diyorsunuz. Doğru, delilik felsefeniz var, ama kaç para eder? Bunu sorgulamalısınız. 

Demek ki, bu anlamda da yollar kapalıdır. Deliliğe methiye, sağlam yola giriş anlamına gelmez. Çoğunuz şuna onay istiyorsunuz: Bırak bu delilik felsefemi dilediğim gibi yaşayayım! Neyi yaşayacaksın, deli? 
Nereye kadar ileri gidebilirsin? Bu deliliği serbest piyasaya bıraksam bol bol alay edilir, saldırırsa daha sonra zincire bağlayıp bir yere atarlar. Sizin durumunuz da bu değil mi? 
Dünya bizimle alay etmiyor mu? Bir şeyler yapmaya çalıştığımızda apar-topar zindana atmadılar mı? Haydi, "bu delilik değilmiş" de! Bizim siyasi durumumuz tam bir delilik durumuydu veya siyasi delilerdik. Sonuç, çok ucuz yakalanmalar oldu. 

Ordu içinde de delilik var. Kural tanımadan savaşmak var. Binlerce kayıp delilik felsefesine bağlanmanın bir sonucudur. 
Köylülerin felsefesi olamaz. Felsefe akıllı insanların işidir, gelişmeye başlayan iradeli halkların işidir. Bunu artık kendimize yakıştırmalıyız. Bunun karşısında savunma olmamalıdır. "Bırak köleliğimi savunayım" felsefesi; bu felsefe olamaz. "Bırak, deliliğe methiyeye devam", bu da sağlıklı talep olamaz. Bunlar iyi istemler değildir. Vazgeçmeyi artık kabullenmelisiniz. Her gün yemin için; "Ben kölelikten vazgeçiyorum" deyin. Yemin-billah için. Nasıl bir Müslüman hemen her bir işe başlarken; yerken, çerken, yatarken ve niyaza dururken besmele çekerse, sizin de artık bu dönemde besmeleye başlangıçlar yapmanız kadar, bir de tövbe etmeniz gerekir. Tövbe ve besmele birbiri yİ e çok ilişkilidir. "Kölelikten ve delilikten tövbe" diyeceksiniz. Doğruya da besmele ile başlayacaksınız. 

Peygamberimiz güzel ifade etmiştir: "Rahman ve rahim olan tanrı adıyla". Her gün böyle başlar. Diğerinden kaçmak, tövbeistiğfar bütün kötülüklerden dönemine göre anlamlıdır ve halen toplum biraz kendini böyle sağlam tutmaya çalışıyor. Tabii biz 


bununla yetinemeyiz. Karşımızdakinin şerri bin bir tövbe-istiğfar gerektirir, değil mi? 
Yaşama tarzına başlamak için her gün bir besmeleyle başlamanız gerekir. Dinsiz, imansız toplum denir bize. Gâvur, kâfir lafları ne anlam ifade edebilir? Bu, kötülüklere düşmeyi dile getiriyor. Arasak toplumumuzun gözeneklerini, bazı felsefe kırıntıları vardır. Anlamasa da, ama dediğim gibi gözeneklerde vardır. Öyle fazla yaşam kabiliyeti yoktur, kaynak bulma kabiliyeti yoktur. Şurasında burasında gizlidir, paramparçadır. 
Bu da durumu kurtaramaz. 

Kaldı ki, İslamiyet öyle yapmadı, farklıydı. Sanıyorum fazla sığınacağınız yollar kalmadı. Önderlik gerçeğimiz aynı zamanda köleliğin ve deliliğin sığınacağı hiçbir yer bırakmama gerçeğidir; kesin akim yoluna girme ve yenilmezlik gerçeğini kişiliğinde yakalamadır. Bu çok ciddi bir okuldur da. İyi öğrenci olmazsanız başınıza ne gelir? Her şey! Çünkü bu okulun düşmanı çoktur. En önemlisi, bu okulun gerçekleştirmek istediği yaşam mükemmele yakındır. Gereklerine uymadınız mı, kendinizi en şiddetli bir savaş içinde bulursunuz; o durumda da yenilmeniz, ezilmeniz kaçınılmazdır. Dikkat edilirse, Önderlik gerçeğinde sığınılacak ne ataerkil ideoloji, ne dinsel tasarımlar yoluyla sığıntı arama, ne bölük-pörçük küçük düşen yaklaşımlar vardır. Kendini ayarlama, çok köleleştirme de kurtarıcı olamaz artık. Savunma dersen, dayağı yersin. Çünkü ucubenin söylemi olamaz, kendini kandırmanın dili olamaz, zaafın ve zayıfın dili olamaz. 
Daha da önemlisi, eveleyip gevelemekle savunmak hiç olmaz. Bütün yollar kapanmıştır. PKK gerçeği, okul sistemi bunu kapatıyor. 

Zor diyeceksiniz. Unutma ki, sen beterin beteri en köleleştirici zor altındasın. Siz onu aşmak için özgürlük zorunu müthiş benimseyeceksiniz. Ne de olsa halen insan olma iddiasından vazgeçmemişiz. Her zaman söylediğim gibi, büyük amaca ve yaşama bağlandın mı çareler tükenmez. Bunun için 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zordur. Yalan kölenin dilidir, savunusu olamaz. "Edemedim, yapamadım" gibi sözlerin hepsi yalancının sözüdür, buna da yollar kapanmıştır. "Ağlıyorum, sızlıyorum" demek daha da alçakçadır. Yapamazsın ve de kapanmıştır. PKK bu anlamda sözünün ve eyleminin sahibi olacaksa, siz de gerçekten buna varım diyorsanız, o zaman bu kapatılan yollan bir daha açmaya çalışmayacaksınız. 

Kapılar bir daha açılmamacasma kapanmıştır. Niye deniyorsunuz? Açılan kapılar var. Büyük düşünce kapısı, büyük eylem kapısı, büyük savaş kapısı açılmıştır. Neden onda kesin adımlarla yürümüyorsunuz? 
"Şaşakaldım, iki arada bir deredeyim, orta yolculuk felsefesinin etkisi üzerimde var" demeyecek ve bunu yıkacaksınız. Bu da çok tehlikeli bir yalan felsefesidir, bunu bırakacaksınız. Orta yolculuk, aradaki orta sınıfın veya iki sınıfın, yani ezilenle ezenin, sömürenle sömürülenin veya ahlaki kavram olarak güzellik ve çirkinliğin, doğruluk ve yanlışlığın izdüşümü olmak, ikisinin etkisi altında kalmaktır. En iyi kişilik bu değildir. Bu iki tane izdüşümünden ibaret bir yalancılıktır. 

Bu açıdan ortayı yol bilmeyeceksiniz. 
Orta gibi bir gerçeklik zaten yoktur. Orta iki sınıfın veya iki gerçekliğin gölgesidir. Gölgeler kalktı mı kendi de biter. Bu açıdan küçük burjuvalık özelliklerini bana gerçeklik diye yutturamaya kalkışmayın. Benim bunu ciddiye almam mümkün değildir. 
Mümkündür, gölgeler de bir gerçekliktir. Ama gölgeler asıl değildir. Asıl olan gider ve nasıl gölgeden eser kalmazsa, şimdi de asıllar hayata geçiyor; yani düşmana karşı acımasız hayata geçiyor. Ona karşı direnen gölgeler de ortadan kalkıyor. Boşuna zahmet etmeyin. Orta yolculuğu, ara yolculuğu oynama oyununu bırakın, bundan hayır gelmez. Çünkü dönem itibarıyla gölgeler kalkıyor, gerçekler yalınkat kıyasıya çarpışıyor. 

O halde bütün bunlardan kısa bir sonuç çıkaracaksınız: Kapanan yollarla açılan yollar çok belirgindir. Hem başka çaresi yoktur, hem de arzulanmaz. Bütün bunlara rağmen, 


"Biz anlamaya gelmeyiz, yollar meselesi bizim için önemli değildir veya fazla aydınlatılmamıştır" derseniz, bu süper ahmaklığa bir methiyedir ve artık yeni bir türdür; deli ile akıllı arası ahmaklıktır. "Biz ahmaklığı tercih edeceğiz" diyemezsiniz. Ahmaklığın savunuculuğu yapılamaz, ahmak deliden daha beterdir. Deli ile akıllı arasında oynamaya nasıl yeltenebilirsiniz? Bu da yeni bir yoldur, ince bir yoldur. Araştırdık, buluşturduk, sonra bu önemli ahmaklık yolunu ortaya çıkardık. Bu da yeni icattır. PKK'de bu icat çok geliştirilmiştir. Açıkça bu ahmaklara da diyorum ki, kesinlikle tercih edilecek bir yol olamaz. 

Bizde yüzde doksanın yolu ahmakların yoludur. Ahmaklar çok egemendir. Fakat adı üstünde ahmak çok etkisizdir. Bir deli kadar bile etkili değildir. Bu açıdan bu savunuyu durdurun. Diyorsunuz ya, "Hep kendimizi kandırdık, kural belliydi ama yapamadık, amaç netti ama bağlanamadık, düşman yolu gözler önündeydi ama malzeme olmaktan kendimizi kurtaramadık". Bunlar düpedüz ahmaklıktır ve hangi cesaretle böyle konuşuyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Hayretler içinde kalıyorum: Belki deliliğin kısmen savunuculuğu yapılabilir, ama ahmaklığın savunuculuğunu yapmak mümkün değildir. Kendi kendini kandırmak, hem de özgür ortamdayken bunu yapmak olamaz. O zaman biz de ağır küfrü kullanırız. "Ya bu bana böyle sert yaklaşımdır" demeyin, çünkü tanım gereği öylesiniz. 

Neden bunu tercih ettin, neden ahmakça olmayı duruş şekli belledin? 'Bilmiyordum' değerlendirmesi de çok çapıcı olacaktır. 
Sende hiç vicdan yok mu ve bir belletenin, bu kuralı bir hatırlatanın olmayacağını mı sandın? O zaman da çocukluğa öykünüyorsun. Tam kırk yaşındaki bebek! "Ben sadece ağlar, sızlarım." Peki, bu bir savunma olabilir mi? Çoğu arkadaşın durumu ahmaklıktır. Üzerine gidildiğinde gösterdikleri tavır, "Ben kırk yıllık bebeğim, bol bol ağlarım" oluyor. Bunu nasıl savunacaksınız? Sakalın 





çıkmış, saçın ağarmış, bütün yaşlılık alametleri var. Sen nasıl bir bebeksin? Gözümün içine baka baka bana bu teoriyi yutturmaya çalışıyorsunuz. Gözler büyük yalan söylüyor. Biraz zordadır zavallılar. Bunu terk edeceksiniz. Ayıptır, neden gözler ve diller o kadar yalana alışsın? Neden bebeklik, başka yolu yok mu? Var, size açıkça gösteriyorum, doğru yol bellidir. Net örgüt yolu, siyasi yol, savaş yolu, kurallar da var ve verilmiştir. 
Çobanlar bile mükemmel anlayabilecek düzeydedir. Peki, daha neyi savunacaksınız? 

Bu sefer bebeklik teorisiyle durumu kurtarmaya çalışacak. Dikkat edilirse, bebeklik teorisi bizde ahmaklıktan sonra geliştirilen 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Bir yerde ölme de bir 

bebekliktir. Çünkü çok kolay 

ölen, ancak çocuk olabilir. 

Yaman savaşçı kolay ölmez, 

susturulamaz. Kurallar onun 

yanında aşındırılmaz. Eğer 

aşındırılıyorsa ya ahmaktır, 

ya delidir, ya da bebektir. 
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teoridir. İşte "Ben düşmüşüm veya ağlarım, bebeğim, ne söylersen ağlar sızlarım, ne söylersen altımı kirletirim" anlamına gelen tutumlar sergileniyor. Politikada, askerlikte altını kirletmek çok kötüdür. Nedir o? Bir kuralı uygulamamadır. Nedir o? Çok önemli bir komutanlık yetkisini kullanmamadır. Nedir o? Çok önemli taktik esasları planlayıp uygulayamamadır. Bunların hepsi altını kirletmedir. Düşünün, bizde altını kirletmeyen kaldı mı? Herkes, "Gel de temizle" diyor. 
Politikada, askerlikte bunun yeri hiç olur mu? 

Şimdi bir yerde ölme de bir bebekliktir. 
Çünkü çok kolay ölen, ancak çocuk olabilir. 
Yaman savaşçı kolay ölmez, susturulamaz. 
Kurallar onun yanında aşındırılmaz. Eğer 


aşındırılıyorsa ya ahmaktır, ya delidir, ya da bebektir. Bu özelliklerle de hiçbir şey başarılamaz. Bu anlamda daha da kendinizi inceltirseniz inceltin. Ben size söylüyorum ki, bütün bu sahte savunmaların önü alınmıştır. Kendinizi asla yutturamazsmız. Ya geriye ne kalıyor? 

Yol açıktır; yaşamın yolu, savaşın yolu, saygının yolu, şerefin yolu, başarının yolu açıktır. Nasıl olur? Büyük düşünecek, gerekirse doğruyu buluncaya kadar tartışacaksın. 
Gerekirse onu öncü örgüte kavuşturmaya da güç getireceksin. Örgütlenme çok zor olay değildir, ne de olsa insan ilişkisidir. 

İnsan olmak örgütlenmeyle başlar, ilişkiyle başlar. 

"Neden zordur" diyeceksiniz. Basit bir iş ihtiyacı bile örgütlenmeyi gerektirir. Şu ağacı sökmek bir kişinin işi olamaz, üç kişinin işi olur. Bu bir örgütlenmedir. Sen bir düşmanı yenmek istiyorsun, çok açıktır. Bu bir kişiyle olmaz, bir bölükle olmaz, bu bir orduyla olur. Demek ki anlayacaksın, orduyu anlayacaksın. İlişkiyle olur, ilişkiyi anlayacaksın. Böyle yaparsan ses çıkar. Bu en ilkel insanın tespit ettiği bir husustur. Sen halen, "bireyciyim, kendimden başka hiçbir şey tanımıyorum" dersen, bu ne demektir? Bu yalanı ne zamana kadar yutturacaksın? Ne zamana kadar kendini kandıracaksın? Kendini bile doyuramazsm. Sadece bir mirasyedi gibi, bir kedi gibi hırsızlarsın. Demek ki, bunlar kendini savunma tarzı olamaz. 

Tüm bunlara rağmen yine de biraz numara yaparsınız, bu cambazlık teorisi mi olur? 
Sanmam öyle cambazlılık numaralarınız olsun. Bence yollar kalmadı, gerisi yok olma yoludur. Yani kül olma yoluna girmedir. Bu, parti içinde yok ol, savaş içinde yok ol yoludur ki, ona da "niyetimiz yok" diyorsanız, o zaman büyük yola gelin. Bunun yiğitliğini mi, bunun gücünü mü, bunun insanlığını mı, artık ne ad koyarsanız koyun, göstereceksiniz. 

PKK felsefesi, yaklaşımı, yaşam tarzı deyip geçmeyin. PKK'nin bugün artık bir 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gerçekleştirmesi vardır. Kendime dayanarak da söyleyebilirim: Biz bir yoluz ve bu yolda ne savaştan ne de amacımıza ulaşmaktan bıkmış değiliz. Kaldı ki, her gün adımlarımız daha büyük bir tempoyla hedefe doğru yol almaktadır. Siz de bu yolun içindesiniz. Şimdiye kadar yaptığınız, "söylediğim olamaz" yollarını yol saymaydı. Bundan vazgeçmenin gereğini açıkça gösterdim. Doğru yolun amansız gerekliğini da açıkça gösterdim, hatta kanıtladım. Başka türlü olma kimin haddine düşmüş, başka türlü söyleme veya yaşama kimin haddine? Yol bu kadar kesin ve net iken, irade bu kadar aman tanımaz iken, sen kendini neyle kan dıracaksın? Hangi sahte dille artık gerçeklerle oynayacaksın? Önderlik gerçeğinde ısrarlı olduğunu söylediğinde veya "tercihim büyük özgürlük yoldur" dediğinde, onun bütün renklerine katılacak, insanın en büyük yetenek olduğuna emin olarak gireceksin. 

Özgür insan, onurlu insan, yaşamaya değer insan, saygıya ve sevgiye de insanca anlam bulabilen insan budur. O ekmeği de 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bulacak, başka şeyleri de bulacaktır. İnsan böyle yola girerse, ona yaklaşmaya, onu elde etmeye, onu gerçekleştirmeye muktedir insandır. "Halen bunu kendimize yakıştıramıyoruz" dersen, tamamen tokatlıksın. "İflah olamam, ıslah olamam" dersen, seni ya düşman döver ya örgüt döver. Başka sana hiçbir yol yoktur. Biz insandan, dolayısıyla da kendimizden umut kesemeyiz. 

Umudu kesmek demek, maalesef hayvanlığa yol açmak demektir. Bu çok ayıp ve çok esef verici bir durumdur. Mevcut insan toplumunda hayvanca yer edinen demeyeceğim de, yönetilen bir acayip halk olmak ve bu da herhalde lanetli olmanın en kütü biçiminin bizi bulması demektir. İnsanlar âlemi içinde in-sana benzeyen hayvanlar! Bu çok acı bir hükümdür ve eğer bu hükmü yıkmazsak bir gerçektir. 

Şimdi, "sen neden bu kadar direndin?" 
diyeceksiniz. Ben ki çok zavallı bir çocuktum, dayanabileceğim hiçbir şeyim yoktu. Ne aile, ne sınıf, ne ulus temeli diye bir şey yoktu. Ne de elimden tutan vardı. Hepsi açısında talihsiz ve yoksundum. 
Peki, buna rağmen nasıl çıkışı gerçekleştirdim? Bunun temelinde bazı güçlere de dayanarak çıkış yapmam değil, bu öfke duyulası, bu en lanetli hükmü yaşamama, bu hükmü kendim için geçerli kılmama, bu inceliği ve duyarlılığı gösterme benim için çok ciddi bir çıkış ifadesidir. Ve tabii bundan sonrası, madem bu büyük davayı benimsedim, o zaman hani "Hanya'yı, Kon¬ ya'yı öğreneceksin" derler ya, ben de bu yolun gereklerini öğrendim. Bazılarınıza bakıyorum, hazır olanı bile değerlendiremiyorlar. 
Var olmayandan medet umuyor, veya bazı matematik hesapları vardır, türevler, küçükten büyüğe doğru çıkış yapma, bu böyle bir hesaptır.Hazır olanı görememe, hatta var olanı küçültme felsefemizde yoktur. 
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Felsefemizin bir özelliği, neredeyse yok olmak üzere olandan büyüklük yaratma felsefesidir. Gerçekliğimize göre bu kaçınılmazdır. Bunun dayanağı nedir? Bunun dayanağı insan olma iddiasından vazgeçmeme, yaşamın kabul edilebilir özelliklerinden vazgeçmeme, hatta buna rağmen en ilerisini tercih etme, bu düşürülmüş insandan en yüce bir insana çıkış yapmadır. İddian bu kadar büyük olduktan sonra, bir hayalci veya bir kendini kandıran değilsen, o zaman "bu kıyamet yolunda nasıl yürümem gerekir?" 
dediğinde, her taraf yanıyor ve yakılıyorsa, seni yakmayacak ufacık bir yer buldun mu oraya basacaksın. Bu çok anlaşılır bir husustur. 

Fler şeyden yoksunsun. Ufak bir olanak buldun mu müthiş yöneleceksin. Bu da işin doğası gereğidir. Bir küçük silahtan, bir küçük özgür ortamdan büyük değerler deyip alacaksın. 

Yani bu yola girmenin doğal bir anlayışı budur. Bunu şunun için söylüyorum: Flalen bu yolun gereklerini anlayamama söz konusu olabiliyor. Nasıl amansız zorluklar ve ateş varsa, o kadar yoksulluklar ortamında yer aldığımızı bilememe var. Bunun yerine, "var olan olanaklara dayanarak ucuz yaşadık" demek, lanetli münafığın yaşam tarzıdır. Düşmanın yaşamına karşıymış gibi gözükür, ama özünde başka bir şey yaşar. 
Bunlar var içinizde, tabii bunları affedenleyiz. Bu yol bu yaklaşım yaşam sahiplerini affetmiyor. Kuvveti nereden bulacaksın? 
Kendinde yaratacaksın. Benim için en önemli sorun, düşünce üretecek kadar mideyi çalıştırmaktır. Bunu da sağlıyoruz. Ondan sonra ne gerekli? Somut işler gerekli, örgüt gerekli. Tabii bunları yapacaksın. Su içer gibi yapacaksın 

Örgüt için eğitim, örgüt için yer, bunlar sorun bile değildir. Diyorum ya, bunları havayı solur gibi kendiliğinden yapacaksın, savaşta da kendiliğinden doğruyu bulacaksın. Doğru savaşım tarzı benim için ekmek ve su gibi bir şeydir. 


Ben savaş tarzımızı hiçbir zaman kitaplardan anlamadım. Kitapları okudum, biraz kafam karıştı. Daha sonra kendi hayat okulumuzdan savaş tarzımızı öğrendim. Ve dikkat edersek, düşman şimdiye kadar bana ulaşamadı. Neden? Çünkü hayat okulumuza göre bu işler bir çırpıda öğrenilmek zorundadır. Bakarım öğrenirim. Flep hissederek bugüne kadar gelmedik mi? Demek ki, hayat okulumuz bizi buna mecbur ediyor. Çok zordasın ve mutlaka yaşamak zorundasın. 

Bu seni savaşı hızla kavratmaya götürür. 
Onun için, "savaş sorunlarında tıkandım" demek, kendi kendini aldatmaktır. Diğer yandan yaşamdan da haberiniz yoktur, bu da büyük bir sahtekârlıktır. Biz ki, hemen herkesten daha fazla yaşama muhtacız, yaşama mutlaka saygımız olacak ve bunu gerçekleştireceğiz. 

Ülke içinde yaşamayı bilememek ne demek? Aramızda yaşamın anlamından -ki özgür yaşam ekmek ve sudan önce gereklidir, çünkü ekmek ve su da özgür yaşamla bağlantılıdır- habersiz olmak hiç düşünülebilir mi? Adı bile söylenemez, üzerinde tartışma yapmak bile olmaz. Eskiden günahtır, münafıklıktır derlerdi. 

Diğer bir deyişle felsefeyi, yaklaşım ölçülerimizi yakalamaya, kendimizde egemen kılmaya en başta özen göstermek gerekir. 
Özenden öteye de temel yapmak gerekir. 
Eğer bunu sağlarsanız politikada, askerlikte, kültürde, ekonomide her şey sağlam zemine dayalı olduğu için yeşerir ve birbirini tamamlar. Bundan kaçınmak demek, yaşamdan peşinen vazgeçmek demektir. Hangi yol ve yöntemle olursa olsun, bu daha da anlamsızlaştırmak demektir ki, bunun da sonu yoktur. 

O halde partimizin ve savaşımızın temelinde egemen olan önderliksel anlayışı mutlaka sonuna kadar düşüncemize, ruhumuza ve eylemimize mal edelim ki, büyük önderler ve dolayısıyla savaşçılar çıkarmayı başaralım. 


23 Ağustos 1996 
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MEŞRU SAVUNMA ÇİZGİSİ TEMELİNDE GELİŞTİRİLEN 
1 HAZİRAN ÖZGÜRLÜK ATILIMI 
DEMOKRATİK SİYASİ MÜCADELEYLE ZAFERE ULAŞACAKTIR 

Duran KALKAN 



1 Haziran Özgürlük Atılımımızm altıncı 
yılına girerken, öncelikle bu Atılımın hazırlayıcısı ve yaratıcı olan Önder APO'yu selâmlıyor, tüm Atılım şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. İç ve dış gericiliğin birleşerek saldırdığı ve Küıdistan Özgürlük Hareketi'ni yok edeceğine dair kendini inandırdığı bir ortamda büyük bir çıkış yaparak bu beş yıllık önemli sonuçlar ortaya çıkartan direnişi yaratan tüm özgürlük mücadelesi güçlerini, halkı, gençleri, kadınları başarılarından dolayı kutluyoruz, selâmlıyoruz. Gerçekten de onlar bütün hesaplan bozdular. En zor ortamlarda yeniden başlangıç yapma ve mücadeleyi geliştirme gücünü gösterdiler. 
Kürt halkının mevcut inkâr ve imha sistemi temelinde yok edilemeyeceğini, özgürlük ve demokrasi hareketimizin tasfiye edilemeyeceğini, Kürt halkının özgür ve demokratik yaşamdan başka herhangi bir yaşamı kabul 


etmeyeceğini herkese gösterdiler. Bu yeniden büyük bir çıkış oldu. Özgürlük mücadelemizin bir kere daha kendi güçlü bir 
biçimde kanıtlaması oldu. 1 Haziran 2004 
Atılımı, Özgürlük Hareketimizin genel plânda bu üçüncü büyük çıkışı, pratik direniş anlamında ise 15 Ağustos atılımından sonra ve onun yirmi yıl sonrası gerçekleşen ikinci büyük direniş hamlesi olarak halk tarihimizde, mücadele tarihimizde yer aldı. Kürdistan'daki koşulların öngördüğü gelişme tarzını ve diyalektiğini bu durum bir kere daha bize gösterdi. Bütün eksiklikleri ve hatalarına rağmen, bu Atılım Önderlik çizgisinin, Apocu çizginin başarılı bir uygulaması oldu. 
Önder APO her zaman şunu söyledi; "PKK'li olmak her gün yeni başlangıçlar yapabilmektir". Kürt halkı taktik plânda her gün yeni yeni eylem biçimleri, tarzları 
ortaya çıkardığı gibi, stratejik plânda da 1 
Haziran Atılımıyla her türlü imha ve tasfiye amaçlı konseptlere karşı yeni başlangıç yapabileceğini netçe ortaya koydu. Dolayısıyla Önderlik çizgimiz hem mevcut gelişmeleri bir kere daha yönlendiren oldu, hem de bu pratikle doğruluğu bir kez daha kanıtlandı. 

Parti ve mücadele tarihimizin üç büyük çıkışı vardır. Birincisi; ideolojik çıkıştı. 
Buna "Önderliksel Doğuş" da diyoruz. İnkâr ve imha sistemine karşı Kürdistan üzerinde hüküm sürdüren, askeri işgal, ekonomik- siyasi sömürgecilik ve kültürel soykırıma karşı özgür ve demokratik yaşam için direnme bilincinin, ruhunun, bilgisinin ve örgütünün ortaya çıkartıldığı süreçti. Kürt halk tarihinin belki de en büyük özgürlük çıkışıydı. En zor koşullarda, herhangi bir fırsata, 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imkana dayanmak bir yana, ciddi bir tarihsel mirasa sahip olmadan, koşulların genel planda hemen hemen bütünüyle olumsuz olduğu bir ortamda, sadece insan bilincinin, erdemi¬ nin gücüne, gerçeğine dayanarak büyük bir düşünsel ve pratik emekle yaratılan bir çıkış oldu. Bunun 1970'lerde gerçekleştiğim biliyoruz. Önderliksel çizginin uzun ve çelişkili bir mücadele ve hazırlık süreci içerisinde 1970'ler başındaki Türkiye ve Kürdistan'm çok çatışmalı, çelişkilerinin derinleştiği bir ortamda oluştuğunu, doğuş yaptığım, Kürdistan'ı aydınlatarak Türkiye ve bölgedeki gerçeği daha doğru ve anlaşılır bir duruma getirdiğim biliyoruz. Bu büyük çıkış bir aydınlanma hareketiydi. Kürdistan gerçeğini aydınlattı, Kürdistan üzerinde oluşan gericilik yumağını çözümledi. Bu temelde bu gericiliğe karşı duracak, onun dışında yaşayacak, ona karşı mücadele edecek insanı ve örgütü yarattı. Büyük bir devrim hareketi olarak doğup gelişme sağladı. İnsanı ruhuyla, duygusuyla, bilinciyle, davranışıyla bir yaşamdan başka bir yaşama çekerek yeniden yarattı. Kürt toplumunu işgal ve sömürgecilik altında oluşan değer ölçülerinden, yargılarından tamamen çıkartarak, özgür ve demokratik yaşamın ölçü, anlayış ve yargılarıyla donatıp yeniden yarattı. Gerçek anlamda özgür toplum dirilişini sağladı. Bunun sonuçlan felsefi, ideolojik ve siyasi çizgi olarak Önderliksel doğuşun gerçekleşmesi oldu. Bu temelde bir ideolojik gruplaşmadan giderek halkın özgürlük mücadelesine öncülük eden bir partileşmenin yaratılması sağlandı. Önderlik ve parti öncülüğünde Kürt halkı 70'lerin sonunda Önderlik çağrısına olumlu yanıt vererek, kitlesel başkaldırı sürecine girdi. Kısaca bu ilk çıkış bütün zorluklara, zayıflıklara, engellere, olumsuz koşullara ve bunların yarattığı hatalara, eksikliklere rağmen başanlı sonuçlar veren bir çıkış oldu. 

Burada şunu bir kere daha ve açık söylemekte yarar var. Önder APO hep bu döneme dikkat çekti. Önderlik gerçeğini, PKK 


gerçeğini, Kürt özgürlük ve demokrasi mücadelesini anlamak isteyenler için doğru bilince ulaşmanın yeri olarak bu dönemin anlaşılmasına dikkatleri çekti. İlk doğuşu, başlangıcı, Kürdistan'da özgür ve demokratik insan ve toplum duruşunun ilk çıkışını doğru anlamayı, bugün yaşanan mücadelenin doğru ve yeterli anlaşılması açısından önemli gördü. Şimdiye kadar yaşanan bütün gelişmelerin temelinde esas itibariyle bu başlangıcın yattığını hep vurguladı. Bunu bizim için söyledi; bu mücadelenin sahipleri, militanları, fedaileri olmak isteyenler için böyle bir anlam derinliğine ulaşmanın başarı için şart olduğunu ifade etti. Yine dostlarımız için, halk için söyledi. Önderlik ile PKK gerçeğinin doğru ve yeterli anlaşılmasının, dolayısıyla onunla doğru dostluk, sempatizanlık, taraftarlık ilişkisi içine girilmesinin, bu dönemin yeterli anlaşılmasından geçtiğini ifade etti. Aynı şeyi Önderlik ve PKK düşmanları için de söyledi. Bize karşı düşmanlık yapılmak isteniyorsa, bununda doğru yapılabilmesinin koşulunu bu ilk doğuş sürecinin doğru, gerçekçi, hiçbir çarpıtmaya ve kendini aldatmaya yer vermeden anlaşılması olduğunu Önder APO her zaman belirtti. Bu nokta önemlidir. Bugün üçüncü büyük atılımın altıncı yılma girerken, elbette bütün süreçlere yön veren bu ilk başlangıç çıkışıdır. 

Hala kendini yenileyip somut koşullarla göre yeniden şekillendirerek bugünün mücadelesinin gelişmesini canlı olarak yönlendiriyor. Bundan asla kuşku duymamak, bu gerçeği doğru anlamak lazım. Mevcut durumu böyle bir bakış açısıyla ele almaksızın değerlendirmeye çalışmamak lazım. 
Çünkü öyle yapılırsa gerçek çarpıtılır, olgu ters yüz edilmiş olur. Bu da gerçekleri doğru ve yeterli bir biçimde ele almayı, anlamayı, dolayısıyla doğru yaklaşım geliştirmeyi önler. Hata, yanlış ve yanılgı yaratır. Bu nedenle Önderliğimizin bu vurgusunu her zaman hatırlamamız, öngördüğü biçimde parti ve mücadele gerçeğimizi, Önderlik 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gerçeğimizi doğru ve yerinde değerlendirmemiz herkesten çok bizim için gerekli oluyor. 

Mücadele tarihimizin, Özgürlük Hareketimizin ikinci büyük çıkışı, bilindiği üzere 15 Ağustos 1984 Gerilla Atılımıdır. 
Birinci çıkışın ideolojik esaslar üzerinde olması yanında, bu ikinci büyük çıkışın askeri yanı başattır, öndedir, esastır. Bir gerilla çıkışıdır. Birinci partileşme hamlesinin ortaya çıkardığı sonuçlan ezip tasfiye edebilmek için inkâr ve imha sisteminin geliştirdiği 12 Eylül faşist askeri darbesine karşı Kürt halkının özgürlük ve demokrasi çizgisinde gerilla direnişi geliştirme sürecidir. Evet, bir askeri direniştir, ama birinci 


çıkışla, yani ideolojik doğuşla bütünüyle iç 



içe geçmiş, onun pratikleştirilmesi olan bir çıkıştır. Yani dar, başka ülkelerde, toplumlarda gerçekleştiği gibi sadece askeri boyutlan olan bir çıkış değildir. 15 Ağustos Atılımı, gerilla temelinde Önderlik çizgisinin, onun içerdiği felsefenin, ideolojinin, siyasetin, örgüt ve yaşam tarzının Kürt halkına, emekçisine, kadınına, gencine, gerilla tarzıyla ulaştırılmasını, dolayısıyla ulusal demokratik devrimin birey ve toplum şahsında derinliğine geliştirilmesini öngören, ifade eden ve gerçekleştiren bir çıkıştır. Askeri boyut saldırıları önlemeye dönüktür, kendini savunma ihtiyacıyla bağlıdır. Önder APO'nun geliştirdiği ideolojik ve politik çizginin topluma ulaştırılmasının başka her hangi bir yol ve yöntemi kalmamış olmasıyla ilişkilidir. 
Şunu çok iyi biliyoruz, başka bir yol ve yön¬ 


temle Apocu ideolojik-politik çizgi Kürt insanına, toplumuna ulaştırılabilse, insanlar bu temelde bilinçlendirilip, eğitilip örgüt ve mücadeleye çekilebilseydi, inkâr ve imha sisteminin yarattığı rejim buna izin ve fırsat verseydi elbette o zaman silahlı direniş hiçbir şekilde gündeme gelmeyebilirdi. 15 
Ağustos Gerilla Atılımı biçiminde bir direniş olmayabilirdi. Başka yol ve yöntemlerle bu ikinci büyük hamle yürütülebilirdi. Önderlik çizgimiz buna açıktı. Parti örgütlenmemiz böyle bir çizgi temelinde geliştirilmişti. 

Fakat çok iyi biliniyor, Birinci Dünya Savaşı ardından Kürdistan üzerinde oluşan inkâr ve imha sistemi normalde ideolojik, siyasi çalışma yürütmeye fazla açık olmadığı 
ve izin vermediği gibi, bir de 12 Eylül 1980 
faşist askeri darbesi bu koşullan tümden ortadan kaldırmıştı. 12 Eylül faşist askeri rejimi koşullannda ulusal demokratik düşünceyi, bilinci, anlayışı, yaşamı temsil edebilmek, yaşatabilmek, topluma taşıyabilmek, örgütleyebilmek için, 15 Ağustos atılımmda olduğu gibi, silahlı gerilla direnişinden başka herhangi bir yol kalmamıştı. Bu gerçeği de bütün yönleriyle ve çok ayrıntılı bir biçimde Önder APO değerlendirdi. Aslında her kes görüyordu; artık 1980'ler ortamında Kürdistan üzerindeki sömürgeci egemenliğin karakteri de, Kürdistan'ın, Kürt halkının, Kürt toplumunun içinde bulunduğu durum da çıplak gözle görülebilecek kadar açık ve aydınlık hale getirilmişti. Belki 1970'lerin başı bu bakımdan bulanıktı, muğlaktı, sömürgeci terör ve soykırım rejimi kendisini demokrasi söylemiyle gizlemeye, bazı sivil kurumlaşmalarla maskelemeye çalışmıştı. Bu bakımdan karanlık durum, maskelilik, muğlaklık, örtbas etme o zaman önemli ölçüde vardı. Fakat bu durumu birinci partileşme hamlesi, yani Önderliksel doğuş süreci giderdi. Karanlıkları aydınlattı, çarpıtmayı düzeltti, muğlaklığı ortadan kaldırdı, büyük bir aydınlanma devrimi yaptı. 
Ters yüz edilmiş durumları, başaşağı edilmiş durumlan ayağı üzerine dikerek gerçekleri 





netçe ortaya çıkardı. Bu bakımdan 80'ler sürecine gelindiğinde öyle çok görünmeyen, bilinmeyen, halen maskeli, örtülü olan pek fazla bir şey kalmamıştı. Buna bir de 12 Eylül faşist askeri darbesi ve bu temelde gelişen katliam rejimi eklenince, artık Kürdistan'da yaşananları da, onun karşısında ulusal kimliğiyle özgür ve demokratik yaşamanın nasıl olacağı da çok büyük ölçüde açıklık ve netlik kazanmıştı. Bunu herkes görüyordu. 

Aslında 12 Eylül sonrasını anlamak, değerlendirmek öyle çok zor değildi. Gerçekler kendisini çok yalın bir biçimde insa- 


Gerçekler böyle yalın olmasına rağmen 

o gerçekleri olduğu gibi görmek, sahiplenmek, ifade etmek, o gerçeklere göre kendini aldatmadan tutum ve tavır geliştirebilmek, bunun istediği yüreği, cesareti, fedakarlığı gösterebilmek önemliydi. 


nın gözüne sokacak denli açık ve saldırgandı. Fakat bir nokta önem taşıyordu; gerçekler böyle yalın olmasına rağmen o gerçekleri olduğu gibi görmek, sahiplenmek, ifade etmek, o gerçeklere göre kendini aldatmadan tutum ve tavır geliştirebilmek, bunun istediği yüreği, cesareti, fedakarlığı gösterebilmek önemliydi. İşte burada birçok yanlış ortaya çıktı. Kendini aldatanlar, çok çıplak gözle görülebilecek kadar yalın hale gelmiş gerçekleri yok saymaya çalışanlar, bile bile olay ve olguları ters yüz etmeye çalışanlar olduğu gibi, hatta böylelerinin çok olduğu bu ortamda, bu çıplak ve gözle görülebilen yalın gerçeği kapsamlı değerlendirmelere tabi tutma, onu çözümleme kadar, onun karşısında özgür ve iradeli insan duruşunun nasıl olması gerektiğini ortaya koyma ve bunu 


temsil etme gücünü, cesaretini, fedakarlığını Önder APO gösterdi. Dolayısıyla PKK hareketi 12 Eylül faşist askeri rejimine karşı 15 
Ağustos şanlı gerilla atılımımn başlatılması ve yürütülmesi gücünü ortaya çıkardı. 
PKK'nin ilk çıkış hamlesinden ve onu zirve¬ ye taşıyan büyük zindan direnişinden aldığı güçle inkâr ve imha rejimine karşı 15 Ağustos büyük atılımmı gerçekleştirme gücünü gösterdi. 

Tıpkı ilk felsefik, ideolojik çizgi doğuşu, Önderliksel doğuş gibi, Kürdistan'da 12 Eylül faşist askeri rejimine karşı gerilla hamlesini yürütmenin de ciddi zorlukları, engelleri, zayıflıkları söz konusuydu. Gerilla direnişi de öyle çok imkanlar ortamında, birçok güce, fırsata dayanarak, içten ve dıştan çok fazla destek alarak yürütülen bir direniş olmadı. Belki ilk Önderliksel doğuşa göre biraz daha avantajlıydı. Çünkü koşullan aydınlatan, yol gösterici olan bir felsefik, ideolojik, politik çizgi vardı, bu çizgi etrafında oluşmuş bir parti vardı. Önderliksel doğuş gerçekleşmişti. Kürdistan koşulları bir kere daha 20. yüzyılın son çeyreğinde netçe aydınlatılmıştı. Bu durum insana bilinç, güç, cesaret veriyor, iddia ve irade kazandırıyor, bir çekim merkezi olma rolü oynuyordu. 
Doğru ile yanlışın, iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin, özgür yaşam ile köleliğin ne olup olmadığının netçe ayrıştırılması ve anlaşılması bu temelde açığa çıkmış ve mümkün hale gelmişti. Bunları küçümsememek lazım. Dolayısıyla gerilla atılımımn elbette en zor olan aydınlatmanın gerçekleşmiş olmasına dayanma, ondan güç alma durumu vardır ve bu da önemli bir güçtür. Bu bakımdan gerilla kendi başına baskı ve katliamlar, zulüm ve işkence var diye ona bir tepki olarak ortaya çıkmış değildir. Kürdistan'da işkence, baskı ve katliamlar karşısında tepki hareketleri Birinci Dünya Savaşı ardından gelişen süreçte, 20. yüzyılın ortalarında yaşandı. Önce kuzeyde, doğuda, sonra güneyde bu tepkiler Kürdistan'm bütün parçalarında ortaya çıktı ve bunlar ezildiler. 
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imha edildiler, katledildiler. Artık 1970- 80'ler Kürdistan'ında inkâr ve imha sisteminin geliştirdiği katliam ve baskıya, işkence¬ ye karşı tepkisel çıkış yapmanın maddi koşullan tümüyle ortadan kalkmış, yok olmuş durumdaydı. Bu bakımdan şunu bilmek lazım: 15 Ağustos Atılımı da tıpkı ilk Önderliksel doğuş gibi, kendiliğinden veya bazı zorlamaların sonucunda, baskı ve katliamlara karşı tepki biçiminde ortaya çıkan bir gelişme ve hareket değildir. Tersine ideolojik-politik çıkış gibi, gerilla çıkışı da büyük bir bilince, cesarete, fedakarlığa dayanan, insanın düşünsel ve maddi emeğinin ve çabasının ürünü olan bir çıkıştır. Gerilla atılımı da bu temelde gelişmiştir. Öyle tepkiyle, baskıya karşı duyulan öfkeyle içine girilen bir süreç değil, tersine her şeyi bilinçle aydınlatılan, çabayla örgütlendirilen, cesaret ve fedakarlıkla hayata geçirilen bir mücadele süreci olmuştur. 15 Ağustos Atılımı bu biçimde hazırlanmış, böyle geliştirilmiş ve bu temelde sonuca götürülmüştür. 
Başarılı kazanımlar yaratılması sağlanmıştır. 

Bu ikinci hamlenin de sonuç itibariyle yaşanan ağır zayıflıklara, hata ve eksikliklere rağmen, bunların yol açtığı kayıplara rağmen, esas itibariyle bazı amaçları, hedefleri gerçekleştirdiği, büyük, ciddi ve kalıcı başarıları Kürdistan'da yarattığı tartışmasızdır. 15 Ağustos Atılımı'yla birlikte Önderlik ve Parti çizgisi Kürt halkına, kadınına, gencine, emekçisine, Kürdistan'm dört parçasında ve yurtdışmda bulunan tüm Kürt insanlarına taşınmıştır. 15 Ağustos direniş mücadelesinin etkisiyle nerede olursa olsun bütün Kürt insanlarının bilinci, duygusu, ruhu, düşünce sistemi, yaşam ölçüleri ciddi değişiklikler yaşamıştır. Yani ilk atılımda, ilk hamlede bir parti düzeyinde, kadrolar düzeyinde sağlanan yeniden yaratma, yeni insan ve bu temelde parti topluluğu oluşturma düzeyi 15 Ağustos gerilla atılımıyla halklaşmaya dönüşmüş, benzer bir biçimde ruhuyla, duygusuyla, bilinciyle, eylemiyle özgürlük için direnen ve özgür yaşamdan başka 


hiçbir şey kabul etmeyen yeni bir halk ortaya çıkartılmıştır. 1990'larm başından itibaren gelişen serhıldan hareketi, bunun temsil ettiği ulusal diriliş devrimi böyle bir halk gerçeğinin oluşması ve gelişmesini ifade ediyor. Bu tamamen Önderliksel çıkışla bağlı, parti öncülüğünün yarattığı bir sonuç, gerillasal gelişmeyle gerçekleşen bir düzeydi. 
Demek ki ikinci hamlede de özgürlük için temel savunma ve direnme kuvveti olarak gerillanın gelişip gerçekleşmesi ve bu temelde özgür yaşam için direnen halk gerçeğine ulaşılması sağlanmıştı. 

1 Haziran Atılımı diye tanımladığımız 
üçüncü büyük çıkış bu gelişmeler üzerinde gerçekleşmiştir. Büyük bir halk özgürlük çıkışını ifade ediyor. Birinci çıkışın ideolojik karakteri, İkincisinin ise gerilla ve direniş karakterine karşın, 1 Haziran Özgürlük Atılımımız esas olarak siyasi ağırlıklıdır. Kürt sorununun demokratik siyasi çözümünü gerçekleştirmeyi, başta Türkiye olmak üzere İran, Irak, Suriye ve tüm Ortadoğu'nun demokratik devrimi yaşamasını öngören ve hedefleyen bir büyük siyasi mücadelenin geliştirilmesini ve gerçekleştirilmesini ifade ediyor. İdeolojik-politik çizgi öncülüğünde ve meşru savunma temelinde Kürt toplumunun özgür ve demokratik yaşama kavuşmasını, bunun için Kürt sorununun demokratik siyasi çözümünün gerçekleştirilmesini hedefliyor. Elbette birinci ve ikinci hamle dönemlerindeki mücadelelerin yarattığı büyük birikime ve güce dayalı olarak gelişmiştir. 
Böyle sıfırdan başlayan, yeni ortaya çıkan bir durum değildir. Bu anlamda nasıl ki Önderliksel doğuşla 15 Ağustos Atılımı etletımak gibi iç içe geçmiş bir bütünü ifade ediyorsa, 1 Haziran Atılımı da kendinden önceki bu iki büyük çıkışla etle-tırnak gibi iç içe geçmiş bütünü ifade etmektedir. Fakat süreç farklıdır, koşullar farklıdır, dolayısıyla mücadelenin karakteri ve hedefleri de farklıdır. Birincisinin ideolojik, İkincisinin askeri karakterine karşın, üçüncü atılım sürecimiz siyasi karakterlidir. Buna göre de 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kendi özelliklerini, ölçülerini, sistemini yaratmıştır. Böyle bir atılımın gerçekleşebilmesi için gerekli olan bütün ideolojik yenilenme, paradigma değişimi, yine stratejik değişim ve örgütsel yeniden yapılanma gerçekleştirilmiştir. 1 Haziran Özgürlük Atılımı, siyasi mücadele ve demokratik çözüm atılımı böyle bir gelişme, yenilenme, değişim ve yeniden yapılanma temelinde gelişen ve gerçekleşen bir atılımdır. Bunu bilmemiz ve diğerleriyle hem ilişkisini, hem de farklılıklarını doğru görmemiz, anlamamız gerekiyor. 

Fakat bu şu anlama da gelmi yor: Bu atılım diğer atılmaların üzerinden gelişti, o zaman ilk iki hamle döneminde önem li gelişmeler, birikimler 
sağlandı, dolayısıyla 1 
Haziran Atılımı çok rahat bir ortamda, imkanlar dahilinde kolaylıkla gerçekleşen bir atılım oldu. 

Hayır. Böyle değerlendirmek kesinlikle yanlış tır. Kuşkusuz imkansızlık lar, zorluklar başlangıçta daha fazladır. Bunu her zaman böyle bilmeliyiz. Onun için de 1970'lerin başındaki Ön 


vardı, bir miras ortaya çıkmıştı. Dayanılacak, çözümlendiğinde doğruların bulunmasına hizmet edecek, doğru yolu bize gösterecek ve o yolda yürümek için güç verecek bir tarihsel mücadele mirası ortaya çıkartılmıştı. Bütün bunlar doğrudur. 1 Haziran Atılımı bu bakımdan daha önceki atılmalara göre elbette daha fazla imkana ve avantaja sahip olan bir atılımdır. Ancak burada şöyle bir tehdit ve tehlike de var: Bu gelişmeler ve birikim, çeşitli yönlerden onu etki altına almak için daha fazla saldırıyı ortaya çıkartmakta, gündeme getirmektedir. Bu bakımdan baskı ve saldırı anlamında 
1 Haziran \yaşananlar ilk iki dönemdekinden hiç de az değildir. Başlangıçta herhangi bir imkan yok, dolayısıyla onu ele geçirmek ve kendi çıkarına kullanmak için herhangi bir saldın da söz konusu değildir, ama 


sureci 

her ne kadar önemli bir birikime, gelişmeye dayalı olarak gerçekleşse de, zor koşullarda ortaya çıkan, büyük zorluk ve engellerle boğuşarak, onlara karşı mücadele ederek gerçekleşti rilen bir atılım olmuştur. 


üçüncü hamle sürecinde, 
1 Haziran Atılımı'na giderken var olan, gerçekleşmiş olan birikimleri ele geçirmek, kendi çıkarları için kullanmak üzere çok yönlü, çok kapsamlı müdahalelerin, saldırıların olduğu, bunun 


derliksel doğuş en zor koşullarda, en ağır imkansızlıklar altında gerçekleşen bir doğuştur. Fakat bir de şu gerçek var: Başlangıçtaki doğuşlar imkansızlıklar ve ağır zorluklar ortamında olur, ama ortada her hangi bir birikim olmadığı için de tehlikeler ve tehditler daha sonraki süreçlerde ortaya çıktığı kadar fazla değildir. Buradan baktığımızda 1 Haziran Atılımı elbette daha önceki hamlelere göre daha fazla imkana ve fırsata sahipti. Önderliksel doğuş vardı, partileşme, gerillalaşma vardı, özgürlüğü için direnen halk vardı, otuz yılı bulan bir mücadele deneyimi, tecrübesi, onun ifade ettiği dersler vardı. Kısaca düşünce vardı, örgüt vardı, tecrübe vardı, maddi-manevi imkanlar 


büyük bir emekle, çabayla, kanla, terle yaratılmış olan değerlerin yok edilmesi riskini, tehlikesini içinde taşıdığı da tartışma 
götürmez bir gerçektir. Dolayısıyla 1 
Haziran süreci her ne kadar önemli bir birikime, gelişmeye dayalı olarak gerçekleşse de, zor koşullarda ortaya çıkan, büyük zorluk ve engellerle boğuşarak, onlara karşı mücadele ederek gerçekleştirilen bir atılım olmuştur. Bu gerçeği böyle bilmemiz ve 
görmemiz lazım. Böyle ele almazsak 1 
Haziran Özgürlük Atılımım bugüne bakarak, 'şu kadar gelişme var, düşman bu kadar geriletilmiş, örgüt, mücadele, halk böyle bir etkinlik kazanmış, o zaman demek ki işler iyi gidiyor, ciddi bir tehdit, tehlike olmamış, 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zorluklarla, zayıflıklarla mücadele edilmemiş, her şey imkanlar ortamında rahatlıkla yürütülmüş' diye düşünülürse, sanırız ki, bu içine girilebilecek en büyük hata ve yanılgı olur. 

Bir kere, gerçek öyle değildir, o yaklaşım gerçeğin saptırılmasını ifade eder. İkincisi, böyle sanmak, kendini gerçeklerden kopartmayı, yanıltmayı ifade eder ki, şimdi koşullar elverişli, imkanlar fazla, güç büyük de olsa, bu koşulları, imkanları, gücü doğru değerlendirmemeye götürür. Onları doğru anlamamak, doğru değerlendirmemek, dolayısıyla çarçur etmek, heba etmek, kazanma sürecine girilmiş bir durumdayken kaybetmek gibi bir riski ve tehlikeyi içinde taşıyor. 
Bu duruma da kesinlikle düşmememiz gerekiyor. Bu bakımdan 1 Haziran Atılımı'nm pratik olarak ikinci büyük atılım, genel mücadele tarihimizde üçüncü atılım diye tanımladığımız bu büyük Atılımın da doğuş koşullarını, önündeki zorlukları, engelleri, bunları aşıp gideren mücadele gerçekliğini ve bugüne kadar nasıl bir direniş ve mücadeleyle, ne tür bir cesaret ve fedakarlıkla yaratıldığını iyi görmemiz, anlamamız, değerlendirmemiz gerekir. 

Bugün bu Atılım altıncı yılma giriyor. 
Beş yıllık büyük bir mücadele süreci var. 
Beş yıl devrimci bir hareketin mücadele tarihi açısından az bir süreç değildir. Belki toplum tarihi bakımından çok uzun bir zaman dilimi olarak görülemez, ama hem insan yaşamında, hem de devrimci bir hareketin mücadele tarihinde azımsanacak kesinlikle bir süre de değildir. Belki her türlü sonucun alınabileceği bir süreçtir demek hatalı olur, abartı ifade eder, onun için az bir süreç sayılabilir, ama sonucun nasıl olacağının belirlenmesi, az-çok gidişatın hangi yönde olduğu ve hangi sonuca varılacağının görülmesi açısından da yeterli bir süreçtir. Gerçeklerin görülmesi, gidişatın anlaşılması, sonuçların nasıl olacağının az-çok belirlenmesi açısından kesin sonuçları ortaya çıkartabilecek düzeyde bir süreçtir. Bu bakımdan önemlidir. 


1 Haziran Atılımı'nm beşinci yıl dönümünü iyi anlamamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Bir yıl, iki yıl, üç yıl başlangıçtır, yeni adım atıyoruz, eksikliği, hatası çok olur, telafi ederiz, gelişme sağlarız, ilerletiriz, önümüzde daha zaman var dedik, ama beşinci yıl dönümü öyle değildir. Beşinci yıl dönümü önemli bir kesiti ifade ediyor. İlk büyük değerlendirme yapma dönemini içeriyor aslında. Dönüp toplu bir değerlendirme yapmayı kesinlikle gerektiriyor. Şimdi biz bunu yapıyoruz. Çünkü beş yıl, artık sonucun az-çok ne olacağının belirlenmiş olduğu bir süreci ifade ediyor. Başlangıçtaki gibi diyemeyiz, 'daha zaman var, yeni başladık, geleceğin nasıl olacağı konusunda şimdiden çok fazla bir şey söylenemez'. Hayır. Beşinci yıl dönümünde böyle düşünmek, bunu söylemek doğru değildir. Beş yılı tamamlanmış bir mücadele hakkında konuşmak, değerlendirmek, varsa hata ve eksikliklerini bulup, onları giderecek bir yaklaşım geliştirmek, gidişatın derecesini, düzeyini, nereye varıp varmayacağını tartışmak, bu konuda az-çok görüş oluşturmak gereklidir. 
Zaman bunun için yeterlidir; böyle yapmak, bundan sonrasını başarıyla yürütmek açısından zorunludur. İşte biz şimdi, 1 Haziran Özgürlük Atılımımızm beşinci yıl dönümü sürecinde hareket olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. 

Dikkate edilirse, her zamankinden fazla bir yaklaşım gösteriyoruz. Üzerinde daha geniş duruyoruz, tartışıyoruz, çeşitli toplantılar, değerlendirmeler yapmaya çalışıyoruz. 
Ne yaptığımızı, dolayısıyla bundan sonra neler yapabileceğimizi anlama çabası yürütüyoruz. Bu zorunludur. Yanılmamak için, gerçekleri doğru anlamak için, önümüzdeki imkanları ve fırsatları iyi görebilmek için, onları doğru ve başarılı değerlendirmenin yöntemini, tarzını doğru bulabilmek için, en önemlisi de bizi bu temelde yürütmekten alıkoyacak engellerle, başarıya götürecek temel dayanakları, güçleri doğru tespit edip bu temelde kendimizi yanıltmamamız için 







önemli bir çaba harcıyoruz. Bu gereklidir, çünkü yanılgı bizim için en büyük tehlike olur. En büyük engeli yanılgı ve hata oluşturuyor. Bütün zayıflıklar, başarısızlıklar, kayıplar hata ve eksikliklerden kaynaklanıyor. 
Bütün hata ve eksikliklerin arkasında da yeterince anlamama, kendini aldatma vardır. 
Yanlış ve yetersiz anlayış, yaklaşım, düşünce vardır. Buradan kaybediyoruz. Kayıp etkenlerimizi azaltmak, başarı etkenlerimizi çoğaltmak için de süreci doğru ve yeterli anlamamız gerekiyor. Geleceği doğru kestirip, değerlendirip ona göre hareket etmemiz kadar, bizi bu gelecekte başarıyla yürütecek tarzı, üslubu, tempoyu, geçmişin kapsamlı değerlendirmesi, irdelenmesi, eleştiri-özeleştiriyle ortaya çıkarmamız da gerekiyor. 
Çünkü sadece geleceğe ilişkin görüşler oluşturmak, varsayımlarda bulunmak fazla bir şeyi ifade etmez. Eğer onları hayata geçirecek bir duruş, örgütlülük, irade ve iddia varsa, bu öngörüler bir perspektif olarak ön açıcılık ifade eder, yön verir, kolaylık sağlar, başarının bir etkeni haline gelir. Elbette yürüme iradesi, iddiası, gücü de geçmişin kapsamlı değerlendirmesi, analizi, eleştiri ve özeleştirisiyle ortaya çıkartılır, pratiğin tecrübesinden edinilir. Bu nedenle de elbette bu süreci bu dönemde kapsamlı değerlendirmeye alıyoruz, alacağız ve de almış durumdayız. 

Bu üçüncü atılıma da temel bir güç olarak katılmış olan gerilla hareketi olarak geçen beş yılın meşru savunma duruşu, pratiği, mücadelesi neydi, ne değildi, neyi içerdi, hangi dersleri çıkardı, ne tür başarılar yarattı, ne tür kayıplara yol açtı, doğrusu neydi yanlışı neydi? Bunları derinliğine sorguladığımız, çözümlediğimiz ve derslerini çıkardığımızı bir süreç oluyor ve daha çok da böyle olacaktır. Böyle bir yaklaşımla durumu ele alma ve değerlendirmeyi sürdürüyor, devam ediyoruz. Bu konuda engeller ve zorluklar var. Bunlar ağırlıklı olarak bizden kaynaklanıyor, ama onun yanında büyük imkanlar, fırsatlar var, ciddi ve tarihsel gelişmeler de ortaya çıkartılmıştır. Bunları da doğru ele alıp yürütmemiz gerekiyor. Bunları yaratan, ortaya çıkartan temel değerler, güçler var. Onları iyi görmemiz lazım. Her şeyden önce bunları doğru gördüğümüz ölçüde bu günü doğru anlar, yarını doğruya yakın öngörür, bir de güçlü yürüme konumuna kendimizi ulaştırırız. Yoksa gerçeğimizi doğru göremezsek en büyük hatayı yaparız. Alevilik diyor ya, "Aslını inkâr eden haramzadedir", kendi gerçeğini doğru çözümleyemeyen gelecek öngöremeyeceği 

/" 1 Haziran N 

Özgürlük Atılımı da, tıpkı ilk iki büyük çıkış gibi, hatta daha fazla bir Önderliksel çıkışı ifade ediyor. Bütünüyle 
Önderlik gerçeğimiz tarafından hazırlanan, örgütlenen, yönlendirilen, aydınlatılan, yönetilen, yürütülen bîr y atılım oldu. J 

gibi, güçlü ve etkili de yürüyemez. Bazı öngörülerde bulunsa da, onları pratiğe geçirme gücünü bulamaz. 

Buradan baktığımızda tabi bütün parti tarihi boyunca bu büyük üç çıkışa öncülük eden, yön gösteren temel değerlerimiz var. 
Her şeyden önce Önderlik gerçeğimiz var. 
Bütün bu süreç, çıkışlar her zaman Önderlik tarafından hazırlandı, çözümlendi, örgütlendirildi ve yürütüldü. Her zamankinden daha çok bu üçüncü büyük hamle Önderlikçe hazırlanıp yürütüldü. Burada yanılgıya düşmemek gerekiyor. Bu yönlü bazı yetersiz, hatalı yaklaşımlar ortaya çıkabiliyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Kuşkusuz zor olan ilk 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çıkıştı ve tümüyle Önderlik tarafından gerçekleştirildi. Bu doğal bir durumdu da. 
Başka türlü zaten olamazdı. Bir Önderliksel doğuş oluyordu, bunun başka bir biçimde gerçekleşmesi de zaten mümkün değildi. 
Gerilla direnişini yürütmek Önderliğin büyük çabası, aydınlatıcılığı, eğiticiliği, yol göstericiliği, mücadelesi, tedbiri ve direnciyle oldu. Aslında olması gerekenden çok 
daha fazla Önderlik çabasıyla gerçekleşti. 1 
Haziran Özgürlük Atılımı da, tıpkı ilk iki büyük çıkış gibi, hatta daha fazla bir Önderliksel çıkışı ifade ediyor. Bütünüyle Önderlik gerçeğimiz tarafından hazırlanan, örgütlenen, yönlendirilen, aydınlatılan, yönetilen, yürütülen bir atılım oldu. Bunu görmemiz, bilmemiz lazım. 1 Haziran Atılımı, her atılımdan daha fazla bir Önderlik atılımıdır. Zorluklarını her zamankinden fazla Önderliğin yaşadığı, gelişmelere her zamankinden fazla Önderliğin yön verip yarattığı bir atılımdır. 
Bunu iyi bilelim. Öyle bazı mekansal duruşlar yanıltıcı olmasın. Çünkü böyle görüşler olabiliyor. Bunlar yanlıştır, büyük hatadır. 
Gerçeği doğru ve bütünlüklü ele almamayı ifade ediyor ki, sonunda kesinlikle yanlış değerlendirmeye, yanılgıya götürüyor. 
Önemli bir kendini yanıltma noktası burasıdır. Kendimizi yanıltmak istemiyorsak, doğru anlamak, doğru katılmak ve başarıyla yürümek istiyorsak her şeyden önce bu gerçeği doğru ve yeterli anlamamız, derinden bilince çıkartıp özümsememiz ve bütün düşüncemizi ve pratiğimizi bu temelde geliştirmemiz gerekir. 

Yine Önderlik gerçekleşmesini sağlayan, Önderliksel gelişmeyi oluşturan büyük değerlerimiz, kahraman şehitlerimiz var. 
Tüm bu mücadele boyunca yaralanmış, gazi olmuş çok sayıda arkadaşımız var. Halk büyük cesaret ve fedakarlık gösterdi, kayıplar yaşadı, ağır işkencelerden, eziyetlerden geçti, imkansızlıklar ve acılar yaşayarak böyle bir mücadeleyi geliştirdi. Bu temelde direnen bir halk var. Bunları iyi görmemiz, anlamamız gerekir. Bunlar içerisinde elbette 


şehitler gerçeğimizi iyi görmemiz lazım. Bu birinci büyük Önderliksel çıkış hem düşünce gücü olmayı, hem de örgüte dönüşmeyi şehitler gerçeğiyle sağladık. Önder APO her zaman, "PKK bir şehitler partisidir" dedi. 
PKK'yi Haki KARER'in anısına oluşan bir partileşme süreci olarak tanımladı. Şehitlerin anılarını canlı olarak yaşayıp halka ve mücadeleye önderlik ettiği zemini partileşme olarak tanımladı. Öyle iddialı, iradeli çıkışlar olmasaydı, cesur ve fedakar bir direniş içine girilemeseydi, elbette ki ortada ne bu kadar güçlü söylenmiş bir söz, ne de bu düzeyde yaratılmış bir parti söz konusu olabilirdi. Haki KARER'le başlayan, Halil ÇAVGUN, Cuma TAK, Salih KANDAL'la devam eden, zindanlarda Mazlum, Kemal, Hayri, Ferhat yoldaşlarla büyük bir direnme ve kazanma gücüne dönüşen şehitler gerçeği aslında bu gelişmeyi ortaya çıkardı. 

15 Ağustos Atılımı, Önder APO tarafında 
halk kahramanlığı dönemi olarak tanımlandı. Agitlerin, Berîtanlarm, Zilanlarm dönemi yani. Gerçekten de Kürt halkının büyük kahramanlarının, gözü pek komutanlarının, fedailerinin ortaya çıktığı bir dönemdir. En büyük savaşı biz 15 Ağustos Atılımı sürecinde verdik. Kürt halkı örgütlü, bilinçli ve planlı olarak askeri kurallara uygun bir biçimde verdiği en büyük savaşı 
15 Ağustos Atılımı'nda gerçekleştirdi. Bunu 
doğru görmemiz ve anlamamız gerekiyor. 
1980'lerin o karanlık ortamını gözünü kırpmadan, hiçbir bireyci, bencil çıkar öngörmeden öne atılan ve kendini feda eden kahraman şehitlerimiz yarattı. 1990'lı yıllarsa, gerçekten de her yönüyle büyük bir savaştı. 
Binden fazla şehit verdiğimiz büyük savaş yılları. Gerilla gerçeğinin, ölçülerinin, özelliklerinin, savaşının, dolayısıyla Kürdistan'da savunma anlayışının ve askeri bilincin derin bir tecrübeyle en çok ortaya çıktığı dönem, bu dönemdir. 

Şimdi 1 Haziran atılımımız da bu çizgi temelinde gelişti ve yürümeye devam ediyor. Büyük şehitler vererek bu atılıma hazırlandık. Hazırlık sürecinde Erdallar, Mahirler şehit düştüler. Baştan itibaren de her ne kadar siyasi temelde gelişen bir atılım olarak tanımlasak da, bütünüyle meşru savunma savaşma dayalı olarak ve meşru savunma temelinde gelişen ve bugüne kadar gelen bir atılım oldu. Bu süreçte de gerilla kendisini Önderlik çizgisi temelinde yeniden yapılandırarak büyük bir direniş yürüttü. Halk direndi, gerilla direndi; hem gerilla, hem halk şehitler verdi. 1 Haziran Atılımı, daha önceki atılımlardan ayrı olarak gerilla ve halkın iç içe geçme temelinde birleşik olarak direnişi sürdürdüğü bir atılım oldu. Gerilla büyük şehitler verdi, halk serhıldanlarda şehitler verdi. Bu beş yıllık mücadele içerisinde sekiz yüz civarında şehit verdik. Dile kolay; on değil, elli değil, yüz değil, sekiz yüz şehit. Ki bunların her biri gerçekten de büyük bir bilincin, birikimin, tecrübenin sahibiydiler, cesaret ve fedakarlık küpüydüler. Her hangi bir bireysel arayış, tutum, çıkar içinde değildiler. İnsan yüceliğini en üst düzeye çıkaran, sınıflı ve cinsiyetçi toplum düzeninin kirletip bitirme noktasına getirdiği insanı özgürlük, eşitlik, demokrasi, paylaşım ilkeleri temelinde yeniden kendi doğal-komünal özüne yaklaştırmayı temsil eden bilinç ve ölçünün temsilcileriydiler. 
2004 yılından itibaren bu temelde Botan'dan 
Dersim'e, Doğu Kürdistan'a kadar birçok alanda büyük şehitler verdik. Kürdistan'm dört parçasında şehit verdik. Bugün de bu durum devam ediyor. İşte son gelişmeler görülüyor. Botan'da Gansa komutanı Şervan arkadaş başta olmak üzere çok şehit verdik. 
Amed'de Ali, Berîtan, Rizgar arkadaşların içinde olduğu ağır şehitler verdik. Mücadelenin her anı bu temelde yaşanıyor. Her türlü gelişme bu temelde gerçekleşiyor. 
Bunu görmemiz, değerlendirmemiz, anlamamız, gelişmeleri yaratan değerleri, gerçekleri doğru tanımlayıp saygıyla yaklaşmayı, doğru anmayı, sahiplenmeyi ve onların izleyicisi olmayı becermemiz gerekiyor. Genel bir değerlendirme olarak 1 Hazi¬ 


ran Atılımı parti ve mücadele tarihimizde neyi ifade ediyor hususunda bunları belirtebiliriz. Güncel siyasi planda neyi ifade etti, ne tür gelişmeler yarattı ve bugünkü durum nedir, satır başları halinde onlara da değinirsek: 

1 Haziran Atılımı bölgeye ve Kürdistan'a 
dönük bazı müdahalelere karşı devrimci, özgürlükçü müdahale olma gerçeğini ifade etti. Neydi bu müdahaleler? Birincisi, ABD- nin Ortadoğu'ya dönük 'üçüncü dünya savaşı' denen müdahalesiydi. Afganistan ve Irak savaşıyla gelişen bu müdahalenin bütün Ortadoğu'ya yönelik olduğu ve bunun içerisinde Kürdistan'm da bulunduğu, dolayısıyla müdahalenin Kürt Özgürlük Hareketini 
içerdiği de tartışma götürmezdi. İkincisi, 3 
Kasım 2002 seçimleriyle siyasi İslam'a dayalı AKP'nin iktidara getirilmesidir. Bu da uluslararası komplonun başarıyla yürütülmesi için, komplo yönetiminin bir müdahalesi olmayı ifade ediyor. Çünkü İmralı çürütme politikasını yürüten Ecevit Başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin yenilgisi ardından AKP hükümete getirildi. Ecevit hükümetinin başarısızlığını, yenilgisini önleyerek, siyasi İslam'a dayalın bir çabayla Önderlik ve Özgürlük Hareketi karşısında uluslararası komployu başarıya götürme göreviyle hükümete getirilmiş bir partiydi AKP. 
Diğer yandan, bu iki gelişmeye dayanarak, onların amaçlarını yürütmek üzere onlar tarafından planlanıp yürütülen ve içten dayatılan provokatif-tasfiyeci saldırı vardı. Bu eğilim de tamamen ABD müdahalesine ve AKP hükümetinin Türkiye'de yarattığı duruma kendini dayandırıyordu. Güney Kürdistan'da ortaya çıkan durumdan, milliyetçidevletçi çizgiden güç alıyordu. Bu temelde hareketi içten bölüp parçalamayı, eritmeyi öngören bir saldırı, müdahale vardı. 

1 Haziran Atılımı bu koşullarda gerçekleşti. Bütün bu müdahalelere karşı devrimci bir müdahaleydi, bir Önderlik müdahalesiydi. Her şeyden önce, ABD'nin Ortadoğu müdahalesine ve onun Kürdistan'a dönük yönüne karşı bir özgürlükçü, devrimci çıkış olmayı ifade etti. Küresel sermaye adına Büyük Ortadoğu Projesiyle Ortadoğu'yu fethetmek isteyen ABD müdahalesine karşı, Kürt sorununun demokratik çözümü temelinde Demokratik Ortadoğu Birliği projesiyle geliştirilen devrimci müdahale olma özelliğini taşıdı 1 Haziran Atılımı. Diğer yandan AKP'nin iktidara getirilişine karşı, AKP eliyle ideolojik, siyasi imhayı gerçekleştirmeyi ve çürütme politikasını başarıya götürmeyi öngören plana karşı bir dilenme çıkışıydı. Öte yandan 1 Haziran Atılımı bu 

f Üçüncü Önderlikse! ^ doğuş temelinde hareketi yeni ideolojik çizgi temelinde yeniden yapılandırma, örgütleme, toparlama, stratejik değişim temelinde yeni bir mücadele sürecine girme, 
Demokratik Konfederalizm sistemi içerisinde halkın özgür demokratik yaşamını örgütlenme sürecini başlatma gibi önemli gelişmeleri yarattı» _ J 

iki iç ve dış gücün örgütleyip hazırlayarak içten dayattığı provokatif-tasfiyeci saldırılara karşı Önderlik çizgisinde hareketin yenilenme, yeniden yapılanma sürecini başarıyla gerçekleştirmeyi öngören bir çıkıştı. 
Yani tasfiyeciliği tasfiye etme hamlesiydi. 
İdeolojik, örgütsel cepheden hareketi tasfiye etmek üzere geliştirilen saldırıya karşı büyük bir ideolojik ve örgütsel çizgi mücadelesiydi. Bütün bunları doğru ve yeterli değerlendiremeyen, bunlara karşı örgütlü, etkin tavır ve mücadele geliştiremeyen, görev ve sorumluluklarına yeterince sahip çıkıp gere¬ 


ğini yapamayan bireyci, örgütsüz, geri çekilmeci, tepkici, dar yönetim ve kadro yaklaşımlarına karşı, zayıf ve iddiasız insan duruşuna karşı büyük bir bilinç, irade ve iddia çıkışıydı. Dikkat edilirse, her ne kadar önemli bir güce, imkana, fırsata dayansa da, zor ve ağır koşullarda gerçekleşmiş bir atılımdır. Öyle çok iyi hazırlanmış, planlanmış ve o temelde gerçekleşmiş bir atılım değildir. Tam tersine saldırıların yoğunlaştığı, ağır zararlar verdiği, hareketin ideolojik, örgütsel ve pratik bakımdan bir dalgalanma, savrulma, parçalanma, erime yaşadığı, tasfiye olmakla yüz yüze geldiği, ciddi tehditlerin, saldırıların, engellerin olduğu bir ortamda, bunları yenmek üzere geliştirilen, gerçekleştirilen bir mücadele atılımı oldu. Bunu iyi bilmemiz lazım. 

Bütün zorluklara, zayıflıklara rağmen, Önder APO'nun büyük çabasıyla bütün bu müdahalelere karşı güçlü bir direnişi gerçekleştirildi ve önemli sonuçlar kazanıldı. 
Başlangıçta belirsizlikler çoktu, adımlar zayıftı, pratik etkisizdi, tehlike ve tehdit çoktu, onun için mücadele ağır ağır, adım adım gelişerek büyüdü, ilerledi. Netsizliği, muğlaklığı giderdi. Yere daha sağlam basan ve daha planlı hareket eden, daha örgütlü ve geniş bir cephede mücadeleye geçen bir düzey kazandı. Yıl yıl önemli görevler başararak beşinci yılın sonunda önemli bir gelişme düzeyi ortaya çıkartıldı. Bütün bu saldırılara karşı direnerek başarılı olan, kazananın 1 Haziran Atılımı olduğu gerçeğini bugün, bu altıncı yıla girerken netçe ortaya çıkardı. Birinci yılda provokatif tasfiyeci eğilimi tasfiye etti. İçten ve dıştan saldırıların önünü aldı. Üçüncü Önderliksel doğuş temelinde hareketi yeni ideolojik çizgi temelinde yeniden yapılandırma, örgütleme, toparlama, stratejik değişim temelinde yeni bir mücadele sürecine girme, Demokratik Konfederalizm sistemi içerisinde halkın özgür demokratik yaşamını örgütlenme sürecini başlatma gibi önemli gelişmeleri yarattı. İkinci yılda, "Önder APO 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siyasi irademdir" referandumunu başarıyla yürüttü. Hareketin kendini toparlayıp ideolojik yenilenmesi, stratejik değişim ve örgütsel yeniden yapılanma temelinde geliştirdiği yeni mücadelenin Önderlikle kenetlenme düzeyini ortaya çıkardı. Üçüncü yılında, Önder APO dahil bütün harekete dönük topyekun saldırı konsepti temelindeki imha operasyonunu kırdı. Bu operasyon ki. Önder APO'ya da zehirleyerek imha dayatılmıştı. 
Yönetimimizi çeşitli komplolarla, ajan faaliyetleriyle katletmeyi öngörmüştü. Gerillayı ezmek için büyük bir askeri saldırı planlamıştı. Halka dönük tutuklama, eziyet, işkenceyi had safhaya çıkarmıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ağzından, "kadın da olsa, çocuk da olsa özgürlük isteyenlere gereken yapılacak" dedirtecek kadar bir saldırganlık düzeyi ortaya çıkmıştı. Bütün bunlara karşı büyük bir direniş oldu ve bu saldırılar kırıldı. Dördüncü yılda, ABD-Türkiye-İran ittifakına dayalı olarak geliştirilen ve askeri planda gerillayı ezerek siyaseten PKK'yi teslim almak isteyen planı yenilgiye uğrattı. En son Zap direnişiyle bu askeri saldırı planı yerle bir edilmiş oldu. Beşinci yılında da, önce Önder APO'ya dönük İmralı'da geliştirilen baskıyla ideolojik planda hareketi geriletip teslim almayı öngören saldırıları boşa çıkartıp büyük bir ideolojik zaferi -1982 Amed zindan zaferinde olduğu gibi yaratarak önemli bir gelişme sağladı. Sonunda 29 
Mart yerel seçimi etrafında örgütlenen, PKK'yi siyasi olarak tecrit etmeyi ve bu temelde tasfiyeyi öngören planın başarısız kılınıp boşa çıkartılması sağlandı. 

Dikkat edilirse, beş yıl gerçekten de dopdolu geçti. Öyle dar, sınırlı, içeriksiz bir mücadele süreci kesinlikle değildi. Hemen hemen her türlü yol yöntemin denendiği, her türlü taktiğin gündeme geldiği, her alanda komple bir mücadelenin yürütüldüğü dopdolu bir mücadele sürecidir bu beş yıl. 
Dolayısıyla dersleri çoktur, zengin bir pratik tecrübeyi içeriyor. Doğru ele alınır, iyi çözümlenir ve dersleri iyi çıkartılarak anlaşılır¬ 


sa bir toplumu, bir hareketi başarıdan başarıya yürütecek kadar büyük bir birikimi içinde taşıyor. Hiç hafife almayalım, küçümseyelim, basit görmeyelim. İdeolojik, siyasi, örgütsel, diplomatik, askeri her türlü mücadele vardır bu beş yıllık pratiğin içinde. 
İmha ve tasfiye planları düşman tarafından defalarca hazırlanıp uygulamaya konmuştur. 
Bu planlar ki, bir yere, bir alana özgü değil; ideolojik, felsefik, psikolojik, askeri, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel boyutu var. 
Bunları Türk Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ çok iyi ifade ediyor. PKK'ye karşı mücadelenin çok geniş, zengin bir mücadele olması gerektiğini defalarca söylemiş bulunuyor, kendi savaş planlarını ona göre oluşturuyorlar. Düşman karargahı bu temelde çalışıyor ve bunları ifade ediyor. Demek ki, çok yönlü bir mücadele süreci yaşandı. Özgürlük mücadelesi tarihimizin en kapsamlı, en geniş, en zengin, çok yönlü pratiğinin yaşandığı dönem, 1 Haziran Atılımı temelinde geçen bu beş yıllık dönemdir. Bunu böyle bilmemiz, görmemiz, değerlendirmemiz gerekir. Bu bakımdan öyle basite alınacak, dar yaklaşılacak, küçümsenecek bir süreç değildir. Zengin dersleri olan, büyük bir birikimi ifade eden bir mücadele sürecidir. 

Bütün bu zengin, kapsamlı, amansız mücadelenin sonuçlan ne olmuştur? 29 Mart yerel seçimleri ardından ortaya çıkan siyasi durum aslında bu sonuçları böyle bir adaletsiz terazide tartarak ortaya çıkardı. Terazi demek bile zor aslında, çünkü adalet, eşitlik, demokratik yaklaşım yok. Bir taraf ağır baskı ve saldmyla, aslında hak etmediği sonuçları almış gibi kendini kamuoyuna göstermek istedi, ama bütün buna rağmen gene de başaramadı. Her türlü imkânı, baskıyı kullanmasına rağmen gerçekleri çarpıtamadı, ters yüz edemedi. Halkı aldatamadı, satın alamdı ve korkutamadı. Sonunda yeterli olmasa bile belli bir sonuç ortaya çıktı. Nedir bu sonuç? Elbette ki AKP'nin yenilgi alması gerçeğidir. AKP'nin başarısına bağlanan bütün siyasi hesaplar bozuldu, siyasi umutlar kırıldı. Kimdi AKP'nin başarısına umut bağlayanlar, hesap yapanlar? ABD, AB, Genelkurmay Başkanlığı, Irak, İran, Suriye, Güney Kürdistan yönetimiydi, işbirlikçilerdi, ajanlardı, hainlerdi. 
Kim yoktu ki içinde! Bir cümle gericiliğin hepsi de vardı. Sonuçta hepsinin hesapları yerle bir oldu. 29 Mart akşamı sandıklar açıldığında, referandum düzeyinde dediğimiz seçimlerin sonuçlan belirginleştiğinde bu gerçek ortaya çıktı. Referandumu DTP kazandı, DTP'nin temsil ettiği Kürt sorununa demokratik özerklik çözümü kazandı. Kürt halkı bu kadar baskıya rağmen yüzde ellinin üzerinde bir oyla bu durumu ortaya koydu. DTP'nin demokratik özerklik projesini desteklediğini gösterdi. Aslında biraz demokratik bir seçim olsaydı bu sonucun yüzde yetmiş-seksenin üzerinde olacağı tartışma götürmezdi. Bunu sadece biz söylemiyoruz, herkes söylüyor. Ama bütün engellemelere rağmen sonuç bu oldu. Referandumda kazanan Kürt somnuna demokratik özerklik çözümü oldu; kaybeden, Bağdat planı temelinde PKK'yi siyasi tecride uğratıp marjinalleştirerek imha ve tasfiye etmeyi hesaplayan siyasetler oldu. 

Bu kapsamlı bir ittifaktı. Uluslararası komplo ittifakının neredeyse yeniden canlandırılmış, diriltilmiş haliydi. Bu ittifakın hesabı, AKP'nin yenilgisiyle netçe bir kere daha bozulmuş oldu. Bu önemli bir sonuçtu. 
Aslında "bir seçimden de bu kadar siyasi sonuç çıkar mı, çok abartılı değerlendirme olmuyor mu" diyenler, ya da demeseler de içten içe böyle düşünenler var. İçimizde de, dışımızda da var. Bu düşünce kendi başına ele alınsa doğru olabilir, seçimi önünden ve sonundan kopartarak değerlendirirsek böyle olabilir; oysa gökten düşer gibi yalnız bir olay değildi 29 Mart yerel seçimi. 1 Haziran Atılımı temelinde gelişen beş yıllık mücadelenin ve meşru savunma savaşının sonucunda ortaya çıkmıştı. Biz daha baştan 29 Mart seçiminin beş yıllık mücadelenin, meşru 


savunma savaşının siyasi finali olacağını ifade ettik. Gerçekten de seçim böyle bir siyasi final oldu. Beş yıllık mücadele içerisinde kimin kazandığını, kimin kaybettiğini seçim terazisinde tartarak ortaya çıkardı. Yani öyle sadece oyla yaratılan siyasi sonuç değildi. 
Savaşla yaratıldı, meşru savunma savaşıyla yaratıldı bu. Büyük bir ideolojik mücadeleyle, direnişle yaratıldı; İmralı direnişiyle, büyük bir siyasi mücadeleyle oldu. Gece gündüz demeden, halk gözünü kırpmadan, yiyip içmeden hep serhıldan halinde bulundu. Bütün bu mücadelelerin sonucu birleşti, 
29 Mart seçimindeki siyasi durumu yarattı. 
Her şeyden önce ABD-Türkiye-İran ittifakının askeri olarak hareketimizi ezip tasfiye etmek isteyen planı Zap direnişiyle boşa çıkartılınca, bu askeri sonucun siyasi anlamı 
29 Mart seçimine taşındı. Yine bu siyasi sonucun arkasında İmralı direnişi vardır. İmralı'da Önder APO'ya dayatılan baskı, işkence ve tehdide karşı, bu temelde hareketi teslim alma amacına karşı Önderliğin, halkın, hareketimizin geliştirdiği direnişle kazanılan ideolojik zaferin sonuçları vardır. O sonuçlar da 29 Mart yerel seçimlerindeki siyasete taşındı. En son seçim üzerinde yürütülen siyasi mücadelede sandıktan bilindiği, işte böyle etkili bir siyasi sonuç çıktı. 
Yani bu siyasi sonuç sandıktan çıkmadı, meşru savunma savaşının yenilmezliğiyle çıktı. İmralı'da kazanılan ideolojik zaferle çıktı. Siyasi mücadelede halkın gösterdiği birlik ve bütünlükle çıktı. Bütün bunlar birleştiler 29 Mart seçimi sonrasındaki siyasi durumu oluşturdular. 

Bu sonuç üzerinden şimdi iki aylık bir dönem geçmiş bulunuyor. Bu iki ay boyunca seçim sonuçlarını ifade eden bir mücadele yaşandı. Dikkat edilirse, ilk elden Bağdat planı boşa çıktı. O plana umut bağlayan, plan içine giren ittifak dağıldı. ABD hemen seçim ardından başkanlık düzeyinde DTP Eşbaşkanı ile görüşerek politika değiştirdiğini ortaya koydu. Seçime kadar PKK'yi ve DTP'yi cepheden karşısına alarak tasfiye 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etme mücadelesi yürüten ABD, seçimde DTP'nin başarı kazandığını, ideolojik ve askeri mücadelede de PKK'nin başarı kazandığını görünce bir hafta içerisinde politika değiştirip bu kez DTP ile görüşerek uzlaşma temelinde Kürt Özgürlük Hareketini Ortadoğu politikaları önünde engel olmaktan çıkartma siyaseti izlemeye yöneldi. Bu önemli bir değişiklikti. ABD'nin Kürt politikasının sadece Güney Kürdistan'la sınırlı kalmadığını, Kürdistan'm diğer parçalarına taştığını da gösterdi. ABD'nin Ortadoğu'da zor durumda olduğunu, artık bir gün bile erteleyecek durumda olmadığını, sıkışık bir halde olduğunu gösterdi. Yine Türkiye politikasının aksine Kürt Özgürlük Hareke - ti'nin zorla tasfiye edilemeyeceğini değerlendirerek uzlaşmayla yol alma eğilimine yöneldiğini gösterdi. Türkiye yönetiminin baskı ve şiddet politikasına, DTP'yi reddeden yaklaşımına karşın, ABD görüşme yaparak Türkiye'yle ayrı bir politikada olduğunu ortaya koydu. 

Bunun sonucunda Türkiye yönetiminin refleksleri, tepkileri gelişti. Seçim sonuçları önemli bir siyasi mücadele zeminini ifade ettiği görüldü. PKK buna dayanarak Kürt sorununun demokratik siyasi çözümü yönünde önemli bir siyasi mücadele hamlesi geliştirebilir. Bunu herkes görüyor ve değerlendiriyordu. Türkiye yönetimi bundan ciddi bir korku duydu. Buna bir de ABD'nin DTP'yle görüşen, dolayısıyla siyasi uzlaşmaya açık bir politik yaklaşıma yönelmesi gerçeği ortaya çıkınca, Türkiye yönetiminin korkulan daha da arttı. Seçimlerin hemen ardından başlayarak geliştirilen yoğun askeri ve siyasi saldırılan, baskı politikasını gündeme getirdi.İki aydır ordu operasyon halindedir ve gittikçe bu operasyonlarını tırmandırıyor. Bu iki ay boyunca halka sert ve vahşi yönelimler oldu, Ağrı'dan Amara'ya, Hakkari'den Gever'e, Cizre'ye, İstanbul'a, Sakarya'ya kadar birçok alanda açık katliamlara, linç girişimlerine varan saldırı düzeyleri ortaya çıktı. Bütün bunlara bir de 14 Nisan'da baş¬ 


layan DTP operasyonu eklendi. DTP'yi tutuklama operasyonu başlatıldı ve halen devam ediyor. Bütün bu saldırılar neyi içeriyor? Türkiye yönetiminin 29 Mart yerel seçimlerinde oluşan siyasi ortamdan büyük bir korku ve endişe duyduğunu gösteriyor. 
Dolayısıyla o siyasi zeminin yok edilmesi, eritilmesi, ortadan kaldırılmasını gerçekleştirmeye dönük saldırılar oluyor. Türkiye yönetimi bu temelde saldırıyor. PKK Kürt sorununun siyasi mücadelesini mi dayatacak, ABD siyasi uzlaşmaya açık bir yaklaşım mı gösteriyor, bütün bunlar Kürt halkının direnişiyle mi ortaya çıktı, bu noktada çözüm argümanı DTP mi oluyor, işte Türkiye yönetimi bu iki gücü hedefliyor. 
Halka öfkeyle, kinle, nefretle saldırıyor, ezmeye, katletmeye çalışıyor. DTP'yi tutukluyor, etkisizleştirmeye, tasfiye etmeye çalışıyor. Seçimde, sandıkta yapamadığını, tutuklayarak, polis baskısıyla, hukuku kullanarak yapmak istiyor. Seçimde DTP karşısında yaşandığı yenilgiyi, hukuka dayanarak, polisi kullanarak zafere dönüştürmek istiyor. Açıkça yapılan budur. Bu konuda her türlü provokasyon, terör, baskı, oyun gündemdedir. Bu baskı sürecini Mazıdağı katliamına kadar taşıdılar. O da bu gelişmelerle bağlıydı ve şunu ifade ediyordu: Halk üzerinde baskı olmuş, gerillaya dönük operasyonlar var, DTP operasyonu başlatılmış, tutuklanıyor, çeşitli yönlerden darbe vurulmuş, sonuçta bir de Mazıdağı katliamıyla PKK aleyhine kullanılacak bir ortam yaratılırsa, Türkiye yönetimi buna dayanarak bir siyasi saldırı geliştirebileceğini hesaplıyordu. Bu bakımdan Mazıdağı katliamı çok iyi örgütlenmiş, planlanmış bir kontrgerilla marifetidir. Bundan kuşku duymamak lazım. 
Eğer gizli olarak yapılması başarılsaydı, ardından Türk yönetimi PKK katliamı diye içte ve dışta yoğun bir propaganda, psikolojik savaş geliştirecekti. DTP tutuklanmış, halk üzerinde baskı var, gerillaya karşı operasyon var, PKK'ye karşı da böyle bir propaganda ve psikolojik savaş geliştirilirse, işte 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o zaman 29 Mart seçiminin ortaya çıkardığı siyasi sonuçlar eritilmiş olacaktı. Zemin yok edilecek, gündem değiştirilecek, böylece Türkiye yönetimi seçimde yaşadığı yenilgiyi gidermiş olacaktı. Hesap, umut buydu, fakat dikkat edilirse bunlar tam tutmadı. Mazıdağı katliamı, provokasyonu, komplosu açığa çıktı. Halk baskılar karşısında direndi, yılmadı. DTP saldırılar karşısında direniyor, gerilla saldırılar karşısında direniyor, dolayısıyla oyunlar önemli ölçüde bozuldu. 

Hareketimiz, Türk Devleti daha bu duruma adım atmadan, 13 Nisan'da, 1 Haziran'a kadar süren bir çatışmasızlık ilanında bulunarak adeta Türkiye yönetiminin planlarını boşa çıkardı, deşifre etti, siyasi çözüm arayışçılarma büyük güç ve destek verdi. Türkiye yönetiminin bu saldın planım suçüstü yakalar bir durum yarattı. Ardından 5 Mayısta açıkladığımız demokratik, siyasi çözüm bildirisi bu konuda Kürt sorununun demokratik, siyasi çözümü için yapılması gereken, kendi cephemizden daha çok yapmamız gereken görevleri net ortaya koydu. 
Halkın ve siyasi güçlerin izlenmesi gereken politikaları belirledi. Seçim öncesi çok tartışılan ve seçimden sonra AKP yenilince gündemden kalkan Kürt Ulusal Konferansı'nm yapılmasını gündemleştirdi. Eğer seçimde AKP kazansaydı en geç Nisan ortasına kadar böyle bir konferans olacaktı. Hiç haberimiz ve hazırlıklarımız yok deniliyor, ama öyle değil, hazırlıklar tamdı. Ama seçim AKP'nin yenilgisiyle sonuçlanınca bu da ortadan kalktı. ABD planı bozulmuş oldu, dolayısıyla ABD planı temelinde Güney Kürdistan yönetimine oynatılmak istenen rolün oynanma zemini yok oldu. Şimdi biz bu politikayı, çalışmayı yürütmeyi gündeme aldık. Olgunlaşan siyasi zemine dayanarak böyle bir ulusal siyasi durum ortaya çıkarmak istedik. Diğer yandan, Türkiye'de demokratikleşme, Kürt sorununun çözümü tartışılıyordu, tartışılacaktı. Onlara çözüm üretmek, proje sunmak, demokrasi hareketi yaratmak üzere bir demokrasi konferansını geliştirmeyi 


öngördük. Tabi bir de Demokratik Konfederalizm sistemi içersinde, tutuklamalar ne olursa olsun, halkın tabandan demokratik komünal örgütlülüğünün mutlaka geliştirilmesi ve seçim sonuçlarının imkanlarına da dayanarak bu temelde değerlendirilmesi gerektiğini belirledik. Bunlar önemli açılımlardı. 
Bizim bu çabalarımız, gerillanın, halkın, DTP'nin direnişi, Türkiye yönetiminin provokasyonlarının bir kısmının boşa çıkmasıyla birleşince, son tartışma süreci gündeme geldi. 

Bunların yanında bir de ABD baskısı var. 
Bunu da bilmemiz, dikkate almamız lazım. 
Bu süreçte ABD'nin de kendi politikaları doğrultusunda Türkiye yönetimi üzerinde belli bir baskısının olduğu anlaşılıyor. Çünkü Obama yönetimi Ortadoğu'da öngördüğü siyasetleri mevcut durumda uygulayamıyor. 
Aslında seçimde Bin Ladin'i yakalama sözü vermişti. Seçimi bu temelde kazanmıştı. Seçim ardından hemen Afganistan savaşını tırmandırmak istiyordu. Onun için Türkiye ve Irak'a geldi, NATO'ya gitti. Buralardan alacağı askeri destekle Afganistan'da savaş başlatmayı umut ederken, dikkat edilirse bu desteği alabilmiş değildir. Henüz Afganistan'da ciddi bir savaş yürütemiyor. Pakistan'da bazı operasyonlar geliştirdi, ama çok sonuç verdiği söylenemez. Bu konuda her halde en büyük çıkmaz Türkiye ve Kürdistan'da yaşanıyor. Türk ordusunu ve Kürtlerin gücünü bu politika doğrultusunda kullanmak istiyor, ama henüz PKK sorununu çözemediği için ikisini de kullanamıyor. Türkiye, ABD'nin izlediği politikayı kabul etmiyor. 
Görüşme ve uzlaşma eğiliminde değildir. 
PKK'nin tasfiyesini gerçekleştirmek istiyor. 
Bunu da ABD geçmiş iki yılda denedi ve başaramadı. Deneyemiyor ve artık zamanı da yok, bekleyemiyor. Dolayısıyla Türkiye üzerinde baskısı vardır. Bunlar son tartışmaları gündeme getirmiştir. Mevcut durumda Cumhurbaşkanı da, Başbakan da Kürt so-runundan ve çözümünün gereğinden söz ettiler. Türkiye'de çok yönlü tartışmalar var. Üç 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eğilim gittikçe belirginlik kazanıyor ve biraz da ayrışıyor. Bunlardan bir tanesi, bildiğimiz katı klasik inkâr ve imha eğilimi. Bunu savunanlar var ve hiçbir tartışmayı bile gündeme getirmek istemiyorlar. Ordu içinde, sivil bürokrasi içinde, CHP ve MHP içinde varlar. Bunlar faşist-şoven milliyetçi çevrelerdir. İkincisi, Kürt sorununun demokratik siyasi çözümünü ve Türkiye'nin demokratikleşmesini esas alan bir eğilim gittikçe gelişiyor. Çeşitli çevreler, aydınlar, yazarf Katı, baskıcı, ideolojik, askerî, siyasi yöntemlerle sonuç alınamıyor, 
PKK imha ve tasfiye edilemiyor. Özellikle son iki yılda bu konuda çok yoğun ve planlı bir çaba harcandı, ama başarılı olunamadı. Artık özel savaş yöntemlerini deneyerek, daha ince yaklaşarak tasfiyeyi gerçekleştirmek 
_ istiyorlar. _y 

lar, sanatçılar, siyasetçilerin içinde var. 
Bazılan demokrat olduğu için bu düşüncededir, bazılan da şimdiye kadar yürütülen mücadeleyle sonuç alınamadı, Kült Özgürlük Hareketi imha ve tasfiye edilemediği için artık çaresiz kalarak bir çözüm üretmek gerektiğini dile getiriyor. Böyle olanlar da var. Üçüncü eğilim, bu ikisinin arasındadır. 
Buna daha çok da özel savaş eğilimi de diyebiliriz. Yani yürürlükte olan Türkiye yönetiminin siyaseti de budur. 

Katı, baskıcı, ideolojik, askeri, siyasi yöntemlerle sonuç alınamıyor, PKK imha ve tasfiye edilemiyor. Özellikle son iki yılda bu konuda çok yoğun ve planlı bir çaba harcandı, ama başarılı olunamadı. Artık özel savaş 


yöntemlerini deneyerek, daha ince yaklaşarak tasfiyeyi gerçekleştirmek istiyorlar. 
Mesela seçim öncesinde AKP eliyle ve TRT- 
6 adıyla yirmi dört saat Kürtçe yayın yapan 
bir TV kanalı yayma başlatıldı. Bir özel savaş yöntemiydi ve AKP'nin seçimi kazanması amacıyla geliştirilmişti. Şimdi bu tür yöntemleri geliştirerek, TV kanallarını arttırarak, radyo kanalları geliştirerek, Kürtçe basma izin vererek, Kürtçe konuşma ve öğrenmede bazı kolaylıklar getirerek, bazı çözümler ürettiğini söyleyip ayrı bir Kürt siyaseti oluşturulmak, Kült Özgürlük Hareketi dışlanıp tecrit ve tasfiye edilmek isteniyor. 
Böyle bir politika izlenmeye çalışılıyor. 
Özel savaşın geldiği nokta budur. Mevcut tartışmalar bu tür tavizler vererek aslında demokratik siyasi çözümü tasfiye etmeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "tarihsel fırsat" dediği herhalde budur. 
Genelkurmay Başkanı da buna açık olduğunu, bu tür politikaları desteklediğini birçok kez ifade etti. Cumhurbaşkanı, 'sorunu biz çözeceğiz' derken de bunu kastediyor herhalde. Zaten halk üzerindeki baskı, DTP'ye dönük operasyonlarda esas yaklaşmam bu olduğunu gösteriyor. Yoksa karşılıklı diyaloga ve uzlaşmaya dayalı çözüm aransa her halde bunu DTP'yle yapmaları gerekirdi, onu için de DTP operasyonu sürmezdi. 

Şimdi tartışmaların düzeyi böyledir. 
Mevcut durumu bu boyutlarıyla iki aydır değerlendiriyor ve tartışıyoruz. Çünkü askeri alan bu dönemde çok daha hassas ve dakik olmaya ihtiyaç duyuyor. Boşluk bırakmak tehlikeli oluyor ve kayıp veriyoruz. Küçük bir boşluk ağır sonuçlar veriyor. O nedenle boşluk bırakmamak, sürekli planlı ve örgütlü hareket etmek zorundayız. Onun için biz öncelikle başladık, çok değişik toplantılar yaptık. Askeri yönetimimiz tartıştı görüşlerini oluşturdu, siyasi yönetim toplantısı yaptık, parti yönetimiyle toplandık, tartıştık, kadın ve gençlik hareketi toplandı ve tartıştı. Sonuçta şöyle bir durum ortaya 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çıktı; günlük olarak siyasi gelişmeleri izlemek, tartışmak, değerlendirmek gerekiyor. 
Gelişmeleri iyi takip etmeden, hemen şöyledir diye bir karar almak ve siyasi süreci öyle tanımlamak mümkün değil. Her gün yeni politikalar ortaya çıkıyor, çok yoğun ve kapsamlı bir siyasi mücadele yaşanıyor. Anlık olarak bu gelişmeleri izleyen, değerlendiren, karşı politikalar oluşturarak uygulamaya koyan bir siyasi yönetim ve mücadeleye ihtiyaç var. Böyle yürütmeye çalıştık, çalışıyoruz da. Eksikliklerimiz oldu, inisiyatif geliştirmede geç kaldık. Durum nedir ne değildir, biraz açığa çıksın, anlayalım diye ihtiyatlı, tedbirli yaklaşırken, çünkü riskler vardı, böyle olmak gerekiyordu. 
Önderlik de bu riskleri bir çok defa ifade etti bu durum bazen geç kalmaya, dolayısıyla başka güçlerin müdahale ederek gündemi kendi eksenlerinde yönlendirmelerine yol açtı. Biz zaman zaman siyasi süreci yönlendirmede, tartışmalar içine girmede de zorlandık. Bunları şimdiye kadar hep tartıştık. Çeşitli toplantılarla sürekli bir değerlendirme ve tartışma içinde olduk. 

Sonuçta 1 Haziran süreci geldi. Hem tarihi atılımımızm, üçüncü partileşme ve direniş hamlemizin altıncı yılma giriyoruz, hem de öngördüğümüz süreç tamamlandı. 
Bunları değerlendirdik, tartıştık. Çok yönlü görüşler alındı, tartışmalar oldu. Önderlik bilgiler topladı, değerlendirmeler yaptı ve bir süreç tanımladı. Önderliğimiz, mademki Cumhurbaşkanı, Başbakan Kürt sorunundan ve çözümünden söz etti, o zaman bende yol haritası hazırlarım, diyerek kamuoyuna taahhütte bulundu. Herkesten görüş istiyor ve görüş belirtmeyeceklerin daha sonra eleştiri yapma haklarının olmayacağını söylüyor. Sürecin bu biçimde değerlendirilmesini öngördü. Biz de yönetim olarak çeşitli biçimlerde bunu tartıştık. Mevcut durumuyla Temmuz ortasına kadar, çatışmasızlık diye tanımladığımız sürecin uzatılmasını öngörüyoruz. Ondan sonrası için bu sürede yaşanacak gelişmelere bakacağız. Gelişme ola¬ 


cak mı olmayacak mı, bir şey var mı yok mu, ya da en azından bizim mücadele etme koşullarımız ne kadar işliyor, imkanlarımız ne kadar elverişli oluyor, onları görmek istiyoruz. Eğer olumlu bulursak, en azından biraz topyekun imhayla, açık oyunla, faşist saldırılarla üzerimize gelinmezse, sonrasını da bu temelde değerlendirip devam ettirebiliriz. Fakat öyle olmazsa, durumu yeniden değerlendireceğiz. Böyle bir yaklaşım Önder APO'nun değerlendirmeleriyle, planlamasıyla çelişmiyor. Ona bağlıyız ve sonuna kadar açığız. Fakat tabi karşı tarafa öyle istediği, kullanacağı peşin bir taahhüt de vermek istemiyoruz. Çünkü tutarlı değildir, çok fazla bir dürüstlük yok. Son dönemde gelişen operasyonlar, hem DTP'ye karşı saldırıların kesintisiz sürdürülmesi, hem de gerilla üzerindeki imha operasyonlarının yaygınlaştırılarak sürdürülmesi bunu açıkça gösteriyor. Durum böyle olunca biz de tabi ihtiyatlı yaklaşma gereği duyduk, duyuyoruz. Bu konuda bazı arkadaşlar "bir çelişki olamaz mı" diye endişe duyuyorlar. Hayır, öyle bir çelişki olmaz, endişe duymaya gerek yoktur. Önderlik yaklaşımlarını anlayabilecek gücümüz var. Elbette her zaman süreci Önderlik yönlendirdi, yönetti, yönetiyor, böyle olmaya da devam edecek. Fakat karşı tarafı, inkâr ve imha politikalarını çözüp demokratik siyasi gelişmeler yaratmak için de mücadele etmemiz gerekiyor. Ona uygun yol ve yöntem geliştirerek mücadeleyi ilerletmemiz, baskılarımızı arttırmamız gerekli. 

Diğer yandan, bazı arkadaşlar, "oyun var, hile yapılıyor, her hangi bir olumlu gelişme yoktur, boşa çıkartılmak isteniyoruz" diyorlar. Bu eğilim HPG'de çok daha güçlü. Haklı olarak arkadaşlar askeri cepheden bakıyor ve bu sonuca ulaşıyorlar. Ulaşmaları anormal değil, anlamsız da değildir. Biz bunları da ele aldık, değerlendirdik. Yönetimimizin çeşitli kademeleri bütün bunları dikkatle inceliyor, değerlendiriyor. Öyle şu doğru şu yanlış diye kestirip atan bir tutum kesinlikle 



yoktur. Bu anlamda bazı yönetimlerimizin, arkadaşların kaygı ve kuşkularının olduğunu ifade etme durumları söz konusudur. 
'Kaygılıyız, kuşkuluyuz, düşman oyun yapıyor olabilir' diyorlar. Şimdi örgütsel-siyasi kaygı ve kuşku şüphesiz olmalı, çok daha derin de olmalı. Onsuz olunursa doğru olmaz zaten. Fakat onun dışında, politik değerlendirme yerine, 'kaygılarımız var, oyuna mı geliyoruz, oyuna gelmemek için dümdüz yaklaşmamız gerekir' biçiminde de ele alınamaz. Kaygıdan öte, gerçekler ortada zaten. Öyle açığa çıkmış, netleşmiş, karşılıklı anlayışa dönüşmüş her hangi bir şey söz konusu değil ki. Böyle bir kaygı belirtirken arkadaşlar, 'karşı tarafın niyeti bizi tasfiye etmektir' diyorlar. Niyeti değil, politikası, planı ve bütün çalışmaları bu temeldedir. 
Bunu görmeyen göz kördür. Bunun ötesinde bir şey yok ki. Kim böyle olmadığını söylüyor? Biz bu gerçeklerle hareket ediyoruz. Türkiye yönetimindeki genel eğilim, yönlendirici eğilim kesinlikle budur. Böyle olmadığını sanan varsa yanılıyor, düşüncesini düzeltsin. İçlerinde farklı düşünceler, farklı eğilimler de var. Çözüm eğilimleri de gelişiyor. Tartışma var, tartışılıyor. Biz bunları dikkate alıyoruz. Bunlar da var, ama henüz tartışmalar sonuçlanmış değil. Bir çözüm projesi oluşmuş değil. Çözümü taahhüt eden bir durum söz konusu değil. Ana eğilimin özel savaş kapsamında olduğu tartışma götürmezidir. Bunlara rağmen, bunları bilerek biz bu politikayı izlemeyi kararlaştırdık, doğru bulduk ve uygulamak istiyoruz. Yoksa düşman oyun yapmaz, tasfiyeden vazgeçmiş, Kürt sorununa çözümü kabul etmiş düşüncesiyle, böyle değerlendirerek bu karan almıyoruz. Bunu bilelim. Çeşitli olasılıklan tartıştık, değeriendirelik, bütün verileri ortaya koyduk, izlenebilecek bütün politik ihtimalleri; ne kazandırır, ne kaybettirir, bizi nereye götürür, nereye götürmez, hepsini hesapladıktan sonra böyle bir politika izlemenin bu koşullarda daha doğru olacağı kanaatine vardık. Başka politikaların zorlayıcı ve yanlış olacağım değerlendirdik. 
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Örneğin, kuşkular, kaygılar var, karşı tarafın oyunları var diye siyasi mücadeleyi biraz geriye çeken, daha çok şiddeti öne çıkartan bir mücadelenin bu süreçte bize kazandırmaktan çok kaybettireceği kanaati bizde hakim oldu. Şöyle ki, karşı taraf son iki yılda, 2007 ve 2008 yılında iç içe geçmiş bir sürü ittifak oluşturmuştu. Birincisi; ABD-Türkiye-İran fiili-askeri ittifakı. İkincisi; ABD-Türkiye-Irak ittifakı. Bu, Ortadoğu'da ABD politikalarının yürütülmesi için oluşan ittifaktı. Üçüncüsü, İran-Suriye-Türkiye ittifakı. Buna Irak'ı da katmaya çalışıyorlardı. Bu tamamen PKK'ye karşı bir mücadele ittifakıydı. Son iki yılda bu tür ittifakların en ileri düzeyde olduğu bir saldırıyla yüz yüze geldik ve bunlara karşı mücadele ettik. Şimdi geldiğimiz noktada bu ittifaklar en zayıf durumunu yaşıyor. ABD-İran-Türkiye ittifakı zayıflamıştır. Türkiye-ABD ilişkilerinde, Türkiye-İran ilişkilerinde zayıflıklar var. ABD-Türkiye-Irak ittifakı PKK'yi ezmeyi esas alan bir ittifaktı, fakat bu gerçekleşmemiştir. PKK'yle uzlaşarak oluşturma eğilimi gibi bir sonuç seçimden sonra ABD'de biraz daha ağırlık bastı. ABD, PKK'nin ezilerek tasfiye edileceğine inanmıyor. Eskiden de bunu söylüyordu, 2007- 
2008 yıllarında Türkiye'yle birlikte "PKK 
ortak düşman" diyerek her türlü askeri saldırıyı yürüttü, fakat sonuç alamadı. Bu anlamda Türkiye ile ABD politikalarında değişiklikler oldu. Şimdi aralarında çelişkiler var. Avrupa ile çelişkiler var. Türkiye-İran ilişkileri geçen iki yıldaki kadar iyi değildir. İran'da Türkiye'nin duruşundan kuşku duyuyor, ABD politikaları kendisini zorluyor. Şimdi bütün bunları bizim de değerlendirip yararlanmamız gerekiyor. Mevcut durumda siyasi avantajlarımız varken, onu kullanmadan yalnızca şiddet içeren bir politika dayatırsak, bu, karşımızdaki güçlerin mevcut durumunu değiştirebilir, yeniden bize karşı değişik ittifakların güçlenmesin gündeme getirebilir. Bu da aleyhimize olan bir durum olur. 
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Aynı şey Türkiye'nin içi içinde geçerlidir. 
AKP oyun yapıyor, hile yapıyor, ama şimdi gelişimini tamamlamış, inişe geçmiş bir AKP var, zayıf bir durumda. Genelkurmay ile uzlaşıyor, ama MHP ve CHP ile çelişkilidir. Toplum içerisinde bir taraf oluşturuyor. 
Gücü zayıflamış ve eskisi kadar bütünlüklü politika yürütemiyor. Biz şiddetle üzerlerine gidersek karşımızdaki yönetim daha despotik ve bütünlüklü bir yönetim haline gelebilir. Örneğin MHP'yi bile iktidara taşıyabilirler. Yani şunu değerlendiriyoruz: Şu an Türkiye yönetimi en zor durumundadır. Bu tespiti yapmak hatalı değildir. Ekonomik kriz var, askeri olarak başarısız kalmış, gerillayı ezememiş, dünyadan destek alıp taahhüt etmesine rağmen, siyasi olarak seçimde umut bağladığı iktidar, yani AKP darbe yemiş, zayıflamış, yenilgi almış. Siyasi ve ekonomik olarak kriz var, askeri olarak başarısız, ideolojik olarak yenilgi almış bir 
Türkiye yönetimi var. Biz bu yönetimi zorlayabiliriz, şiddetle üzerine de gidebiliriz, fakat sonrasında ortaya ne çıkar fazla belli değildir. 
Diğer yandan, hareket olarak bir stratejik değişim yaşadık. Mevcut stratejimizde zaten ona el vermiyor. Çünkü demokratik siyasi mücadele stratejisi, siyasi imkanlar olduğu ölçüde onları kullanma ve değerlendirmeyi gerekli kılıyor. Bütün bunları değerlendirerek şimdilik üzerimize topyekun imha saldırısıyla gelinmedikçe öyle bir şiddetli direnişe geçmenin, şiddetti öne çıkarmanın doğru ve gerekli olmadığı kanaati, görüşü bizde hakim oldu. Buna karşı çeşitli riskler, tehlikeler, oyunlar olsa da, demokratik siyasi mücadeleyi dayatmak, süreci böyle bir mücadeleyle kazanmayı öngörmek daha doğru, 


koşulara daha uygun, akıllı bir politika olacağı kanaatine vardık.Çatışmasızlık diye tanımladığımız, ifade ettiğimiz işte böyle bir politikadır. Öyle bir kelimede gelip düğümleniyor ve bir askeri değimmiş gibi oluyor, öyle değildir. O, politik duruşun bir kelimede izahı, ifadesidir. Neden çatışmasızlık bu kadar öne çıkıyor, ifade ediliyor? Demek ki, her şey hala meşru savunma temelinde oluyor, meşru savunma çizgisine göre hareket ediyoruz. Meşru savunma savaşı içindeyiz aslında. Siyaseti bu temelde yapıyoruz, demokratik siyasi mücadeleyi buna göre yürütüyoruz. 
Onun için politikanın ifadesi çatışmasızlık gibi bir askeri deyimde kilitleniyor, gerçekleşiyor. Bu da anlaşılır bir durumdur. 
Böyle bir politikanın riskleri yok mudur? Vardır, hem de ciddi biçimde vardır. Bu bir mücadele durumudur; öyle müzakere, diyalog durumu değildir, bir anlaşmaya kesinlikle dayanmıyor. Bizde demokratik siyasi çözüm denilince şöyle algılanılıyor: Bir yere oturulacak, masanın başında tartışılacak, maddeler belirlenecek, anlaşma imzalanacak, böylece bu iş bitecek. Bu yanlıştır. 
Demokratik siyasi çözüm bu değil. Bu, programımızı, izlediğimiz stratejiyi ve siyaseti de anlamamak oluyor. Böyle bir müzakere belki hiç olmaz. Ama sanki siyasetle çözüm dendiği zaman öyle olduğunu sanma eğilimi var. Hayır. Biz bir mücadele yürütmek istiyoruz. Çatışmasızlık bir mücadele duruşudur. Bunu pasif savunmayla aktif savunma arasındaki bir duruş olarak tanımlayabiliriz. 
Ne tam pasif, ne de tam aktif bir savunmadır. 
İkisi arasında bir yerde durma ve bu temelde siyasi mücadele geliştirmeyi ifade ediyor. 
Kesinlikle bir mücadele duruşudur, bir 


f Meşru savun- > ma savaşı içindeyiz 

aslında. Siyaseti bu temelde yapıyoruz, demokratik siyasi mücadeleyi buna göre yürütüyoruz. Onun için politikanın ifadesi çatışmasızlık gibi bir askeri deyimde kilitleniyor, gerçekleşiyor. Bu da anlaşılır bir k durumdur. > 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mücadele tarzıdır ve riskleri vardır. Eğer biz doğru ve tam alamaz, onun gerektirdiği mücadeleyi ideolojik, siyasi, diplomatik, örgütsel, askeri alanda planlayıp başarıyla hayata geçirmez, bu anlamda gelişme sağlamazsak, sağlam bir meşru savunma duruşumuz, gerillanın güçlü hazırlıkları olmazsa, siyasi açılımlar diye öngördüğümüz ulusal konferans, demokrasi konferansı, Demokratik Konfederalizm'in inşası gibi görevleri başarıyla yürütemezsek kaybederiz. Bu mücadelenin şartları var. Yani böyle bir siyaset izlendiğinde, oturduğumuz yerde başarı kazanacağız diye bir ölçü yoktur. Ancak biz bazı çalışmaları bütün saldırı ve oyunları boşa çıkartarak başarılı bir biçimde yürütürsek kazanırız. Nedir bu koşullar? 

Askeri alanda yapılması gerekenler olarak: Bir, gerilla sağlam duracak. Meşru savunmasını sağlam yapacak, saldırılar karşısında ezilmeyecek, kayıp vermeyecek, saldırılara anında cevap verecek, misilleme hakkını kullanacak, savunma pozisyonunda olacak, saldırıyı derhal karşılık vererek cevaplayacak. İki, kendini nicel ve nitel olarak büyütecek, geliştirecek. Gerilla nicelik olarak kendini büyütecek. Geleceğin kazanılması için bu gereklidir. Gerillaya katılımlar arttırılacak. Nitel olarak büyütülecek; yani komutanın, savaşçının ideolojik ve askeri eğitimi geliştirilecek. Meşru savunma stratejisini doğru anlayan, onun taktiğini, tarzını kavrayan, özümseyen, örgütsel sistemini buna göre kuran, günlük pratiğini bu temelde yürüten bir HPG gerçeği, gerilla gerçeği ortaya çıkartılacak. Bunlar yapılırsa, çatışmasızlık durumu askeri alanda bize zarar vermez, tersine biz kârlı çıkabiliriz. 
Aslında Genelkurmay savaşmayı hiç düşünmüyor. Savaş ve çatışma üzerine kurduğu bir planı yoktur. Sadece gerillanın varlığı üzerinde plan kuruyor ve stratejik başarısını iki şeye dayandırıyor: Bir, dağa çıkışları engellemek; iki, dağa çıkmış olanları çeşitli yöntemlerle kaçırtmak. İlker Başbuğ yönetiminin stratejisi bu temeldedir. Bu alanda 


mücadele ederek bu strateji boşa çıkartılabilir. Dağa çıkışları arttırırsak, dağdakilerin kaçışlarını önlersek, demek ki biz başarı kazanabilir, Genelkurmayı stratejik yenilgiye uğratabiliriz. Bunun için de katılımları arttırmak ve ideolojik askeri eğitimi derinleştirmek temel yöntem oluyor. Yani bunu HPG'nin nicel ve nitel olarak büyütülmesi hamlesi olarak da tanımlıyoruz. Askeri alanın buna göre bir çalışma yürütmesi gerekiyor. 

Siyasi alanda yapılması gerekenler olarak: Bir, saldırılara karşı halk serhildan duruşunu gösterecek, direnecek. Teslim olmak, tedbirsiz olmak yoktur. İki, her koşulda demokratik halk örgütlülüğü sürdürülecek. Demokratik konfederalizmin inşasını tabanda geliştireceğiz, bu şarttır. 
Halkı örgütlemezsek hangi siyaseti izlersek izleyelim başarısız kalırız, ama halkı örgütlü hale getirirsek her türlü düşman oyununu boşa çıkartacak bir halk duruşu ortaya çıkar. 
Üçüncüsü, Ulusal Konferans'm gerçekleştirilmesidir. Bu konferans önem taşıyor. Mevcut yönetim özel savaş kapsamında bazı tavizler vererek ayrı bir Kürt politika alanı yaratıp Özgürlük Hareketi'ni tecrit, teşhir ve tasfiye etmek istiyor. Şimdi Ulusal Konferans demek, Türkiye yönetiminin bu politikasını boşa çıkartmak, Türkiye yönetiminin kullanacağı bir Kürt siyasetine izin vermemek demektir. Eğer bütün Kürt siyasi gücü ortak bir ulusal konferansla toparlanırsa, o zaman Türkiye yönetiminin istediği gibi kullanacağı bir Kürt siyaseti kalmaz. Dördüncüsü, demokrasi konferansıdır. Demokrasi konferansı iki bakımdan önemlidir. 
Birincisi, Kürt sorununun siyasi çözümüne dönük yanlış yaklaşımları ortadan kaldırabilirdi. İkincisi, bir demokrasi hareketi geliştirebilirdi. Koşullar uygun, boşluk var, imkanlar oluşmuştur. Demokrasi hareketinin gelişmesi sürecin demokratik güçler lehine, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü lehine işlemesi için şarttır. 
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Aslında çözümden biraz da bunu anlamamız gerekiyor. Çözümü mevcut devletle oturup anlaşmak, ya da bunu herkesi demokratik düşünceli yapmak olarak görmek yanlıştır. Mücadele ederek mevcut oyun yapan siyasetleri, özel savaş siyasetlerini daraltacağız, kuşatacağız, etkisizleştireceğiz, ona karşı demokratik siyasi hareketi geliştireceğiz. Bu yaklaşım güçlenecek, etkili hale gelecek ve Türkiye'nin, Ortadoğu'nun demokratikleşmesi Kürt sorununun demokratik çözümüyle iç içe bu biçimde gelişecek ve gerçekleşecek. Bunlar birbirine çok bağlı ve iç içe geçmiş süreçlerdir. Bu koşullar yerine getirilirse siyasi alanda da biz kazanırız diyoruz. İdeolojik mücadeleyi bu çerçevede planlayıp yürütmek gerekiyor. Propagandayı, sanat-edebiyat çalışmalarını çok daha boyutlu geliştirmemiz gerekiyor. Biz onlan da epeyce tartışıp planlamış durumdayız. 
Diplomatik faaliyetler, yani diğer bütün faaliyetlerin bu temelde yürütülmesi gerekiyor. Eğer bu görevler yerine getirilirse o zaman siyasi mücadeleyle çatışmasızlık temelinde yürüttüğümüz siyasetle biz kazanırız diyomz. Planımız ve hesabımız budur. 
Bu bir mücadeledir. Mücadeleden kim kazançlı çıkacak? Bu görevleri yerine getirirsek bu siyaset bize kazandırır diyoruz. Kazandırma şansı ve imkanı daha fazladır. Diğer siyasi olasılıklara göre bunun bize kazandırma ihtimali daha fazladır. Onun için böyle bir siyaseti yürütmeyi uygun gördük. 
Bir kere bunun böyle ele alınıp, doğru anlaşılması lazım. 

Öte yandan, son yaşanan olaylar sonucunda içimizde çatışmasızlığın doğru anlaşılmadığı gerçeği ortaya çıktı. Yine Önderlik çok sert eleştiriler ortaya koydu. 
Önderlik o koşullarda o eleştirileri söyleye - biliyorsa, yaşanan bu son olayların ne kadar sert eleştiri konumunda olduğunu anlamamız gerekiyor. O kadar anlayışız olamayız. 
Fakat bazı olaylar sürecin anlaşılmamasmdan kaynaklanıyor gibi geliyor bize. Çatışmasızlığı yanlış anlamalar var. Çift yanlı 


ateşkesmiş, anlaşmaymış gibi görenler var. 
Oysa dikkat edilirse biz, ateşkes bile demiyoruz, çatışmasızlık diyoruz. Yani şunu ifade ettik: Biz sabit hedeflere, askeri hareketlilik içerisinde olmayan, gerillaya saldırmak üzere harekete geçmeyen, ana yollardaki hedeflere, karakollarda sabit halde olan düşmana saldırmayacağız. Çatışmasızlık bu kadardır. Bunun dışında bizi tasfiye etmek için askeri çalışma yapan, hareket halinde olan, operasyona çıkan, bize saldıran tüm güçlere karşı bizim de müca-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Elbette 93 ateşkes sürecinde komplolar vardı, düşman saldırdı ve sonuç böyle oldu* Bu doğru, bunu düşman yaptı, ama bilim görevimiı de düşmanı boşa çıkartmaktı. Düşman ne yapıyorsa ona ön açmak, düşmanın istediğine yol vermek değildir. Onun zemini olmak değil, onu boşa çıkartmak, etkisiz kılmaktır. 

Y_ J 

dele etme hakkımız ve de görevimiz vardır. 
O seni imha etmek istiyorsa, sen de onu imha edeceksin. Sadece Türkiye'den değil, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den, kimden gehrse gelsin, bu yaklaşım geçerlidir. Sadece askeri boyutlu da değil; siyasi olarak, ideolojik olarak yapacaksın. Şimdi çatışmasızlık bunu ifade ediyor. Bu anlamda biraz yanlış ve yetersiz anlamalar var. Çatışmasızlık tam anlaşılmıyor ve bir mücadele biçimi olarak kabul edilip ona göre bir yaklaşım geliştirilmiyor. Ret var, baştan anlamaya çalışmamak var. 'Bu zordur' veya 'anladığımız mücadele biçimlerine uygun düşmüyor, onun için kabul etmeyiz' demek doğru değildir. 
Kabul etmemiz gerekiyor. Anladığımız mücadele biçimleri gibi olmaz, ama bir mücadele biçimidir, Önderlik ve yönetim önümüze koyuyor, o zaman anlayacağız ve onun gereklerine göre hareket edeceğiz. 
Öyle olmazsa siyaset yapamayız. 93 ateşkes sürecini, gerillanın ateşkesi yürütemeyen 
konumu sabote etti. Şimdi Bingöl'deki 33 
asker olayını böyle sorguluyoruz. Her gün beş-on çatışma olursa, beş-on gerilla şehit olursa, bir yönetim ateşkes içindeyiz diyebilir mi? Dolayısıyla Önderlik bunu diyemedi. O kadar sürdürmek istedi, ama sürdüremedi. 

Elbette 93 ateşkes sürecinde komplolar vardı, düşman saldırdı ve sonuç böyle oldu. 
Bu doğru, bunu düşman yaptı, ama bizim görevimiz de düşmanı boşa çıkartmaktı. 
Düşman ne yapıyorsa ona ön açmak, düşmanın istediğine yol vermek değildir. Onun zemini olmak değil, onu boşa çıkartmak, etkisiz kılmaktır. Gerillanın görevi budur. 
Yoksa düşman bizi yönlendirmiş olur. Demek ki görevimizi başarıyla yerine getirememişiz. Şimdi de öyledir. Gerilla doğru duruş gösteremezse, çatışmasızlık doğru anlaşılmaz, uygulanamazsa, biz demokratik siyasi mücadeleyi bu sürece dayatamayız. 
Dayatmaya kalkarsak kaybederiz, başarısız oluruz. Aksine düşman başarılı olur. Bunu kesinlikle bilelim. 

Onun için anahtar gerillanın elinde. Gerillanın bunu doğru anlayıp sağlam yürütmesi ancak siyasi alana, sosyal, ekonomik, ideolojik alana çalışma yapma imkanı veriyor. 
Zaten meşru savunma temelinde çalışmak, mücadele etmek, siyaset yapmak da buna deniyor. Meşru savunma siyasi mücadeleye zemin sunamazsa, imkan yaratamazsa siyasi mücadele de başarıyla yürümez. Böyle yapmamamız gerekiyor. 

Şimdi gündemimiz budur, bunları tartışıyoruz. Zor bir iştir, karmaşıktır. Düz ve kolay yürütülecek bir mücadele biçimi de¬ 


ğildir. Kürdistan'ın koşulları bizden bunu istiyor. Bu zor, karmaşık mücadele biçimini başarıyla hayata geçirmemizi gerektiriyor. Bu konuda gerillanın duruşu gerçekten belirleyici. Son iki üç görüşmedir Önderliğin ne kadar zorlanmış durumda olduğunu herhalde herkes anlıyor, görüyor. Daha fazla yanlış ve yetersiz yaklaşımlar ve sonuçlar yaşanırsa artık bu durumu yürütemez duruma gelebilir. 93'teki duruma düşebiliriz. Önderlik başta 93 uyarısını bunun için yapmıştı. Önderlik 93 sürecini niye söyledi diye birkaç defa tartışma gündemine geldi. Bunu söylemek istedi Önderlik. 

Buna fırsat verilmemeli, provokasyonlara alet olmamalı, dolayısıyla stratejik değişimden geri adım atmamalıydık, derinleştirmeliydik dedi. Öyle olsaydı uluslararası komployu da Önlerdik. Önleyememek bizi uluslararası komploya kadar götürdü. Şimdi de Kürt sorununun demokratik siyasi çözüm mücadelesi bu temelde gelişiyor. 

Bunun gerillacığı bu temeldedir. Herkesten önce gerillanın bu gerçeği görmesi, anlaması, kendini buna göre eğitmesi, örgütlemesi ve bir tarz haline getirmesi gerekiyor. 
Tarzını, üslubunu, temposunu yaşamda, harekette, çalışmada, üslenmede, mevzilenmede buna göre oluşturması lazım. Eksiklerimiz buradadır, zorluklar burada ortaya çıkıyor. Biz, bu eksiklikleri giderdiğimiz ölçüde bu mücadele sürecini başarıyla yürüteceğimize inanıyoruz. 

Sonuç olarak, oldukça önemli, tarihi gelişmelere açık, fakat tehlikeler de ihtiva eden kritik bir süreçte olduğumuz ortadır. 
Süreci doğru ve yeterli anlar ve üzerimize yüklenen görevleri etkili bir biçimde ve doğru bir tarzla başarılı olarak harekete geçirirsek biz kazanacağız. Süreç kesinlikle demokratik siyasi çözüme doğru ilerleyecek. 
Bugün özel savaş kapsamında tavizler vermek zorunda kalan inkâr ve imhacı güçler, karşıt yönetimler giderek tavizlerini arttıra arttıra, zorlana zorlana daha ileri kabullere, çözümlere razı olacaklar. Kürt sorununun 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çözümü sanki biraz da böyle gelişecek. Yani öyle birden bire yüzde yüz çözüm, masa başında oturup anlaşmalı çözüm olma ihtimali azdır. Küçük küçük tavizler ortaya çıkararak, giderek onu büyütme temelinde bir inkarcı, imhacı sistemin çözülmesi temelinde gerçekleşecek bir demokratikleşmeye ulaşılabilir. Birçok alanda da böyle oldu. 
Güney Afrika ve benzeri yerlerde bu tür rejimler böyle çözüldüler. Onun için de küçük tavizler, özel savaş kapsamında da olsa düşmanın inkâr ve imha güçlerinin attığı adımları da küçümsememek lazım. Bu süreçte ciddiye almalı ve dikkatle yaklaşmalıyız. Cumhurbaşkanı ve Başbakan Kürt sorunu ve çözümünden söz etti, Kürtlüğü kabul etti, açıkça herkes de tartışıyor. Bu Kürtlüğü ve Kürt sorununu en üst düzeyde bir kabuldür. İnkarcılık kınlıyor, yıkılıyor. 
İstediğinden ve demokrat olduğundan değil, mecbur kaldığından yıkılıyor ve artık yeni bir düşünce oluşuyor. Bunu devam ettirdikçe, giderek daha derinleştirip adım adım Kürt sorununu da siyaseten çözen; Türkiye, İran, Suriye, Irak gibi ülkeleri de demokratikleştiren bir siyasi gelişmeye dönüştürebiliriz. 

Mücadeleyi böyle anlamamız gerekir. 
Bunu anladığımız ve pratiğe geçirdiğimiz ölçüde kazanacağımızı da bilmeliyiz. 
Mevcut koşullar böyle mücadele etmeyi gerektiriyor. Bunun dışında başka yol yoktur. Bizim için başka yollar olsa diye aramak, beklemek değil, niye böyle oluyor, zorluklan var diye yakınmak değil; somut koşullarımızdan çıkan bu gerçeği doğru ve derinliğine anlayarak, bunun gerektirdiği üslubu, tarzı, tempoyu, örgütsel sistemi, stratejik ve taktik anlayışı edinmemiz ve bunun gereklerine göre bir çalışma, yaşam ve mücadele içinde olmamız gerekiyor. 
Doğru tutum budur, sürecin militanı olmak, komutanı olmak bunu gerektirir. Yeniden partileşmek böyle bir militan haline gelmek demektir. Yoksa ben partiye bağlıyım diye yemin etmek partileşmek değildir. Parti¬ 


leşmek demek, bu gerçekleri görmek, anlamak, ideolojik, siyasi, örgütsel, askeri bakımdan stratejimizin, taktiklerimizin gereklerini daha doğru anlamak, özümsemek, gereklerini pratikte başarıyla yerine getirecek bir kişilik kazanmak demektir. Anlayışımızı, ölçülerimizi buna ulaştırmak, kişiliğimizi böyle bir mücadeleyi başarıyla yürütür hale getirmek demektir. HPG'nin ideolojik-askeri eğitiminden kastımız buydu. Başta komuta olmak üzere bütün savaşçı güçlerinin bu süreçte bir hamle halinde kendini bu temelde eğitmesini öngörüyoruz. Bunu daha güçlü planlamaya çalışacağız. Bu kapsamda daha fazla kararlar alacağız. Akademik eğitimleri en başta böyle bir düzeye çıkartmaya çalışacağız. 
Yani komutayı meşru savunma stratejisini, onun taktiklerini ve tarzını doğru ve yeterince özümseyen ve kişiliğini ona göre şekillendiren bir konuma getirtecek bir tarza, düzeye çıkartacağız. Akademik eğitimlerin bu konuda önemli görev ve sorumlulukları var. Onlar yeterli olursa ve sonuçlarını bütün HPG yapısına taşırırlarsa gerilla süreci doğru ve yeterli anlayan ve gereklerini başarıyla yerine getiren hale gelebilir. Gerilla konumunu sağlam tutturursa o zaman Önderlik ve yönetimimiz siyasi mücadele taktiğini doğru ve etkili bir biçimde uygulayabilir, çatışmasızlık sürecini başarıyla yürütür, yönetir ve kesinlikle kazanırız. 
Umudumuz bu, inancımız bu temeldedir. 

1 Haziran Atılımı'nm altıncı yılında da 
bunun gereklerini başarıyla yerine getirip altıncı yılı en kazanımcı yıl haline getirmeyi umut ediyoruz. Hesabımız, kararımız, inancımız bu temeldedir, çabamız da buna göre olacak. Bütün arkadaşlar, HPG'nin her düzeydeki tüm komuta yapısı ve savaşçısı bunu iyi anlayarak, bu sürecin en etkili, başarılı yürüten gücü olacak. Bu temelde biz bir kere daha, 1 Haziran Atılımı'nm beşinci yıl dönümünün bütün mücadele eden güçlerimize kutlu olmasını diliyoruz. 

* * t 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f PKK KADROSU ÖNDERLİK ö TERCİHLERİNE GÖRE YAŞAYANDIR 

Cemil BAYIK 


Partimiz yürüttüğii eğitimle kendisini uygulama alanma kavuşturmak, yaşamsallaştırmak istemektedir. Biliniyor, kadro olmadan bir hareketin gerçekleşmesi, ideolojisini hayata geçirmesi mümkün değildir. Güçlü, yeterli ve yetkin kadro demek; güçlü, yeterli ve yetkin parti demektir. Bu formül tersinden de geçerlidir. Yani güçlü, yeterli ve yetkin bir parti kesinlikle kendi kadrosunu da yaratacaktır. İdeolojik netliği olan, ne istediğini bilen ve istekleri doğrultusunda mücadele eden bir parti, amaçlarına uygun kadrosunu da yaratmış demektir. Önder APO'nun kadro yaratma çalışması bir eşi daha bulunmayan büyük bir örnektir. Reber APO çeşitli değerlendirmelerinde en az 30 bin kadroyu eğitip mücadele saflarına kıtığını belirtiyor. Bu, Önderliğin kadroya verdiği önem kadar, çalışmaya ne kadar ciddi yaklaştığını da gösterir. Bu aynı zamanda partimizin tüm komplo ve saldırılara rağmen bugünlere nasıl geldiğini de göstermektedir. Bu açıdan kadro geçmişten beri devrimci mücadelenin en önemli çalışması olarak değerlendirilmiştir. 

Doğru olmak ya da doğrulan savunuyor olmak yetmiyor, hareketin ideoloji temelinde yaşamak ve mücadele etmek gerekiyor. Partimiz herhangi bir kadroya değil, partinin ideolojisi temelinde düşünen, yaşayan ve mücadele eden kadroya ihtiyaç duyuyor, yarattığı kadrolar da bu ölçüde olanlardır. Parti ideolojisi doğrultusunda yaşamayan, mücadele etmeyen kadroyu da, kadro saymamakta, kendi kadrosu olarak kabul etmemektedir. Partimizin 35 yıllık mücadelesi, bu anlamda hem başarılı bir mücadele tarihidir, hem de başanlı kadro çalışması tarihi. Ancak bu değerlendirmelerimiz PKK 



kadrolarının eksiksiz oldukları anlamına da gelmiyor. Aksine kadro sorunları halen de partimizin bir numaralı sorunudur, ciddidir ve aşılmayı gerektirmektedir. Önderliğin "Yetersiz yoldaşlık" değerlendirmesine konu olan da, zayıf ve yetersiz kadrodur. PKK'nin kadroları. Önderliğin yoldaşları olduklarını iddia edenler, kesinlikle kendilerini bu değerlendirmelerin dışında tutamazlar. 

Hareketin saflarında yer alan kadro herhangi bir kişi değildir. O her şeyden önce hareketin bir kadrosudur ve dolayısıyla moderniteden edinmiş olduğu alışkanlıkları aşarak, tamamen hareketin amaçlarına göre olmak zorundadır. Kadro ona göre şekillendirilmek, biçimlendirilmek ve kadro da hareketin kişilik esasları temelinde biçim, kişilik kazanmak zorundadır. Bu hareketin amaçları bellidir; bu hareket sadece Kürdistan halkının değil, insanların özgürlük, demokrasi, adalet ve eşitlik problemlerini de çözmek istiyor. Bunun için öngördüğü bir felsefesi, ideolojisi, siyaseti, örgütü, eylem anlayışı, ahlakı, kültürü vardır. Kadro tamamen bu felsefeye, bu ideolojiye; bu felsefe ve ideolojiden kaynaklanan tarzına, kültür ve ahlakına, ölçülerine göre şekillenmek zorundadır. Kişi ancak o zaman bu hareketin kadrosu olur. Kadronun tamamen APOCU Hareketin amaçlarına göre eğitilmesi, şekillendirilmesi gerekiyor. Kürdistan toplumunun ve insanlığın demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet ve barış sorunlarım çözmesi için bu hareketin zihniyetine, tarzına göre biçimlendirilmesi gerekiyor ki, bu hareketin amacını gerçekleştirebilsin. APOCU Hareketin amacı; Kürt sorununu demokratik özerklik, Türkiye'de Demokratik Cumhuriyet yaratarak çözme temelindedir. Bunu da KCK sistemini geliştirerek başarmaktır. Kürdistan'da, Ortadoğu'da Demokratik Konfederalizmi geliştirip dünyaya yaymaktır. Demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü bir toplum, bir sistem yaratmaktır. Hareketin böylesi hedef ve amaçları vardır, bu hedef ve amaçlar her PKK kadrosunun da bağlı olduğu, uğruna mücadele ettiği hedef ve amaçlardır. Her parti kadrosunun kendisini bu hedefleri, amaçları gerçekleştirmeye göre düzenlemesi, şekillendirmesi gerekiyor. Ancak o zaman PKK militanı olmaya. Önder APO'nun yoldaşı olmaya hak kazanılır. Diğeri laftır, hiçbir değeri yoktur. Bunun çok net bilinmesi, anlaşılması gerekiyor. 

Parti Merkez Okulu'nda eğitime katılan değerli yoldaşların bu amaçları gerçekleştirme temelinde eğitime katılmaları, kendilerini eğitmeleri, biçimlendirmeleri gerekiyor. Şunu çok açık söylüyorum; Partinin Merkez Okulu'na katılan her kadro adayı kendisinde PKK'nin kişiliğim yaratacak, kendisinde bu kişiliği derinleştirecektir. Aksi takdirde partinin okullarından mezun olmak, bu partinin görev ve sorumluluklarını üstlenmek düşünülmemelidir. PKK'lileşmeyen, PKK'lileşmede ısrarlı bir çabanın sahibi ol¬ 


mayan birine bu hareketin herhangi bir görev ve sorumluluğu, herhangi bir olanağı verilmeyecektir. PKK'nin kişiliğini kendisinde yaratmayan birine bu halk hiçbir biçimde teslim edilmeyecektir. Aksi canilik olur, bu kadar net ve açık söylüyorum. Parti Merkez Okulları'na katılanlar ne yapıp-edip burada PKK kişiliğim kazanacak, burada bu başarılacak ve öyle buradan çıkılacak, partinin görev ve sorumlulukları üstlenilip gidilecektir. Aksi anlayış, yaklaşım ve yaşam tarzlarının kesinlikle kabul edilmeyeceği bilinmelidir. Parti Merkez Okullan'ndan mezun olan her kadro partileşmeyi en üst düzeyde, hem de PKK tarzıyla partileşmeyi en üst düzeyde yaşamak, yaşatmak ve her yere taşımak, taşırmak zorundadır. Her kadronun böylesi temel bir görevi vardır ve bu bir zorunluluktur. Onun için Parti Merkez Okulları'na katılan her arkadaş PKK tarzıyla partileşmeyi, yaşamayı ve bunda derinleşmeyi kendisine esas alacaktır. Partileşmeyi geriye çeken, zayıf düşüren her türlü anlayış, tutum ve davranışla mücadele edilecektir. 
Burada o tür tutum, davranış ve anlayışlara asla yer verilmeyecektir. Bize kaybettiren, bizi başarısız kılan, takatsiz bırakan, çirkinleştiren ne varsa hepsine karşı mücadele edilecektir. Burada bütün çirkinlikler, gerilikler, zayıflıklar, çarpıklıklar, düşkünlükler partileşmenin başarılma gerekçesi olacaktır. 
Parti okullarımız böylesi yerlerdir. Partimiz burada kendinizi eğitmeniz, çözüm gücünüzü ortaya çıkarmanız, PKK kişiliğini bütün yönleriyle kişiliğinizde ortaya çıkarmanız ve kendinizi bu temelde yeniden yaratmanız için ne olanağı varsa hepsini sunuyor. 
Gerisi artık sizlerin, kadro adaylarının istem ve çabalarına kalıyor. Eğer gerçekten partileşmek, Önder APO'nun gerçek birer yoldaşı olmak isterseniz ve çabalarınızı da bu temelde yetkin kılarsanız, bunu başarmamanız için hiçbir neden yoktur. Bu tamamen size bağlıdır. 

Hiçbir arkadaş olanakların, koşulların az ve yetersiz olduğunu söyleyemez, söylese de 







bunun ciddiye alınmayacağı açıktır. Sunulan olanak, ortam güçlüdür ve neyimiz varsa sunuyoruz. Gerisi almaya, almasını bilenlere bağlıdır. Kaldı ki Önder APO, "PKK zihniyetinde olanaklara dayalı partileşme olmaz" demişti. PKK partileşmesi olanaklar üzerinde, olanaklara dayalı bir partileşme değildir. 
PKK partileşmesi olanaklar yoksa yaratma, var olanı daha da ilerletme, büyütme tarzındadır. PKK partileşmesi tamamen bu tarzdadır. Reber APO hiçbir zaman olanaksızlıktan şikayet etmedi. Tam tersine olanaksızlığı mücadelenin gerekçesi yaptı ve sıfır olanakla mücadeleyi başlattı ve bugünlere kadar getirdi. Yokluğun eşiğinde olan, varlığıyokluğu tartışılan Kürt halkının ölüm kefenini yırtıp atmasını sağladı. Şayet Önderlik de başkalarının yaptığı gibi olanakları bahane etseydi, bugün ne Kürt halkından, ne de mücadelesinden bahsedilecekti. "Tarihte mazi" dedikleri şey, Kürt halkı için çoktan gerçekleşmiş olacaktı. Ama Önderlik ne koşullara, ne olanaklara, ne de başka gerekçelere sığınmadı, sıfır donanımla mücadeleyi başlattı ve başı dik, onurlu, mücadeleci bir halk yarattı. Kürt halkının varlığı kabul edilir hale geldiyse, sorunun çözümü tartışılıyorsa, bu. Önder APO'nun gerekçe kabul etmeyen felsefesi temelinde gerçekleşmiştir. Önderliğin olanaklar hakkındaki şu sözleri yaklaşımın ne olması gerektiğini çok açık göstermektedir: "Hayırlı bir iş yapmak için çok fazla şeye gerek yoktur. İyi duygular ve birkaç söz yeterlidir. Gerisi kendiliğinden gelir." Önderliğin yaşam ve mücadele felsefesi de temelde bu yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleşmiştir. 

Bu konu kadrolarımızın yeterince bilmedikleri, bilince çıkarmadıkları bir konudur. 
Kadrolarımızda genel bir yaklaşım olarak olanaklara bağlılık vardır. Sanki her şey olanakların fazlalığıyla gerçekleşiyormuş gibi davranılmaktadır. "Olanaklar azdır, daha fazla olanak verin, verirseniz daha da yaparız, yoksa bu olanakla olmaz" zihniyeti egemendir. Bu zihniyet Önder APO'ya ve PKK'ye 


ait bir zihniyet değildir, bu 'olmazın' zihniyet ve felsefesidir. Bu felsefe kesinlikle bize değil, düşmana aittir. Düşmanın her gün Kürt insanına verdiği felsefedir. Önder APO'nun felsefesinde "olmaz" diye bir şey yoktur; olmaz, olurun gerekçesidir. Önder APO için ne denilmiştir? "En olmazları olur yapan adam". Bu gerçektir. Herkesin olmaz dediğine olur diyen ve başaran bir önder ve bir harekettir. Bunun mensupları da bu felsefeyi esas almak zorundadır. Olanak azsa çalışın, istediğiniz kadar olanak yaratın ve partinin hizmetine koyun, bu sizin elinizdedir. Hem olanak az denilecek, daha fazla olanak istenecek, hem de koşullar uygun olmasına rağmen çalışıp olanaklar fazlalaştırılmaya¬ 


cak! Bu iki yüzlülüktür, PKK'lilikle de bir alakası yoktur. PKK'de olanak yoksa şikayet etmek, istemek yerine yaratmak, varsa da hakkını vermek esastır. Onun için kadrolarımızın, aday kadrolarımızın o bahane kişiliğini aşmaları gerekiyor. Olanaklara sığınan, olanaklarla iş yapan, daha fazla, hep daha fazla olanak isteyen kişilik zayıf, kendine halka, harekete, mücadeleye ve başarıya güvenmeyen bir kişiliktir. Bu kişilik PKK'nin düşman olarak gördüğü ve mücadele ettiği bir kişiliktir. Onun için hiçbir arkadaşın hiçbir zaman bahanelere ihtiyaç duymaması, bütün bahaneleri daha çok mücadele etmenin, başarmanın gerekçesi sayması, bu te- 


PKK'de olanak yoksa şikayet etmek, istemek yerine yaratmak, varsa da hakkını vermek esastır. 
Onun için kadrolarımızın, aday kadrolarımızın o bahane kişiliğini aşmaları gerekiyor. Olanaklara sığman, olanaklarla iş yapan, daha 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melde yüklenmesi ve sonuç alması gerekiyor. Önder APO'ya yoldaşlık, PKK'de militanlık yapmak isteyenler bunu esas alacaklardır. Başka türlü PKK'de militan olunamaz, Önder APO'yla yoldaşlık yapılamaz. 
Öyle, 'geldim, şu sorunum var, bu sorunum var, parti bu sorunumu çözsün, parti beni eğitsin' biçimindeki bir yaklaşım olmamalı, varsa da hemen terk edilmelidir. Parti kimseyi eğitmez. Parti kendini eğitmek isteyene olanak sunar, güç ve destek verir, eğitim ortamını yaratıp, olanaklarını sunar. Partinin yapacağı budur. Bir kişi kendini eğitmedikten sonra hiç kimse onu eğitemez. Parti Merkez Okulları'na katılan bir kadro adayı öyle kendini taş gibi partinin üzerine atamaz. Birçok arkadaş kendini eğitmiyor, eğitimsizliğinin nedenini de neredeyse partide buluyor; 'parti beni eğitsin' diyor. Sen kendini eğitemedikten sonra parti seni nasıl eğitsin? Tabii ki parti seni eğitmez. Ama sen kendini eğitirsen, o yönde çaba gösterirsen, parti zaten onun ortam ve imkânını sunuyor, bundan sonuna kadar yararlanabilir, kendini eğitebilirsin. Parti Merkez Okulu düşkünlerin, kendini hareketin üzerine atanların yeri değildir. Burası parti militanlarının yeridir, fedailerin yeridir. Burada ancak fedai olarak kalınıp, yaşanılabilir, bunun da çok net anlaşılması gerekiyor. Parti okullan sığıntı evleri de değillerdir. Parti Merkez Okullan her gün yeni zihniyet devrimlerinin gerçekleştirildiği yerlerdir. Herkes böyle anlayacak ve bu temelde anlam vermeye çalışacaktır. 

Kendini eğitmek, öyle bazı bilgiler edinmek değildir. Şüphesiz bilgi edinmeyi içeriyor, ama eğitimi sadece bilgilenme olarak anlamak yanlıştır, yetersizdir. Bazıları eğitimi öyle anlıyor ve yaklaşıyor. Edindiği bazı bilgileri de yeri geldiğinde kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmiyor. Kendini savunmanın, korumanın, bireysel bir takım ihtiyaçlarını gidermenin aracı olarak kullanıyor. Bu kesinlikle yanlıştır ve terk edilmesi gerekir. Kendini eğitmek demek par¬ 


tinin amaçları doğrultusunda kendisini yetiştirmek demektir. Partinin zihniyeti ile kendisini eğitmek ve yaşamak demektir. 
Kendini halkın sorunlarının çözüm gücü haline getirmeyen biri kadroluk sıfatlarını kazanamaz ve militanlık da yapamaz. O hem partiye, hem de bu halka yük olur, bela olur; partiye de, halka da sorunlar ve kayıplar yaşatır. Onun için eğitime katılanların tamamen hareketin amaçlarına, bu amaçlan gerçekleştirmek için ihtiyaçlarına, onun çizgi esaslanna göre kendilerini eğitmeleri; her koşulda, her türlü görevi her alanda yürütebilecek, onun sorumluluğunu kendilerinde yaratacak düzeye gelmeleri gerekiyor. 



Kadro adayı eğitimden çıkıyor, hareketin ihtiyaçları temelinde düzenleme yapılıyor, ama o diyor ki; "Bu benim gönlüme göre değil". Yani her şey gönlüne göre olacak. Hareketin ihtiyaçlan var mı yok mu onu ilgilendirmiyor. Her şeyin ona göre olması gerekiyor. Böyle çok tuhaf bir partililik var, hem de eğitimden sonra bunlarla karşılaşıyoruz. 
Parti Merkez Okulları'ndan mezun olan bir kadro öyle gönlüne göre görev isteyemez, görev alamaz. Hareketin, halkın ihtiyaçlan neyi gerektiriyorsa, hangi alanda hangi görevi gerektiriyorsa, o alanda, o görevi yerine getirmekle mükelleftir. Kadro olmak başka türlü ifade edilemez, tanımlanamaz, hele de PKK'de. PKK militanlığı her hangi bir militanlık değildir. PKK militanlığı tamamen fedai bir militanlıktır, kendini adama militanlığıdır. Görevlere, hareketin ihtiyaçlarına doğru yaklaşılmalıdır. Militanlığın bu tarzda anlaşılması, yaşanması gerekmektedir. Neredeyse kadroya görev ve alan beğendireceğiz. Bu hareketin böyle bir kadro anlayışı, böyle kadroları yoktur. Biz yurtseverlerle neler yapabileceklerini tartışırız, pazarlık yaparız, anlaşırız, ona göre önlerine görev koyarız. Bir parti militanıyla görev ve alan pazarlığı yapılmaz, en azından PKK'nin böyle bir parti ve militan anlayışı yoktur. Bu kadar kendine göreysen, bu kadar keyfiysen, bu kadar her şeyi kendine göre geliştirmek istiyorsan, o zaman PKK'de ne işin var? 
PKK böyle bir yer değildir. Bizim böyle yaklaşanlara söyleyeceğimiz; sen yanlış yere gelmişsin. PKKye gelmek demek, PKK'ye katılmak demektir. PKK'yi kendine katamazsm, kendine göre düzenleyip harekete geçiremezsin. Sen PKK'ye katılacaksın, PKK'nin amaç ve ihtiyaçlarına göre kendini düzenleyecek, harekete geçireceksin. Onun için o kendine göre anlayışların terk edilmesi gerekiyor. PKK kadrosu PKK'nin zihniyet ve tarzına göre kendisini düzenlemesi gerekir. Görev, alan ve yer tercihinde bulunmadan, partinin önüne koyduğu her türlü göreve her koşulda, her yerde ve her düzeyde hazır olunması gerekiyor. Bu anlayışta olmayan biri PKK militanı değildir, olamaz da. 

Yukarıda da belirttim; her hareket ona adanmış kadrolarla başarıya, amaçlarına ulaşır. Bu olmadan başarıya ulaşmak mümkün olmaz. Adanmış kişilikler, kendine ait olmaktan çıkan, kendini aşan, kendinde toplumsallığı yaratan, tüm yaşamlarını özgürlüğe, halkın kutsal davasına, partinin kutsal amaçlarına göre düzenleyen kişiliklerdir. 
Tümüyle hareketin, halkın ihtiyaçlarını kendisine esas alan, onları gidermenin sürekli çabası içinde olan, burada sonuç almadan asla vazgeçmeyen kişiliklerdir. PKK militanlığı ve kişiliği böyledir. Kendini adamışlara insanlık tarihinde dervişler, peygamberler deniliyor. Biz buna fedai diyoruz, 


kendini adamışlığın günümüzdeki ifadesi budur. Bu, insanlığı tarihte temsil eden, ideallerine, ütopyalarına, çıkarlarına, özüne bağlı olan bir kültür, bir gelenek ve bu temellerde şekillenen bir kişilik ve yaşamdır. 
Onun için biz Apoculuğu bir peygamberler ve dervişler hareketinin günümüzün gerçekleşmiş biçimi olarak değerlendiriyoruz ve bunu da sadece keyfimiz istediği için yapmıyoruz. Eğer kendimizi böyle değerlendiriyor, böyle ele alıyorsak, dayandığımız sağlam gerekçeler, temeller vardır. Onun için bu değerlendirmeleri yapıyoruz, bunun da böyle anlaşılması gerekiyor. Çünkü Apoculuk peygamber ve derviş geleneğinin günümüzdeki gerçekleşme biçimini daha çıkışında kendine esas alan ve bu temelde kendini gerçekleştiren bir harekettir. Bu hareketin, bu Önderliğin bir felsefesi vardır. 
Önderlik, "Bir lokma bir hırka" dedi. Bu bir yaşam, bir mücadele tarzıdır. Tüm PKK kadroları da bu felsefeyi kedilerine esas almak ve bu felsefe temelinde kendilerini gerçekleştirmek zorundadırlar. Bizim eğitimimizin, yaşamımızın ve mücadelemizin özü budur. 
Her arkadaşın kendini bu felsefe temelinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani kendisini, kendisine ait olmaktan çıkarıp, başkasına ait hale getirmesi gerekiyor. Kime ait hale getirecek? Tabi ki halka, insanlığa, harekete ait hale getirecek; düşmanına ait hale getirecek değildir herhalde. Şimdiye kadar Kürtler kendine ait değildi, düşmanına aittiler. PKK militanlığı kendisinde toplumsallığı gerçekleştiren, bu anlamda kendisine ait olmaktan çıkan bir militanlıktır. PKK militanlığının bu özelliği doğru anlaşılmazsa, gereklerine göre yaşanmaz, mücadele edilmezse, kişiyi ihanete kadar da götürür. Kürtlerde kendine, halkına, insanlığa ait olmayanlar da vardır. 
Bunlar düşmana çalışıyor, başkasına hizmet ediyorlar. Biz bunlara ajan, hain, işbirlikçi, çete vs. diyoruz. Onlar da kendilerine ait değillerdir, onlar da o biçimde başkalarına ait oluyorlar. Biz de kendimize ait değiliz, ama bizim başkalarına ait olmamız başka 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türlü gerçekleşiyor. Onlar kendine ait olmaktan çıkarken, bir yönüyle kendine ait olmayı koruyorlar, yani bireysel çıkarlar için yapıyorlar. 

Bizde hiçbir bireysel çıkar yoktur, tümüyle kendini adama, kendine ait olmaktan çıkma, toplumsallığı esas alma ve kendinde gerçekleştirme, bunun için mücadele etme var. PKK kadrosunun gerçekleşme biçimi bu tarzda oluyor. PKK nefs savaşının yürütüldüğü bir yerdir, nefs savaşının adıdır. 
Dikkat edilirse peygamberlik ve dervişlik geleneğinde nefs savaşı esas savaştır. Diğer bütün savaşlar buna bağlı geliştirilen savaşlardır. Eğer bu savaş kazanılırsa diğer savaşlar kazanılır, diğer savaşları kazandıran nefs savaşıdır. PKK'de nefs savaşı esas savaştır. Kendini terbiye etme, kendini yaratma, kendini çözüm gücü haline getirme, her türlü bireysel yaşamdan kendini arındırma, bu temelde kendini bir bütün halka ve insanlığa adama, halkın, insanlığın sorunlarını kendi sorunları olarak görme, bunların çözümü için çaba göstermektir. Bu açıdan PKK militanı olmak demek, nefs savaşını vermek, kendini PKK'nin amaçları, çizgisi temelinde terbiye etmek demektir. Bu temelde bir kişiliği, duyguyu, ruhu, düşünceyi kendinde yaratmak demektir. Başka türlü PKK'li olunamayacağının çok net bilinmesi ve anlaşılması gerekiyor. Dervişler nasıl ki kendini yaratarak, toplumu yaratmayı esas alıyorlarsa, yine, nasıl ki Önder APO kendini yaratarak PKK ve PKK militanlarıyla bir toplumu yaratmayı esas almışsa, her PKK militanının da bunu kendisine esas alması gerekiyor. Kişi hem kendisini, kendinde partiyi, insanlığı, halkı; hem de bu değerlerde kendisini yaratacaktır. Bu Önderliğin ve PKK'nin gerçekleşme biçimidir. Önderlik kendisini yaratmış, aynı zamanda kendisiyle birlikte partiyi, yoldaşlarını, halkı da yaratmıştır. Bu büyük bir gerçekleşme biçimidir. 
Her PKK militanı eğer büyük gerçekleşmek istiyorsa, bunu kendisinde yaratarak, bu tarzda gerçekleşmeyi esas almalıdır. Bunun 


için bireycilikten kendisini arındırması gerekir. Bireycilikten kendini arındırmayan kişi kendinde ne partiyi, yoldaşlığı, halkı, insanlığı, ne de onlarda kendini gerçekleştirebilir. 
Her şeyi kendisi için yapar ve kendisi için kurban eder. Bunun büyük gerçekleşme ile alakası yoktur. Parti Merkez Okullarında eğitime katılan her kadro parti zihniyeti, tarzı, yaşamı, kişiliği, kültürüyle çelişen neyi varsa giderecektir. Partiyle doğru bir birleşmeyi kendisinde gerçekleştirecektir. Bu temelde doğru bir katılım ve yürüyüşün sahibi olacaktır. 

Zihniyet neyi ifade eder? İdeoloji ve felsefeyi. Tarz ise örgütlenmeyi ve pratikleşmeyi; onun temposunu, üslubunu, ahlakını, kültürünü, yol ve yöntemini ifade eder. 
Zihniyet bilinçtir, bakıştır; tarz ise hedefe varışın örgütlenmesi, pratikleşmesi ve yürüyüşüdür. Sadece parti zihniyetinde, tarzında derinleşmemek olmaz. Hem hareketin zihniyetinde hem de tarzında derinleşerek partileşme doğru yaşanır, doğru bir katılım ve yürüyüş gerçekleştirilir. Birçok kadromuzun hem zihniyette, hem de tarzda sorunlar yaşadığı bir gerçektir. Onun için kendine görelik, bireycilik çok güçlü ortaya çıkıyor. 
Parti zihniyetine ve tarzına girmediği, derinleşmede ısrarlı davranmadığı için bireycilik ve kendine görelik ve bundan kaynaklı sorunlar ortaya çıkıyor. Bunu aşmanın yolu, parti zihniyeti ve tarzında sürekli bir derinleşmeyi esas almaktan geçiyor. Her kadro Apocu felsefe, ideoloji, siyaset, ahlak, örgüt, yaşam ve meşru savunma anlayışında derinleşerek demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü toplumu yaratmanın militan öncü kişiliğini kendinde gerçekleştirmek zorundadır. Bunu başarmak için genelde devletçi, iktidarcı, özelde de kapitalist modernist sistemden bütün yönleriyle; zihniyetinden yaşamına kadar bütün yönleriyle kopuşu ve onu aşmayı gerektirir. Eğer bütün yönleriyle kopuş ve aşma yönünde çabalar gösterilirse, Önderlik zihniyetine, tarzına, yani çizgiye ve onun sistemine doğru giriş gerçekleştirilir 








ve yürümede doğru olur. Bunu başaran birinin pratiği, parti pratiği olarak başarılı bir şekilde ortaya çıkar. Aksi takdirde partiye zarar verir. Önderlik en büyük özeleştirisini bu nokta da verdiğini söylüyor. Eski paradigmayı böyle terk ediyor, Önderliğin yaptığı gibi PKKlileşmek, Apoculaşmak isteyen her arkadaşın da özeleştirisini bu noktada derinleştirmesi gerekiyor. Devletçi sisteme ait olan felsefeden, ideolojiden tutalım siyasete, kültür ve ahlaka, yaşama, mücadele örgüt anlayışına kadar kopuşu gerçekleştirmesi gerekir. Öyle bazı yönlerden kopmak, bazı yönlerden yaşamak bizi PKK'lileştirmez, Apoculaştırmaz, Önderliğin yoldaşı haline 


Kapitalizm insanlığı tarihinden koparıyor, köksüzleştiriyor, belleksizleştiriyor; belliğine saldırıyor ve gerçeğinden özünden uzaklaştırıyor. 
İnsanı düşünemez, geleceğini göremez hale getiriyor. 
Geliştirdiği spor-seks-sanat sektörleriyle felakete doğru götürüyor, her şeyi meta haline getiriyor, pazara döküyor. ^ 


getirmez ve başarılı bir yürüyüşün sahibi de yapmaz. Lafta Önderlik, ama yaşamda kapitalist sistem; herhalde kimse böyle PKK'li olunabilineceğini iddia edemez ve böyle PKK'lileşme de olmaz. Bizim köyde buna "toltaje" diyorlardı, yani kişiliksiz. Bir kişiliği, bir kimliği yok. Bundan daha tehlikeli bir şey olamaz. Maalesef birçok kadromuzda yaşanan durum tam da budur. Ağzını atçı mı APO'yu konuşuyor, ama yaşamına, mücadelesine baktın mı KDP'yi, Celal Talabani'yi, sömürgeciliği, Amerika'yı, Avrupa'yı her şeyi görürsün. İşte bahsettiğimiz kendinden vazgeçmek, parti, halk ve insanlıkla bütünleşmek, tam bir kopuşu gerçekleştirmek bu ikiyüzlü durumu ortadan kaldırmak içindir. Bunlar olmadan söylendiği gibi yaşanmaz ve bu da sorunlara neden olur. Çokça karşılaştığımız ve gayet iyi bildiğimiz sorunlar buradan kaynaklanıyor. 
Bunun kesinlikle çözümlenmesi, aşılması gerekir. 

Kapitalist modernitenin ideolojisi ve kültürüyle mücadeleyi çok yetkin ve sürekli sürdürmek gerekiyor. Onun liberahzm çizgisiyle, yaşam tarzıyla, kültür ve ahlakıyla, kişiliğiyle mücadeleyi amansız yürütmek gerekiyor. Belki devletçi, iktidara sistem insanlığa çok şey kaybettirmiştir, ama kapitalist modernite çok daha fazla şey kaybettirmektedir. Kapitalist modernite Önderliğin de belirttiği gibi sosyal, kültürel, ekonomik olarak görülemez, tamamen bir yönetim biçimidir. Ekonomi, toplum, yaşam karşıtıdır; insanlığın özüne karşıdır. Kapitalizm toplumsallığı yıkıyor. Toplumsallığı yıkmak demek, insanlığa karşıt olmak demektir. 
Çünkü insanlık toplumsallıkla varlığını sürdürebilir, başka türlü var olması, varlığını sürdürmesi düşünülemez. Toplumsallığa karşı olan güç, sistem, zihniyet insani olamaz. Toplumsallığı dağıtarak, bireyselliği güçlendirerek, sınırsız geliştirerek iktidarını her yerde örgütleyerek -buna bio iktidar diyorlar- kapitalist modernist iktidarın taşırılmadığı, sokulmadığı hemen hiçbir yer bırakılmamıştır, her yere iktidarını taşırmıştır. 
Denilebilir ki tek kişi bile bunun dışında bırakılmamıştır. Bu neyi ifade ediyor? Bu toplumun, insanlığın yıkımını, felaketini ifade ediyor. 

Kapitalizm insanlığı tarihinden koparıyor, köksüzleştiriyor, belleksizleştiriyor; belliğine saldırıyor ve gerçeğinden özünden uzaklaştırıyor. İnsanı düşünemez, geleceğini göremez hale getiriyor. Geliştirdiği sporseks-sanat sektörleriyle felakete doğru götürüyor, her şeyi meta haline getiriyor, pazara döküyor. Pazara dökmediği, alıp satmadığı hiçbir değer bırakmıyor. İnsanlığın her şeyini pazara, satışa döken bir sistem insancıl olamaz. Hiçbir insan böyle bir sistemi kabul 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edemez. Onun için insanlığı, yaşamı tüketiyor, tahrip ediyor. Ekonomik yıkım, açlık ve ahlaki çöküntü geliştiriyor. Bu insanlığın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yoğun bir biçimde savaş endüstrisini geliştiriyor. Adeta insanlığı bu savaş endüstrisi içerisinde eritiyor, çevreyi ve doğayı acımasızca tahrip ediyor. İnsanlık böyle bir durumu yaşıyor ve insanlık bu durumdan kurtulmak zorundadır. Bu da ancak bir alternatif sistem geliştirmekle; demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü bir toplum ve sistem yaratmakla mümkündür. Bu ise doğal toplumu, yine demokratik uygarlık toplumunu esas almakla gerçekleşebilir. Biliniyor, Önderlik üç toplum biçiminden bahsediyor: "Doğal toplum, uygarlık toplumu ve demokratik uygarlık toplumu". Yani doğal toplumla, demokratik uygarlık toplumunu birleştirmeye çalışıyor. Var olan uygarlık toplumuna karşı, doğal toplumu demokratik uygarlık toplumu biçiminde ayağa kaldırmaya çalışıyor. Onun için doğal toplumun demokratik komünal değerlerini esas almak, bunu bilim ve teknik düzeyiyle bütünleştirmek, insanlık tarihinde demokrasi, eşitlik, özgürlük için yürütülen mücadelelerde ortaya çıkan değerlerle bunları birleştirmek yeni sistemi yaratmada oldukça önemli bir yaklaşımı ifade ediyor. Önder APO özeleştirisini tam da bu noktada veriyor. Önder APO'nun yoldaşı olduğunu veya olmaya çalıştığını söyleyenler, tabi sahte değil gerçekten yoldaşı olmak isteyenler Önder APO'nun özeleştiri geliştirdiği noktada özeleştiri geliştirmelidirler. Kapitalist moderniteden tümden kopmayı, onu aşmayı kendilerine esas almaları gerekiyor. Ancak o zaman sahte yoldaşlığa düşmeyebilir ve gerçek yoldaşlıkta ilerleyebilirler. Eğer kapitalist moderniteye karşı radikal bir kopuşu kendilerinde esas almazlarsa, hele hele kapitalizmi bazı yönleriyle yaşamayı kendilerine hak olarak görürlerse, kesinlikle Önder APO'nun gerçek yoldaşı olunamayacağının iyi bilinmesi gerekiyor. Çünkü Önder APO'nun yol¬ 


daşı olduğunu söyleyenler çok, ama bunu söyleyenlerin yaşamlarına, mücadele tarzlarına, zihniyetlerine, kişiliklerine bakıyorsun, sistemin yarattığı bir kişiden herhangi bir fark göremiyorsun. Hatta bu zihniyet, yaklaşım ve özelliklerini eleştirdiğinde de tepki gösteriyor. Güya o tarz yaşamayı demokratik bir hak olarak görüyor. Hatta bunu savunmakla yetinmiyor, geliştirmeye, başkalarını da buna çekmeye çalışıyor. Mücadelemizin çok çeşitli alanlarında bu türden yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. Bir parti kadrosunun bu tarzda düşünmesi, konuşması ve yaşaması kabul edilemez. Bu türden bir yaşam ve yaklaşım içerisinde olan kadro zaman geçirmeden kendisini hemen armdırmalıdır. Bilmelidir ki, bu tarzda yaşadığı her gün, Önderliği telaffuz etse de düşmanını yaşıyordun O yaşam ve o yaşamın eylemi partinin yaşamı ve eylem değildir. 

Parti saflarında olan, ama çift kişiliği sürdüren, kişilik problemi yaşayan, bunu parti ortamına taşıran ve partiye, halka yaşatan kişilikten kurtulmak istiyoruz. Bu neyi ifade ediyor? Kadromuzda sistem anlayışının etkili olduğunu ifade ediyor, sistemden tümüyle kopmadığını, kopmak istemediğini ve bunun ısrarlı çabasını yeterince sürdürmediğini ifade ediyor. Bu ise, parti saflarında her türlü yozlaşmaya, aşınmaya, sorunlara, kayıplara ve tahribatlara yol açıyor. Ortayolculuk ve ortayolculuktan kaynaklanan bireyci, bencil, kendine göre, dar, yüzeysel, mahalli, tepkici, duygusal, grupçu, hizipçi, liberal, uzlaşmacı, idareci, bürokrat, dogmatik, köle ruhlu, egemenlikçi, çözümsüz, inançsız, moralsiz, kararsız, net olmayan, ikircikli, iddiasız, ciddiyetsiz, sorumsuz, güvensiz anlayışları, bu anlayışların şekillendirdiği kişiliği aşmak istiyoruz. Kaynağını orta yolculuktan alan, oradan beslenen, büyük kayıp ve tahribatlara yol açan, düşmana sürekli başarı umudu ve imkânı veren, içimizdeki gizli-açık tasfiyeciliği, tasfiyeci anlayışları aşmak istiyoruz. Uluslararası komplo ve inkâr-imha siyasetinin beslendiği 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çözümü, başarıyı engelleyen ortayolculuk ve ondan kaynaklanan anlayışları aşmak ve çözümü yakalamak istiyoruz. Kendimizde doğru duygu ve düşünceyle örgütte eylem kişiliğini yaratmak istiyoruz. Önder APO, Kemal PİR, Beritan ve Zilan kişiliğini yaratmak istiyoruz. Kapitalist modernite esas gücünü tekellerden ve orta sınıftan alır. Kapitalist moderniteyi yaşatan temel iki öğe budur. Tekellerin ve orta sınıfın zayıfladığı bir yerde sistem sorunlar yaşar ve ayakta kalması tehlikeye düşer. Sistemi besleyen tekellerin yanı sıra orta sınıftır. Bunun çok net anlaşılması gerekiyor. Bugün kapitalist sistemin içine girdiği krizi ortayolculuğu, orta sınıfı güçlendirerek aşmak istiyor. Çünkü orta sınıfın alım gücü oldukça düşmüştür, bu sınıf güçsüzleşmiştir. Bu durum sistemde önemli bir krize yol açıyor. Krizi aşmak için orta sınıfı güçlendirme çabaları var. Eskiden Demirel bunu çok iyi dile getiriyordu: "Orta sınıfı güçlendirmemiz gerekir" diyordu. Kapitalizmi güçlendirmek bu sınıfı güçlendirme kİ e mümkündür. Başka türlü kapitalist sistemin yaşama şansı tehlikeye girer. 
Ortayolculukta, yani orta sınıf anlayışında ısrar etmek, kapitalist modernitede ısrar etmek demektir. 

Partide sistemiçileşmeyi geliştirmek, partiyi sistemin hizmetine çekmek demektir. 
Dikkat ederseniz partimizde sistemiçileşme esas kaynağını bu anlayıştan alıyor ve tüm yozlaşma buradan gelişiyor. Eğer yozlaşmanın önünü almak istiyorsak, parti saflarında bulunan orta sınıf anlayışına karşı çok ciddi bir biçimde mücadele yürütmemiz gerekir. Partide sistemiçileşmeye yol açan orta sınıf anlayışıdır, yani ortayolculuktur. 
Oysaki biz sistemden tümüyle kopmak, aşmak ve kendi komünal demokratik sistemimizi kurmak istiyoruz. Mademki amacımız bu, o zaman kapitalist modernist sistemi mutlaka aşmamız gerekir. Sistemi esas besleyen orta sınıf anlayışlarından tamamen kopulmadıkça, komünal demokratik sistemi geliştirmek asla mümkün olmayacaktır. Ko¬ 


münal demokratik sistemi geliştirmekte ısrarlı olanların kesinlikle var olan sistemle, o sistemi ayakta tutan anlayışlarla kıyasıya bir mücadele yürütmesi gerekir. Başka türlü demokratik komünal sistemin inşa edilemeyeceğini her kadronun çok iyi anlaması gerekir. 

Apoculuk bireyciliği değil, toplumsallığı esas alan bir harekettir. Toplum ile birey arasındaki dengeyi kurmakta ısrar eden bir harekettir. Ne toplumu bireye, ne de bireyi topluma feda etmek istemeyen bir harekettir. 
Kadroluk, toplumsallığı esas almak, inanmak ve bilinçli katılmak; kendine göre katılımı aşmaktır. Birey olmak toplumsallıktan kopmak değildir, bizim böyle birey olma anlayışımız yoktur. Bu tamamen kapitalist sistemin geliştirdiği bir anlayıştır, bireyciliktir. Bizdeki birey olma anlayışı toplum için çözüm gücünü kendisinde yaratmaktır; kendini, kendine ait olmaktan çıkarmak, kendinde toplumsallığı gerçekleştirmektir. Bizde birey tamamen böyledir. Önderliğin kendisinde gerçekleştirdiğini gerçekleştirmektir. 
Önderlik toplumsallığı en üst düzeyde kendinde gerçekleştiren, bütün toplumsal sorunlara çözüm gücünü kendinde yaratan bir kişiliktir. Bizde birey olmak bu tarzı kendinde gerçekleştirmek demektir. Birey olmak demek, toplumla birlikte yaşamak, toplumu kendinde, kendini toplumda yaratmak demektir. Toplumdan kopmak insanlıktan kopmak, hayvanlaşmaya doğru adım atmak demektir. İnsan toplumsuz yaşayamaz. 
İnsanı insan yapan onun toplumsallığıdır. 
Toplumsallıktan vazgeçmek demek, insanlıktan vazgeçmek demektir. Hiçbir PKK kadrosu birey olma adı altında toplumsallıktan kendini uzaklaştıramaz, koparamaz, toplumsallığı reddedemez, bireyciliği esas alamaz. Duygu nedir, biraz da onun üzerinde durmak istiyorum. 

Duygu; güdülerin terbiye edilmesi, üzerinde kontrol kurulması, yönlendirilmesi, özgür ve eşit yaşamla birlikte bunun kişiliğini, düşüncesini, örgüt ve eylemini geliştirmedir. Bizdeki duygu tanımı ve anlayışı budur. Kişinin yücelmesi, onur sahibi olması, güdülerini düşünceleriyle bağlantılı olarak yüceltmeyle olur. Güdülerini kontrol etmeyen, yönlendirmeyen, düşüncelerinin hizmetine sokmayan kişi, düşkün bir kişiliktir. Düşünce, örgüt ve eylemin gelişmediği yerde güdüler ayaklanır, güdüler duyguların yerini alır. Özgür yaşamı sevenin duyguları olur, bunları tutku düzeyine de çıkarır. Özgür yaşamı sevmeyen veya böyle bir amacı olmayanın duyguları olmaz, güdüleri olur. 
Güdüler öne çıkar, güdüler konuşur. Parti kişiliği, özgür kişilik, sistemin verdiği duygularla gerçekleşemez. Eski duygularla partileşme yaşanamaz, özgürleşme ve eşitlik sağlanamaz. Bunun için yeni duygular yaratmak gerekir. Kürdistan' da partileşmek demek, özgürleşmeye adım atmak, yeni duyguların sahibi olmak ve sürekli bu duyguları büyütmek demektir. 

Duygulardan bahsedelim. En büyük duygu Önderliğin, şehitlerin, halkın yüreğiyle, ateşiyle cevap vermekle yaratılır. Baskı, tecrit, işkence, hakaret, katliam altında özgürlük ve eşitlik için her şeyini veren, her şeye katlanan Önder APO, halkı ve her gün şehit düşen yoldaşları görmektedir. Buna nasıl cevap olurum diye düşünmekte ve pratikleşmektedir. Bunu İmralı sistemi koşullarında yapmaktadır. Doğru duygu sahibi olan, doğru duygular geliştirmek isteyen biri böylesi duygular yaşar. Başka duyguların sahibi olamayacağı açıktır. Bütün bunları görmeyen bir kişi, 'nasıl cinselliği yaşarım, güdümü nasıl tatmin ederim' gibi zayıflıklarını ve düşkünlüklerini her şeyin merkezi¬ ne koyar. Buna da 'duygu' adını verir. Bunun da hakkı olduğunu söyler ve kabul ettirmeye çalışır. Bu bir düşkünlüktür. Bunun duyguyla, aşkla hiçbir alakası yoktur. Parti kişiliği, özgür kadın ve erkek kişiliği geliştirilmeden, aşk-sevgi adına geliştirilen ilişkiler parti ve mücadeleyi zayıf düşüren, partiye, halka kaybettiren anlayış ve yaklaşımlardır. PKK, darmadağın edilen, kendine ait olmak için 


mücadele eden bir halk zorbela toplumsallaştırmaya ve bununla güç yaratmaya çalışıyor. Bu konuda ödediği bedeller, yaşadığı zorluklar, aştığı engeller de gözler önündedir. Bazıları bunu sosyal reform, gizli tasfiyecilik, derin tasfiyecilik, açık tasfiyecilik biçiminde ilişki geliştirerek gizli pişmanlığı parti saflarında yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Bu tür ilişkileri ısrarla saflarımızda geliştirmeye çalışıyorlar. Buna da demokratik hak, özgürlük, aşk, sevgi, duygu diyorlar. 
Bunların hiçbirinin aşkla, sevgiyle, duyguyla, demokratik hakla, özgürlükle -hele hele bazılarının söylediği iki kişi arasındaki özgür bir ilişkidir-, bunların parti ve mücadeleye zarar vermeyen özgür ilişkiyle hiçbir alakası yoktur, bunlar tamamen yanlandır, aldatmadır. Kendini, çevresini, partiyi, halkı aldatmaktır, zarar vermektir. Bir ilişkinin, tutumun özgürlüğe ve eşitliğe hizmet edipetmediği, demokratik olup olmadığı, onun ideolojik, felsefi, siyasi, örgütsel mücadele, tarih, toplum, ahlak, kültür ve ilişkilerine, yol açtığı sonuçlara bakılarak, ona göre değerlendirilebilir. Tek başına bir tercih, demokratik özgür bir tercih gibi görünse de, bu tamamen bir aldatmadır. Hiçbir tutum tek başına demokratik ve özgürlükçü bir tutum olarak ele alınamaz. 

Saflarımızda bulunan bazıları duymuşlar ki, 'tercih hakkı demokratik bir haktır'. Onun için diyorlar: "Ben tercih hakkımı kullanıyorum, demokratik hakkımı kullanıyorum". Bu büyük bir aldatmadır, aldanmadır. Hâlbuki Önderlik gerçeğinde, PKK gerçeğinde aldanma ve aldatma yoktur. Önderlik boşuna demedi: " Ne aldatırım ne aldanırım". Bu PKK'de bir ilkedir. Hiçbir PKK militanının kendisini aldatmaması ve aldanmaması gerekiyor. Oysaki bakıyoruz büyük bir aldanma ve aldatma tam da bu noktada yaşıyor. 
PKK ortamı ideolojik-siyasal bir ortamdır. 
Böylesi bir ortamda her davranışın, her tutumun, her kelimenin bir anlamı vardır. PKK anlam gücü olan bir harekettir. Anlamsızlığın PKK'de yeri yoktur. Anlamsız olan hiçbir şey PKK'de olamaz. Bu kadar ideolojik- siyasal bir ortam olacak, sen bu ortamda kendine göre ilişki geliştireceksin ve diyeceksin ki, 'iki kişinin arasındaki bir ilişkidir; kimseye hiçbir zararı yoktur, kimseyi ilgilendirmez'. Bunu kimse yutmaz, en bilmez olan biri bile bu yaklaşımların ne anlama geldiğini gayet iyi bilir. Böylesi bir ortamda her davranışın, her konuşmanın, her sözcüğün ideolojik, siyasal, örgütsel, anlamı vardır. Hiç kimse kalkıp da bu örgüt ortamında; 'Ben bir kişiyle şöyle bir ilişkiye girmişim ve bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Bu örgüte zarar vermez, halka zarar vermez, kimseyi de ilgilendirmez' diyemez. Söylese de bunun ciddiye alınmayacağı açıktır. Hiç kimsenin kendisini kandırmaması gerekiyor. 

Önder APO Fatma ile on yıl özgür, eşit bir ilişki geliştirmek için çok büyük çaba gösterdi. O ilişkinin sadece siyasal bir amacı yoktu, duygu yönü de vardı. Önderlik o duygu yönünü siyasal yönüne daima tercih etti ve duygu yönünü güçlendirmek istedi. Belirttiğim gibi eşit ve özgür bir ilişkiyi yaratmak için on yıl büyük bir çaba gösterdi. Ben bir gün bile tahammül etmedim o ilişkiye, hatta Fatma'yı tasfiye etmeyi 



on yıl sabırla o ilişkiye anlam vermeye, bir düzey kazandırmaya çalıştı. Sonuçta başarılı olamadığını gördü. O ilişkiyi sürdürürse geleneksel anlayışa düşeceğini, bunun kendisini ve hareketi bitireceğini, halka zarar vereceğini gördü, onun için terk etti ve o ilişkiyi bıraktı. Eğer başarsaydı her halde terk etmezdi. Önderlik böyle bir ilişkiyi, yani arkadaşların o çokça dillendirdiği 'özgür ilişkiyi' bu koşullarda başaramadığına göre, ister bayan olsun isterse erkek, hiçbir babayiğidin bu koşullarda öyle özgür, eşit bir ilişkiyi geliştireceğini sanmıyorum, buna milyonda bir bile ihtimal vermiyorum. Şayet geliştirebilseydi Önderlik geliştirebilirdi. 


Önderliğin düzeyiyle hiçbir arkadaşın düzeyi kıyaslanamaz. Önderlik başaramamış, ama bizim beyefendiler, hanımefendiler güya eşit özgür ilişkiyi başaracaklar. Bunu kendinize yutturabilirsiniz, bna yutturamazsmız. Benim bu yaklaşımları yutmayacağım ve bir PKKlinin de yutmayacağı çok açıktır. 

Fuat arkadaş da öyle bir ilişkiye girdi, başaramadı, bıraktı. Neredeyse devrimciliği bitiyordu. Her halde bu arkadaşlardan ileri bir düzeyiniz yok. Partimizin ilk ve kurucu kadrolarındandır. Bırakmak zorunda kaldı. 
Nasıl ki aileyi ve evi bıraktıysa, mesleği ve okulu bıraktıysa, o ilişkiyi de bırakmak zorunda kaldı. Çünkü baktı ki o ilişkiyle bir yere varamıyor. Varmak şurada kalsın, sürekli tükeniyor ve tüketiyor, onun için bıraktı. Bunlar başaramadı, sizler mi başaracaksınız? Bu kendini aldatmaktan başka bir şey ifade etmez. Öyle özgür, eşit ilişki geliştirmek kolay değil. Bir bakıyorsun yan yana geldiler, 'bilmem biz birbirimizi sevdik, âşık olduk' diyorlar. Benim anam ve babamın ilişkileri bile onların ilişkilerinden çok daha ileri ve düzeyi de kıyaslanamaz. Saflarımızda böyle seviyesiz, düşkünce ilişkilere yer yoktur. Burası fedailer topluluğudur, buraya gelen de fedai olmaya geliyor, evlenmeye değil. Evlenmek isteyen gitsin evlensin, toplumda herkes evleniyor. Demek ki, bu işler bazı arkadaşların düşündüğü gibi olmuyor. Onun için Önder APO'ya yoldaşlık yapmak isteyenler tercihlerini de doğru geliştireceklerdir. Öyle, 'tercih hakkımı kullanıyorum, demokratik hakkımı kullanıyorum' deyip, işin içinden sıyrılmayacaklar. Mademki Önder APO'nun yoldaşlarıdır, tercihlerini de Önder APO'nun tercihleri doğrultusunda geliştireceklerdir. 
Önder APO'nun tercihleri farklı olacak, sen onun yoldaşı olarak farklı tercihler geliştireceksin; bu sahtekârlıktır, iki yüzlülüktür. 
Bunun Önderlik yoldaşlığı ile hiçbir alakası 


PKKlı 

olmak demek 
Önder APO'nun tercihlerine sahip olmak, bütün tercihlerini o temelde geliştirmek ve tercihler doğrultusunda yaşamak demektir. 
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yoktur. PKKli olmak demek Önder APO'nun tercihlerine sahip olmak, bütün tercihlerini o temelde geliştirmek ve tercihler doğrultusunda yaşamak demektir. Önder APO tercih yaptı, İmralı'ya girdi. Okuyorsunuz; "Benimki bir tercihtir. Eğer ben özgürlükte ısrarlı davranmasaydım, halkımı, yoldaşlarımı, örgütümü, onurumu satsaydım İmralı'ya gelmezdim. Bugün Celal'in, Mesut'un konumu¬ nun ilerisinde bir konuma sahip olurdum" dedi. Bunların ne anlama geldiği kadrolarımız, aday kadrolarımız tarafından anlaşılmak zorundadır. PKK'li olmak demek, anlam gücüne sahip olmak demektir, öyle başka türlü ucuz PKK'lilik olmaz. Önder Apo tüm tercihlerini özgürlükten yana, bu halkın başarısından yana, yoldaşlarının başarısından yana gerçekleştirecek, bunun için bireysel yaşamını ortadan kaldıracak, bunu kendisine haram edecek, her şeyini yoldaşlarının ve halkının başarısı ve özgürlüğü için ortaya koyacak, bir başkasıysa Önderliğin bir yoldaşı olarak bireyciliği, sistem anlayışlarını yaşayacak, sistemin öngördüğü ilişkilere girecek! Böyle yoldaşlık olmaz. 

Bu noktada düzeltmenin kesinlikle yapılması gerekiyor. Her hangi bir tercihi ideolojik, siyasal, örgütsel, özgürlüksek tarihsel, toplumsal, kültürel yönleriyle ele alırsanız, o tercihin doğru olup-olmadığım, özgürlüğe, demokrasiye ve başarıya hizmet edipetmediğini ortaya çıkarabilirsiniz. Eğer o ilişki gerçekten örgütlenmeye, mücadeleye, başarıya, özgürlüğe hizmet ediyorsa doğru bir ilişkidir. Sadece kadm-erkek ilişkilerinde değil, bütün ilişkilerde ölçümüz budur. Bütün ilişkilerin bu ölçüler temelinde ele alınması, geliştirilmesi gerekiyor ki, o ilişkiler doğru olup, hizmet etsin. Aksi takdirde o ilişkilerde sakatlıklar, çarpıklıklar yaşanır ve uğruna mücadele etiğimizi söylediğimiz tüm değerlere de zarar verilir. Önderliğin özgürlük sorunları var, özgürleşme sorunu var, halkın özgürlük ve özgürleşme sorunu var. 
Biz imha altında olan bir hareket ve halkız. 
Bıçak boynumuzda ve celladımız bizi imha 


etmek için her gün saldırı halindedir. Önderliğin ne zaman orada imha edilebileceğine, halkımızın ve hareketimiz üzerinde neler geliştirilebileceğine dair türlü türlü planlar yürütülüyor. Bu kadar imha tehdidi altında olan bir hareket ve halkız. Madem bu halkın, bu hareketin mensuplarıyız, her birimiz imha altındayız -ki işin gerçeği budur- o zaman tercihlerimiz de, mücadelemiz de buna göre olmak zorundadır. Peki, gerçek huyken hangi PKK militanı kalkıp da kendine göre tercihler, ilişkiler geliştirebilir? Ölüm-kalım mücadelesi yürüten bir halk, hareket ne yapar? Büyük bir mücadele verir. Bu sadece bir istek değil, bir zorunluluktur. Büyük bir militanlık ve bu temelde büyük bir pratikleşmeyi yaşamak zorundadır. O hareketin mensupları hareketin amaçlarına kilitlenmek zorundadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için her şeyini ortaya koymak zorundadır. 
Fakat böylesi seçkin militanlar olunursa, o zaman bıçak altından çıkabiliriz ve özgürleşme yaşanabilir. Başka türlü bunun gerçekleşmeyeceğini çok iyi kavramak gerekir. 

Parti kişiliği her hangi bir kişilik olamaz. 
Böylesi bir kişilik özgürleşme çabası yürüten, büyük ve kutsal bir kişiliktir. Saygı duyulması, örnek alınması gereken bir kişiliktir. Özgür kişilik, kendi kimliği, iradesi, düşüncesi, eylemiyle kendini özgür yaratmadır. Özgürlük; toplum ve birey için var olanı eleştirmek, gerekli olanı düşüncede dile getirmek, bunun örgütle eylemini ısrarla geliştirmektir. Özgür yaşam, özgürlük için devrimci çabaların bütünüdür. Her türlü köleci ve egemenlikli düşünce, duygu, tutum ve eyleme örgütle karşı durmaktır. Bu temelde iradeyi, düşünceyi, kimliği yükseltme çabalarıdır. 

Parti Merkez Okullarımızda geliştirdiğimiz eğitimle kendimizde özgürlüğe ve eşitliğe hizmet edeceğiz. Büyük duygu, düşünce, örgüt ve eylem kişiliğini yaratmak istiyoruz. Netleşmiş, kararlaşmış, bilinçlenmiş, toplumsallığı kendinde gerçekleştirmiş, başarıya kilitlenmiş, yaratıcı, inisiyatifli. 
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ciddi, sorumluluğu en üst düzeyde yaşayan, cesur, fedakâr, bağlı, dürüst ve kendini amaçlara adamış bir kişilik yaratmak istiyoruz. Sadece kendimizi değil, arkadaşlarımızı da kendimizle birlikte eğitmemiz gerekiyor. 
Eğitimde bireyciliği aşmak, toplumsallığı esas almak gerekiyor. Eğitim anlayışımız bunu öngörüyor ve esas alıyor. Her eğitim devresine katılan arkadaşlar sadece kendilerini eğitmeyecek, kendilerini eğittikleri kadar yanlarındaki arkadaşlarını da eğiteceklerdir; bu bir görevdir. Bunu yapmayan görevden kaçıyordur, bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Eğitimde de anlayışımız kolektivizmi, toplumsallığı esas almadır. Öyle sadece kendini eğitme değildir. Biz sosyalist bir hareketiz ve onun seçkin birer militanıyız veya olmaya çalışıyoruz. Sosyalistler toplumcudur, bireyci değildirler, tüm çalışmalarında toplumu, toplumsallığı esas alırlar. 
Kendini, arkadaşını, insanını eğitmemek, eğtimi geriye çekmek, boşa çıkartmak PKK'de en büyük suçtur ve affedilemeyecek suçlardan biridir. Bunu yapmak düşman çizgisini esas almak ve PKK'ye dayatmaktır. 

Düşman Kürt insanın özgürleşmesini istemiyor, onun için eğitilmesini de istemiyor. 
Kürt insanının eğitimsiz, geri kalmasını istiyor ki, Kürdistan'da iktidarını rahatlıkla sürdürebilsin. PKK kendi insanını eğitmek ve bilinçlendirmek istiyor. Onun iradesini, kimliğini bu temelde ortaya çıkarıp güçlendirmek ve bu temelde onun birliğini yaratmak istiyor. Onun için PKK'de kendini eğitmemek demek, düşmanı esas almak demektir. Düşmanın Kürtlere layık gördüğünü PKK'ye ve PKK insanına layık görmek demektir, onun için suçtur. PKK gerçekliğinde işlerin yüzde sekseni eğitimdir, görevin esası eğitimdir. Bu açıdan bu göreve doğru yaklaşmayan, hiçbir göreve doğru yaklaşamaz. 
Kendini, insanını eğitmeyen PKK'li hiçbir başarının sahibi olamaz. Özgürlük mücadelesi vermek, özgürleşmek, Kürdistan halkının ve insanlığın sorunlarını çözmek, kendini özgürleştirme çabalarını aralıksız geliştir¬ 


mekle mümkündür. Özgürleşmek; kendini doğru ve yeterli eğitmekle olur. Başka türlü özgürleşilemeyeceğini anlamak gerekiyor. 

Apoculuk kendini özgürleştirme faaliyetidir. İnsanını ve halkını özgürleştirme ve bunun çabası içerisinde olmadır. Apoculuğun en büyük savaşı, Kürt insanını eğitme ve bu temelde özgürleştirmedir. Kürt halkının kimliği, iradesi, onuru, ruhu, kişiliği, yaşamı, değerleri tamamen böyle yaratılmıştır. 
Apoculuk en büyük savaşı burada verdiği, bu savaşta başarılı olduğu için gelişmeyi, büyümeyi ortaya çıkartmıştır. Eğer bu savaşı yürütmemiş olsaydı, kesinlikle bu hareket bugüne gelmezdi, bu toplum, bu halk bu düzeyde gerçekleşmezdi. Diyebilirim ki. Önder APO'nun en büyük savaşı, kendi insanıyla verdiği savaş olmuştur. Düşmandan daha çok kendi insanının gerilikleriyle savaşarak, kendi insanını bu temelde yaratarak düşmanla savaşı geliştirmeyi esas almıştır. Eğer Önder APO kendi insanıyla kıyasıya bir mücadele yürütmemiş, sömürgeciliğin yarattığı insanı yıkmamış, yeni bir insan yaratmamış, bu temelde yeni bir toplum ve halk yaratmamış olsaydı; hiçbir zaman Kürt toplumu bu denli ayağa kalkamazdı. Neden diğer hareketler başarılı olmadı da, PKK başarılı oldu? Nedeni buradadır. Diğer hiçbir hareket kendi insanının gerçeğini, kendi toplumunun gerçeğini, yine düşman gerçeğini doğru dürüst anlayamadı. Ne düşüncede onu anlayabildi, ne de pratikte doğru-dürüst geliştirebildi. Onun için sonuç alamadı. Önder APO gerçekliği doğru kavradığı ve devrimci tarzı doğru geliştirdiği için, Kürt toplumunu ayağa kaldırabildi. Her koşulda özgürlüğe tutkulu bir halk böyle ortaya çıkarıldı. Bu tamamen eğitimle oldu. Apocu militan olmak hareketin düzeyini yakalamakla, onun gerisine düşmemek için büyük çaba göstermekle olur. Başka türlü Apocu olunamayacağı bilinmelidir. Başka türlü de Apocu olunabileceğini söyleyenler sahtekarlardır, ikiyüzlülerdir, onları aşmak da PKK kadrolarının görevidir. *** 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KÜRDİSTAN DEVRİMİ'NİN TARZININ ADI 
14 TEMMUZDUR 

V_ Mustafa KARASU J 

kavuşturmak isteyen tüm özgürlük savaşçılarının 14 Temmuz direnişini öğrenmesi gerekir. Bu direnişten öğrenilecek çok şey vardır. Hele hele Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren bir kadronun, bir aydının, bir yurtseverin 14 Temmuz direnişini bilmemesi, bunun Kürdistan açısından, Türkiye açısından, Ortadoğu açısından, insanlık açısından ne anlama geldiğini bilince çıkarmaması, o kişi için büyük eksikliktir. 14 Temmuz'u bilmemek yaşam ve mücadele felsefesine güç katacak bir zenginlikten mahrum kalmaktır. Bu da en hafif deyimle bir eksiklik olarak değerlendirilmelidir. 

14 Temmuz direnişinin en temel özelliği; 
Kürdistan Devrimi'nin tarzını ortaya çıkarmasıdır. Kürdistan coğrafyası tarihte hep işgal ve istilalara uğramıştır. Büyük devletlerarasmdaki savaşlara, mücadelelere sahne olmuştur. Tarihin ilk büyük baskıcı, sömürücü ve zorba devletleri Kürdistan coğrafyasının etrafında ortaya çıkmıştır. Yine tarihin en büyük imparatorlukları Kürdistan coğrafyasının sağında solunda, güneyinde kuzeyinde ortaya çıkmıştır. Bu gerçeklik de Kürt toplumunu, Kürdistan coğrafyasını ve Kürt insanını sürekli sıkıntılar yaşamakla karşı karşıya getirmiştir. Bu açıdan Kürtler tarih boyunca zorluklar yaşayarak, acılar, çileler çekerek yaşamını sürdürmüştür dersek, yanlış bir değerlendirme yapmış olmayız. Kürdistan tarihi zorluklarla mücadele ederek ayakta kalmanın tarihidir. Sadece nefes almak, yaşamak bile çok büyük zorlukları, baskıları göğüslemekle olabilmiştir. 
Kürt insanı her türlü zulme, baskıya rağmen yaşamasını bilmiştir. Kürdistan'da yaşam gerçeği budur. Bu nedenle Kürdistan toplumu, Kürdistan halkı hep var olma yok olma savaşı vermiştir. Kendi coğrafyasında, vata- 


14 Temmuz hem Kürdistan, hem de PKK 
tarihinde çok önemli yere sahiptir. Kürt halkının yaşam ve mücadele felsefesini etkilemiştir. Kürt toplumunu direniş ve özgürlük ruhu temelinde yeniden mayalamıştır. Bu açıdan yeni Kürt kişiliğinin yaratılmasında, Kürt halkının direnişinin yenilmez kılınmasında, PKK'nin mücadelesinin en zor koşullara rağmen kesintisiz sürmesinde 14 Temmuz ruhunun ve mücadele tarzının çok önemli bir yeri vardır. 14 Temmuz şehitlerini çok farklı kılan önemli özellikleri vardır. 
Bazı eylemler, bazı şahadetler tarihe yön verirler. Bazı eylemler ve şahadetler o güne kadar birikmiş toplumsal enerjinin ortaya çıkmasına vesile olurlar. 14 Temmuz da böyle olaylardan biridir. Tabii ki tarihi olaylar kroniği gibi anlatanların yaklaşımı biçiminde ele alınan olaylara benzememektedir. Bu olay, kendisinden önce tarihsel temelleri olduğu gibi, kendisinden sonraki tarihi etkileyen bir karaktere sahiptir. Bu açıdan her Kürt'ün, her özgürlük savaşçısının, her demokratın, yurtseverin, devrimcinin, sosyalistin toplumu özgür ve demokratik yaşama 













nında ayakta kalmak için sürekli bir direniş halinde olmuştur. Belki şehirlerden uzak kalmıştır, kasabalardan uzak kalmıştır, ama Kürdistan'ın dağlarına tutunarak, vadilerinde yaşayarak bu var olma savaşını sürdürmüştür. 

Kürdistan toplumu ve halkı özellikle son iki yüzyılda daha da büyük tehlike ve baskılarla karşılaşmıştır. Kapitalist modernitenin ortaya çıkardığı ulus devlet anlayışı Kürterin varlığını hiçbir dönemde olmadığı kadar tehlikeye sokmuştur. Arap, Fars ve Türk egemenleri kurdukları ulus-devletleri ve bu ulus-devletlerin şoven milliyetçi yaklaşımlarıyla Kürdistan'ı kendi ulus devletlerinin ve uluslaşmalarının yayılma alanı haline getirmek istemişlerdir. Bu amaçlarına ulaşmak için de askeri, siyasi ve kültürel imkanlarını Kürt halkının üzerindeki baskıyı süreklileştirerek iradesini kırıp, boyun eğdirme politikası izlemişlerdir. Tüm politikaların hedefinde Kürtleri eritip kendi uluslaşmalarını Kürdistan'da da gerçekleştirme vardır. Bu konuda önemli bir mesafe de almışlardır. Bu baskı ve uygulamaları kapitalist sistem tarafından da desteklenmiş, ya da uluslararası kapitalist sistem bu bölge devletlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için onları esas almıştır. Kürtleri en fazla bu bölge ülkelerini kendine bağlamak için bir tehdit aracı olarak değerlendirmişlerdir. 

20. yüzyılda Ortadoğu emperyalist güçler için daha da önemli hale gelince, bir taraftan emperyalist güçlerin, bir taraftan da ekonomik ve siyasi güçlerin çıkar mücadelesinde kurban edilen halk olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya sistemi, kesinlikle Kürtlerin inkar ve imha edilmesi üzerine kurulmuştur. Bırakalım bölge¬ de sınırların değişimini, bölgedeki rejimlerin değişimi bile neredeyse imkansız hale gelmiştir. Kürtler işte böyle bir devletler sistemi içinde boğulmaya ve bitirilmeye çalışılmıştır. Kürtler için yaşam o kadar zorlaştırılmıştır ki, baskı ve zulüm o kadar 


artırılmıştır ki, toplum nefes alamaz hale getirilmiştir. Her isyan, her hak talebi katliamlarla, zorla bastırılmıştır. Bu baskılarla Kürtlere, 'sizin kaderiniz boyun eğmek ve bölge ulus-devletleri içinde erimektir' denilmiştir. Bu ağır uygulamalarla Kürtler umudu kırılan, kendisine biçilen ölüm fermanını bir kader gibi kabul eden bir halk durumuna düşürülmüştür. 

Bu açıdan dünyanın her yerinde 1950'lerde, 1960'larda ulusal kurtuluş mücadelesi verilirken, Kürdistan'da Kürt halkı yoğun bir baskı altında nefes alamaz duruma getirilmiştir. Güney Kürdistan'da ulusal baskıya karşı gelişen isyan ve İsrail'in, İran'ın, ABD'nin destekleyerek teşvik ettiği hareket, Cezayir Anlaşması'yla 1975'te etkisizleştirilmiştir. 

Uluslararası durum, bölge devletlerinin durumu, Kürtler üzerinde uygulanan baskı, Kürt egemen sınıflarının iradesinin kırılması, Kürt toplumunda ölüm fermanını kader kabul eden bir zihniyetin varlığı, bu coğrafyada geliştirilecek bir özgürlük ve demokrasi mücadelesinin çok zor olacağını, ancak büyük zorluklar göze alınarak yürütebileceğini oraya koymuştur. PKK çıkış yaptığı koşullarda bu dünya ve bölge gerçeğini tahlil ederek, Kürdistan'da bir özgürlük mücadelesi verilecekse, bunun çok zor koşullarda yürütülebileceğini açıkça söylemiştir. Bu zor koşullan göze alabilenlerin, buna uygun örgüt, kadro duruşu, mücadele çizgisi ortaya koyanların böyle bir direnişi geliştirebileceklerini, bu zor koşullarda mücadeleyi göze alamayan hiçbir hareketin başarılı olamayacağını daha baştan vurgulamıştır. 

PKK, dünya dengelerinin kurulduğu, uluslararası ve bölgesel güçlerin büyük bir savaş içinde olduğu bu coğrafyada Kürt halkının özgürlük mücadelesini yürütmek için daha baştan özgücüne güvenerek fedai bir çizgide mücadele etme kararlılığını ortaya koymuştur. Kürt Halk Önderi: "Bir halk, bir toplum özgürlükte karar kılar ve ısrarh olursa, özgürlük mücadelesini her zorlukta yürütecek bir irade gösterirse, düşmanın gücü ne olursa olsun, mücadele yürütülebilir ve kazamlabilir" demiştir. 
Kürdistan ve Ortadoğu'da başarının yolunun zor koşullarda mücadele etme ve esas olarak da özgücüne güvenerek böyle bir mücadele gücünü gösterebilmekten geçtiğini vurgulamıştır. Bu gerçekliğin sık sık altını çizmiştir. 
Bu nedenle her türlü liberal, gevşek, reformist, teslimiyetçi zihniyetlerin Kürdistan'da bırakalım demokratik ve özgürlükçü bir gelişme yaratabilmesini; fedaice, kararlı, özgücüne güvenen ve ısrarlı bir mücadele olmadığı, her günü büyük fedakarlıklarla kurtarılmadığı taktirde, yaprak bile kımıldamayacağını söylemiştir. Önder APO bir birey olarak bu mücadelenin içine girme kararı verirken, arkadaşlarına ve çevresine bu mücadele gerçeğini anlatmış, Kürdistan Devrimi'nin mücadele kanununun, başarma kanununun zor koşullarda mücadele etme gücü gösterme olduğunu tarihsel ve güncel temelleriyle anlatmıştır. 

Önder APO'nun Kürdistan Devrimi'nin ancak zor koşullarda yürütülebileceğini, bunun dışında nefes almanın ve yaprak kımıldamasının mümkün olmayacağı tespiti, 
1982 yılındaki 12 Eylül askeri cuntasının 
Kürdistan'da yaptığı uygulamalarla kanıtlanmıştır. 12 Eylül faşizmi, inkarcı sömürgeciliğin Kürdistan'daki egemenliğini tehdit edecek bir yaşam ve mücadele felsefesine sahip bir hareketin ortaya çıktığını görmüştür. 
PKK Önderliği, örgüt ve kadro anlayışı, mücadele ve yaşam felsefesi gerçeğinde Kürt halkını yok etme politikasının tehdit altında olduğunu görmüştür. İşte bu temelde inkar ve imha sistemine meydan okuduğunu gördüğü PKK öncülüğündeki Kürt Özgürlük Hareketini ezmek ve Kürdistan toplumunda ekilen özgürlük tohumlarının kökünü kazımak istemiştir. Bunun için hem tüm Kürdistan'da, hem de zindanlara doldurduğu Kürt devrimcileri ve yurtseverleri üzerinde görülmemiş bir baskı ve zulüm düzeni kurul¬ 


muştur. Bu baskı ve zulümle Kürtlerin iradesini tümüyle kırmak, PKK'nin ektiği özgürlük tohumlarının ve umudunun yeşermesini engellemek istemiştir. Bırakalım direnmeyi, direnmeyi düşünenlerin bile ezileceği zulüm makinesi çalıştırılmıştır. 

12 Eylül bu temelde hem dışarıda zulümle büyük pasifikasyon yaratacak, hem de içeride PKK tutsaklan şahsında özgürlük umudunu yerle bir edecektir. Yarattığı bu teslimiyet ve irade kırma ortamında pasifikasyonu tüm Kürdistan'da yaygınlaştırarak, Kürtleri Türk uluslaşması içinde eritme politikalarını çok hızlı bir biçimde geliştirmek ve sonuçlandırmak istemiştir. 12 Eylül askeri faşist rejiminin Kürdistan açısından böyle çok uğursuz, haince bir planı olmuştur. 

Bunun için Kürdistan'da özel bir zulüm düzeni, işkence düzeni kurarak, tutsaklan düşüncelerinden vazgeçirip itirafçılaştırarak bırakalım toplum için umut olmalarını, aksine Kürt toplumu için pasifikasyon, yılgınlık etkeni durumuna getirmek istemiştir. 
Tutsaklar şahsında Kürdistan halkının özgürlük umudunun betonlara gömülmesi hedeflenmiştir. PKK tutsaklarının bulunduğu cezaevinde öyle bir itirafçılık, pişmanlık ortaya çıkarılmalı ki bir daha hiç kimse Kürdistan toprağında özgürlüğün ve demokrasinin sözünü etmesin, bunları akima getirmesin; Türk inkar ve imha değirmenin yok etme politikasının altına kafasını uzatsın. Kendi gerçeğinden kopup Türkleşme yolunda ilerlesin. Bütün politikaların amacı böyle bir inkar ve imha politikası ve soykırımı hedeflemiştir. Fiziki ve kültürel soykırımlarla Kürt halkını bu coğrafyadan tümden silme politikası güdülmüştür. 12 Eylülün planladığı ve düşündüğü hesap budur. 
Bu uygulama da bugün Ergenekon denen derin devletin özel bir ekibi tarafından yapılmıştır. Bu devlet içindeki özel savaş örgütlenmesinin içinden bir ekip eğitilerek özel olarak Amed zindanına gönderilmiştir. 
Nitekim o dönemin Amed zindanında görev alan komutanların, subayların, alt ve üst rüt- 






belilerin tümü, Ergenekon'un en önemli merkezi olan Kıbrıs'tan gelmiştir. 

Bu ekip zindan içinde zindanlar, baskı içinde baskı yöntemleri uygulayarak bırakalım hücreleri, işkence aletlerini, bizzat Amed zindanında solunan havayı bir işkence haline getirmiştir. Amed zindanında yaşamanın kendisi işkencenin en fazla yoğunlaştığı bir alan olmuştur. Öyle ki insanlar çaresiz, hiçbir şey yapamaz duruma getirilmiştir. Öyle bir zulüm düzeni uygulanmıştır ki tutsakların ölüme sarılarak kendilerini bu işkenceden kurtarmasının önüne geçen tedbirler bile almışlardır. Tutsaklara, 


PKK'nin önder kadroları da mücadele ve yaşam felsefeleriyle en zor koşullarda direnerek, lanetli yaşamı kabul etmeme ve uğruna ölünecek kadar sevilecek bir yaşamı ortaya çıkarmak için her türlü fedakarlığı yapabileceklerini inkarcı sömürgeci güçlere göstermiştir. 


'Siz direnerek veya başka türlü eylem biçimleriyle ölümü, fedailiği bana karşı bir koz olarak kullanamazsınız, bana karşı bir silah olarak kullanamazsınız, ölümün olması da olmaması da benim elimdedir; ölüm artık benim elimde bir silahtır, sizin elinizde bir silah değildir' demek istemiştir. 'PKK'nin ortaya çıkardığı özgürlük için yaşamını feda etme anlayışı da, direniş çizgisinin de benim yarattığım Amed zindanında hiçbir değeri yoktur. Bana karşı hiç kimse ne fiziki, ne de düşüncede direniş gösterebilir; fiziğiyle, düşüncesiyle tamamen teslim olunacaktır' denilmiştir. Tutsakların yaşamı bile işkence haline getirilmiştir. Öyle bir ortam yaratılmıştır ki, tutsaklar bu uygulamalara karşı bir 


direniş faaliyeti içerisine kesinlikle girmesinler. Sadece fiziklerini değil, beyinlerini ve yüreklerini bile kontrol etme politikası izlemiştir. Hatta bu politikada büyük başarıya ulaştıklarını bile sanmışlardır. 

Zindan direnişçiliği, 14 Temmuz direnişçiliği bu koşullarda ortaya çıkmıştır. Düşmanın baskılarının en yoğun olduğu, koşulların en zor olduğu, hiç kimsenin bırakalım direnmeyi, direnişi düşünmeyi bile aklına getiremeyeceği bir süreçte bu direniş gerçekleşmiştir. Bu direnişle 12 Eylül'ün iddia ettiğinin tersine, PKK'nin özgürlük çizgisi, örgüt ve kadro anlayışı, yurt ve halk sevgisiyle, koşullar ne olursa olsun bir direnişi yürütme gücü ve kararlılığını gösterebileceği ve başarılı olabileceği gösterilmiştir. 12 
Eylül faşizminin inkarcı ve imhacı politikalarımız karşısında kimse diıenemez demesine karşı, PKK'nin önder kadroları da mücadele ve yaşam felsefeleriyle en zor koşullarda direnerek, lanetli yaşamı kabul etmeme ve uğruna ölünecek kadar sevilecek bir yaşamı ortaya çıkarmak için her türlü fedakarlığı yapabileceklerini inkarcı sömürgeci güçlere göstermiştir. 

14 Temmuz dilenişi Önder APO'nun, Apocu 
gmbun ilk ortaya çıktığı günlerde söylediği; 'Kürdistan devrimi ancak zor koşulları bırakalım yakınma gerekçesi olarak görmeyi, aksine zor koşullan mücadele gerekçesi olarak görenlerin, zor koşullan kendi devrimciliğinin varlık nedeni olarak görenlerin Kürdistan'da başanlı olabileceği' biçimindeki mücadele felsefesinin Amed zindanında somutlaşmasıdır 14 
Temmuz direnişi bu anlamda Apocu yaşam ve mücadele felsefesinin Amed zindanında somutlaşmasını ifade etmektedir. Amed zindamnda böyle bir direniş ortaya çıktıysa, bunun kaynağı Önder APO'nun ilk çıkışta kadrolarına verdiği yaşam ve mücadele felsefesidir. Önder APO;"PKK kadroları ancak zor koşullarda mücadele etmeyi göze alırlarsa PKK kadrosu olabilirler; böyle bir örgüt ve kadro gerçeği yaratabilinirse Kürdistan- da mücadeleyi hak edebilirler" demiştir. 
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PKK'nin önder kadroları da Kürdistan Devrimi'nin karakterini dikkate alarak, Kürdistan halkının düşmanı olan devletlerin zulüm niteliğinin karakterini dikkate alarak, 
zor koşullarda direnmenin devrimciliğini 14 
Temmuz'da ortaya koymuştur. Bu, PKK'nin 
ortaya çıktığında ortaya koyduğu ve 12 
Eylül'den önce de kısmen pratikleştirilen yaşam ve mücadele felsefesinin Amed zindanında tutsaklar şahsında en çarpıcı somutlaşmasıdır. Bu açıdan 14 Temmuz direnişinden öğrenilecek en temel şey; Kürdistan Devrimi'nin tarzının ne olduğudur. Önder APO 14 Temmuz'a "PKK'nin ruhu" demiştir. 
PKK'nin ruhu derken; PKK'nin mücadele ve yaşam felsefesinin pratikleştiği direniştir demiştir. Kürdistan Devrimi'nin tarzının ortaya çıktığı direniştir, demiştir. Koşullar ne olursa olsun direnilebilir, başarılabilir anlayışının 14 Temmuz'la herkese gösterilmesidir. 14 Temmuz direnişçileri, Kürdistan Devrimi'nin tarzını bu direnişte kendilerinde somutlaştırdıklarını ortaya koymuşlardır. 

Her halk, her toplum ancak kendi ülkesinin coğrafya koşullarına uygun bir mücadele ve örgüt tarzı, kadro anlayışı ortaya çıkarabilirse başarılı olabilir. Halklar, ülkeler ve toplumlar kendi koşullarının örgüt ve kadro anlayışını, mücadele tarzını ve yaşam felsefesini ortaya koyamazlarsa, tabii ki başarılı olamazlar. Ortadoğu'da, özellikle de Kürdistan'da, Latin Amerika'nın bir köşesinde, Afrika'nın, Asya'nın bir köşesinde¬ ki herhangi bir halkın, herhangi bir örgütün benimsediği örgüt ve kadro anlayışıyla, yaşam ve mücadele felsefesiyle başarılı olmak mümkün değildir. Dünya dengelerinin kurulduğu bu coğrafyada, dünya tarihindeki en eski devletlerin geleneğini temsil eden ülkeler karşısında ancak en zor koşullarda mücadele etmesini bilen, öz-gücüne güvenen ve fedaice direniş gösterenler başarılı olabilir. 

Şunu rahatlıkla belirtebiliriz: PKK ya da zindan direnişçiliği Kürdistan halkı için 


verebilecek en büyük değeri vermiştir. PKK bu halk için ne yapmıştır denilirse, buna; PKK bu halk için Kürdistan koşullarına uygun mücadele tarzını yaratmıştır yanıtı verilmelidir. Kürdistan coğrafyasının zorluklarıyla baş edecek bir mücadele ve yaşam felsefesini ortaya çıkarmıştır denilmelidir. Bir halkın eline verilebilecek en büyük değer, bir halkın eline verilebilecek en büyük silah budur. Bir halkın eline o ülkenin koşullarına uygun mücadele tarzı verildikten sonra, artık o halk şöyle yapar, böyle yapar, kimi sıkıntılar çekse de böyle bir mücadele ve yaşam felsefesiyle zor koşullarda mücadele ederek başarıyı kazanır. İşte 14 Temmuz direnişçiliği Kürt halkının eline, Kürt gençlerinin eline, Kürt kadınının eline, Kürt özgürlük savaşçılarının eline böyle çok önemli bir değer vermiştir. Kürdistan Devrimi için gerekli olan en değerli şeyi Kürdistan toplumuna kazandırmıştır. Sadece Kürdistan Devrimi'nin tarzını ortaya çıkarmak açısından olsa bile PKK ve Önder APO gerçeği Kürdistan tarihi açısından en önemli örgüt gerçeği, en önemli Önderlik gerçeği olmayı hak etmiştir. 

12 Eylül'den sonra faşizm Türkiye ve 
Kürdistan'da tam bir terör estirmiştir. Toplum üzerinde baskı uyguladığı gibi, örgütlerde de dağılma ve yılgınlık ortaya çıkarmıştır. Zaten 12 Eylül'ün amacı da, Türkiyeli devrimci örgütlerin ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin iradesini kırmaktı. Bu amacına da belirli düzeyde ulaşmıştı. Bunun sonucu olarak 'artık bu koşullarda mücadele edilemez, bu koşullarda mücadele etmek zordur' denilerek, yine geçmişteki o yılgınlık ve kaderine boyun eğmenin farklı biçimi örgüte dayatılmıştır. 'Koşullar zordur, bu koşullarda bir şey yapılamaz, bu koşullarda ancak beklenir, bu koşullarda ancak mülteci olunur' anlayışı ortaya çıkmıştır. Özgüce güvenerek mücadele edilemeyeceği anlayışıyla tasfiyeci, mülteci, teslimiyetçi, kaçkıncı düşünce ve eğilimler uç vermiştir. 14 Temmuz direnişçileri, tutsakların yüreklerinden ve inançlanndan başka bir güçlerinin olmadığı bir 
ortamda direnerek, 14 Temmuz şahsında 12 
Eylül'ü yenilgiye götürerek Kürdistan üzerindeki uygulanan politikaların boşa çıkarılabileceğini göstermiştir. Böylece 'zindan koşullarında mücadele edilip başarılı olunuyorsa; imkanların daha fazla olduğu, mücadele etme koşullarının daha elverişli olduğu dışarıda başarmak daha fazla mümkündür' 
düşüncesini ortaya koymuştur. Bu açıdan 14 
Temmuz'dan sonra, 'koşullar zordur, mücadele edemeyiz, yapamayız, beklemek lazım' gibi yılgın, tasfiyeci, kaçkıncı, mülteci eğilimler susmuştur. 14 Temmuz en zor koşullarda direnilebilir çağrısı olarak 12 Eylül'den sonra Önderliğin örgütü toparlayarak Kürdistan'a seferber etme çalışmalarına en önemli katkısını yapmıştır. Bu da zindanda¬ ki önder kadroların, PKK liderliğine en önemli yoldaşlık görevini yerine getirmiş olması anlamına gelmektedir. 

Önderliğin tasfiyeciliğe ve mülteciliğe karşı mücadele ederek kadroları yeniden ülkeye sokma, Kürdistan'da gerilla savaşı başlatma çabalarına 14 Temmuz direnişçileri en zor koşullarda mücadele edip başararak, Kürdistan Devrimi'nin tarzını PKK kadroları içinde daha da derinleştirerek, Kürdistan'm o günkü zor koşullarında mücadeleyi göze alan, mücadele iradesi gösteren bir militanlık gerçeği ortaya çıkarmıştır. Önderliğin ideolojik, örgütsel ve politik çabalarına böyle bir moral destek vererek, Kürdistan tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 15 
Ağustos Atılımı'nm gerçekleşmesinde kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir. 

PKK'de örgüt gerçeği nedir, kadro gerçeği nedir, kadronun örgüte yaklaşımı nedir? 
Kadronun ideolojik ve siyasal duruşu nasıl olmalıdır, sorumluluk düzeyi nasıl olmalıdır, nasıl yaşar, nasıl mücadele eder, zor koşullarda engelleri nasıl aşar? Bütün bunları 14 
Temmuz direnişçilerinin şahsında görmek gerekir. Hiçbir parti kadrosu, hiçbir örgüt üyesi PKK'nin kadro ölçüleri nedir, özgürlük 


mücadelesinin kadro ölçüleri nedir? Kürdistan'da hangi kadro duruşu ve ölçüleri mücadelede başarısı kazanır, bir kadro hangi olumlu özelliklere sahiptir, hangi yanlışlıkları kendisine yaklaştırmaz? sorularını sormamalıdır. Bu soruların cevabı, 14 Temmuz direnişçilerinin yaşamında ve pratiğinde bulunmaktadır. Hayriler, Kemaller, Aliler, Akifler bütün özgürlük savaşçılarının örnek alabileceği çok büyük özelliklere sahiptirler. 
Onlar yaşamlarını halka adamış dava adamlarıydı. Kesinlikle özgürlükçüydüler, kesinlikle Kürt halkının yaşadığı zulme tahammül edemeyen, bunu sindiremeyen, bu açıdan da Kürt halkının özgür ve demokratik yaşamı için hayatlarını ortaya koyan insanlardı. Sadece mücadeleci özellikleri değil, temiz, dürüst kişilikleri, halk sevgileri, ülke sevgileri, yoldaş sevgileri, insan sevgileri, değerlere bağlılıkları itibariyle de bütün özgürlük savaşçıları ve demokratik mücadele veren yurtseverler için örnektirler. Özellikle de Kürt özgürlük mücadelesinin çok önemli düzeye kavuştuğu günümüzde bütün kadroların, sempatizanların, taraftarların bu direnişçileri örnek alması gerekmektedir. Eğer Kürdistan'da onlarca yıldır verilen mücadele başarıyla sonuçlandırılmak isteniyorsa, mutlaka onların tarzı esas alınmalıdır. Onların en zor koşullarda başarıya inançları tamdı. Bu nedenle de en zor koşullarda bütün yeteneklerini, iradelerini ortaya koyarak 
12 Eylül'ü yenilgiye uğratmışlardır. Onlar bu 
başarıyı elde ettiklerine göre, bugünün devrimcileri, yurtseverleri katbekat başarılı olabilirler. Yeter ki onların yaşamlarında somutlaştırdıkları mücadele ve yaşam felsefesi örnek alınsın. 

Kemal PİR daha ölüm orucu içinde; "Türk devletine bir kazık çaktık çıkarabilirse çıkarsın" demiştir. Bu sözüyle Önderlik gerçeğinin, PKK gerçeğinin, PKK'nin militan gerçeğinin ve mücadele felsefesinin mutlaka başarılı olacağını, PKK'nin ve Önder APO'nun ortaya koyduğu mücadele çizgisi esas alındığında, Türk Devleti'nin bu 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mücadele gerçekliği karşısında duramayacağım, inkarcı sömürgeci güçlerin mutlaka yenilgiye uğratılacağını ifade etmiştir. Onlar o zor koşullarda PKK'nin bunu başaracağına inanmışlarsa, bugünün kuşakları, onların ardılları hayli hayli başarıya inanmalı ve bu inanç temelinde mücadeleyi yüksek bir tarz ve tempoyla sürdürmelidirler. Onlar esas olarak düşüncede kazandılar, duyguda kazandılar, yaşamda kazandılar. Onlar duygularıyla, düşünceleriyle, ideolojileriyle ölümü de yendiler, her türlü geriliği de yendiler. 
Kendi şahıslarında özgür yaşamın sembolü oldular. Kemal'in, 'ben yaşamı uğruna ölecek kadar seviyorum' demesi, bir yaşam uğruna ölecek değerdeyse, nitelikli bir yaşamsa sevilebilir anlamına gelmektedir. Kemal 
PİR uğruna ölünmeyecek yaşamları reddetmiş, uğruna ölünecek yaşamları gerçekleştirmek için bütün yaşamını ortaya koymuştur. Bu gerçekler ortadayken, imkanların bu kadar arttığı bir dönemde her kadronun, her yurtseverin, her taraftarın mutlaka bütün gücünü seferber ederek bu mücadeleyi başarıya götürme sorumluluğu vardır. Bu hem ahlaki sorumluluktur, hem siyasi sorumluluktur, hem de insanca yaşamanın gereğidir. Bir yaşama yaşam diyeceksek, o zaman gerçekten de yaşanılabilir bir yaşamın mücadelesinin yürütülmesi, örgütlenmesi gerekmektedir. 

Onlar en zor dönemde kararlıydılar. Hiçbir zaman kararsızlığa düşmediler. En zor dönemde bile Önderliğin, partinin mücadeleyi başarıyla yürüteceğine inandılar. Bu bağlılık ve inanç temelinde o zor koşullarda halka, Önderliğe ve partiye layık olmak istediler. Çünkü bu örgütle, bu mücadele tarzıyla başarı kazanacaklarına inanıyorlardı. Kürdistan Devrimi'nin böyle büyük değerleri varsa, o zaman hiçbir biçimde zorluklar kar¬ 


şısında, sıkıntılar karşısında inançsızlığa düşmemek lazım. Aksine zorlukları, sıkıntıları devrimciliğimizin bir gerekçesi, yurtseverliğimizin bir gerekçesi yapmalıyız. Kürdistan'da devrimcilik ve yurtseverliğin kanunu böyledir. Zorlukları devrimciliğin ve yurtseverliğin gerekçesi yaparsak Kürdistan'da başarılı olunabiliriz. Yoksa sadece 'Kürdüm, Küıdistan şöyle güzel bir ülkedir, Kürtlerin de dili var, kimliği var, kültürü var, biz de özgürlüğü hak etmişiz, Kürtlerin de özgür olması gerekir' demek yetmez. Kürdistan’da bunları demekle ne yurtsever olunabilir, ne kadro olunabilir, ne de devrimci olunabilir. 

Özgürlüğü hak etmek istiyorsak Küıdistan Devrimi’nin koşullarına uygun bir mücadele tarzını, fedakarlığını ortaya koymamız gerekmektedir. 
Onun için 14 Temmuz'a Kürdistan Devrimi'nin tarzıdır dedik, Kürdistan devriminin ruhudur dedik, Kürdistan devriminin dumşudur dedik. Bu şu anlama gelmektedir: Küıdistan'da ancak bu ruha bağlı kalınarak, bu öze bağlı kalınarak, bunların ortaya koyduğu Kürdistan Devrimi'nin tarzını fedakarlıkla pratikleştirerek ve zorluklara karşı katlanma gücü gösterilerek özgürlük hak edilebilir, demokrasi hak edilebilir. Yoksa bir demagog ve lafazan olmaktan öteye gidilemez. Bu tür anlayışlar ve yaklaşımlarla Kürdistan'da kaybetmeye mahkum olunur. Bu açıdan Kürdistan’da özgürlük ve demokrasiyi hak edenler mevcut dönemin görevlerini 14 Temmuz ruhuyla yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Örneğin, Türkiye'de devlet bugün bu kadar operasyon yapıyorsa, demokratik siyasal alanı çökertmek istiyorsa, halkın 29 
Mart seçimlerinde aldığı başarıyı tasfiye etmek istiyorsa, halkın onlarca yıldır yürüttüğü demokratik mücadelenin ortaya çı- 


f Onlar esas 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kardığı kurumlan ortadan kaldırmak istiyorsa, o zaman bütün kadrolara, yurtseverlere, halka düşen görev: daha fazla 14 Temmuz direnişçiliğiyle, ruhuyla, tarzıyla mücadeleye yüklenmektir. Sözle devrimcilik olmaz. 
Devletten bekleyerek devrimcilik ve demokratlık yapılmaz. Dış güçlerden bir şey bekleyerek özgürlük ve demokrasi kazanılmaz. 
Özgürlük ve demokrasi ancak halk örgütlenerek, bu örgütlülüğe dayanarak mücadele edilerek kazanılabilir. Örgütlenmek ve buna dayanarak mücadele etmek kazanmanın yoludur. Onun için de her yerde militanlığı öldüren, devrimciliği öldüren kapitalizmin modernizm anlayışına karşı durmak gerekir, kapitalizmin liberal anlayışına karşı durmak gerekir. Liberal söylemlerle, liberal duruşlarla, liberal yaklaşımlarla Kürdistan'da hiçbir şey kazanılamaz. Liberalizm aslında egemen güçlerin, emperyalistlerin, sömürgecilerin ezilenlerin, emekçilerin mücadele azmini kırmak için, mücadeleden alıkoymak için birçok araçla topluma içirdiği zehirdir. Toplumda, bireyde liberalizmi geliştirerek aslında onları mücadelesiz, örgütsüz, iradesiz kılmak istiyorlar. İdeolojide, örgütlenmede, eylemde liberal olmak kaybetmektir. İdeolojide, örgütlenmede, eylemde, yaşamda liberal olmak sistemin kontrolü altına girmektir; sistem içileşmek, sistemin bir parçası olmaktır. 

Sadece güzel şeyler söylemekle kimse bir şey elde edemez. Tarihte herkes güzel şeyler söylemiştir. Herkesin özlemleri güzeldir. Ama özlemlerin güzelliği, söylemlerin güzelliği halklara özgürlüğü getirmemiştir, halklara demokratik yaşamı getirmemiştir. 
Güzel amaçlara ancak mücadele edilerek 


ulaşılabilir. Hala zalimlerin hakim olduğu bir dünya gerçeği vardır. Uluslararası alanda da, Ortadoğu'da da, Kürdistan'da da bu geçerlidir. Hem yeri geldiğinde, 'Türk Devleti şöyle inkarcıdır, şöyle sömürgecidir' diyeceğiz, yeri geldiğinde 'uluslararası güçler kendi siyasi ve ekonomik çıkan gereği Kürdistan'ı feda ediyor' diyeceğiz, hem de böyle bir ortamda mücadelenin gerekleri olan kararlı duruşu, militan duruşu, mücadele duruşunu göstermeyeceğiz. Bu kendini kandırmaktır, aldatmaktır. 

Şunu herkes iyi bilmelidir Önder APO’nun PKK'nin çıkışında ortaya koyduğu ölçülerin, bu ölçülerin Kemallerde, Beritanlarda somutlaşan özelliklerinin, 14 Temmuz direnişinde ortaya çıkan ilkelerin ve başarının tarzını, yöntemini, üslubunu pratikleştirmeden, böyle bir kadro gerçeğini ortaya çıkarmadan Kürdistan'da gelişme yaratılamaz. Özgürlük savaşçısı olmak isteyenler, bu mücadeleyi kazanmak isteyenler ister kadın olsun ister erkek, ister genç olsun ister yaşlı, PKK'nin örgüt ve kadro duruşunu ölçü almaları gerekir. 
Böyle bir militan gerçeği ortaya çıkarmaları gerekir. 'Bunları ancak şehitler yapmıştır, dağdakiler yapabilir, biz farklıyız, bunları yapamayız. Biz de böyle bir mücadele tarzıyla işleri yürütelim' denilerek Kürdistan’da bir yere varılamaz. İdeolojide, örgütte, kadro duruşunda, yaşamdaki bu tür liberalizmler, gevşeklikler inkarcı sömürgeciliğe cesaret verir. Zaten inkarcı sömürgeci güçler kadrolardaki, çalışanlardaki bu yetersizlikleri görerek, 'biz bu hareketi bastırabiliriz, kontrol edebiliriz, sistemin içine çekebiliriz' umuduyla çözümsüzlükte ısrar ediyorlar. Çözümsüzlükte ısrar etmenin nedeni Türk Devleti'nin gücü değildir. Türk Devleti ordusuyla, siyasetiyle, kumullarıyla aslında bu mücadeleyi kazanamayacağını görmüştür. Eğer PKK gerçeği, Önderlik gerçeği, 14 Temmuz'un tarzı ve ruhu mücadelede somutlaştırılırsa, Türkiye'nin bu mücadelede kazanma şansı olamaz. PKK gerçeği karşısında Türk Devleti'nin kazanma şansı yoktur. Ne zaman ki PKK'nin kadro, yaşam, örgüt, mücadele gerçeğinden kopulursa, o zaman tabii ki Türk Devleti umutlanabilir. 

Bu açıdan 14 Temmuz'un 28. yılına girerken, Kuzey Kürdistan'da, Güneybatı'da, Doğu'da, Güney'de, Kiirtlerin olduğu bütün alanlarda başarı sağlanmak isteniyorsa, şehitlerimizin ortaya çıkardığı değerler özgür ve demokratik bir ülkeyle taçlandırılmak isteniyorsa, o zaman en başta da kadro olduğunu söyleyenlerin, özgürlük ve demokrasiye bağlı olduğunu söyleyenlerin her şeyden önce 14 Temmuz'un bu yıldönümünde kendi mücadele duruşlarını, örgütsel duruşlarını, yaşam duruşlarını mücadeleye katılım biçimlerini sorgulamaları gerekmektedir. 14 Temmuz böyle bir sorgulama yaratmalıdır. 14 Temmuz devrimcilerine büyük devrimciler diyorsak, onların karşısında kendimizi sorgulamalıyız. Onlann mücadelesinin neresindeyiz, yaşamının neresindeyiz, üslubunun neresindeyiz, tarzının neresindeyiz, kararlılığının neresindeyiz, Önderliğe bağlılıklarının, halka bağlılıklarının, mücadeleye bağlılıklarının neresindeyiz? Bunların sorgulanması ve doğru cevap verilmesi gerekir. Çünkü Kürdistan’da mücadelede başarmanın, kazanmanın ölçüleri bunlarda var.Kürdistan'da kazanılmak isteniyorsa, mücadele edilmek isteniyorsa kesinlikle bu ilkelere riayet edilmesi gerekmektedir. Başarılı olmak isteyenler bunlara bağlı kalınacaktır. İnsanlar bunlarla kendisini eğitecek, bunlarla kendini düzeltecektir. Bu sorgulamayı yapanlar, 14 Temmuz direnişçiliğinin ölçülerini kendilerinde somutlaştırmaya çalışanlar ben değerlere, şehitlere, Önder APO'ya bağlıyım, PKK'ye bağlıyım diyebilir. 


14 Temmuz direnişçiliği bugün de bize 
yol gösteriyor. Öyle oportünist yaklaşımlarla olmaz. Sözü ayrı, pratiği ayrı, yaşamı ayrı; ortayolculukla, idarecilikle, ayarlamacılıkla bu coğrafyada özgürlük ve demokrasi mücadelesi yürütülemez. Mevcut ortama göre, ya da devletlerin çizdiği sınırlara göre hareket etmekle hiçbir şey başarılamaz. Türk Devleti zaten uygulamalarıyla halkın iradesini kırmak istiyor, örgütlerin iradesini kırmak istiyor. Bizlere, 'sizin mücadele yöntemlerinizle olmaz' demek istiyor. Olmazın teorisini bize kabul ettirmek istiyor. Biz de ortayolculuk yaparsak, hedeflerimizden, amaçlarımızdan, örgüt anlayışlarımızdan, 



yaşam anlayışlarımızdan taviz verirsek, düşmanın baskılan karşısında, saldırılan karşısında geri adım atarsak, o zaman gerçekten de değerlere ve halka layık olmayan bir oportünizm yaşanır. Bu açıdan 14 Temmuz di-renişçileri gibi sözümüzle pratiğimizin bir olması gerekiyor. 

Günümüz dünyasında en tehlikeli şey bireyciliktir. Aslında kapitalist-emperyalist sistem, sömürgeci sistem, inkarcı sömürgecilik, egemen devletler, toplumlarda liberalizmi körüklüyorlar, bireyciliği körüklüyorlar, bencilliği körüklüyorlar, böylelikle insanlan toplumsal değerlerden uzaklaştırıyorlar. Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde onlan iradesiz ve kararsız kılıyorlar. 
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Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde gevşek hale getiriyorlar. Toplumu, halkı düşünen değil de, kendini düşünen insanlar yaratarak sistemlerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Liberalizm ve bireycilikle toplumlan iğdiş ediyorlar, iradelerini kmyorlar ve üzerine de egemenlik kuruyorlar. Hem toplumlann üzerinde egemenlik kuruyorlar hem bireylerin üzerinde egemenlik kuruyorlar. 
Özgür birey Kemal PİR'dir. Saçından tırnağına kadar özgür ruhlu bir arkadaşımızdı. 
Böyle bir militan kişilik kolay kolay zapt edilemez. Bunu herkesin anlaması gerekir. 
Herhalde Kemal PİR Önder APO'yu tanımasaydı, Önder APO ile buluşmasaydı, PKK gerçeğiyle tanışmasaydı hiç kimse Kemal PİR'i kontrol edemezdi. Kemal PİR hiçbir yere sığmayan bir arkadaştı. Babasının dediği gibi, 'tabutlara bile sığmayacak' bir arkadaştı. Babası cenazesini alırken, "Kemal sen bu tabutlara nasıl sığarsın" demiş. Kemal PİR böyle özgür ruhlu, böyle iradeli bir insandı. Ama Önder APO'ya inandı, PKK'ye inandı. Herhalde başka bir örgüt, başka bireyler Kemal'i böyle mücadele içine sokamazdı. Kemal'in devrimciliğini, devrimci ölçülerini tatmin edemezlerdi. Tabii ki Kemal PKK ile tanışmasa da militan olurdu, mücadele içinde yer alırdı; ancak PKK kadar, Önderlik kadar toplumu ve bireyi özgür iradeli kılacak başka bir örgüt ve Önderlik gerçeğini bulamadığından içi rahat olmazdı. Özgür iradeli böyle bir bireyin, saçından tırnağına kadar özgür bir bireyin Kürdistan halkı için kendi yaşamını ortaya koyması söz konusudur. Bu açıdan bazıları özgür birey diyor, iradeli birey diyor. Bunlara vereceğimiz cevap: Kemal'den daha fazla özgür iradeli birey bu dünyada bulunamaz olacaktır. O'nun ortaya koyduğu yaşam ve mücadele felsefesi ortadadır. Bu açıdan kapitalizmin dayattığı bireycilik yerine, Özgürlük Hareketinin, Önderlik gerçeğinin topluma kazandırdığı irade, bireye kazandırdığı irade görülmelidir. Özgür duruşlar, özgür iradeler ancak bu örgütsel gerçeğin 


ilkelerine uyularak gerçekleştirilebilir. Yoksa bireyler de, toplum da kapitalist sistemin, bu köle sisteminin dişlisi olmaktan kurtulamaz. Nitekim birey birey diyenlerin hepsi bu sistemin bir parçasıdır. Karnını doyurmak için bile sistemin kulu, kölesi haline gelmektedirler. Bu sistemi kim aşıyor? PKK dışında bu sistemi aşan var mı? Önder APO dışında aşan mı var? Önemli olan sistemi aşmaktır. 
Sistem içileşmekten kurtulmaktır. Sisteme karşı mücadele gücünü gösterebilmektir. 
Özgürlük ve demokrasi deyip sisteme karşı mücadele gücü göstermeyen, sistemi geriletemeyen anlayış ve tutumların yaşamsal bir değeri yoktur. Hiç kimse bireycilikle, liberalizmle mücadelede başarılı olamaz, herhangi bir mevzi de kazanamaz. Böyle örgütlerin, bireylerin biz özgürlük mücadelesi veriyoruz, özgür yaşıyoruz, iradeli yaşıyoruz demelerinin anlamı yoktur. Solcu da olsa, sosyalist olduğunu da söylese, komünist olduğunu da söylese, ne olduğunu söylese de bir değeri yoktur. Düşmana karşı mücadeleci bir örgüt yaratamıyorsa, kadro yaratamıyorsa, düşmana karşı mücadeleci bir halk gerçeği ortaya çıkaramıyorsa o zaman bu örgüt anlayışlarının, bu kadro duruşlarının, bu birey duruşlarının sorgulanması gerekiyor. Bu açıdan özgürlük mücadelesinin militanı olmak isteyenler Kemallerin ruhunda, üslubunda ve tarzında yıkanmaları gerekir. Özcesi bireyciliğimizi, ortayolculuğumuzu, liberal yaklaşımlarımızı, oportünist tutumlarımızı, kendine göreliliklerimizi bırakmamız gerekmektedir. 

Zaman zaman yeni kadro çıkmıyor, kadro yenilenmiyor deniliyor. Bunun nedeninin iyi bilinmesi gerekir. Herkes şunu iyi bilmelidir; ölçülerin geri olduğu, geriye çekildiği yerde kadro yetişmez. Bırakalım ölçülerin geri olduğu yerde kadro yetişmesini, eski kadrolar bile çürür, çöker, kadro olmaktan çıkar. Bu açıdan yeni kadrolar yetiştirilmek isteniyorsa ölçüleri yüksek tutmak ve bu temelde eğitmek gerekiyor. İnsanlar yüksek ölçülerde, 14 Temmuz'un ortaya koyduğu kadro kişiliğinde, o tarzda, o üslupta, o sorumlulukta ölçüleri ortaya koyup eğitildiğinde yeni kadrolar ortaya çıkar. 
Kadro çıkarmanın kanunu budur. Kadro neden çıkmıyor sorusuna, ölçülerin gerilemiş olmasıdır cevabı verilmelidir. Ölçülerin geriletildiği yerde kadro çıkmaz. 
Afrika'da, başka bir yede geri ölçülü kadrolar da ihtiyaca cevap verebilir, ama Kürdistan'da özgürlük ve demokrasi kazanacak kadroların ölçüleri, Kürdistan Devrimi'nin tarzına uygun olmalıdır. Kürdistan Devrimi'nin tarzı, üslubu, kadro anlayışı ve yaşam duruşu yakalandığı zaman başarılı olunabilir. Bütün devrimlerin başarısının kanunu budur. Bütün coğrafyalarda özgürlük ve demokrasinin kanunu budur. Her coğrafya başarıya götürecek mücadele ölçülerine uygun kadro yetişirse başarı gelir, yoksa gelmez. Bu nedenle sistem içileşme olarak tarif ettiğimiz ölçülerin geriye çekilmesi, böylelikle eski kadroların düşmesi, kadroluktan uzaklaşması, yeni kadroların yetişmemesi gerçeğini de bu temelde ele almak gerekir. 
Bu temelde bu gerçekliği sorgulamak, eğitimlerimizi bu temelde vermek ve eski kadroları bu temelde yenilemek, ölçüleri geriletmeye karşı bir mücadele içinde olmak gerekiyor. 

Herkes bulunduğu çalışma alanında sorgulama yapmalıdır. Kadrolar niye geriliyor, kadrolar niye düşüyor, niye kadro çıkmıyor sorusuna cevap aranmalıdır. Cevap arandığında görülecektir ki, nerede ölçüler geriliyor, kendine göre olunuyor orada ortayolcu, oportünist, liberal, bireyci, bencil, sorumsuz kadro ortaya çıkıyor, keyfi kadro ortaya çıkıyor. Kendine göre ölçülerin olduğu yerde, yeni kadroların ortaya çıkma zemini de ortadan kalkıyor. Örgüt ölçülerinin geri olduğu kurulularımızda ve örgüt ortamında kadro yetişmeyeceği gibi, bu kuramlara verilen kadrolar kısa sürede düşer. Birçok kurumumuza ve örgütümüze verilen yeni kadroların kısa sürede düşmesinin nedeni de budur. Çünkü kadro, bu ortamlarda ölçüler 


geri olduğu için örgüt havasını görmüyor, örgüt ruhunu görmüyor, örgüt anlayışını ve tarzını görmüyor. Bunun sonucu da inancını kaybediyor, hedefini kaybediyor. Ütopyasından kopuyor ve yeniden kendi kabuğuna çekilerek, ölçüleri gerileyerek sistem içileşiyor. 14 Temmuz'un 28. yıldönümünde en başta kadroları geriye çeken, mücadeleden düşüren, kapasitesini düşüren, temposunu düşüren ölçülerin sorgulanıp düzeltilmesi gerekiyor. 

On kadronun yapacağı işi eskiden iki-üç kadro yapıyordu. Şimdi tersi olmuş; iki-üç kadronun yapacağı işi on kadro yapıyor. Ondan sonra da, 'kadro ihtiyacımız var, çahşan ihtiyacımız var' deniliyor. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Burada bir saptırma vardır. Ölçüleri düşen kadroların tabii ki kapasitesi düşer, her şeyi düşer. Etkisi de düşer, başarısı da düşer. 
Böyle olunca hep yeni kadro istenir. Bu yaklaşımda olayları, olguları saptırma vardır, yanlış değerlendirme vardır. Dolayısıyla kadro 
eksikliğinden söz etmekten çok, olanları 14 
Temmuz çizgisine ve ölçülerine çekmek lazım. 
Doğru kadro olmaya, doğra tempo ve tarza çekmek lazım. Böylece ölçüleri yükselen 2-3 kadro on kişinin, yirmi kişinin işini yapar. Ama ölçüler düşünce yirmi kişi 2-3 kişinin işini yapıyor. O zaman tabi kadro eksikliği ortaya çıkıyor. Kadro ihtiyacını gidermek için de, esas olarak kadro ölçüleri ve duruşundaki yaklaşımın düzeltilmesi gerektiği görülmelidir. Bu temelde tempoyu, tarzı yükseltme, yeni kadroları ortaya çıkarmanın koşullarını da oluşturur. 

Öte yandan örgüt kültürü gelişmeyen, örgüte doğru yaklaşmayan, örgütü değil de kendini esas alan, örgüte ve mücadeleye karşı bireyciliğini dayatan, kendini dayatan, kendini esas alan yaklaşımlar bırakılmadan hiçbir kurumumuz, hiçbir çalışmamız başarılı olamaz. 
PKK neden başarılı olmuştur? Düşmanın baskılarına rağmen PKK niye ayakta kalıyor ve yenilemiyor? sorularına cevap aranacak olursa, yine karşımıza örgüt ve kadro gerçeğinin nasıl olup olmadığı çıkar. Bu temelde 10. Kongremiz örgüt içindeki bireyci anlayışlara, libera- 



lizmlere, kendim geriye çekme ve sorumluluktan kaçma olan ince ve derin tasfîyeciliklere, gizli tasfîyeciliklere karşı tavır almıştır. Çünkü bunların bir kanser gibi örgütü kemirdiğini görmüştür. Ne zamanki bunlara karşı tutum alınmış, o zaman mücadele de gelişmiştir. Mücadelenin 2007'den itibaren hamle yapmasımn nedeni: yanlış eğilimlerle mücadele etme ve bu temelde gerçekleştirilen ideolojik hamlede görülmelidir. Örgüt ve kadro gerçeğinde, Önderlik gerçeği ve PKK'nin esas alınması başarılı pratiklerin gelişmesini sağlamıştır. Eğer kendine görelikler devam etseydi, bireycilik, liberalizm, oportünizm, ortayolculuk, örgüte yanlış yaklaşım, örgütü ciddiye almama, hatta örgütü gereksiz görme, sorumluluk almayı gereksiz görme gibi anlayışlara karşı mücadele edilip tutum almmasaydı, şu anda Kürt Özgürlük Hareketi'nin konumu bugünkünden çok geri olurdu. 
'Örgüt niye düzeldi, niye gelişti, niye bu baskılar karşısında ayakta duruyor' diye sorulacak olursa, buna verilecek yanıt; tabii ki ideolojik ve öıgütsel mücadelenin sonucu olduğu biçiminde olacaktır. Ne zaman ki tasfiyeciliğin dayattığı bireycilik, bencillik, örgüt dişilik, yanlış yaşam anlayışları, özgür kadın gerçeğinden kopma, PKK gerçeğinden kopma yaşanmışsa örgüt zayıflamış, ama bunlara karşı mücadele edildikçe de başarılar arka arkaya gelmiştir. 

Türkiye'de de başarının yolu buradan geçiyor, Avrupa'da da, Doğu Kürdistan'da da, Güneybatıda da, güney'de de başarının yolu buradan geçiyor. Nerede PKK ve Önderlik gerçeğine yaklaşılmış, örgüt ve kadro ölçüleri yüksek tutulmuşsa, orada başarı gelmiştir. Bu nedenle, 'neden başarısız oluyor' denilmesine gerek yok. Örgüt ve kadro duruşunu, ölçülerini yükseltin, her yerde başan kendiliğinden gelecektir. Çünkü ideolojik olarak sorunlarımız yok, teorik olarak sorunlarımız yok. Bunlar Önderlik tarafından netleştirilmiştir. Büyük bir tarihi geçmişimiz var, değerlerimiz var; bunlarda da sorun yok. Halkımızın mücadeleye bağlılığında sorun yok. Örgüt gerçeğinde fedai ruh hala devam ediyor; bunda da sorun yok. Sorun: bencil, bireyci yaklaşımların, kendine göre yaklaşımlarm, ölçüyü geriye çekmek isteyen yaklaşımların örgütte yarattığı tahribatlardır. Örgütü uğraştırmalarıdır. Açıkça söylemeliyiz ki, PKK'yi ve onun öncülük ettiği mücadeleyi düşmanın saldırıları yenilgiye uğratamaz. Bu örgütü sadece örgüt ölçülerinin geriye çekilmesi, kadro ve örgüt duruşunun geriye çekilmesi başarısız kılabilir. Bu açıdan Kürdistan'ın her parçasında mücadelenin kritik evreye girdiği bir dönemde düşman daha da yüklenip sonuç almak isterken, biz ise yarattığımız değerlere ve ortaya çıkan başarılara dayanarak, güçlü ideolojik ve örgütsel zemine dayanarak başarıya ulaşmak istiyoruz. Özgürlük mücadelemizi ve yaratılan değerleri bu temelde sonuca götürmek istiyomz. Şehitlerimizin özlemlerini gerçekleştirmek istiyomz. Önderliğimizin bu halka ve bizlere verdiği büyük değerlere layık olmak istiyoruz. Bunun için herkes 14 Temmuz direnişçilerinin şahsında, 14 Temmuz mhu karşısında kendi yanlışlarını temizlemeli, özeleştirel bir yaklaşım göstererek yeni bir katılım göstermelidir. Eski geri katılımları bir yana bırakıp, 14 Temmuz duruşunda örgüte ve Önderlik gerçeğine katılmmalıdır. Nasıl ki Önder APO, '14 Temmuz şehitleri halka karşı, partiye karşı. Önderlik gerçeğine karşı en büyük görevlerini yaptılar, en büyük yoldaşlığı yaptılar' derlendirmesinde bulunduysa; biz de 
14 Temmuz ruhuyla halkımıza, hareketimize 
ve Önderliğimize layık olmalıyız. 

Sonuç olarak; PKK ortamı su kadar berraktır. Kadro gerçeği su kadar berraktır. İdeolojik duruşu su kadar berraktır. Teorik değerlendirmeleri su kadar be ıraktır, hedefleri berraktır. 
Dünyada PKK kadar berrak ve net bir hareket 
yoktur. Bu, örgütümüzün en temel gücüdür. 14 
Temmuz mhu da bu berraklığın en somut göstergesidir, aynasıdır. Bu temelde bütün kadrolarımız, çalışanlarımız M. Hayri DURMUŞ'un şahadete giderken; "mezarıma borçlu yazın" diyen sorumluluk anlayışıyla hareket etmeli, mücadeleye güçlü katılım gösterilmeli, düşmanın saldırılarını boşa çıkarıp Kürt halkının özgürlük mücadelesini başarılı biçimde geliştirmelidirler. *** 
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Hakikat Acıtır Ama Susmak Öldürür' Hakikatleri Araştırma ve Adalet Komisyonlarının Kısa 

Tarihçesi 



Hakikatleri Araştırma Komisyonları 
1974 yılından beri yaklaşık 25 ülkede farklı 
isimler altında, farklı biçimlerde ve farklı işlevlere sahip olarak resmen kurulmuştur. Arjantin, Uruguay ve Sri Lanka'da, "Kayıplara Dair Komisyonlar"; Haiti ve Ekvator'da, "Hakikat Ve Adalet Komisyonları Şili, Güney Afrika, Sierra Leone ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nde, "Hakikat Ve Toplumsal Mutabakat Komisyonları”; Guatemala 'da 'Tarihi Aydınlatma Komisyonları'; Doğu Timor'da, "Kabul, Hakikat Ve Toplumsal Mutabakat için Komisyonlar" ; Panama, Uganda, El Salvador, Çad, Nijerya, Peru, Gana'da da benzeri isimler altında kurulan bu komisyonlar çalışmalarını yürütmüşler/yürütmektedirler. Bunlardan Güney Afrika ve Guatemala'da kurulan komisyonlar önemli gelişmelere imza atmış, dünya ölçeğinde etkisi olan sonuçlar ortaya çıkarmışlardır. 

İkinci Dünya Savaşı'nda işlenen büyük insanlık suçları ve yaşanan acılar insanlığı suçluları açığa çıkarma, vicdanları rahatlatma ve toplumsal barışı sağlama anlamında arayışa itti. Bu arayışta hukuki yandan çok, vicdani yargılama ve mahkum etme öne çıktı. Nazi Almanya'sının insanlığa karşı işlediği suçlar ve bu suçların yargılandığı Nürnberg Mahkemeleri, hakikatlerin sadece hukuksal alanda ve esas olarak da politik temelde aranmasının ve mahkum edilmesinin ilk önemli örneği olmuştur. Bu mahkemelerde ağırlıklı olarak Yahudilere karşı işlenen suçlar, geniş anlamda da toplama kampların¬ da işlenen suçlar ele alındı. Yargılama sadece o dönem ve işlenen suçlarda görevli olarak görünen suçlularla sınırlı tutuldu. O dönem için bu durum bile önemli bir geüşme ya da adımdı. Bu adımdan çıkartılan dersler çerçevesinde giderek hakikatlerin ortaya çıkarılmasında önemli mesafeler kaydedildi. 

Nürnberg Mahkemeleri, savaştan galip çıkan güçler tarafından kurulmuştu. Demokrasi cephesi adı altında bir araya gelmiş olan bu güçlerin doğu(Sovyet) ve batı(ABD ve İngiltere'nin başını çektiği kapitalist blok) şeklinde iki kanadının olması, hakikatlerin ortaya çıkarılmasında çıkarcı yaklaşımlara neden olmuş ve suçların üzerine tümüyle gidilememiştir. Bu örtbas etme çabası 'soğuk savaş' döneminin karşılıklı suçlamalarımn temel argümanı olmuştur. Taraflar Nürnberg mahkemelerine taşıyamadıkları konuları sonraki yıllarda birbirilerine karşı kullanma¬ da medyanın, edebiyatın, sanatın konusu yapmışlardır. Elbette bu durum hakikatin açığa çıkarılmasından çok manüplasyon işlevini görmüştür. Yani neyin hakikat, neyin yalan olduğu anlaşılamaz duruma gelmiştir. 

Bu nedenle o dönemde en az Naziler kadar suçlu olan çevreler kendilerini gizlerken, yeni yeni suçlar işlemeye devam etmişlerdir. 
Örneğin, Yahudi katliamında Yahudi sermayesinin rolü ne olmuştur? Yahudiler için hep 'mağduriyet' öne çıkarken, aynı Yahudi sermayesi bu mağduriyet üzerinden devlet kurma ve Filistin halkını katletme zemini yakalamıştır. Naziler ellerindeki miktarı belli olmayan kıymetli taşların tamamına yakınını ya da tamamını İsviçre, Portekiz ve Türkiye'ye taşımıştır. Yani bu ülkeleri bir nevi kasa gibi kullanmıştır. Bu ülkeler savaşta tarafsız kaldıklarının propagandasını yaparlarken, Naziler için güvenilir bir cephe gerisi ve kaynak rolünü oynamış, işlenen suçlarda önemli rol oynadıklarını saklamışlardır. Bu 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yalan üzerinden Türkiye ve Portekiz faşizmin uygulandığı ülkeler olarak suçlarını işlemeye devam ederken, neredeyse alkışlanmışlardır. Çünkü bu ülkeler NATO üyesi ülkelerdir. Sovyetlere karşı kumlan üslere ev sahipliği yapmışlardır. Aslında Nazilerin bu üç ülkeyi seçmesi de ilginçtir: Bu üç ülke dönme Yahudilerin tarihsel olarak yaşadığı coğrafyalardır. Yani sanki Yahudi sermayesi bu yolla İsrail Devleti'nin kuruluşuna doğru yola çıkmıştır. Bir anlamda Yahudi sermayesi Naziler eliyle Siyonizm'e hizmet için güvenilir kasalarına yerleştirilmiştir. Bu güvenilir kasaların seçimi kim tarafından ve hangi amaçlı yapılmıştır? sorusu açığa çıkarıldığında, dünyada bugün gerçeklerin önünde hakim olan tüm sis perdeleri de kalkmış olacaktır. Yani İsviçre, Türkiye ve Portekiz hakikatlerin kördüğümünü çözecek üç temel ülke gibi görünmektedir. İnsanlık burada vicdanını temizleyecek esas verilere ulaşacak gibidir. O zaman Faşizmle Yahudi sermayesi arasındaki kopmaz bağ kadar, ABD imparatorluğu ile Yahudi sermayesi arasındaki kopmaz bağ daha net gözler önüne serilecektir. Önderliğin Yahudi toplumu, tarihi ve sermayesi üzerinde bu denli durması ve Yahudiliğin sırrının çözülmesiyle ya da Yahudilerin kurtuluşuyla insanlığın kurtuluşu arasındaki bağı birçok şeyin temeline koyması tesadüf değildir. Adorno bunun için boşuna "Faşizmin hâlâ yaşıyor olması, o çok sözü edilen geçmişin işlenmesinin bugüne kadar başarılamamış ve kendi karikatürüne, içi boş ve soğuk unutuşa dönüşmüş olması, faşizmi olgunlaştıran nesnel toplumsal şartların lıala geçerli olmasından ileri gelmektedir” dememiştir. 

İsviçre savaştaki gerçek rolünü gizleme konusunda yeni yeni özür diler hale gelmiştir. Nazilerle ilişkisini ve bu ilişkinin nasıl bir suç ortaklığı anlamına geldiğini kurulan araştırma komisyonları yoluyla daha yeni kamuoyuna açıklamaya başlamıştır. İsviçreli politikacıların dönem dönem ABD'nin gücünden ve bu gücün nasıl kullanıldığından 


bahsetmesi ve araştırma-soruşturma raporlarına imza atması da tesadüfi olmasa gerek. 
Yine İsviçre'de giderek artan faşist oyların bu tarihsel geçmişten kopuk ele alınmaması da önemlidir. Bu anlamda İsviçre'nin hakikatlerle karşılaşma düzeyi önemli olmaktadır. Çünkü bu ülke sadece sermaye değil bir bellek kasası gibi durmaktadır. Bu kasaların açılması, 20. yüzyıla önemli oranda ışık tutacağa benzemektedir. 

Savaş sonrası Nazi subaylarının, yöneticilerinin ve birçok çevresinin saklanma cenneti olan Latin Amerika ülkeleri ABD'nin 60 
yıllık darbeler coğrafyası olmuştur. ABD başkanları son bir kaç yıldır bu bağlantıyı kurmadan 50 yıllık politikalarının özeleştirisini verirken, aslında gerçekleri farklı bir biçimde karartmanın arayışı içine girmektedirler. 

Nazizmin kitlesel tabanının en yoğun olduğu Avusturya bu yargılamalardan payını almamıştır, ya da hakikatlerle yeni yeni karşılaşmaktadır. Avusturya'nın yakın tarihi Fransa'da olduğu gibi, Nazizm tarafından ilhak üzerine kurulduğu için işgale karşı direniş söylemi etrafında karartılmıştır. Onun için faşizm hukuksal anlamda sınırlı da olsa Avusturya ve Fransız halkının vicdanında yargılanmamıştır. Faşist partilerin burada önemli bir oy potansiyeline sahip olmaları belki de bu yüzdendir. 

İtalya, Japonya gibi savaş suçlusu olan devletler gerçeklerle karşılaşma konusunda sıkıntılı olan güçlerin başında gelmektedir. 
Bundan dolayı Gladio gibi güçlü ABD-NATO örgütlenmesi İtalya'da çok rahat suç işlemeye devam etmiştir. 22 Kasım 1990'da Avrupa Birliği Devletleri, Birliğe dahil olan ülkelerde Gladio türü ABD-NATO patentli gizli örgütlere karşı tutum alma karan alırken, bu tarihsel gerçekliğe dikkat çekmemişlerdir. Aynı şekilde AB yolunda olduğunu söyleyen TC. hükümetleri de, Susurluktan Şemdinli'ye, oradan da çeşitli çete örgütleri operasyonlarından Ergenekon davalarına uzanan yargılamalarda ciddi sonuç alamamaktadır. Bu yargılamalar bir tarihsel hakikat arayışının ne kadar zorunluluk olduğunu kanıtlarken; bu hakikatle yüzleşmeye hazır olmayan ya da yalana dayalı egemenliğin devamında çıkarı olan güçler, bu yargılamaları yeni bir aldatma aracı olarak kullanmaktadır. Bu dutum genel olarak dünyada bir tıkanmayı ifade etmektedir. 

Japonya, Çin ve Kore'yi işgali ile 20 milyon insanın katlinden ve Çinli ve Koreli milyonlarca kadının tecavüze uğramasından da sorumlu görülmektedir. Japonya uzun bir unutturma çabasının ardından kadınlara yaklaşımı hariç, can kaybı suçunu üslenerek daha yeni özür dilemiştir. 

Yine Aborijin(Yeıli) halkıyla ilgili olarak 'Kanada Krallık Komis yonu'nun çalışmaları ve diğer et kenlerle bağlantılı olarak Avustralya Başbakanı 2008 yılında Aborijinlere karşı uygulanan politika ve devlet adına işlenen suçlardan dolayı kendi halkından ve geriye kalan 
Aborij inlerden özür dilemiştir. Bu özrü dünyaya açıklamışta. Diğer yandan İkinci 
Dünya Savaşı'nda 27 milyon 


kültürü zeminini yaratmaya dönüşmüştür. 
Yani hakikatlerle yüzleşmek eşittir geçiş süreçleriyle bağlantılı siyasal rejim değişikliği anlamıma gelmemektedir. Elbette bu durum değişimi de dışlamamaktadır. Onun için Kürdistan ve Türkiye gerçekliği düşünüldüğünde hakikatlerin açığa çıkarılması komisyon çalışmalarını hem geçiş sürecini ifade eden toplumsal ve siyasal sistemin demokratikleştirilmesi ve hem de toplumsal uzlaşı kültürünün geliştirilmesi anlamında ele alınması gerekmektedir. 

Hakikat Komisyonları 

İlk hakikatleri açığa çıkarma komisyonu 
1973 yılında, Uganda'da, İdi Amin 
yönetimi tarafından kurulmuştur. 

Hakikatlerle\ komisyon esas olarak uluslararası güçlerin Uganda re- 


yüzleşmek eşittir geçiş süreçleriyle bağlantılı siyasal rejim değişikliği anlamıma gelmemektedir. Elbette bu durum değişimi de 


insanım kaybeden Sovyetler Birliği'nin işlediği savaş suçları da 1990'lardan sonra gün ışığına çıkarılmaya başlanmıştır. Sovyetik sistem içinde yer alan Bulgaristan, azınlıklara ve rejim karşıtlarına karşı işlediği suçlardan dolayı özür dilemek zorunda kalmıştır. 

Bu şekilde İkinci Dünya Savaşı sonrası 'gelişmiş batı ülkelerinin' gündemine giren hakikat arayışı esas olarak 1980'lerin sonundan itibaren dünyanın geri kalan halklarının gündemine girmiştir. Bu gündeme girişte 'hakikatlerin' açığa çıkması siyasal değişim süreçleriyle birlikte ele alınırken; giderek toplumun kendi tarihiyle yüzleşmesi temelinde geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması anlamında bir toplumsal uzlaşı 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dışlamamaktadır. 


jimine baskısı sonucunda kurulmuştur. Komisyon herhangi bir örgütlü iç toplumsal dayanağa sahip değildir. 
Hükümetin atadığı memurlardan oluşmuştur. Komisyon, 1974 yılında devleti suçlayan açıklamalar yaptığı için yine İdi Amin tarafından 


dağıtılmış ve PakistanlI bir yargıç olan komisyon başkanı görevden alınırken, bir üyesi de idam edilmiştir. 

İkinci olarak 1982 yılında Bolivya’da kurulmuştur. Bu komisyon yeterince resmi destek ve mali kaynak bulamadığı için, çalışma sonuçlarını açıklayamadan dağılmıştır. Bu iki denemenin arkasından ilk ciddi denemeyi yapan ülke Arjantin oldu. 

15 Aralık 1983'te Arjantin Devlet Başkanı Alfonsin bir kararnameyle, "kayıp kişiler" için bir komisyon kurdu. ’Aıjantin Hakikat Komisyonu' da denilen komisyonun tam adı "Kayıp Kişiler Ulusal Komisyonu "dur (CONADEP). Başkanlığını ünlü yazar Ernesto Sabato yapmıştır. Komisyon, ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerinden 





destek ve kaynak sağlamıştır. Komisyon, çalışmaları sırasında hapishaneleri, gizli mezarlıkları, emniyet binalarını gezmiş, ülkeyi terk emek zorunda kalan kişileri dinlemiştir. 
Düzenli basın açıklamaları yapmış, kayıp aileleriyle yakın çalışma yürütmüştür. Komisyon çalışmasını 9 ayda tamamlamış, subay, polis, yargıç, gazeteci, hekim ve din adamlarından oluşan 1351 kişilik suçlu listesi tespit etmiştir. Ancak bu suçlular listesi devlet başkanlığı tarafından kamuya açıklanmamıştır. 

Komisyon, birçoğu yerine getirilmeyen aşağıdaki önerileri hükümete sunmuştur: Araştırma ve soruşturmaların mahkemelerce sürdürülmesi, mağdur/kurban yakınlarına ekonomik yardımların yapılması, zorla kaybettirmeyi insanlığa karşı suç haline getiren hukuksal düzenlemelerin yapılması, insan haklarının devletin eğitim kurumlarmda zorunlu ders haline getirilmesi ve hâlâ yürürlükte olan baskıcı yasaların kaldırılması. 

22 Nisan 1985'de cunta liderlerinin yargılanmasında Komisyon raporu önemli bir dayanak oluşturmuştur. Bu davayı çok sayıda dava takip etti, ama bu dutum orduda huzursuzluğa neden oldu. İsyan, emre itaatsizlik, protestolar sonucunda hükümet 'son 
nokta kanunu' ile davalara son verdi. 1989 
yılında çıkarılan af yasaları ile de tüm tutuklu suçlular serbest bırakıldı. Kate Millet'in bu konudaki değerlendirmesi şöyledir: 

"Arjantin'de cunta liderlerinin yargılandığı dava, Latin Amerika 'ya örnek oluşturacak, Niirnberg'den sonra işkencecilerin hesap vereceği geniş kapsamlı dava olma imkânını taşıyan bir davaydı. Ancak Niirnberg, galibin mağlubu yargıladığı bir davaydı; burada ise kendi kendini yargılayan bir ulus söz konusuydu. Bu imkân iyi kullanılamadı. Gerçekten de Arjantin'deki mahkeme sonuçları çok üzücüdür; çünkü yargılamalar, askerleri ve insanlara layık gördükleri akıl almaz, vahşeti, silahlı kuvvetlerin binlerce üniformalı üyesinin yanı sıra gene hiçbir zaman yargı önüne kimi gizli aktörlerin ve özel timlere mensup binlerce kişinin katıldığı o korkunç vahşeti, fiilen temize çıkarma operasyonundan başka bir şey değildi. Sonuç sadece Arjantin silahlı kuvvetleri için değil, aynı zamanda bölgedeki tüm askerî rejimler için güven tazeleyici oldu. 
Büyük bir fırsat göz göre göre kaçırılmıştı. 
Başlangıçta askerleri yargılamak üzere açılan dava, askerlerin gözdağına boyun eğmekle son buldu. Arjantin orduya teslim olarak saflarındaki işkencecileri cezalandırmayarak, onların geri gelmesini mümkün kılmakla kalmamış, üstelik bunu kolaylaştırmış bile olabilir." 

Arjantin deneyimi hukuksal alanda başarısız kalmıştı, ama komisyon çalışmaları ve hazırladığı raporuyla insan hakları, temel değerler, geçmişteki suç ve ihlallerin sebepleri etrafında yaygın bir tartışmayı başlatmış oldu. Bunun için Arjantin'de başlayan komisyon çalışmaları aynı zamanda dünyadaki gelişmelerin başlangıç aşamasıyla da örtüşüyordu. Bu gelişmeler nelerdi? 

Latin Amerika'da kumlan askeri rejimler yavaş yavaş çözülüyordu. Yani kıtada sivil yönetimler yeni yeni oluşurken, halen askeri rejimler egemendi. Arjantin deneyimi sadece bu ülkenin cuntasını değil, tüm coğrafyanın cuntalarını ilgilendiriyordu. Cuntalar bu deneyimden ders çıkardığı gibi demokrasi güçleri de gerekli dersleri çıkarmalıydı. Diğer yandan reel sosyalizm dağılma sürecine girerken, soğuk savaş eksenli oluşturulan rejimler de dış desteklerini yavaş yavaş yitirmeye başlayacaktı. Başta ABD olmak üzere batılı güçler artık komünizm tehlikesi üzerine stratejilerini oluşturamayacaklar ve tüm darbeci, yasadışı örgütlenmelerini gözden geçirmek zomnda kalacaktı. Çünkü, soğuk savaş süresi boyunca devreye konulan darbeci faşist rejimler deşifre olmuş ve yük dummuna gelmişlerdi. Bunun ilk habercisi 
İtalya'daki Gladiyo davası ve 22 kasım 1990 
tarihli AB'nin Gladio Kararı idi. 

Üçüncü olarak, dünya çapında oldukça yankı yapan Güney Afrika deneyimi oldu. 
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Gerek rejim değişikliğinde geçiş sürecinin tüm özellikleri ve gerekse geçişte toplumsal uzlaşma kültürüne hizmet eden hakikatleri açığa çıkarma çalışması, tüm dünyada sadece siyaset alanında değil, toplumsal, sanatsal, felsefi alanda da önemli veriler sunuyordu. 

Arjantin deneyimi bir anlamda yeni bir değişim-dönüşüm kültürünün ilkini ifade etmesi anlamında birçok yetmezliği de bağrında taşıyordu. Değişimi isteyen güçler ortak bir söylem ve örgütsel-eylemsel duruş içinde değildi. Değişimden yana olmayan güçler de geçmiş devrimler sürecinde olduğu gibi tümüyle ortadan kaldırılacakları ve cezalandırılacakları kaygısıyla yerlerine sıkı sıkıya yapışmış bulunuyorlardı. Onun için bırakalım hakikatlerin açığa çıkmasına yardımcı olmak, sadece kendilerini yaşatmak kaygısı ile hareket ediyor ve saldırganlaşıyorlardı. 

Şili'de 25.01.1990 tarihli bir kararnameyle "Hakikat ve Uzlaşma Ulusal Komisyonu" adı altında bir komisyon kuruldu. 
Başkanlığını eski senatör Raul Rettig'in yaptığı komisyon, sekiz kişiden oluşuyordu. 
Üyeler arasında, Pinochet rejiminin savunucuları ile birlikte, açık muhalifleri de yer 
alıyordu. Komisyonun görev süresi 6 ilâ 9 
ay arası idi. Komisyonun görevi askerî diktatörlük döneminde işlenen "ölümle sonuçlanmış insan hakları ihlalleri"ni aydınlatmak ve bunlara yol açan şartlan ve nedenleri araştırmaktı. Ayrıca mağdurlara yönelik telafi ve tazminat imkânları ile insan haklan ihlallerinin gelecekte bir daha yaşanmaması için gerekli İdarî ve hukuksal tedbirler konusunda öneriler hazırlamak da görevleri arasında yer alıyordu 

Komisyon raporunu 9 ayda tamamladı. 
Raporun sonuçları Şili Devlet Başkanı Alywin tarafından 4 Mart 1991'de radyo ve televizyondan kamuoyuna duyuruldu. Faillerin isimleri raporda yer almadı. Ancak Komisyon, suç olarak nitelediği 1500 olayla ilgili gizli bilgileri ve isimleri mahkemelere iletti. Komisyon çalışmaları için, suçlular¬ 


dan aşın ürküntü nedeniyle 'ihtiyatlılık' adı altında suçluları koruma yanının ağır bastığı değerlendirmesi yapıldı. Görev alanı çok sınırlı tutulmuş olan komisyon Arjantin deneyiminden yeterince ders çıkarmamışa benziyordu. 

Komisyon çalışmalarının sonucunu Şilili ünlü sosyolog Tomas Moulian; "Pinochet yönetimi kendi isteğiyle değil, mecbur kaldığı için çekildi. Bu yönetim, dünya kapitalizminin ihtiyaç duyduğu Neoliberal programı başarıyla yerleştirerek misyonunu tamamlamıştı. Dünya kamuoyunda faşizmin sembolü haline gelmiş, itibarsız ve yıpranmış bir yönetimin görevde kalması bundan sonra sisteme yarar değil, zarar verirdi. 
Onun yerine, neoliberal politikaların otoriter rejim olmaksızın da yürütülebileceğini gösterecek "demokratik ve hümanist" bir yönetim geçirmek çok daha akıllıcaydı. 

"işte 'Concertasion 'un ve Patirido Alyvvin in tarihsel rolü buydu. Dolayısıyla bu iki yönetim arasında bir karşıtlık ve kopuş değil, bir tamamlayıcılık ve devam ilişkisi vardır. Aylwin yönetiminin gerçek korkusu ordudan değil, ekonomik kaostandı. Çünkü böyle bir kaos onların varlık nedenini, sistem içi meşruluk temelini ortadan kaldıracaktı. Bu nedenle, halkta yerleşik hale gelmiş olan korkuyu istismar ederek, kendilerini Pinochet döneminin üzerine gitme ve hesap sorma 'sıkıntısından kurtarmak istediler. Geçmişle hesaplaşma adına yaptıkları her şey, esasında Şili'nin 'kan ve kirden oluşan geçmişinin üzerini beyaz badanayla örtme ve aklama amacına yönelikti." 
biçiminde değerlendirmektedir. 

Geçmişle hesaplaşma konusunda Şilililer elbette bu ilk deneyimle sınırlı kalmadılar. 
Koşulların zorluğuna rağmen mücadelelerini sabırla yürüttüler ve hakikatleri arama isteğini canlı tuttular. Pinochet'in Londra'da gözaltına alındığı 1998 yılından sonra yeni bir dinamizm kazanan bu süreç, darbenin 30. 
yıldönümü olan 11 Eylül 2003'ten bu yana çok yönlü tartışmalar ve hukuksal mekanizmaların yeniden devreye girmesiyle iyice yoğunlaştı. 







Güney Afrika Deneyimi 

Güney Afrika, rejim olarak birçok yönüyle TC'ne ve Kürtlerle ilişkisine benzemektedir. Diğer yandan ANC lideri Nelson Mandela ile Önderliğin konumu da benzerlikler göstermektedir. Onun için bu ülkedeki gelişmeler ve çözüm yöntemlerinin neler olduğu, çözümün nasıl geliştiği incelemeye değer bir konudur. Belki Türkiye'de etnik olarak bir azınlık egemenliğinden söz edilemez, ama Kürtler ve birçok azınlık karşısında inkar-imha esaslı bir ırkçılık uygulanmaktadır. TC. de 1925'lerden bu yana başta Kürtler olmak üzere tüm Türk olmayanlara karşı bu politikayı uygularken, laiklik adı altında inançlara karşı da bir ayrımcılık ve inkarcılık uygulanmış, komünizm karşıtlığı adı altında da demokrasi güçlerine karşı inkar imha politikası yürütülmektedir. Bir anlamda İkinci Dünya Savaşı'nda temel insanlık karşıtlığı suçlarını bütünlüklü olarak işleyen Naziler dışında, bugüne kadar bu bütünlükte insanlık suçu işleyen nadir ülkerden birisi de Türkiye'dir. Bu anlamda birçok yönüyle Güney Afrika'da uygulanan Apartheid rejimini anımsatmaktadır. Benzeri bir durum Guatemala'da yaşanmaktadır. Guatemala'da siyasal baskı ve zulüm yöntemlerinde sınır tanımamanın yanı sıra. Mayalar karşısında oldukça ırkçı ve yok edici bir politikanın uygulandığını görmekteyiz. Bu ön girişle birlikte Güney Afrika'yı ele alabiliriz. 

Güney Afrika'daki 'geçmiş', sadece insan hakları ihlallerinin ağır ve sistematik oluşuyla değil, ırk ayrımcılığına dayanan ve Apartheid olarak bilinen sistem "insanlığa karşı suç" temelinde kendisini şekillendirmiştir. 
"Irk ayrımı" üzerine inşa edilen sistem, doğal olarak her türden ayrımcılığı içinde taşımaktadır. Bu yapısını sürdürebilmek için de, zorla göçertme ve yerleştirme uygulamalarına doğal bir işlevmiş gibi başvurmuştur. 
Bunun yanı sıra siyasal baskı ve zulüm yöntemlerini vahşice uygulamıştır.Apartheid rejimine karşı Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ve başka gruplar tarafından yürü¬ 


tülen 45 yıllık silahlı mücadele süresince, yüzbinlerce Güney Afrikalı sistematik olarak insan haklan ihlalleri ve savaş suçlarına maruz kalmıştır. En çok ölüm olayı, Afrika Ulusal Kongresi ile hükümet tarafından desteklenen Inkatha Özgürlük Partisi arasındaki çatışmalar sırasında yaşanmıştır. 

45 yıllık savaş sonunda 1993 yılında 
ANC lideri Mandela ve Apartheid lideri De clerck arasında yapılan antlaşma çerçevesinde ırkçı rejim çözülürken, siyah çoğunluğun büyük bir kısmı ve başta insan hakları örgütleri olmak üzere uluslararası kuruluşlar, geçmişteki ihlal ve cinayetlerin sorumlularının yargılanıp cezalandırılmasını ısrarla istemelerine rağmen, ANC ve Mandela bu talepleri yerine getirmekten kaçınmıştır. Bu durumu Boraine şöyle izah etmektedir: 

"ANC'nirı müzakere süreci boyunca güvenlik güçlerinin korumasını kabul etmesi, sonra da onlara 'hele bir seçimler bitsin, sizi yargılayacağız' demesi mümkün değildi. 
ANC böyle yapmış olsaydı, barışçı bir seçim süreci yaşanamazdı. Eski rejimin generalleri, bunu açıkça ortaya koymuşlardı. Bu da demek oluyordu ki, demokratik bir anayasa ortaya çıkmayacak; ülke daha fazla insanın öldüğü bir kuşatma dönemine doğru gerileyecekti. 

"Esasen, bu kadar uzun sürmüş, böylesine ağır suçlarla bütünleşmiş bir sistemin müzakereler yoluyla çözülmesi ve yeni bir düzene geçiş sürecinin müzakereler yoluyla başarılmış olması, birçok kimse için başlı başına bir mucizeydi. Toplumdaki derin bölünmüşlüğe, sürekli yeniden alevlenen şiddete; öfke, nefret ve düşmanlığa rağmen bu geçişin serbest genel seçimler yoluyla ve toplumda barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi, hiç de kolay değildi. Ama bunun bedelleri vardı. 1994 tarihinde kabul edilen "Geçiş Anayasası ya da "Geçici Anayasa", ırkçı rejimin son hükümeti ile ANC arasında "tarihi bir uzlaşma"ya dayanıyordu. Bu uzlaşma, geçmişle hesaplaşmaya da önemli sınırlar getiriyordu. Ayrıca Anayasa dönüşümün 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devrimci karakterine rağmen; idare, polis, yargı ve ordu gibi belirleyici kuramlarda devamlılığı da öngörüyordu. Bütiin bunlar, eski sistemin cinayetleriyle genel ve tavizsiz bir hesaplaşmayı imkânsız kılıyordu. 

"Geçmişle hesaplaşmanın başka bir yolunu aramaktan başka bir seçeneğimiz yoktu. Hakikat anlatısını, sınırlı affı ve tazminatı belli bir gerilim içinde tutacak, bir hakikat ve uzlaşma komisyonunun kurulmasında karar kıldık. Komisyon bu temel üzerinde inşa edildi. Oturumların kamuya açık yapılması, hem inkâra karşı bir meydan okumaydı; hem de hesap verebilirliğin kabul edilmesi ve ya-şadıklarımızın bir daha asla tekrarlanmaması yönünde bir kararlılığın başlangıcıydı 

Nelson Mandela 1994'te Devlet Başkanı seçildikten sonra Komisyon oluşturma tartışmaları yoğun olarak yapılmaya başlandı. Sivil toplumdan gelen kayda değer katkı ve gerçekleştirilen yüzlerce saatlik oturumdan sonra komisyon fikrini somutlaştırmak için bir yasa tasarısı hazırlandı. Bu tasarı şekillendirilirken, olabildiğince demokratik bir süreç izlendi. İşte Boraine'nin anlattığı o koşullarda Hakikat Ve Uzlaşma Komisyonu'nu öngören bir yasanın çıkarılması için birçok kişi ve örgütün düşünce ve önerileri alındı. Ve sonuçta "Ulusal Birliğin ve Toplumsal Mutabakatın Teşviki Kanunu" 28.6.1995'te parlamento tarafından kabul edildi. Komisyon üyelerinin seçimi ise şöyle gerçekleşti: 

Önce insan haklan örgütleri temsilcilerinden oluşan bir seçici kurul oluşturuldu. 
Kurul, Güney Afrika vatandaşlarına adaylık çağrısında bulundu. Yaklaşık 300 başvuru içinden basına ve kamuya açık olarak 50 kişi ile görüşen kuml 25 aday seçti ve hazırladığı bu listeyi Başkan Nelson Mandela'ya iletti. 
Coğrafi ve siyasi dengeyi sağlamak için Mandela, seçim sürecine katılmamış olan iki adayı da listeye ekleyerek 27 kişilik bir komisyonu onaylamış oldu. Komisyon bu şekilde 2,5 yıllık bir süre için çalışmalarına 


başlamıştır. Daha sonra da 3,5 yıl görev süresi uzatılmıştır Dullah Omar, Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurulmasını öngören yasa tasarısını parlamentoya sunduğu oturumda, böyle bir komisyona neden gerek duyulduğunu ve misyonunu şöyle açıklıyordu: "Geçmişle yüzleşecek kadar cesur olmadığımız sürece, geleceğin meydan okumalarıyla asla yüzleşemeyiz. insan haklarına ve insan onuruna saygıya dayalı bir topluma ulaşmak için ciddi şekilde çalışmaya kovulmadığımız sürece, geleceğimiz ulaşılamaz kalacaktır. ...Komisyon, geçmişten kopmayı, 

"Sonunda perde açümıştı. Gelecek iki buçuk yd boyunca gözler önüne serilecek olan oyunun ilk sahnesiydi. Ritüel, bir hikayeyle başladı. Bu ritüel, derinden bölünmüş, yaralanmış insanlara hakikat, iyileşme ve uzlaşma vaad eden kamuya açık oturumlardı. 
Komisyon 'un sırrı da buydu 

geçmişin yaralarını sarmayı, unutmamayı ama affetmeyi, insan haklarına saygılı bir gelecek inşa etmeyi taahhüt ediyor." 

Boraine; "Güney Afrika hakikat komisyonu, amacı 'onarıcı adalet'i (restorative justice) sağlamak olan, yargısal duruşma, dinsel tören (günah çıkarma) ve siyasal gösteri karışımı tamamen kendine özgü bir modeldir" dediği Komisyon’un,16-17 Nisan 
1996 tarihli ilk ve ikinci oturumlarını şöyle 
anlatmaktadır: 

"Sonunda perde açılmıştı. Gelecek iki buçuk yıl boyunca gözler önüne serilecek olan oyunun ilk sahnesiydi. Ritüel, bir hikayeyle başladı. Bu ritüel, derinden bölünmüş, yaralanmış insanlara hakikat, iyileşme ve uzlaşma vaad eden kamuya açık oturumlardı. Komisyon 'un sırrı da buydu işte. Gözlerden uzak bir salonda oturan sert görünüşlü memurlardan ibaret değildi Komisyon. Bir sahneydi; bu sahnede bir avuç dolusu siyah ve beyaz, dehşet, keder, hayret verici metanet ve kahramanlık hikayeleri dinliyorlardı, izleyiciler de oradaydı. Daha geniş bir izleyici topluluğu da onları radyo ve televizyon aracılığıyla izliyor, dinliyordu. Bu, bir ulusu arındırmak için şiddetle ihtiyaç duyulan bir ritüeldi. Bu bir oyundu. Baş aktörler, etkileyici hikayeleri olan sıradan insanlardı. 
Ama bu zekice yazılmış bir oyun değil, tüm yalınlığı içinde cilalanmamış hakikatti. 

"ikinci gün, birçok bakımdan ilkinden de dokunaklıydı. Özellikle de Nomonde Calata'nın öyküsü. Nomonde, 1984'te Eastern Cape'te hunharca öldürülen Cradock Dörtlüsü diye bilinen gruptan Fort Calata'nın dul eşiydi, ifadesinin ortasında duygularına hakim olamadı; ruhunun derinliklerinden kendiliğinden kopup gelen bir feryada boğuldu ve onun bu haykırışı radyo ve televizyonlar vasıtasıyla Güney Afrika'nın ve dünyanın birçok bölgesine ulaştı. Aslına bakılırsa, oturumları bir elem ve ıstırap ayininden çok daha yüksek seviyeye taşıyan, onlara derinlik kazandıran da Nomonde'nin bu içten gelen haykırışı oldu. Apartheid yıllarının bütün o karanlığı, dehşeti bu tek feryatla dile gelmişti adeta. Nomonde Calata bedenini geriye atıp feryat ederken, sanki çok uzun süre ırkçılık ve baskı kıskacına alınmış binlerce insanın yaşadığı dehşeti de haykırmıştı. Oturumda Güney Afrika Radyo Televizyon Kurumu'nun muhabiri Antije Krog da bulunuyordu. Krog, daha sonra kaleme aldığı Country of my Skııl adlı kitabında şu yorumu yapmıştı: Benim için bu haykırış, Hakikat Komisyonu'nun başlangıcıydı; Komisyon'un açılış müziği, belirleyici anı, sürecin ne hakkında olduğunu söyleyen nihai sesti." 

Komisyon, on binlerce Güney Afrikalıya öykülerini anlatma imkânı sundu. Bu insanların yaşadıkları acılar, hayatlarında ilk kez 


ciddiye alındı ve belgelendi. "Anlatma ve hatırlama dolayısıyla acıları tazelenmiş olsa da, bu insanlar acılarının kamuya mal olması dolayısıyla haklı bir gurur yaşadılar." 

Komisyon'un Genelsekreteri Martin Coetze, Komisyonun çalışmalarına "hakikat acıtır, ama susmak öldürür" sloganının yön verdiğini söylemektedir. Devamla da; "Biz sadece hakikatin uzlaşmaya giden yolu açacağına inandık. Ağır insan hakları ihlallerinin mağdurlarının eksiksiz hakikate dair bir hakları olduklarına inanıyoruz. Bu nedenle dinlemeleri, kamuya açık oturumlarda yaptık. Faillerin isimleri ve resimleri yayınlandı. Demokrasiyi kolektif bir yalan üzerine inşa etmek istemedik. ... Biz eksiksiz hakikate karşılık af imkânı sunduk. Biz ne Şili'nin ne de Nürnberg Mahkemesinin yolundan gittik. Amaç, eski ile yeni yönetim arasında tarihsel bir uzlaşma yaratmaktı" diyerek. Güney Afrika Hakikat Komisyonu'nun amacını kısaca ortaya koymaktadır. 

Komisyonun çalışmasını şekillendiren kanun o zamana kadar kurulan komisyonlardan daha fazla imkan sunuyor, yetki veriyordu. Buna göre, Hakikat ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu'na bireysel af sağlama, bina ve işyerlerini arama ve delillere el koyma, tanıkları dinlemek üzere çağırma ve incelikli bir tanık koruma programı yürütme yetkisi veriyordu. 350'ye yaklaşan çalışanı ve yıllık 18 milyon dolardan iki buçuk yıllık bütçesi vardı. İnsan Hakları İhlalleri Komitesi mağdurlar ve tanıkların ifadelerini toplamakla; Af Komitesi, af başvurularını incelemek ve karara bağlamakla, Tazminat ve Rehabilitasyon Komitesi ise, tazminat programı için tavsiyeler şekillendirmek ve sunmakla yükümlü birbirine bağlı üç komisyon şeklinde çalışmalarını yürütüyordu. 

Komisyon, 2000'i kamuya açık oturumlara katılan toplam 23000 mağdurun ve tanığın ifadesini aldı. Medya komisyon çalışmalarını aktarmak ve teşvik etmek anlamında geniş destek sunuyordu. 

Komisyonu’nun getirdiği en büyük yenilik 




ve güçler arasında en tartışmalı olanı; siyasi amaçlı suçlar için bireysel af çıkarma yetkisiydi. Komisyonu'nun beş ciltlik sonuç raporu Ekim 1998'de yayınlandı ve Afrika Ulusal Kongresi'nin raporun yayınlanmasını engelleme girişimleri de dahil olmak üzere yoğun bir tartışmaya yol açtı. 

Guatemala Deneyimi 

Önemli bir komisyon çalışması da Guetemala olmuştur. Guatemala hükümet güçleri ile Guatemala Ulusal Devrim Birimi (URNG) arasında 30 yıldan fazla süren iç savaş 200 000 ölüm ve kayıp ile sonuçlandı. 
Onun için sık sık kesintiye uğrayarak uzun yıllar devam eden barış müzakerelerinin en tartışmalı konularından birisi de geçmişteki insan haklan ihlallerinin ve savaş suçlarının banş sürecine geçişte nasıl ele alınacağı ile ilgiliydi. En son Haziran 1994'te taraflar 'Tarihi Aydınlatma Komisyonlan' kurmaya karar verdiğinde sorun çözüldü. Komisyonun göreve başlayabilmesi ancak üç yıl sonra imzalanan banş anlaşmasından sonra mümkün olabildi. 

6 ay çalışma süresi olan ve en fazla 6 ay 
daha süresi uzatılabilecek şekilde kurulan komisyon toplam 18 ay çalışmalarını yürüttü. Tarihi Aydınlatma Komisyonları başkanı Guatemala vatandaşı değildir ve BM Genel Sekreteri tarafından atanmıştır. Komisyonun diğer iki üyesi ise iki tarafın da onayıyla başkan tarafından seçilmiştir. Komisyonlar faillerin ismini açıklama yetkisine sahip değildir. Komisyonlar zaman zaman 200'e kadar çıkan (14 bölge bürosu), analiz, soruşturma ve rapor yazma döneminde ise 100'ün altına inen elemanla çalıştı. 

Komisyonun görevi; 1962 ile 1996 yılları arasında yaşanan silahlı çatışmalarla bağlantılı olarak meydana gelmiş insan hakları ihlallerini ve şiddet olaylarını 'aydınlatmaktı'. Ve tutanakların mutlaka gizli tutulması koşulu vardı. Toplam bütçesi yaklaşık 
11 milyon dolardı. Bu bütçenin 1 milyon dolardan daha az bir kısmı Guatemala hü¬ 


kümeti tarafından karşılanmış; geri kalan kısım ise ABD, Norveç, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Japonya hükümetleri tarafından sağlanmıştı. 

ABD Hükümeti'nden, ABD Ulusal Güvenlik Arşivleri'nin de yardımıyla, dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını isteyen komisyonun girişimi sonucunda, binlerce belgenin gizliliği kaldırılmıştır. Komisyonlar yaklaşık 2000 topluluğu ziyaret etmiş, 500'ü toplu tanıklık olmak üzere 7338 ifade kaydetmiştir. 

1999 yılının Şubat ayında binlerce kişinin katıldığı bir törende komisyon raporunu açıklamıştır. Rapor, ihlallerin yüzde doksan üçünün ordu ya da devlet destekli paramiliter güçlerce ,yüzde üçünün ise devrimci güçlerce yapıldığını açıklamıştır. Komisyon raporunda 1981-1983 yılları arasında devletin, Maya topluluklarına soykırım uyguladığını da açıklamıştır. Her ne kadar Komisyonlar sorumluların adını vermekten alıkonulmuş olsa da, yine de insan hakları ihlallerinin çoğunun "devletin yüksek kademede¬ ki yöneticilerinin bilgisi ya da emri dahilinde olduğu" raporda belirtilmiştir. 

Komisyon üyelerinin seçimi açısından farklı bir yere sahip olduğu için kısaca Sierra Leone'den de bahsetmek gerekmektedir. 

"Sierra Leone'de hakikat komisyonunu kuran tüzük, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'ni komisyon üyelerinin seçimini yürütecek kişi olarak tayin etmiştir. Kendisinden kamuya adaylık çağrısında bulunmasını istemiştir. Aynı zamanda, eski silahlı muhalefet, başkan, hükümet insan hakları komisyonu, dinler arası sivil konsey ve insan hakları örgütleri koalisyonu tarafından atanan temsilcilerden oluşan bir seçim platformu oluşturulmuştur. Bu platform finale kalan adaylarla mülakat yapmış, sıralamayı oluşturmuş, her biri hakkında fikrini belirtmiş ve değerlendirmeleri seçim koordinatörüne iletmiştir. Koordinatör daha sonra dört ulusal aday seçmiştir (komisyonun üç uluslararası üyesi BM insan Hakları Yüksek 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Komiseri tarafından seçilmiştir). Komisyon üyeleri Mayıs 2002 'de atanmıştır." 

Güney Afrika ve Guatemala komisyonları diğer örnekleri açısından önemli farklılıklar gösterirken, birbirleri açısından da benzer yanlarının dışında önemli farklılıklar da var. Burada önemli bir noktaya değinmek gerekmektedir. Hakikat Ve Adalet Komisyonlan'mn sadece rejim muhalifi güçlerin talebi üzerine ortaya çıktığı yaklaşımı var. 
Yani bir anlamda muhalif güçlerin çözümsüz kaldığı ve bunun için egemen güçlerle uzlaşma arayışı içine girdikleri sanılmaktadır. Onun için de silahlı ya da silahsız muhalefetin bu istemi güçsüzlüğüne yorumlanmaktadır ki, bu büyük bir yanılgıdır. Bunun böyle olmadığı, komisyonların kuruldukları ülkelerde nasıl gündeme geldiğine bakıldığında daha iyi görülebilir. Tüm ülkelerde mevcut baskıcı yönetimler artık mevcut dünya ve ülke gerçekliğinde işlerin eskisi gibi yürümeyeceğini görmüştür. Örneğin Guatemala'da hükümet kendisi böylesi bir komisyon için BM ye başvurmuş ve aracı olmasını istemiştir. Hükümetin böylesi bir komisyon önerisi de hakikatleri açığa çıkarmaktan çok, yükselen muhalefeti oyalamak ve uluslararası alanda tecrit olan hükümete yeni hareket alanları sağlamak düşüncesinden kaynaklıdır. Arjantin'de, Şili'de askeri cuntadan sonra seçimle işbaşına gelen hükümetler bu komisyonların kuruluşuna hizmet etmiştir. 
Yeni göreve başlayan De Clerck, Mandela'yı tutuklu bulunduğu cezaevinden görüşmeye çağırarak bir uzlaşı arayışı içinde olduğunu göstermiştir. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Sadece bu örnekler bile diktatörlüklerle, insanlık suçlarıyla artık bir ülkeyi yönetmek mümkün olmadığını gösteriyor. Bugün temel insanlık kriterleri de buna müsaa¬ de etmiyor. Bu gerçekliğin görülerek uzlaşı arayışına yaklaşmak, bu çalışmaların temel çıkış noktası olmalıdır. Yoksa bu çalışmalar demokratik gelişmeye değil teslimiyete ve haksızlıkların üstünün örtülmesine hizmet eder. 


Diğer yandan sadece uluslararası koşullar değil, toplumsal ya da ulusal muhalefetin örgütlülük düzeyi de bu çalışmaların verimini belirlemektedir. Devletle uzlaşı içinde bir toplumsal uzlaşı ve barış kültürünün gelişmesi ancak muhalefetin örgütsel gücüyle doğru orantılı olarak gelişebilir. Aksi durumda Arjantin, Şili ya da diğer örneklerin sonucu yaşanabilir. Guatemala'da muhalefet o kadar güçlü olmasına rağmen, suçluların suçlu olarak ilan edilmemesi, tek başına güçlü ve örgütlü muhalefet olmanın da yetersiz kaldığını göstermektedir. Onun için Guatemala deneyimi bizim gibi halklar ve örgütlenmeler tarafından iyi incelenmelidir. 
Uluslararası destek var, halk desteği önemli durumda, medya ve sivil toplum örgütleri, dini çevreler destekliyor. Meşru savunmayı gerçekleştirecek silahlı güçler de var. Ve devlet güçleri eskisi gibi yönetecek durumda değil, giderek dünyadan tecridi gerçekleşiyor. Ama uzlaşma noktasında gerçek suçluların halk ve mağdurlar karşısında suçlarını itiraf etmesi yeterince sağlanamıyor. Burada öncülüğün rolü öne çıkmaktadır. Demokratik toplum projesi hangi esaslar ve örgütlenmeler üzerine şekillenmiştir? Bunun üzerinde durmak önemlidir. Komisyon çalışmalarında finansman kaynaklan da esas olarak bilinen aracı güçlerdir. Sanki Guatemala'da bu finansör güçler istediklerini yaptırmışlardır. Yani aracı olanların projesinin hayata geçmesi tehlikesi, komisyonların yaşadığı diğer önemli bir tehlike olmaktadır. 

Tüm komisyonların çalışmaları ele alındığında toplu bazı sonuçlar çıkarmak mümkündür. Buna göre; Hakikat Komisyonları adli davaların konusu olabilecek pek çok olayla da ilgilendiği için, mahkemelerle karıştırılmaktadırlar. Onun için komisyonları adli makamlarla karıştırmamak gerektiği gibi, adli davaların yerine geçebilecek bir mekanizma olarak da düşünmemek gerekir. Hakikat komisyonları adli olmayan yapılardır ve bu özellikleri bakımından mahkemelerden daha az yaptırım güçleri vardır. Hiç 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kimseyi hapsetme ya da tavsiyelerinin yaptırımı konularında bir güçleri yoktur ve pek çoğu, sorularını yanıtlaması için dahi kimseyi zorlama gücüne sahip değildir. Ancak işlenen suçların yargılanmasında Arjantin örneğinde görüldüğü gibi mahkemelere belge sunabilirler. 

Bunların dışında Hakikat Komisyonları oluşturulurken, komisyon üyeleri ve yönetime seçilen kişilerin kişisel duruşu çok önemli olmaktadır. Saygın kişiliklerin olduğu komisyonlar veri toplamada, suçların açığa çıkarılıp itiraf ettirilmesinde önemli rol oynamış, ifade veya bilgi vermesi gereken kişiler böylesi komisyon üyeleri karşısında soruna daha sorumlu yaklaşmayı tercih etmişlerdir. 

Bu komisyonlann çalışma sonuçlarında ilginç bir yan daha var. Aslında taraflar kendilerinin ne kadar suç işlemiş olduğunu önceden biliyorlar. Onun için genel tablo olarak komisyonlar, tarafların işlediği suçlarda bilinenin dışında pek farklı bir şey ortaya çıkarmamıştır. 

İç savaş dönemlerinin genel suçlusunun, hangi tür örgütlenmeler, yöntemler kullanmış olursa olsun egemen devlet güçleri olduğu komisyon raporlarında da teyit edilmiştir. Birçok raporda suç oranı yüzdelik olarak da belirtilmiştir. Burada önemli olan zaten kayıp çocuğunun öldüğünü ve kimler tarafından öldürüldüğünü bilen annenin katilden 'çocuğunu ben öldürdüm ve özür dilerim' itirafını ve özrünü beklemesidir. 

Hakikat ve Adalet Komisyonları 

-Geçici yapılardır; Yani belli bir süre için kurulur ve süre dolunca görevi sona erer. 

-Geçiş dönemlerinde kurulur. 

-Geçmişe odaklanır. 
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-Tek bir olayı değil, zaman diliminde gerçekleşen kötü muamele biçimlerini ve toplumda ciddi travmalara yol aşmış belirli hak ihlallerini soruşturur. 

-Komisyon üyeleri çatışmalı tarafların ortak görüşü ile seçilebileceği gibi, Güney Afrika'daki gibi seçimle ya da Sierra Leone ve Guetemala'daki gibi komisyon başkanı veya üyeleri bir üçüncü gücün istemesi, onayı ya da ataması veya gözetimi ile de gerçekleşebilir. 

-Komisyonun araştırdığı geçmiş zaman dilimi belli olmalıdır. Örneklerinde olduğu gibi bu süre, çatışmalı dönemi kapsadığı gibi daha uzun ya da kısa da olabilir. Ama mutlaka süresi belli olmalıdır. 

Temel hedefleri: 

1- Geçmiş ihlalleri araştırmak, ortaya çıkarmak ve resmi olarak tanınmasını sağlamak. 

2- İnsan haklarına yönelik suç işleyenlerin sorumluluk üstlenmelerini sağlamak. 

3- Mağdurlar için kamusal bir platform yaratmak. 

4 - Mağdurlara tazminat 
ödenmesiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak. 

5- Kamuda süre giden tartışmalarda bilgi sağlamak ve bu 

tartışmalarda katalizör görevi görmek. 

6- Reformlar önermek, uzlaşmayı desteklemek ve geçmiş konusunda çatışmayı azaltmak. 

7- Demokratik bir geçişi pekiştirmek. 

Bu çalışmaların esasını insan hakları ihlalleri oluşturmaktadır. Sadece birey olarak insan değil, insanı içinde yaşadığı toplumla birlikte ele alırsak, topluluk hakları karşısında işlenen suçlar da bu çalışmanın kapsamı içinde olmaktadır. Topluluk hakları, etnisite, inanç, dil, renk ve siyasal grup gibi toplulukların ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel 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önemli olmaktadır. Saygın kişiliklerin olduğu komisyonlar veri toplamada, suçların açığa 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hakları karşısındaki suçları da içermektedir. 
Doğanın tahribi, insan yaşamını tehdit eden sağlıksız ortam ya da savaşlara neden olmak da bu komisyonların çalışma kapsamı içinde yer alabilir. Bugün dünyada devlet ve iktidar esasına dayalı olarak sürdürülmek ya da oluşturulmak istenen egemenlikler, bu hakların tümünün ya da birinin veya bir kısmının ihlali üzerinde şekillenen savaşlar ya da saldırılar üzerine kurulmak istenmektedir. 

Bütün bunların suç olarak tespit edilip suçluların ismen ya da farklı biçimde kabulü temelinde bir uzlaşma ortamı yaratmak, barış ve demokratik toplum gelişmesinin teminatı olabilir. Bugün Güney Afrika'da beyazlar ya da siyahlar için de Aparheid rejimini savunan çok az sayıda insana rastlanması elbette diğer gelişmelerin yanında bu komisyonun çalışması ile de ilgilidir. Onun için af olayına siyasal olmaktan çok toplumsal ve vicdani olarak bakmak önemli olmaktadır. Şimdiye kadar affı siyasal iktidarlar ya da yönetimler çıkarmıştır. Bu aflar ya bir şeyleri saklamak, oyalamak ya da gelecekte bela olabilecek bir şeylerden kurtulmak gibi bir amacı gütmüştür. Birçok ülkede af, devlet suçlarının örtbas edilmesi ve devletin açığa çıkan ceberut yüzünün yeniden şefkatli olarak görülmesini sağlamak için çıkarılmıştır. Yani toplum ve tarih karşısında af edilmesi gerekenler, kendilerine tanrısal, aldatıcı bir af misyonu yüklemişlerdir. Ama bugünkü gelişmeler de gösteriyor ki, mızrak çuvala sığmıyor. Belki af, örgütsüz topluluklar için bir aldatma yolu olabilir, ama örgütlü, bilinçli toplulukların böylesi bir yanılgıya düşmesi artık mümkün görünmemektedir. Bu anlamda af, çatışmalı ortamların durdurulması ve özgürlüğe dayalı barış, uzlaşı ve demokrasi kültürünün geliştirilmesinde oluşturulacak projeler bütünlüğünün bir parçası olarak koşullara göre özgünlüğü içinde ele alınıp değerlendirilebilir. Ama belirtilenin dışında geleneksel af yaklaşımını toplumun demokratikleştirilmesi mücadelesinde bir yere koymak mümkün değildir. 


Yaşananlardan da görüldüğü gibi aksine bir işlev görür. Onun için Pinochet'in affı ile 'Rahşan affı arasında ciddi bir fark yoktur. 
Affa bunun dışında bir yaklaşım Guatemala'da 1987 yılında çıkarılan gibi 'af kanunlarının arayışını güçlendirir. Guatemala hükümeti 1987 yılında bir genel af ilan etti. 
Genel af sadece URNG'nin tüm üyelerinin teslim olması ve silahlarını bırakmalarını hedefliyordu. URNG bunu kabul etmedi. 
Bu girişim karşısında URNG, 'ülkede demokratik bir sistemin ve yerli haklarının anayasal güvenceye alınmaması durumunda hiçbir şekilde silah bırakmayacağını' duyurdu. Bu af perspektifi, uzun bir dönem tarafların tüm görüşmelerinin ilk şartı olarak masaya geldi. Bu perspektif, 'Teslim olmak ve silahları bırakmaktı'. Şimdiye kadarki af uygulamaları dışında Güney Afrika Hakikat Komisyonu kısaca, 'hakikate karşılık af şeklinde formüle edilebilecek bir uygulamayı gündeme getirmiştir. Bu af türü bireysel başvuru temelinde bireylere uygulanmıştır. Suçlunun affında mağdurların istemi belirleyici durumdadır bu formülasyonda. 

Demokratik Türkiye-Özgür 
Kürdistan Yolunda Bir Köprü 
Olarak 

Hakikat ve Adalet Komisyonu 

Özelinde 1925'lerle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde sömürge statüsünde tutulan Kuzey Kürdistan'da uygulanan imha ve inkar politikası yüzbinlerce Kürdün katliamına, bir o kadarının sürgüne gönderilmesine neden olmuştur. 
Kürt ulusunun sadece jenositle değil, tümüyle beyaz katliamla da tarihten silinmesi amaçlı uygulanan bu politikalar karşısında hem genel olarak ve hem de tek tek değerlendirilmesi gereken birçok isyan yaşanmıştır. 

Gerek jenosit ve gerekse beyaz katliamlar altında yok edilme sürecine alınan Kürt halkının yaşadıklarının, sosyal-siyasalekonomik-kültürel ve toplumsal psikoloji ve kişilik gibi alanlarda ciddi ve mutlaka onarılması gereken tahribatlar yarattığı da bir gerçektir. Bir bütün olarak tarihten silinme sürecine alman Kürt halkı, sadece TC sınırları içindeki Kuzey Kürdistan'da değil, İran-Irak ve Suriye sınırları içindeki Doğu-Güney ve Güneybatı Kürdistan parçalarında da benzeri bir sürece tabi tutulmuştur. İran ve Irakla İngiltere'nin, Suriye ile Fransa'nın, Türkiye ile yine başta bu iki güç olmak üzere 1945'lerden sonra ABD-İsrail'in yanı sıra NATO adı altında örgütlenen tüm kapitalist modernite güçlerinin ilişkileri düşünüldüğünde; Kürtlere yaşatılan inkar-imha süreci ile bu güçler arasında direkt bağlantı kurulması da kaçınılmazdır. 

Dünya egemen güçlerinin onayı ile ve insanlığın gözleri önünde jenosit ve asimilasyonla yok oluş sürecine alman Kürt halkı, 1973'lü yıllarla birlikte Reber APO önderliğinde Kürt özgürlük mücadelesini yaratarak 
yok edilme sürecine 'DUR' demiştir. 1978 
yılında kurulan PKK ile özgürlükteki kararlılığını dünyaya ilan etmiştir. 

Kaynağını tarihsel-toplumsal kimliğinden alan Kürt özgürlük mücadelesi, haklılığını sadece kendi gerçekliğine değil, uluslararası normların kabul ölçülerine de dayandırmıştır. Gerek 'Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı' ilkesi ve gerekse dünya ölçeğinde kabul gören 'Üç Kuşak Haklar', Kürt halkının tartışılmaz, engellenemez ve devredilemez haklarının neler olduğunu ortaya koymuştur. Reber APO ve PKK de bu hakların savunucusu olarak sömürgeci devletlere ve dünya egemen güçlerine, Kürtlerin de bu haklara sahip olması gerektiğini sürekli hatırlatmıştır. Bu hatırlatma mücadelesi, Kürt halkı açısından da bir aydınlanma ve kimliğine sahip çıkarak özgürlüğe olan tutkusunu örgütlü bir şekilde açığa çıkarma anlamına gelmiştir. 

Bu şekilde 1978 de PKK ile öncü partisine kavuşan Kürt halkı 1984 ile birlikte ordulaşarak özgürlük mücadelesini ulusal 


kurtuluş savaşı ile taçlandırma yoluna girmiştir. Kürdistan'da ulusal-demokratik devrim mücadelesi bu şekilde gelişmeye başlarken, Türkiye'de yükselen demokratik devrim mücadelesi ile TC Devleti, kabaran ulusal ve sosyal devrim dalgası karşısında resmi güvenlik güçlerinin dışında, NATO patentli paramiliter güçlerini devreye sokmuştur. Bu güçler içinde MHP-Ülkü Ocakları gibi faşist organizasyonlar dışında, Özel Ordu örgütlenmesi olarak NATO ve ABD eksenli oluşturulan Kontr-gerilla da yer almıştır. Böylece, İkinci Dünya Savaşı sonrası bir yanda başını Sovyetler Birliği'nin çektiği reel sosyalist blok, diğer yanda ise başını ABD nin çektiği emperyalist blok dengesi nedeniyle yeni mücadele araçları devreye girmiştir. 

Soğuk savaş süreci de denilen ve 1990'lara kadar süren bu dönemde ABD ve genel olarak emperyalist blokun askeri birliğinin ifadesi olan NATO, dünyanın her tarafında 'sosyalizm ve demokrasi' güçlerine karşı çeşitli gizli örgütlenmelere gitmiştir. 
Bu örgütlenmeler yoluyla büyük katliamlar, sistematik insan hakları ihlalleri yapılmıştır. 
Tepeden tırnağa kirli savaş aygıtları olarak tarihe geçen bu örgütlenmeler yoluyla, askeri-faşist darbeler, özel işkencehaneli hapishaneler, faili meçhuller, toplu katliamlar, yaygın işkence ve yakılan-yıkılan ormanlarköyler, zorunlu göçler, açlık-işsizlik birçok ülkenin günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Bugün Türkiye'de yargılama konusu olan ve Ergenekon diye tanımlanan örgütlenme de, o dönemin bir projesi olarak gelişmiş, günümüze kadar da sistemin bir ürünü olarak insanlık dışı uygulamalarını sürdürmüştür. 

İşte bu örgütlenme yoluyla 1950'lerden bu yana işlenen suçlar dışında, 1 Mayıs 1977'de, İstanbul Taksim Meydam'nda 50 ye yakın devrimci katledilmiştir. Faili meçhul cinayeüer ve sağ-sol çatışması adı altında günlük olarak yoğun cinayeüer işlenmiş, Kürdistan'da bu örgütienme vahşet düzeyindeki uygulamalarını bugüne kadar sürdürmeye devam etmiştir. 
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TC'nin inkar-imha politikasına bağlı olarak 1978 yılı, jenoside varan uygulamaların yeniden devreye soktuğu yıl olmuştur. 
Maraş katliamı ile bini aşkın Kürt, sadece etnik ve inanç kimliği nedeniyle katledilmiştir. Bir o kadarı da yaralanan Kürtlerin evleri-işyerleri talan edilmiş ve yerlerindeyurtlarında yaşayamaz hale getirilmişlerdir. 
Arkasından Malatya'da, Sivas'ta sınırlı da olsa benzeri uygulamalara tanık olunmuştur. 
Çorum'da da hem aleviler ve hem de demokratlar benzeri bir durumla karşılaşmışlardır. 

Türkiye, 12 Eylül 1980 yılında gerçekleşen askeri faşist bir darbe ile yönetilmeye başlanmıştır. İsrail Lübnan'ı işgal etmiştir. 
Irak'm askeri olarak güçlendirilmesi, iki milyon civarında insanın ölümüne yol açan ve 8 
yıl süren İran-Irak savaşının ve Halepçe katliamının yanı sıra yüzbinlerce Kürdün mültecileşmesine neden olmuştur. Türkiye'de yaşanan faşist darbe ile de demokrasi güçleri büyük oranda darbelenip örgütlenmeleri dağıtılmış, milyonlarca insan işkenceden geçirilmiş, yüz binlerce insan gözaltına alınmış, onbinlerce insan zindanlara doldurulmuş, yüzlerce insan da ya işkencehanelerde katledilmiş ya da kaybedilmişlerdir. Ve sonucu halen tam olarak bilinemeyen insanlık suçlan işlenmiş, işlenmeye de devam edilmektedir. 

Bir önceki ABD başkanı George W. Bush son elli yıllık ABD politikalarının, Obama da 1954 yılında İran'da Musaddık'a karşı yapılan darbenin özeleştirisini verdiler, ama bu son elli yıl içinde insanlığın neler yaşadığını hissederek mi bunu yaptılar, yoksa eskisi gibi dünyayı yönetemeyeceklerini görerek bir taktik yaklaşım olarak mı böylesi açıklamalarda bulundular? Bu soruyu mutlaka doğru yanıtlamak gerekmektedir. Çünkü ABD ve NATO güçleri Afganistan'da, Irak'ta ve Filistin'de kendi yarattıkları canavarlan ortadan kaldırma gerekçesiyle yaptıkları askeri işgaller ve operasyonlar da yüzbinlerce insanın yaşamına neden olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. 


Konumuz elbette bir bütün olarak Ortadoğu'nun durumu ve 20. yüzyıl tarihi değil. Fakat bugün uygulamaya konulmak istenen Büyük Ortadoğu Projesi(BOP) ve bu projenin merkezinde yer alan Kürdistan değerlendirildiğinde, istemesek de Ortadoğu'yu kısa tarihi ile birlikte bütünlüklü ele almak zorunda kalıyoruz. Çünkü Kürdistan, bu güçlerin öncülüğünde dört parçaya bölünürken Ortadoğu'nun siyasal haritası çıkarılmıştır. Kürdistan'a hakim olan devletler ya bu güçler tarafından kurulmuş ya da desteklenmiştir. Kürdistan'da yaşanan tüm vahşetten bu güçler en az sömürgeci devletler kadar sorumludur. En son Önderliğimize karşı gerçekleştirilen uluslararası komplo bu güçlerin mutfağında hazırlanan bir proje ile gerçekleştirilmiştir. Bugün Özgürlük Hareketi'ne karşı geliştirilen proje ya da politikalar ağırlıklı olarak bu güçlere aittir. Her ne kadar Önderliğimiz ve PKK, TC ve diğer bölge devletlerine 'bu sorunu içimizde çözelim' diye çağrı yapsa da, esas olarak bu güçler iç çözüme engel olmaktadır. 

12 Eylül askeri darbesi, Türkiye'deki sol 
muhalif güçleri darbeleyip dağıtırken; PKK bu süreçte ne kadar ağır darbe yemiş olursa olsun, Önderliğin duyarlılığı ve çabası sonunda Kürdistan Devrimi'nin sürekliliğini sağlayacak kadar güç geri çekilmeyi gerçekleştirmiş ve yeniden toparlanıp devrimci mücadeleyi yükseltmek için Kuzey Kürdistan'a gerilla hareketi biçiminde yeniden dönüşü başarmıştır. 

15 Ağustos Atılımı'yla birlikte Kürdistan 
özgürlük mücadelesi yeni bir döneme girmiştir. Halk Savaşı'nm çeşitli evreleri biçiminde gelişen bu süreç; 21 Mart 1993 yılında Önderlik tarafından ilan edilen 'tek taraflı ateşkes' ile birlikte yeni bir döneme geçiş sağlanmaya çalışılmış, bunun sancıları yaşanmaya başlamıştır. Bu sancılı dönem, en son 15 Şubat 1999 Uluslararası Komplosu sonrası Önderliğin geliştirmiş olduğu paradigmasal değişimle birlikte yeni bir sürece evrilmiştir. Bu evrilme elbette tek taraflı 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olarak PKK açısından gerçekleşmiştir. 
Yoksa bu değişim TC'nin inkar-imha politikasında yaşanan bir değişim sonucunda ya da karşılıklı gerçekleşmemiştir. 

Tek taraflı ateşkes sürecine 1 haziran 
2005 yılma kadar uyan PKK bu tarihten sonra 1 Haziran Atılım Karan ile yeni paradigma çerçevesinde meşru savunma mücadelesinde aktif bir sürecin içerisine girmiştir. 
Bu tarihten sonra Önderlik, demokratik çözüm yolunda 'Hakikatleri Araştırma ve Adalet Komisyonlan' ve 'Akil Adamlar Komisyonları'nı oluşturma gibi çözüm önerilerini geliştirmeye başlamıştır. Bir yandan ağır esaret koşullarında tutulan Önderlik bu çözüm önerilerini geliştirirken, diğer yandan da üst üste verilen tecrit cezaları ve zehirleyerek katletme gibi uygulamalarla yoğun ve işkenceli bir süreç içerisine alınmıştır. Diğer yandan 'sınır ötesi' de dahil olmak üzere Özgürlük Hareketi askeri imha ile karşı karşıya gelmiştir. Ama Önderlik çözüm önerilerinden vazgeçmediği gibi, son üç yıldır diğer demokratik çözüm projeleri dışında hakikatlerin açığa çıkarılmasındaki ısrarını sürdürmüştür. 

Bu çağrıya olumlu yanıt veren KCK yürütme konseyi; "Bu komisyon içte, Türkiye'de kurulmalıdır. Türkiyeli demokratik kurum ve kuruluşlarca desteklenmeli yani güçlü bir toplumsal desteği olmalı ve sivil toplum kesimleri arkasında olmalıdır. Devlet de bir biçimde onun varlığını (birden bire olmazsa da) kabul etmeli. Uluslararası çevreler bu çalışmada sadece kolaylaştırıcı olabilirler. ...Bu savaşta birçok doktor, öğretmen, işadamı, milletvekili vuruldu. Binlerce sivil savunmasız insan vuruldu. Şimdi bunları vuranlar gizli mi kalacak? Oluşturulacak olan bir komisyon bunların suç olup olmadığım ve hakikatin kendisini açığa çıkarmalı. ... Olayı bizzat uygulayanlar ve söz konusu olaydan bizzat zarar görenler birbiriyle yüzleştirilerek, bu sorun kökten telafi edilmeli. Böylece iki halkın birlikte yaşayabilmesi için yeni bir sayfa açılmalıdır. ... 


Bizden yana işlenen suçların bir bir ortaya çıkarılmasına hazırız. Bizim taraftan hangi suçlar işlenmişse, bunların aydınlatılması için her türlü imkan ve olanağımızı sunarız. 
Bu konuda bütün arşivimizi açar, en samimi bir biçimde her şeyimizi ortaya koyarız. Fakat aynı şeyler devletten yana işlenen suçlar açısından da geçerli olmalıdır" diyerek, kurulacak böylesi bir komisyona her türlü kolaylığı sağlayacağını belirtirken, devletin de buna hazır olması gerektiğini vuıgulamaktadır. 

15 Ağustos 1984 yılından itibaren başlayan gerilla savaşı süresince Kürdistan'da birçok insanlık suçu işlenmiştir. İşlenen suçların tamamına yakını devlet güçlerine ait olmasına rağmen, bu insanlık suçlarının çoğu Özgürlük Hareketi'nin üzerine atılma- 


f Doğal olarak işlenen ' 

suçların failleriyle birlikte ortaya çıkması, faillerin suçlarını itiraf ederek mağdurlardan özür dilemesi için tarafsız bir çalışma grubunun hakikatleri açığa çıkarmak amacıyla bir komisyon oluştu- 
V rulması önemlidir. j 


ya çalışılmıştır. Yakılan köylerin, faili meçhul olarak bilinen, kaçırılarak kaybedilen ve cesetleri dahi bulunamayan insanların, toplu katliamların devlet güçleri tarafından işlendiği kimse için sır değildir. Ancak devlet, elindeki güçlü medya olanaklarını ve diplomatik kanallarını da kullanarak kamuoyu önünde ve uluslararası alanda PKK'yi, gerillayı suçlu pozisyonda göstermeye çalışmıştır/çalışmaktadır. Doğal olarak işlenen suçların failleriyle birlikte ortaya çıkması, faillerin suçlarını itiraf ederek mağdurlardan özür dilemesi için tarafsız bir çalışma grubunun hakikatleri açığa çıkarmak amacıyla bir komisyon oluşturulması önemlidir. Bu temelde Önderlik tarafından taraflara çağrısı 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yapılan Hakikatleri Araştırma Komisyonu gündeme getirilirken verilen örnekler sadece devletin yaptıklarıyla sınırlı kalmamaktadır. 
PKK ve Gerilla saflarında da yaşanan yetmezlikler ve işlenen suçlar da gündeme gelmektedir. 

1984'ten bu yana yaşanan çatışmalı ortamda asker, polis, korucu, sivil ve gerilla, toplam 70 bin civarında ölüm yaşandığı tahmin ediliyor. Bu ölüm olayları içinde 20 bine yakın faili meçhul cinayet de var. Bunun dışında 5 bine yakın köy yakılmış-yıkılmış, boşaltılmış, milyonlarca insan yerini-yurdunu terke zorlanmış, açlığa, işsizliğe terk edilmiş ve insan tüccarlarının merhametine bırakılmıştır. Bu çatışmak süreçte on binlerce dönüm ormanlık alan yakılmıştır. Belki rakamlarla yaşananları ifade etmek fazla bir anlam taşımayabilir. İşkence, kaybedilme, göçerime ve sürekli ölüm, açlık korkusu altında tutulan insanların geçmişi sorgulayamaması ve bu sorgulama üzerinden geleceğini güvenle kurma duygusunu yaşayamaması diğer ülkelerde olduğu gibi Kürdistan'da da önemle ele alınması gereken bir konudur. 

Diğer yandan gerçeği bilmeden hep birilerini suçlayan egemen ulus kültürünün yarattığı aldatılmışlık duygusu da ciddi bir sorun olmaktadır. En basit bir örnek olarak; Kürtler bu toprakların esas halkı olmasına ve Türkler bu coğrafyaya yaklaşık bin yıldır gelmiş olmasına rağmen, Cumhuriyet döneminde verilen tarih bilincinde durum tersine çevrildiği gibi, Türkler artık Kürtlerden habersiz bir halk haline gelmiştir. Gelişen özgürlük mücadelesi sonucunda bu topraklarda Kürtlerin de yaşadığı yeniden kabul edilmeye başlanmaktadır. Halbuki Türkler, Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar hem kurdukları devletler ve hem de halk olarak Kürtlerin varlığından haberli oldukları gibi, stratejik dostluk içinde birbirini tanıyarak birlikte yaşıyorlardı. Yani binlerce yıl var olan Kürtler, 70 yıl boyunca yok oldu ve birden yeniden var olmaya başladı. Bu, Türk 


halkı açısından da ciddi bir problemdir. Yani son 70 yıldır hep kandırılmıştır. Bu durum bile başlı başına tarihle yüzleşme ve hakikatlerle tanışma nedenidir. Bugün Türkiye'de bunlar yaşanmaktadır. 

Bir yandan güvensizlik, diğer yandan suçlayıcı ve inkarcı pozisyonda olmak güçlü bir savaş zemini anlamına gelmektedir. Bu zemin, büyük katliamlar, halklar arası boğazlaşma savaşlarının gizil gücü olurken; savaş rantçıları için de bulunmaz fırsatlar yaratmaktadır. Bundan dolayı güvensizlik, adalet yoksunluğu, ırkçılık, yoğun ve yaygın yoksulluk zemininin açığa çıkarılarak kurutulması için hakikatlerin ortaya konulması şarttır. Geçmişte olduğu gibi bir takım kutsallıklar, zorunluluklar, karşıtının zulüm ve baskısı neden gösterilerek yapılan insan hakları ihlallerinin direniş kutsallığı altında gözlerden saklanması ilerde ciddi problemleri de ortaya çıkaracaktır. Yugoslavya'yı oluşturan topluluklar bunun en açık örneğidir. İkinci Dünya Savaşı'nda faşizme karşı direniş söylemi altında yaşanan suç ve insan hakları ihlallerinin 'Yugoslavya'nın birliği' adı altında üzerinin kapatılması, hakikatlerin açığa çıkarılmaması, geçmişte yaşananların unutulacağının sanılması bir yanılgı olmuştur. Ve bu yanılgı 50 yıl sonra büyük katliamların zemini olarak kullanılmıştır. Bosna-Sırp örneği de göstermektedir ki, hangi amaç için olursa olsun hakikatlerin gizlenmesi çözüm olmadığı gibi yeni suçların zemini olmaktadır. Acıları yaşayan nesiller şimdi yaşamıyor olsalar bile, onların çocukları bir biçimde hakikat arayışı içerisine girmekte ve bu arayış doğru temellerde gelişmediği zaman çoğu kez yeni hakikat arayışlarının nedeni olmaktadır. 
Onun için Türkiye' de, Kürdistan'da ya da Ortadoğu'da 'bugün, hemen barış' diyen tüm çevreler ideolojik, etnik, sınıfsal ya da inanç ayrımı yapmaksızın işlenen insanlık suçlarının açığa çıkarılmasının çabasına aktif katılmalıdır. Kürdistan'm bölgedeki coğrafi yeri, dört ülkeye ve dünyanın birçok yerine 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dağılmış yaklaşık 40 milyonluk nüfusa sahip Kürtlerin içindeki örgütlülüğüyle demokratik çözüm arayışında PKK'yi ve Önderliğini 
önemli bir yere oturtmaktadır. Fiili olarak 25 
yıldır süren savaşın bugün Önderlik ve PKK tarafından meşru savunma sınırlarına çekilmesi çözüm noktasında önemli avantajlar yaratmaktadır. Meşru savunma eksenli konumlanan gerilla gücüyle PKK, siyasal sınırlarına dokunmamayı taahhüt ettiği dört devlet içinde de demokratik çözüm mücadelesi yürütmektedir. 

Uluslararası komplo ve İmralı sistemiyle Önderlik ve PKK mücadele araçlarından ve duruşundan yoksun bırakılmak istenmiştir. 
Ancak bu politikalar da tutmamıştır. Önderlik tarafından geliştirilen yeni paradigma ve buna dayalı mücadele araç ve yöntemleri, TC açısından da artık somnun çözümünden başka kaçılacak bir yolunun kalmadığının ilanı olmuştur. 

Tıkanan yollar ve Avrupa Birliği'ne giriş arayışları içinde 1990'lardan sonra TC, AB standartlarına uyum adı altında devlet içindeki canavarlarla uğraşma sürecine girmiştir. Susurluk, Şemdinli ve Ergenekon davaları ile Hizbullah operasyonları bu sürecin belli başlı örnekleridir. Ama tüm bu uğraşılar bir noktadan sonra Kürt sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklı kirli savaş ve sonuçlarında tıkanmıştır. En son Ergenekon Davası'nda araştırmaların 'Fırat'ın Doğusu'nu da kapsamasının arkasından açılan toplu mezarlarda bulunan elbise parçaları ile hakikatlerle yüzlemeye yakınlaşan devlet, bulunan kemiklere 'hayvan kemiği'dir diyerek, bir kez daha Kürt sorunundaki çözümsüzlüğünün ağırlığı altında ezilmiştir. 

Öyle görülüyor ki, gelinen aşamada Kürt sorunundaki çözümsüzlük devleti hızlı bir tükenişe doğru götürüyor. Birçok asker, bürokrat, yetkili bu durumun farkındadır. Birçok yazar, çizer, aydın, sanatçı, 'artık gidilecek bir yer kalmadı, sorunu çözelim' diyor. 
Önemli bir kesim çevre de, 'biz çözmezsek ABD, AB kendine göre çözecektir' diyor. Ve 


bu çözüm çerçevesinde de her gün yeni yeni emperyalist raporlar yayınlanıyor. En son Güney Kürdistan-Türkiye ilişkisi nasıl olmalıdır diyen bir plan gündeme girmiş bulunuyor. 

Türkiye hem tarihi ve hem de bugünü ile sadece Kürt sorunu karşısında değil, birçok noktada kuşatma altına alınmış ve zorlanıyor. Ermeni, Kıbrıs, Ege sorunları, Ekümeniklik, ruhban okulları, Hrant Dink cinayeti, Mardin katliamı. Çukurca ve Uludere'de patlayan mayınlar, askere sivil mahkemelerde yargı yolunun açılması, darbe raporları, Ergenekon davası, sınırların mayınlardan temizlenmesi, AKP- İsrail ilişkileri, işsizlik, açlık, bir de göze alınamayacak kadar büyük askeri masraflar... Tüm bu sorunlar Türkiye'de hem bir çözümü zorluyor, hem de bunun kolay olmadığını gösteriyor. İşte bu durum, Kürt sorunu nasıl çözülür? sorusunu gündeme getirmiş. Önderlik de buna; 'içimizde çözelim' yanıtını geliştirmiştir. PKK ve KCK bileşenleri bu Önderlik projesini desteklemenin ötesinde gerçekleştirme mücadelesi yürütüyor. 

Onun için çocuğu şehit düşen Kürt anası, 'Benim yüreğim yandı, diğer anaların yüreği yanmasın, demokratik çözüm içinde silahlar sussun' diyor. Bu gelişen demokrasi bilinci, göstergesi ve kültürünün ifadesidir. Kürt halkı Reber APO ve öncü partisi PKK gibi demokratik toplum arayışının duygusunu hissediyor ve üslubunu kullanıyor. Yani Kürt halkı devlet sınırlarına dokunmadan özgürlüğe dayalı, barış içinde demokratik bir ortamda yaşamak istiyor. Ama aynı Kürt halkı, 'köylerimi yakanlar nerede, beni işsiz, evsiz, aç, evlatsız, babasız, anasız, kardeşsiz bırakanlar nerede' diye de soruyor. Bu sorular içinde kimisi mezar, kimisi fail arıyor. Belki sadece 'böyle ölmeyi hak etmek için ne yaptık?' denilecek, belki de, 'tamam öldürdünüz, neden mezarsız bıraktınız?' diye sorulacaktır. 

Eğer çözüm gelişecekse. Akil Adamlar ve Hakikatleri Aşığa Çıkarma Ve Adaleti Sağlama Komisyonları ilk atılması gereken 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adımlardır. Bu adımlar esasında Kültlerden çok Türkler için lazımdır. Susurluktan bu yana açılan tüm çete davalan, Hizbullah ve Ergenekon davaları Türkiye'de yaşanan insanlık dışı uygulamaların faillerini gösteriyor. Her gün yeni bir itirafçı çıkarak işlenen cinayetler ve suçlar hakkında bilgiler veriyor. Halbuki kısa süre önce bütün bunların çoğu PKK'ye aitmiş gibi gösteril i yordu. Kimmiş sivilleri, çocuklan, silahsız-savunmasız insanları katleden, toplu mezarlara dolduran? Kimin helikopterleridir'köyleri yakan-bombalayan? Kimlermiş uyuşturucu satan-pazarlayan? Kimlermiş çocuk ticareti yapan, çeteler kurup kapkaç takınılan oluşturan? Elbette bunlar bir bir ortaya çıkmalı. 


' Eğer çözüm gelişecekse, ^ 
Akil Adamlar ve Hakikatleri Açığa Çıkarma Ve Adaleti Sağlama Komisyonları ilk atılması gereken adımlardır. Bu adımlar esasında Kürtlerden çok Türkler için lazımdır. 
Susurluk'tan bu yana açılan tüm çete davaları, Hizbullah ve Ergenekon davaları Türkiye'de yaşanan insanlık dışı uygulamaların faillerini v _ gösteriyor _ > 


İnsanların banş içinde bir arada yaşayabilmeleri için tarihle, suçlarla ve suçlularla yüzleşmeleri kaçınılmazdır. 

Bu yüzleşmede oluşturulacak Hakikat Ve Adalet Komisyonlan rollerini oynamalı. KCK Yürütme Konseyi oluşturulma biçimi-ne ilişkin bir çerçeve çizmiş. 'İçeride, Türki-ye'de oluşturalım bu komisyonu’ diyor. Dış güçler için sadece ’kolaylaştmcı olabilir' denilerek, bu komisyon karşısındaki pozisyonu çiziliyor. Sierra Leone ve Guatemala'daki komisyon oluşturma biçiminde üçüncü gücün, yani BM'nin veya benzerinin böylesi bir rol oynamasına gerek yoktur deniliyor. KCK Yürütme Konseyi açıklamasında, 'Komisyon içerde kurulsun' derken, Türkiye'deki aydınlar, demokrasi güçleri ve STÖ'lerine de, bu çalışma için duyarlılık ve sahiplenme çağrısı yaparken; Güney Afrika'daki komisyon oluşturma aşamasını anımsatıyor. 'Devlet de bir biçimde onım varlığını (birden bire olmazsa da) kabul etmeli' deniliıken de, tüm diğer komisyonların oluşturulmasından farklı 


bir giriş yapılıyor. Diğer komisyonların oluşmasında devlet ya hükümetler, ya parlamentolar, ya da devlet başkanlan düzeyinde işin içindedirler. Yine açıklamada PKK'nin oluşan komisyonların çalışmasını kolaylaştırmak için tüm imkanlarını kullanacağı ve arşivlerini açacağı garantisi de veriliyor. 

Guatemala'da oluşan komisyona devrimci güçler arşivlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle gerekli desteği sunamıyor. Önderlik, komisyonun gerekliliğini anlatırken gerilla ve parti içinden bir çok örnek vererek komisyon çalışmalarının parti güçlerini de soruşturabileceği mesajını vermektedir. PKK de bu mesajı 'arşivlerimizi açarız' diyerek tamamlamaktadır. 

Gerilla içinde Ergenekon davasıyla bağlantılı olarak, bazı isimler düzeyinde de olsa, bu bağlantının olup olmadığının araştırılması Önderlik tarafından istenmektedir. Muş, Bingöl ve Amed üçgeninde olanlarla bu durumun araştınlabileceği Önderlik tarafından dile getirilmektedir. Bazı eylemlerin yanında 33 askerin öldürülmesi olayı da yine bu çalışma tarafından aydınlatılması gerekmektedir. Parti talihine dörtlü çete diye geçen pratik sürecin sorumluları da bu kapsam içinde ele alınmaktadır. Önderlik komisyon çalışmaları çerçevesinde aydınlatılması gereken birçok örnek sunmaktadır.Önderlik ve KCK Yürütme Konseyinin açıklamalan da gösteriyor ki, toplumsal uzlaşma ve demokrasi kültürünün gelişmesinde hakikatlerin açığa çıkarılması önemli bir rol oynayacaktır. Bu rolün oynamasında aydınlar, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere medya ve demokrasi güçleri önemli bir rol oynayacaktır. Bu rolün oynanmasında, en azından savaş tarihi sürecinin aydınlatılmasında PKK üzerine düşen görevleri yerine getirecektir. Yerine getirilecek bu görev demokratik çözüm yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu adımın bir köprü vazifesi görmesi de ancak devletin atacağı adımlarla mümkün olacaktır. 

Böylesi bir gelişmenin önünün açılması için özellikle devletin yıllardır yapageldiği aldatıcı, oyalayıcı tutumlarından vazgeçmesi ve 'yurttaşım' dediği insanlara karşı samimi davranması gerekir. Unutulmamalı ki, Ortadoğu'da ve Kürdistan'da oyalama ile zaman kazanılmaz, kaybedilir. Kim ki tersini düşünürse, geçmişte olduğu gibi bugün de hayal kırıklığına uğrar. 
'Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olur. 








KÛMUN AR 


DEVLETÇİ SİSTEMİN DEĞİŞMEYEN 


ZİHNİ ÖRGÜSÜ 


Çokça tartışılan modernist paradigmanın temellerinin 'bilimsel devrimler çağı' denilen 
16. ve 17. yüzyıllarda, daha çok da Galileo, Bacon, Locke, Descartes ve Newton tarafından atıldığı belirtilir. Modernist paradigma bilimsel düşüncenin hakim olduğu dönemin bir ürünü olarak ele alındığında, tarihsel gelişimle bağı kopartılmış olur. Bu yaklaşımın kendisi taıihselliği bertaraf ettiğinden, tam da, modernist paradigmanın düşünüş tarzına uygun olmaktadır. Yine de hiyerarşik devletçi yapılanmanın dönem paradigması olan modemist paradigmanın oluşturulmasında büyük katkıları olan adı geçen şahıslara kısaca değinmek, devletçi sistemin kendisini nasıl bir zihni yapılanma üzerine kurduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. 

Galileo deneycidir, algı ve olgu kapsamına girmeyen şeyleri bilimin dışına itmiştir, bu özellikleriyle Pozitivizm öncesi bir Pozitivist gibi hareket etmiştir. Bilgiye ulaşmada zihni şeyleri önemsememiştir. Matematiksel bir yaklaşımla mutlak ve her şeyin kapısını aralayabilen bir yetkin bilgiye ulaşmak istemiştir. Bu yaklaşımlarıyla görünür şeylerle zihni şeyleri birbirinden ayırmış, görünür ve duyulur şeyleri esas almıştır. Yani bunları özneleştirmiştir. 

Aynı yolun yolcusu olan Bacon da bir deneycidir. Ona göre de bilimin konusu duyulur şeylerdir ve ancak tümevarım yöntemiyle gerçek bilgiye ulaşılabilir. Bacon'a göre tüm bilgilerin kaynağı doğadır. Tüm bilgileri kendisinde toplamış olan doğa karşısında insan zayıftır, bu yönüyle doğa insana hükmet¬ 


mektedir. Doğa kendisindeki bilgiyi vermemesi yönüyle cimridir, eli sıkıdır, diğer yandan insanlara hükmetmesi yönüyle de tahakkümcüdür, vahşidir. 'Bilgi güçtür' ve bilgilenmek için de önce doğaya boyun eğdirmeli, sonrasında da ona hükmedilmelidir. 
Kendindeki bilgiyi vermeye yanaşmayan doğaya gerekirse, işkence edilmelidir. İngilizcede kadını tanımlamak için kullanılan 'she' ve 'her' kelimelerini doğayı tanımlamak için kullanan, Adalet Bakanlığı ve yargıçlık yapmış olan Bacon'un doğaya bu yaklaşımında, 
Engizisyon'un şeytanla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle cezalandırdığı kadınlara uygulanan yöntemlerden esinlendiği açıktır. Bacon doğa ve kadını özdeşleştirerek aynı yaklaşım içinde olmuştur. 
Kadına işkence eden Engizisyon’un yerini, doğaya işkence etmeyi bilgilenmek ve doğaya hakim olmak için gerekli gören Bacon alır. Zaten Bacon'u kendisinden önceki bilgi arayışçılanndan ayıran en temel özelliklerden biri de, diğerlerinin amacının doğayı anlamak iken, Bacon'un amacının hükmetmek olmasıdır. Özcesi Bacon yaklaşımında doğa nesne, insan öznedir. 
İnsan yaklaşımından hareketle de erkek özne, kadın nesnedir. 

Tüm bu yaklaşımları mekanistik felsefede bir sisteme kavuşturan Descartes'ta daha sistematik halini görmekteyiz. Tüm evreni bir makine olarak ele alan Descartes, her şeyi mekanik yasalara göre işleyen, yer kaplayan ama düşünemeyen madde ve mekanik yasalara göre işlemeyen, yer kaplamayan ama düşünen ruh olarak keskin bir ayrıma 












tabi tutar. Ruhsal özellikleri, insanın bedeni de dahil olmak üzere tüm maddenin dışında tutar. Madde cansız, ruhsuz bir nesneye dönüştürülürken, tüm evren de cansız bir makineye indirgenmiş olur. O'na göre doğada ruhu ve maddeyi aynı bedende barındıran tek varlık insandır. İnsan dışındakilerde bir canlılık emaresi yoktur ve onlar bir makineden farksızdır. Doğa, insanlara kendi amaçları için şekillendirilmek üzere verilmiş koca bir makinedir. Hayvanlar sadece beden yönüyle insana benzer, onlarda akıl adına herhangi bir şey yoktur. Descartes de ruh-beden ayrımını çok keskin yaparak eğilimini akıldan yana kullanır. O'nun düşünce sistematiğinde de müthiş bir insan-merkezcilik görülmektedir. Aslında insanın da gelmiş olduğu canlı doğa cansız kılınırken, insan da adeta tek canlı haline getirilmektedir. İnsanı özneleştirirken, doğayı tüm bileşenleriyle birlikte insanın her türden tasarrufuna açık hale getirerek nesneleştirir. Bununla da yetinmeyerek insanı da beden-akıl (madderuh) ayrımına tabi tutar ve bunları birbiriyle ilişkisiz şeylermiş gibi ele alır. Aklı özneleştirirken, bedeni nesneleştirir. Parçalayan zihniyetini elini attığı her şeye uygular. Bu yaklaşım ve yöntemleriyle analitik geometrinin de kurucusu olur. 

Locke da bu parçacı, bütün ile parçayı birbirinden ayıran yaklaşımı topluma uyarlayarak, sosyal bilim ayağını tamamlamak istemiştir. Atomist toplum modeliyle birey ve toplumu birbirinden tümden koparmış, toplumu bireylerden oluşan bir şey olarak değerlendirmiştir. İnsanı gelenekten ve tarihten kopartan, kendini gerçekleştirmede bireyci bir tutum içinde olmuştur. O da gün ile tarihi, birey ile toplumu birbirinden koparmıştır. 
Yaklaşımı parçalı olduğundan gerçeği vermekten uzaktır. O'nun bireyi bu kadar öne çıkaran yaklaşımları, ABD Bağımsızlık Bildirisi'ni hazırlayan Thomas Jefferson'un yaklaşımlarında da yansımasını bulmuştur. 

Newton da bilimsellik adına ortaya konulan tüm şeylerin bilim ayağını oluşturur. Newton yaptığı deneyler ve ileri sürdüğü evrensel yasalarla tüm bu görüşleri doğrulamasına makro kozmosun 'tüm sırlarını' ifşa etmiştir. Aynı yaklaşımın sürdürücüleri kendilerinden o kadar emindirler ki, bir fizikçi olan Laplace, tek bir evrenin olduğunu, bu evrenin tüm yasalarının da zaten Newton tarafından ortaya konulduğunu, kendilerine keşfedilecek bir şeyin kalmadığını belirterek hayıflanır. Böylelikle de aslında eşitsizlik üzerine kurulu, var olanı parçalayarak kimilerini özneleştirip kimilerini de nesneleştiren, kimilerini büyütürken kimilerini küçülten, kimilerini değerli kimilerini değersiz gören, kimilerini esas kimilerini tali kılan, kimilerini önemli kimilerini önemsiz vb. gören ve bunlardan her zaman birini diğerine hakim hale getiren, anlamlı bir bütünlük oluşturmayan egemenlikçi sistemin meşruiyet ayağı oluşturulmuş olur. Böylelikle egemenlikte görülen eşitsizlik, bu ikiliklerle tarih boyunca ihtiyaç duyduğu meşruiyet zeminini bulmuş olur. 

Adını andığımız tüm bu bilim-felsefe üzerinde kafa yoran, düşünce belirtenlerin ortak paydası; insan bedeninden tutalım doğadaki her şeyi birbirinden ayırmalarıdır. 
Varlığı, oluşu parçalara ayırarak bunlardan birini esas almak, öne çıkarmak, diğerini de ikincil planda görmek. Ortak yaklaşım; birinin her zaman için özne, diğerinin ise nesne olmasıdır. Felsefi-bilimsel ayağını bu filozof ve bilim adamlarının hazırladığı bu zihni yapılanmanın aslında tam da mevcut hiyerarşik devletçi sistemin zihniyetinin sürekli hali olduğunu görmek gerekir. Dönem de değişse, hakim düşünüş tarzları da değişse, tıpkı devletin biçiminin değişmesine rağmen özünün değişmemesi gibi, bu zihni yapılanma da, devletli sistemi yaratan ve her zaman üreten temel zihniyet formu olarak, devletli uygarlık tarihi boyunca değişmez temel form olmuştur. Bu, gerçek-hakikat diye insanlara aşılanır ve böylelikle de gücünü toplumun alıklaştırılmasmdan alan egemenlikçi sistem, bir kader olarak kabul edilir. Sistemi 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aşmak adına ortaya çıkan hareketler, ideolojiler ve hatta sistemler de bu algılamadan tam anlamıyla kendilerini kurtaramadıklarından, istem ve talepleri sistem dışı olsa da, yaşadıkları, yaratımları sistem içi olmaktan kurtulamaz. Talepleri eşitlikçi de olsa, eşitsizlik yaratırlar. Özgürlük istemelerine karşın yeni bir egemenlik sistemini ve yaşam tarzını kurarlar. Adalet istemelerine karşın, adil olmayan bir sistem ve yaşam tarzı kurarlar. Sistem içinde erimeler, hatta sistemi daha da derinleştirmeler böylelikle sisteme karşı mücadele yürütmüş kesimler eliyle gerçekleşir. Peygamberlik geleneği, Marksizm adına yürütülen mücadeleler, yirminci 

Devletçi sistemin ihtiyaç X 

duyduğu meşruiyet, nasd ki bir dönem mitoloji, bir dönem felsefe, bir dönem din adıyla sağlandıysa, şimdilerde de bilim ile sağlanmaktadır. Önderliğimizin modernist paradigma döneminin bilim anlayışı için kullandığı 'Çağdaş Levh-i Mahfuzculuk' tanımlaması, bu yönüyle çarpıcı bir tanımla- 
V madır. / 


yüzyılda çok yaygınca görülen ulusal kurtuluş hareketleri, reel sosyalist pratik bunun en bariz örnekleridir. Önderliğimiz, "Tüm sistemin bilme kapasitesini bilmenin ufkuna alamayan bir teorinin eksik olduğunu ve karşıt teorilerin ufku içinde erimekten kurtulamayacağını temel ideolojik mücadele gerçeği olarak anlamalıyız" derken, bu gerçeklere dikkat çekmektedir. Halbuki aslolan, modernist paradigma denilen şeyin tamamen sınıflı devletçi uygarlığın paradigması olduğudur. 
Yani modernist paradigmanın yaratıcıları yukarıda adlan zikredilen filozof ve bilim adamlan değildir. Tam tersine onlan ve devletçi sistemin dönem paradigması anlamına gelmek üzere modernist paradigmayı yaratan hiyerarşik devletçi sistemin zihniyeti ve 


paradigmasıdır. Kaynağın hiyerarşik devletçi sistem olduğu ve maskeleri değişse de özünün hiç değişmediği asla unutulmamalıdır. 

Modernist paradigmanın özü olan öznenesne ayrımını hiyerarşik devletçi sistemin oluşum ve gelişim dönemlerinden takip etmek, konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Hiyerarşik devletçi sistemin kendisi bir özne-nesne sistemidir. Bu sistem özneleştirip nesneleştiren bir zihniyetin sonucu gerçekleşmiştir. Bu sistem normal olan bir kafa ve düşünüş tarzından ortaya çıkmamıştır. 
Anormal ve doğadışı özelliği nedeniyledir ki, bu dönemi değerlendirirken, sapkınlık olarak ele almaktayız. Sapkınlık özelliği, toplumsal doğanın komünal olan özünden, gerçekleşen kopuştan kaynaklıdır. Kopuş toplumsallıktan ve buna göre olma anlamına gelmek üzere ahlaktan bir kopuştur. Bu da insanın var oluş şartı olan toplumsallaşma ile oynamak anlamına gelir ki, zaten doğa dışı oluşu da buradan kaynaklanır. Doğanın özünde özne-nesne ayrımı yoktur. Kuantum fiziğiyle ispatlanan doğanın özne-nesne ayrımına yer vermeyecek şekilde canlı olduğudur. Doğadaki her bileşen, kendi ekosisteminin yasallığma uyarken, aynı zamanda kendi yaşamına dair özne özelliği gösteren, değişik koşullar çerçevesinde kendini adapte eden etkinliğe de sahiptir. Yani kendi yaşamı hakkında söz sahibi olması itibariyle öznedir, var kalmak için, içinde bulunduğu eko-sisteminin gerekliliklerine uymak yönüyle de bağımlıdır. Özne olma hali ile karşılıklı bağımlı olma hali var olmanın olmazsa olmazıdır. Zaten atomaltı dünyada gerçekleşen belirsizlik, olasılık vb gibi hususlar parçacıkların özne olma halini göstermektedir. Özne olma haliyle karşılıklı bağımlılık adeta doğanın dili olmaktadır. Doğada en karşıt gibi görünen şeylerde bile birbirini tamamlama, dayanışma ilkesi çerçevesinde birlikte var olma halini görmekteyiz. 

Doğanın içinden ikinci bir doğa olarak gerçekleşen ve ahlaki-politik toplum diye 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adlandırdığımız toplumda da dile gelen, doğanın bu birbirini tamamlayan komünal halidir. Ahlaki politik toplumun birbirini tamamlayan, birbiri için yaşayan, herkesin potansiyeline göre pratikleşme zemini bulması yönüyle organik olan, animist yaklaşımdan ötürü her şeyi canlı-değerli ve özne gören, eşitsizlik ve egemenlik üretmeyen toplumsal yaşamından kopuş, bu nedenle aynı zamanda varoluşun diyalektiğine aykırı, anormal bir çıkış olmaktadır. İşte bu çıkışa; 'köle toplumun doğuşu’ anlamına gelmek üzere 'hiyerarşik toplum' demekteyiz. 

Çıkış nedenlerine girmeden, Önderliğimizin egemenlikçi-devletçi kültürün temeline oturttuğu 'güçlü, kurnaz adam'm kafasından ve pratiğinden doğan, 'ataerkillik' olarak da adlandırılan hiyerarşinin, doğal toplumun (ahlaki ve politik toplum) komünal olan özünden bir kopma sonucu gerçekleştiğini belirtmek gerekir. Ahlaki ve politik toplumun, eşitliğe ve özgürlüğe dayalı toplumsallaşmasına göre davranmak anlamına gelmek üzere ahlaki olan ve toplumun gelişmesi ve güçlenmesi için tüm enerjisiyle, büyük bir sorumluluk duygusuyla çalışmak anlamına gelmek üzere de politik olan kişiliğinde bir parçalanma yaşanmış ve 'ben' düşünülmüştür. Hiyerarşi, toplum nasıl daha da geliştirilebilir yönlü toplumsal bir kaygıdan ortaya çıkmış değildir. Tersine, yaşlıların ve şamanın zorluklardan kurtulmak için kendilerini düşünmeleri sonucu ortaya çıkmış bir sistemdir. Yani 'biz' bilincinin yerini 'ben' olgusu almıştır ve pratiğe yön veren de bu motivasyon olmuştur. Bu nedenledir ki gençleri kendi çıkarları temelinde kullanmak üzere yanlarına çekmişlerdir. Gerontokrasi (Yaşlılar yönetimi) ’nin özünde de bu vardır. Bir ev düzeni biçiminde gelişmek isteyen hiyerarşik aşama, uygarlık sürecinde görülecek olan toplumsal sorunların da zemini olacaktır. Hiyerarşiyle toplum eski sadeliğini yitirecek, ataerkillikle toplumsal cinsiyetçilik icat edilecek, güçlü-kurnaz adamın güçlenme ve toplumu parçalama denemeleri yo¬ 


ğunluk kazanacaktır. Toplum o eski birbirini tamamlayan, anlamlı bir bütünlük oluşturan komünal halinden gittikçe uzaklaştırılmaya çalışılacaktır. Artık toplum karşısında gittikçe keşfedilen bir 'ben' olgusu oluşacak ve birey-toplum bütünlüğü, hatta özdeşliği ortadan kaldırılacaktır. Doğal toplumda kapasiteleri, yetenekleri, güçleri farklı olsa da birbiri üzerinde egemenlik kurmayan, birbirini tamamlayan cinsler artık birbirine karşıt bir hale getirilecektir. Ahlaki politik toplumun demokratik ve komünal olan değerleri ve onun temsilini bir sistem ve değerler toplamı olarak gerçekleştiren kadın temel hedef haline gelecektir. 

f Devlet toplumu \ parçalar» bu parçalama işini hiç ara vermeksizin ait toplum üzerinde sürdürür. 
Zira parçalı toplum güçsüz» enerjisini birleştiremejen 
^ toplumdur, y 

Erkek toplumsal yaşamda güçlendikçe, bu güçlenmelerini mitolojilerde erkeğin gücünü sembolize edecek olan tanrı figürlerini yaratmak suretiyle meşrulaştırmaya çalışacaktır. Henüz sınıflar, köle toplulukları, büyük alt-üst oluşlar gerçekleşmemişse de, toplumda parçalamalara neden olan, bililerini yüceltirken bililerini küçülten zihniyet yapısı, özü eşitsizlik olan devlete sonuna kadar açık bir karakterdedir. Toplumsal değişimde bir kaos ve geçiş dönemi olarak değerlendirilebilecek olan, doğal toplumun temsilini yapan kadın ve ataerkillik arasında çok yoğun bir mücadelenin gerçekleştiği bu dönemden ataerkilliğin mutlak zaferi anlamına gelen devlet ortaya çıkacaktır. Devlet hiyerarşiyle başlayan özne-nesne zihniyetinin zaferinin bir ürünü olur. Öyle bir ürün olur ki, çıkışından sonra yaratıcısının yaratanı pozisyonunda olacaktır. 

Devletin olduğu yerde toplum komünal ve bütünlük arz eden özüne ters düşerek parçalanmış demektir. Devletli toplumlar parçalı toplumlardır. Biçimlerine bakılmaksızın tüm devletler, alt toplum (halk) üstündeki üst toplumdur. Devlet toplumu parçalar, bu parçalama işini hiç ara vermeksizin alt toplum üzerinde sürdürür. Zira parçalı toplum güçsüz, enerjisini birleştiremeyen toplumdur. Devlet, karşısında güçlü ve iradeli bir halk görmek istemez. Güçlenen, kendi sorunlarını çözen, örgütlü ve iradeli bir toplum devlete ihtiyaç duymayan bir toplumdur. Zaten toplumun doğası insanlık tarihinde de görüldüğü gibi devlete ihtiyaç duymayan bir özelliktedir. Bu yönüyle toplum, devlet olmadan da var olabilir, ancak devlet, toplum olmadan yaşayamaz. Çünkü devlet, yaşamak, kendini doyurmak için alt topluma ihtiyaç duyar. Alt toplum devleti besleyen bir kaynaktır. Devlet bunu toplumu güçten düşürüp iradesiz kılarak, kendine bağımlı hale getirerek gerçekleştirir. 

İlk devlet olması nedeniyle devlet olmanın özünü oluşturan, orijinal kaynak olan Sümer mitolojisinde alt ve üst toplum diyalektiği çok çarpıcı bir şekilde ortaya konulmaktadır. Tanrı sembolünün esasında güçlenen erkeğin kendini kutsallaştırma ve yaratıcı kılarak maddi yaşamdaki güçlenmesinin meşruiyetini sağlama anlamına geldiğini belirtmiştik. Sümer devletçi sistemi, aynı zamanda bir tanrılar düzenidir. Güç kazanmış egemen erkek, tanrı sıfatında temsil edilmektedir. Tanrılar devletli sistemin kendisi oluyor. Devletçi sistemin zihniyeti olan mitolojiye göre insanların oluşumu, tanrıları doyurmak içindir. Mitosa göre tanrılar panteonunda daha alt sıradaki tanrılar, büyük tanrılardan kendilerini doyurmaları ve kendilerine bakmaları için bir şey yaratmalarını 


isterler. Bunun üzerine de kurnaz tanrı Enki'nin öncülüğünde tanrıça Nammu eliyle insan yaratılır. Yani ilk devletin zihniyetini oluşturan mitolojik ifadeye göre alt toplum, üst toplumu, yani devleti doyurmak için yaratılmış hizmetçilerdir. Halk doğuştan hizmetçi ve köle olarak yaratılmıştır. Köleci dönem diye adlandırılan dönemin zihniyeti böyle kurulur. İnsanlar kralları öldüklerinde canlı canlı ve gönüllü bir şekilde mezara girmeye böyle razı edilir. Dönem öyle bir zihniyet inşa eder ki, büyük düşünür Aristo, toplumdaki parçalanmanın düzeyini; 'köle konuşan alettir' sözleriyle gözler önüne serer. İnsan ve toplum olmanın özünü temsil eden, bize, insana dair gerçekleri ve bozulmamış hali veren ahlaki politik toplumun birbirini tamamlayan, birbiri için yaşayan, değerli ve eşit insanları, yerini kölelere ve köle sahiplerine bırakmıştır. Egemenlerin tanrı düzeyinde güçlendiği, kalan kesimin de tümden karılaştırıldığı bir toplumsal gerçeklik yaratılmış oluyor. Özcesi devlet kadmıerkeğiyle karılaştırılan bir toplum yaratır. 
Devleti oluşturan üst toplum özneleşirken, toplumun geri kalan kesimi de nesneleşmektedir. Devlet bununla da yetinmeyerek parçalama işini, özneleştiren-nesneleştiren sistematiğini, devletli sistemi toplum içinde de yaratarak sürdürür. Toplum üstünde geliştirdiği iktidarına, erkeğin kadın üstünde iktidar olmasını sağlayarak kendi sistemine ortak eder. İktidardan bir parça vermek suretiyle erkeği de kendine ortak etmiş olur. Aile için kullanılan 'küçük devlet', erkek için kullanılan 'evdeki despot' tanımlamaları bu gerçeklikten kaynaklanır. 

Devletçi sistemin özneleştiren-nesneleştiren zihniyetinin en iyi gözlendiği konulardan biri de, kadına olan yaklaşımıdır. 
Hiyerarşik devletçi sistem bir egemen erkek yaratımıdır. Ve bu sistem, kadının öncülük ettiği doğal toplumun demokratik komünal değerlerinin geriletilmesi sonucu gerçekleşebilmiştir. Geriletilen, güçten düşürülen kadın, aslında geriletilen, güçten düşürülen 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gerçek toplumdur. Bu yönüyle kadın bir cins olmanın ötesindedir. O, bir yaşam biçimi, bir sistem olmaktadır. Onda dile gelenler demokratik komünal değerlerin bir toplamı olmaktadır. Bu nedenle de kadının hiyerarşik süreçten itibaren egemen erkeğe karşı yürüttüğü mücadele, bir cins mücadelesi olmanın ötesindedir. Gerçek insan ve toplum olarak kalmanın mücadelesidir. 

Sümer sisteminde kadın hala etkindir, eski gücünde olmasa da hala güçlüdür. Hatta Sümerlerde 'yazgı belirleyen' dört büyükten biri tanrıça Ninhursag'dır. Tanrılar panteonu¬ nun tepesinde yer alanlardandır. Diğerleri de An, Enki ve Enlil'dir. Bu, kadının gücünü göstermektedir. Yine Sümerlerde hiçbir şey yokken bile tanrıça Nammu vardır. Daha değişik pek çok mitosta da kadının gücünü gözlemlemek mümkündür. Daha çok çoban kültürünün, ataerkilliğin hakim olduğu Semitik toplulukların uygarlığın merkezi konumundaki Mezopotamya'da güçlenmesi sonrasında, kadının pozisyonunda bir güçten düşmenin daha yoğunluklu yaşandığı görülmektedir. Önderliğimizin 'birinci cinsel kırılma' diye adlandırdığı Enuma Eliş Destanındaki Tiamat-Marduk çekişmesinde, Marduk'un kazanmasıyla kadının pozisyonunda önemli kırılmalar yaşanır. Tanrı Marduk, imparatorlukla özdeşleşen erkek egemenlikçi sistemdir. Devletli yaşamdaki merkezileşme, imparatorluk biçimini aldığında, çok sayıda tanrının özellikleri de daha az sayıdaki tanrıda toplanır. Öyle ki Marduk'un elli (50) özelliğinin, yani isminin olduğu belirtilmektedir. Tabandaki merkezileşme, tavanda yansımasını bu şekilde bulmaktadır. Sümer'in kaynaklık ettiği devletli gelenek, böylelikle erkeği özneleştirirken, kadını nesneleştirir. Kadının toplumsal anlamda temsil ettiği değer yargıları kendisinden alınır ve bir cins olarak ele alınarak nesneleşir. 

Devletli gelenek özne-nesne zihniyetine oturan zihni yapılanmasında doğayı da nesneleştirir. Doğal toplum insanı için kutsallık¬ 


lar yeri, besleyen, koruyan, kendisinden gelinen bir ana pozisyonundaki doğa; yerini cansız, kısır bir doğaya bırakır. Sümer mitolojisinde doğanın yaratıcısı da tanrı ve tanrıçalardır. Daha çok da tanrılardır. Örneğin suyun tanrısı, Enki'dir. Enki'nin olmaması insanlar için bir felaket anlamına gelecektir. 
Enki'yi de egemen kesimler, devletli toplumun kendisi olarak düşündüğümüzde, var olabilmek için devlete ihtiyaç vardır, düşüncesi belirir. Devlet zaten bu mitolojiyle insanlar için ne kadar gerekli olduğunu zihinlere nakşeder, egemenliği için gerekli olan maskeleri böylelikle temin eder. Bu zihniyette doğa kutsallıklarından yalıtılmıştır, yaratıcı özelliğinden edilmiştir. Kutsal olan, yaratıcı olan artık tanrılardır. Doğanın bırakalım gelinen yer olması, doğanın kendisi tanrılar tarafından yaratılmıştır. Enlil, Enki, Uranüs, Kronos vb tiplemeler, hep doğanın yaratıcıları olan erkek tanrıları bize gösterirler. Bu zihniyet böylelikle doğal toplum insanının doğa karşısındaki hassasiyetini, duyarlılığını bir kenara iter. Artık yeni dönem, insan-merkezciliğin (erkek-merkezciliğin) hakim olduğu bir dönem olmaktadır. 
Bu zihniyete göre insan-doğa birbirinden kopuktur. Egemen insan özneyken, doğa nesnedir. 

Sümerlerin kurduğu bu parçacı, gerçekleri tersyüz eden yapılanma, katı-köleci sistemi yumuşatma, hatta aşma iddiasıyla ortaya çıkan peygamberlik geleneğiyle daha da güçlenmiştir. Sistem içinde erimelerin çok bariz bir şekilde görüldüğü bu dönem özgürlük, eşitlik isteyenlerin nasıl bir paradigmayla mücadele yürütmeleri gerektiğine dair yığınca dersle doludur. Önderliğimizin günümüz sosyal demokratlarına benzettiği bu gelenek, istem ve hayallerine belki de en ters düşmüş gelenektir. Demokratik komünal değerlerin bir sürdürücüsü olmak isteyen, bunun için mücadele de yürüten bu gelenek, bir süre sonra mevcut devletli sisteme en fazla hizmet eden, Önderliğimizin deyimiyle 'olgunlaşmış kölelik' dönemini 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yaratan bir konumda olmaktan kurtulamamıştır. Devletli sistemin kendini üzerine oturttuğu özne-nesne ayrımı bu yeni sistemde daha da güçlenecektir. 

Tek tanrılı dinler dönemi diye adlandırılabilecek olan bu dönem, önceki döneme göre daha sistematiktir. Bu dönemde toplum adeta 'fikren ve ruhen silinmiştir'. 
Devlet geleneği kendilerini aşma iddiasıyla ortaya çıkmış olan yeni öğretileri bir süre sonra içine alıp sistemiçileştirmekte ustadır. 
Ayrıca farklı ve alternatif bir sistem adıyla yola çıkanların hakim sistemin bilme gücünü aşamamaları sonucu paradigmaları devlete götürmektedir. Yani istemleri alt toplum istemleriyken, istemlerini gerçekleştirme araç, yol ve yöntemleri üst topluma aittir. Alt toplum ile üst toplum özelliklerini bir arada bulundurmaktadırlar. Üstün gelen her zamanki gibi devlet geleneği olur ve devlet, karşıtlarını kendine dahil ederek onları emer, güçlerinden yararlanarak ömrünü uzatmasını bilir. 

Devletçi sistem bu yeni döneminde, eskiden kaba bir şekilde gerçekleştirdiği köleciliği içerilmiş kölelik anlamına gelmek üzere, kulluk yaklaşımıyla gerçekleştirecektir. 
Artık sadece görünen şeyleri değil, görünmeyenleri, insanların içinden geçenleri de bilecek denli güçlenmiş tanrının yeryüzündeki temsilcileri (egemenler) tanrının gücünü kullanırlar. Tanrı adına günah çıkartır, cennetten arsa satar, fetva verir, savaşa gönderir vb. Devletin ihtiyaç duyduğu güçlü ideolojik manipülasyon aracı, dogmatik dini düşünüşle elde edilmiştir. 
Tanrıya itaat, yöneticileri tanrının temsilcileri olan devlete itaat anlamına gelir. Tek tanrılı dinle anlam kazanan feodal dönem, tümden bir teslimiyetin dayatıldığı bir toplumsal gerçeklik oluyor. Merak, sorgulama, yaratıcılık özellikleri insandan alındığında, aslında insan öldürülmüş demektir. 
Canlı olmak için nefes almak yetmez. İnsanlar için canlılık; yaratmak, gücü oranında katılabilmek demektir. Önü kapalı olan. 


potansiyeline göre kendini gerçekleştiremeyen insanlar, gerçek anlamda canlı olamazken, böyle toplumlar da canlı (organik) toplum kategorisinde değerlendirilemez. Devletli sistemlerde herkesin önü açık olmadığından, herkes insan olmanın potansiyeli oranında kendini gerçekleştiremediğinden, aslında toplum hastalıklıdır, organik değildir. Kısır insanlar topluluğudur. Sorgusuz her şeyin kabul edilmesinin istendiği bir toplumsal gerçeklik söz konusudur. Mutlak itaat kültürüyle toplum içine kök salan, aslında devlete mutlak itaatin sergilenmesi kültürüdür. 

Zihniyetin doğaya yansımaları da çok korkunç ve tehlikelidir. Kaynak-ana pozisyonundaki doğa, tanrının altı günde yarattığı, yedinci günde de dinlendiği bir uğraş sonucu gerçekleşen bir yaratıma dönüşür. 
Evrenin yaratıcısı tanrıdır, yani erkek. İçinde yaşanılan evren gerçek evren değildir, ilk günah sonrası suçlu olan insan soyunun cezasını çekmek, sınanmak üzere gönderildiği lanetli bir evrendir. Lanetlemiş insanların arınma çabası içinde olacakları lanetli evren. 
Asıl evren (dünya) diğer evrendir, ahret yaşamıdır vb. Bu lanetlilerin yaşamlarını sürdürmeleri için yaratılan dünyadan ne kadar erken ayrılma gerçekleşirse, o kadar iyidir. 
Yeni doğan bebekler doğarken ölürlerse, bu dünyanın kirlerine bulaşmamış olduklarından direkt cennete gideceklerdir. Gerçek yaşamın olduğu cennet, imtihan dünyasında teslimiyetin ve mutlak itaatin (devlete) karşılığı olurken, muhalefet etmenin karşılığı bu dünyada egemenlerin zulmü, diğer dünyada da cehennem olacaktır. Tek tanrılı dinlerin bu doğa görüşleri insan-doğa ayrımını keskin bir şekilde yapmanın yanında, doğayı tüm bileşenleriyle insana (daha çok da erkeğe, zira kadın da erkek içindir) sunulmuş bir nimet olarak görür. İnsanlar lanetli de olsalar, yine de doğadan üstün görülür. Platon'un 'idealar dünyası' ile 'gerçeklikler dünyası'na benzer bir ayrım, gerçek evren(ahret)- 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geçici evren (dünya) şeklinde yaratılır. Yani zihniyet her adımında üstünlük-aşağılık, büyüklük-küçüklük, güçlülük-güçsüzlük vb ikilikleri yaratmaya hazırdır. 

Devletçi sistemin tarih boyunca en güçlü hesaplaştığı kesim olan kadının durumu, devletli sistemin bu yeni ama daha güçlü döneminde acımasızdır. Bu yeni dönemde Sümer'de sadece güçten düşürülmüş olan kadın, artık lanetli, tehlikeli, şeytanla işbirliği halinde olan, ikincil bir yaratığa dönüştürülmüştür. Her şeyden önce tüm insanların bugün ceremesini çektiği 'ilk günah'm gerçek nedeni kadındır. İlk insan çifti olan Adem ve Havva esasında cennettedir. Yaratıcı tanrının yasakladığı yasaklı meyveyi yemek için tüm insanların babası olan Adem'i yoldan çıkaran, O'nu kandıran, suça teşvik eden tüm insanların anası Havva'dır. Ceza; insanların cennetten kovulması ve özü imtihan olan bu zorlu yaşamdır. Havva'nın yaklaşımları ve Adem'in de suça ortak olması olmasaymış, gerçek evren ya da dünya denen cennet insanın yaşadığı mekan olacaktı. 
Özcesi ilk kadın, baştan çıkarandır, suça teşvik edendir, insanları yoldan çıkarma görevi edinmiş olan şeytanla her zaman işbirliği içinde olandır. Bu nedenle de her zaman ondan korkulmalıdır, tedbir alınmalıdır, suludur... Var olması itibariyle de kadın erkeğin bir ekidir. Birbirine eşit, birbirini tamamlayan doğal toplum çiftinin yerini, varoluşsal olarak birinin esas, diğerinin uzuv olması alır. 

Tek tanrılı gelenek, kadını erkeğin kaburga kemiğinden yaratır. Esasında kaburga kemiğinden yaratılan kadın, erkeğin üstünlüğünü kabul etmiş, ona teslim olmuş kadındır. 
Yani Havva'dır. Havva öncesi Lilith vardır. 
Lilith ilk erkek olan Adem'in üstünlüğünü kabul etmeyen, eşitliği dayatan, bu nedenle de Adem'in rahatsız olmasına neden olan ve sonrasında tanrı tarafından Adem'in yanından alman kadındır. Yani insanların ilk ana¬ 


sı, erkeğe teslim olmak yerine, erkekle eşit bir yaşamı paylaşmak isteyen kadındır. Ancak erkek karakterli ve egemenlikçi bir kafanın yaratımı olan tanrı figürü, onu Adem'in yanından alarak aslında zaten eşitlikçi yaşamın gerçekleşmesini engellemiş olur. Yaratılan Havva figürüyle ilk insanların yaşamı tanrılarca eşitsiz, tahakkümcü, egemenlikçi ve cinsiyetçi kurulmuş olur. Böylelikle insan olmanın özünü oluşturan tanrılar insanları, cinsleri eşitsiz yaratmış olur ki, buna da -zaten tanrılara karşı gelinemeyeceğinden hareketle- karşı çıkılamaz. Eşitsizlik bir tanrı yaratımı, düzeni olur. 

Tek tanrılı geleneğin nasıl mitolojik dönemin bir devamı olduğunu kaburga kemiği mitosunda da görmekteyiz. Kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılması, kaynağını Sümer mitolojisinden alsa da, özü farklıdır. 
Mitosa göre, temel yaratıcı ve yazgı belirleyici tanrı ve tanrıçalardan olan Ninhursag'm sekiz bitkisini, kendisinin izni olmaksızın Enki yer. Öfkelenen Ninhursag'm yiyeni lanetlemesi sonucu Enki'nin her bir bitkiye karşılık gelecek biçimde sekiz ayrı yerinde tedavi edilemez hastalıklar oluşur. Sümer sisteminin adeta pratik yönetimi olan Enki'nin hasta halinin sisteme pahalıya mal olacağını gören büyük tanrıların araya girmesi sonucu Ninhursag ikna edilir ve lanetini kaldırır. Enki'nin hastalıklarını tedavi etmek için de sekiz ayrı tanrı-tanrıça yaratır. Bunlardan biri de Enki'nin kaburga kemiğindeki hastalığı iyileştirmek üzere Ninhursag tarafından yaratılan 'yaşam veren' anlamına gelen Ninti'dir. Yani aslında Enki'ye yaşam veren pozisyonundadır, Ninti. Ama tek tanrılı gelenek kendisinden de bir şeyler katarak kadını erkeğin kaburga kemiğinden yaratır. 
Böylesi bir zihniyetin yaşamda nasıl soranlar yarattığı, toplumu ne hale getirdiği bilinmektedir. İnancı esas alan dini şekillenme¬ nin bu bilinçle sağlıklı bir toplum yaratamayacağı, egemenlik üreticisi konumunda olacağı açıktır. Sorgulanamaz bir şekilde eşitsizlik, tahakküm, egemenlik tanrının bir icraatı olarak oluşturulmuş durumdadır. Ne adına ve hangi amaçla yola çıkılırsa çıkılsın bu zihniyetten bir özgürlüğün, eşitliğin, demokrasinin, gerçek bir toplum ve insanların çıkmayacağı açıktır. Sistemin ve düşünce yapısının her yerinden özne-nesne ayrımı fışkırmaktadır. 

Devletli geleneğin 'derinleşmiş ve genelleşmiş kölelik’ çağını temsil eden kapitalist dönem, bu zihni yapılanmayı bu defa bilimsel kılıflar altında, ama daha ince ve tehlikeli bir şekilde gerçekleştirecektir. 

Yeni dönem devletçi sistemi artık doğa, toplum ve insan karşısındaki tüm suçlarını bilimsellik kisvesi altında gerçekleştirecektir. Temel bir karakteri olan tekelciliğini en çok da bu dönemde pratikleştirerek bilimi tamamen kendi çıkarları temelinde kullanacaktır. Yukarıda adı geçen filozof ve bilim adamları farkında olsunlar veya olmasınlar temel argümanlarıyla tam da hiyerarşik devletçi sistemin ihtiyaç duyduğu meşruiyet zemininin oluşmasında etkili olmuşlardır. 

Bugün insanlığın ve doğanın uğraşmak zorunda olduğu tüm toplumsal sorunların altında hiyerarşik devletçi zihniyeti oluşturan ve geliştiren, kökeni toplumsallaşmadan kopmaya dayanan bu özneleştiren-nesneleştiren zihniyet bulunmaktadır. Sorun üreten bir zihniyetten sorunların çözümünü beklemek, beyhude ve kendini yanıltan bir yaklaşım olur. O nedenle toplumsal sorunların henüz görülmediği, toplumdaki eşitsizlikleri iktidara doğru değil, eşitliğe doğru yöneltebilen zihniyetle toplumsal sorunlar aşılabilir, toplum özüne uygun bir gerçekleşmeyi yaşayabilir. Eski ezberleri yerle bir eden kuantumun gelinen aşamada ispatla¬ 


dığı en temel olgu; doğanın canlı ve her şeyin özne olduğudur. Bunun doğal toplumun düşünüş tarzıyla tamamen örtüştüğü açıktır. 
Doğal toplumun henüz doğadan yeni çıkmış oluşu, doğaya yabancılaşmamış olması dönem insanını özüne uygun kılmıştır. 

Nasıl ki Sümer kent devletleri devletin orijinal halini veriyor ve devletin özünü, genlerini oluşturuyorsa, insan ve toplum olmanın özünü ve genetiğini de ahlaki politik toplumun insanı oluşturmaktadır. Doğal toplum insanındaki komünalliğin özü, onların geri, güçsüz olmasından kaynaklanmaz, onlarda dile gelenin doğa olması gerçekliğinden kaynaklanır. Bozulmamışlık, komünallik, toplumsallık oradan gelir. 
Devleti yaratmış, sonrasında da kendi yaratımı olan devletçe en çok geliştirilen özne-nesne zihniyetinin devletli uygarlık boyunca gerçekleşen bir akış olduğu unutulmamalıdır. Her yeni dönemde kendini yeniden üreten, hatta güçlendiren bu zihniyettir. Tüm toplumsal sorunların temel kaynağı da bu zihniyettir. Devletli toplum dışında kalan halk açısından özgür, demokratik, eşitlikçi, adil özcesi sosyalist bir yaşamı kurabilmenin tek yolu bu zihniyetin yani devletçi paradigmanın tuzaklarına düşmemek ve ahlaki-politik toplumun komünaliteye dayalı özüne göre hareket etmektir. 
Devleti ve onun zihniyetini yaşamdan uzaklaştırmaktır. Toplumsal sorunlar ancak böyle çözülür ve yeniden üretilmez. Tarih boyunca hiyerarşik devletçi sisteme karşı özgürlük ve demokrasi adına mücadele yürütmelerine rağmen, amaçlarına ulaşamamışların hayallerinin gerçekleşmesinin tek yolu da bu olmaktadır. 

XEBATANDOK 
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ZİLAN KADININ ÖZGÜRLÜK MANİFESTOSUDUR 


30 Haziran 1996 yılında Dersim'in Cumhuriyet Meydam'nda bir bomba patladı. Yürekleri titreten bu bombanın bir adı vardı: Zilan. Zilan, bayrak törendeki askerlerin arasına sakince dalmış, bedenine sardığı patlayıcıyı ateşlemişti. Patlamada çok sayıda asker ölmüş ve yaralanmıştı. Zilan'ın gerçekleştirdiği bu fedai eylemi dost-düşman herkes üzerinde çok büyük bir etkiye yol açmış, eylem aylarca hafızalarda canlılığını korumuş, konuşulmuştu. 

Zilan bu eylemi neden ve özellikle de Dersim gibi çok sıkı kontrol altında tutulan bir yerde yapmıştı? Kendisini bomba yapan bu kadın kimdi? Kime ne mesaj vermek istemişti? Bu ve buna benzer sayısızca soru aylarca zihinleri meşgul edip durmuştu. 
Devletin ordu karargahı yüreğine sinen korkunun etkisiyle uyku uyuyamaz duruma gelmişti. Israrla savaşı ve şiddeti dayatan faşist zihniyet sahipleri, bu eylemden sonra her an bir yerlerde, belki de yanı başlarında patladıpatlayacak 'canlı bomba' kabusuyla yatıp kalkmışlardı. 

Türkiye'yi sarsan, dünyanın gözlerini Kürt sorununa ve Kürtler üzerine çeken bu cesur kadın militan, Zilan (Zeynep KINA-Clj'dı. 1972 yılında Malatya'da doğan Zeynep KINACI, Malatya İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Böliimü'nden mezun olmuştu. Katılmadan önce Malatya Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak çalışmıştı. Evli olan KI-NACI'nm ve eşi de, 1995 yılında cephe çalışmaları yürütürken tutuklanmıştı. Zilan belli ölçülerde serbest yetiştirilmiş biridir. 
Sol düşüncelere ve Kürtlüğe ilgisi lise sürecinde gelişmiş. Ailesi ve çevresi asimilasyon politikaları sonucu belli oranda bir erimeyi yaşasa da, Kült kültürünü, geleneklerini ve değer yargılarını zayıf da olsa taşımaktadır. 


Zilan'ın PKK’ye sempatisi üniversite yıllarında gelişmişti. 1994'te Adana'da bir yıla yakın bir süre cephe faaliyetleri yürütmüş, 
1995 yılında Dersim'de gerilla saflarına 
katılmıştı. 

Kuşkusuz bu kısa ve kaba-taslak bilgiler Zilan'ı tanıtmaya, o'nu anlamaya, anlatmaya yetmez. Ancak, Zilan'ı tanımak ve anlamak için bize önemli ipuçları da sunmaktadır. Zilan nasıl bir kadındır ki, PKK ile tanışmasının, buluşmasının üzerinden uzun bir zaman geçmeden tarihin direniş sayfalarına ismini bu kadar çarpıcı yazdırabildi? Zilan'ın çelişkileri, çatışmalan, arayışları, özlemleri neydi ki, bu büyük iradeyi ortaya koyabildi? 
Sanırım eylemine cevap oluşturacak ve anlam katacak esas neden bu sorunun içinde gizlidir. Bu gizi çözen ve cevabını en iyi bir biçimde veren de, yine Zilan'ın kendisi olmuştur. Zilan mektuplarında egemen sistemle yaşadığı çelişki ve çatışmaları oldukça yalın bir biçimde dile getiriyor. İnkarcıimhacı-sömürgeci Türk Devlet sistemini çok güçlü çözümlüyor. Bu sömürgeci sistemin Kürt halkına ve kadınına yaşattığı acıyı derinden hissediyor. Egemen sistemin kendisine hizmetçilik ve uşaklık dışında hiçbir değer biçmediği, insan yerine koymadığı Kürt insanmın-halkmm tarihsel trajedisini derinden kavrıyor. 

Zilan'da tarihsel bilinç çok güçlüdür. Tarihsel bilinç, varlığa-varoluşa-yaşama anlam kazandırmada temel bir bilinçtir. Tarihsel bilinç, tarihsel bellektir, hafızadır. Tarihsel bilinç, kendi farkına varış bilincidir. Kim olduğunu, ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini bilme bilincidir. Yaşamın anlam gücü, kendim ve içinde yaşadığı toplumu fark edişle; nasıl yaşadığını, nasıl yaşanması gerektiğini bilmeyle iç içe gelişir. Nasıl yaşadığım bilme bilinci, gerçeğin farkına varıştır ve tanrısallığa yol alıştır. Çünkü üstü betonlanan gerçeği fark ediş, aynı zamanda gerçek yaşamın anlamını bir parça yaratıştır da. 
Yaşamı oluşturan ilk anlam damlaları, kendi varlığını ve varlığından çalınanı fark edişle ortaya çıkar. İşte Zilan'ı anlam savaşına çeken ve onu bu savaşın en cesur, en kararlı ve en iradeli savaşçısı yapan da budur. Zilan'da kök salmış üç temel bilinç vardır: İnsanlık bilinci, Kürt halk bilinci ve kadın bilinci. 
Yani hepsinin toplamı olarak toplumsal tarih bilincidir. 

Zilan'ın, Kürt halkının tarihine ilişkin yaptığı tespitler onun tarih bilincinin derinliğini yansıtmada en güzel örneği oluşturur: "Tarih, Kürt için hep ters yazılmıştır. Kürdün tarihi baş aşağı gidişin tarihidir. İlkel komünal toplumlar ve köleci dönemde tarih sahnesinde önemli bir konumda bulunan ve halklar arasında oldukça etkin olan Kürdistan insanı Persler'in egemenliğine girdikten sonra özgürlüğünü kaybetmiş ve bir daha iradesini egemenlerin elinden kurtaramamıştır. Kürt halkı binlerce yıl farklı ulusların egemenliği altında yaşamış ve Kürdistan ülkesi her zaman farklı ulusların birbirleriyle mücadele ettikleri savaş meydanı olmuştur. Halklar az-çok kendi konumlarına göre bir tarihsel gelişmeyi yaşarken, Kürt halkı tarihi çok geriden izlemiş, toplumsal gelişmesi çok ilkel boyutlarda kalmıştır. 
Kendi ülkesinin özgürlüğü için defalarca ayağa kalkmış, ancak gerek bunu başaracak yeterlikte bir önderliğe kavuşmaması, gerekse de iç ihanetler ve örgütsüzlük bu ayaklanmaları boşa çıkarmıştır. Yakın tarihimizde de Şeyh Sait ve Dersim isyanlarının boşa çıkarılması bunun en iyi örneklerindendir. Halkımız sadece vatanını değil, bütün ulusal duygularını, dilini, yüreğini, beynini düşmana kaptırmıştır. Egemenlerin ’bölparçala-yönet' politikası çok iğrenç bir tarzda özel savaşla bütünleştirilerek, halkımıza uygulanmış, 'beyaz ölüm' denilen ulusal yok oluşa zorlamıştır. İhanet ve direniş hep iç içe 


yaşanmış, iç ihanetler hep direnişi gölgelemeye çalışmış ve çoğu zamanla sonuç almıştır. "İnsan tarihini bilmezse, yaşadığı anazamana anlam veremez, yaşamın anlamını, değerini ve ne yapması gerektiğini de bilemez. Zilan derin tarih bilinciyle yaşadığı zamana anlam vermiş, anlamı yarattığı kadar, anlamlı yaşayacağının bilincini edinmiştir. 
Yaşamın değerinin anlam ile ölçüldüğünü, anlamın da savaş ve mücadele ile yaratılacağını bilerek yaşam karşısına bilgece çıkmıştır. Kuşkusuz Zilan'ı tarihi bilme arayışına yönelten ve O'nu bu bilmede son derece derinleştiren, güçlü bir tarih kavrayışına götüren duygu, sınırsız özgürlük duygusudur. 

Özgürlüğe tutkun insanlar, yüzünü her zaman tarihin derinliklerine dönerler. Yüreklerini ve beyinlerini her zaman tarihin derinliklerine açarlar. Çünkü aradıkları şeyin orada olduğunu bilirler. Yitirilen o değerli şey, özgürlük oradadır, tarihin en derininde, başlangıcındadır. Bu insanlar hiçbir şeyin yoktan varolmadığmı-varolmayacağım; aranılan, arkasından aşkla koşulan her şeyin bir zamanlar varolduğunu, ama bir avuç çapulcu, değer-anlam hırsızı tarafından çalındığını, hakikatin büyük yalanlarla gizlendiğini iyi bilirler. Zilan da bu büyük erdem sahibi insanlardan biridir. 

Zilan, tarihini öğrendikçe yitirilen büyük değerlerin, insanlığın yitimi anlamına geldiğini de öğrenmiştir. Tekrardan, bu değerler kazanılacaksa, kaybedilen yerde kazanılmak demiş ve demokratik uygarlığın beşiği olan Kürdistan'a, Kürdistan dağlarına yönelmiştir. Önderliğimizin; "Hazineler kaybedilen yerde aranır" tespitini Zilan yaşam anlayışı, eylem tarzı haline getirmiştir. Zilan, Kürdistan dağlarını, bu bilincin anlam gücüyle adimi amıştır. 

Zilan'ın yurtseverlik ve özgürlük duyguları derin tarihi bilinçten beslenen duygulardır. Duygularında sıradanlık ve yüzeysellik yoktur. Duygularında derinlik, duruşunda bilgelik vardır. Ana tanrıçaların diyarında kaybedilen özgürlüğü savaşarak bulacağının 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inancı, coşkusu ve kararlılığı tamdır. Özgürlüğün ana tanrıçanın yenilgisiyle, tanrıça sisteminin dağıtılmasıyla kaybedildiğini çok iyi bilmektedir. Tüm köleliklerin ilk köleleştirilen-sömürgeleştirilen kadın üzerinden inşa edildiğini çok iyi kavramaktadır. Kavrayışını yansıtan şu cümleler çarpıcıdır: "Kadının yitirilmişliği, sınıflı toplumlarm ortaya çıkışı ile birlikte başlamıştır... Kadın cinsi¬ nin sömürülmesi her sınıflı toplumda biçim değiştirerek ve daha ince bir tarzda devam etmiştir. Egemen sistem kadından başlayıp köleleştirdiği toplum üzerinde kendisini kurumlaştırarak sürekli kılmıştır." 

Zilan, her yönlü sömürülen Kürt halk gerçekliğinde kadın sorununun toplumsal özgürleşmede kilit bir sorun olduğunu derinden hissetmiştir. Toplumsal düşürülüşün kadın düşürülüşüyle sağlandığının, Kürtlere aile ve cinsellik dışında yaşam, çalışma ve ifade alanlarının kapatıldığını, Kürt kapanının yaratılmasında bu noktanın temel bir rol oynadığını çok iyi görmüştür. Şu ifadeler Zilan'm kadın sorununu kavrayışındaki derinliği yansıtırlar: "Ulusal Kurtuluş Mücadelemiz başlamadan önce Kürdistan'da kadının varlığından, iradesinden bahsetmek mümkün değildi. Kadın bir hiçti. Türk şairi Nazım Hikmet'in belirttiği gibi, 'sofradaki yeri sarı öküzden sonra gelmektedir'. Bu kadar kötü pozisyonda olan Kürt kadınının özgürleştirilmesi çabası da, sorunun büyüklüğüne denk bir çabayı ve yaklaşımı gerektirmektedir. Kürt Halkının nüfusunun neredeyse yarısından fazlasını oluşturan kadın sorunu çözülmeden, Kürt kadınının özgürleştirilmesinden söz edilemez." 

Zilan, verili kadın-erkek ilişkilerini, mevcut aile gerçeğini kölelik ve egemenlik üreten ilişkiler olarak görmüştür. Zilan, devletçi-iktidarcı sistemin sınırları dışına taşmayan bu ilişkilerin erkeği daha fazla egemen, kadını daha fazla köle yaptığını, düşüşü derinleştirdiğini güçlü kavramıştır. Zilan, kendi evlilik deneyimini cesur çözümleyerek bu gerçeğe ulaşmıştır. Zilan, egemen 


sınırlar dahilinde içine girilen her ilişkinin insani özden ve değer yargılarından bir adım daha uzaklaşmak-yozlaşmak olduğunu farketmiştir. Ve yozlaştırdığı insanlık değerleri üzerinden kendisini var eden bu sistemin, değerlerin gerçek özüne kavuşturulmasıyla ancak geriletilebileceğinin veya ortadan kaldırılabileceğinin farkındadır. Bu anlamda Zilan, kadın özgürlüğünü ve öncülüğünü çok önemsemiştir. Zilan, kadın özgürleşmeden, öncüleşmeden hiçbir siyasal, toplumsal, kültürel sorunun çözülemeyeceği noktasında tam bir bilinç netliğine sahiptir. Bu açıdan Zilan, özgürlüğe tutkulu, toplumsal sorumluluğu yüksek, tarihsel sorunlara ilgi ve 
duyarlılığı gelişkin bir kadın olarak, 1995 
yılında tüm beşeri zaaflardan kendisini arındırma kararlılığı ile insanlık tarihinin direniş sembollerinden biri olan Dersim'de özgürlük savaşma katılıyor. 

Zilan'm gerillaya katıldığı ve eylem yaptığı yer de, tarihsel anlamda büyük bir öneme sahiptir. Dersim; devletçi-sömürgeci sistem karşısında 5-6 bin yıllık bir direniş geleneğini temsil etmektedir. Ama aynı zamanda 1937-38 işgal ve soykırımıyla da büyük bir ezilmeyi-sinmeyi, özüne ters düşmeyi yaşamaktadır. Sömürgeci Türk Devleti'nin 'tenkil' sonrası geliştirdiği beyaz katliam, Dersim'i bir nevi direniş geleneğine karşıt bir pozisyona çekmiştir. Zilan'm çıkışı ve eylemi bu bakımdan da tarihi bir anlam taşımakta, bir bakıma Dersim insanına 'direniş özüne dön' çağrısıdır. Katliam sonrası bellek kaybı yaşayan Dersim insanına direniş geleneğini tekrardan hatırlatma, hafızalarını tazeleme, inceden ama keskin bir biçimde büzüşen yüreklerine dokunma, silikleşen onurlarına ateş düşürme eylemidir. Katliamcılara ise; Dersim'den, Kürdistan'dan elini çek emridir. 

Zilan, yaşamın anlamını derinden sorgulamaktadır. Anlam olgusu üzerine yoğunlaşmakta, yaşamın anlam gücünü ortaya çıkarma mücadelesi veren PKK ve Önderliği üzerine düşüncelerini derinleştirmekte, duy- 








KOMÜNAR 


gularım büyütmektedir. Sürekli bir biçimde yaşamın anlam ve özgürlük yanıyla uğraşan, yoğunlaşan Zilan, özgür yaşamı tehdit eden-edebilecek her şeye karşı güçlü bir duyarlılığa sahiptir. Bu konuda oldukça hassas ve sezgiseldir. Zilan'm özgür yaşama olan yüksek ilgisi, onu yaşam karşısında oldukça sorumlu, duyarlı kılmaktadır. Yaşama, insanlara, doğaya olan derin ilgisi onda yüksek bir sezgi gücünü ortaya çıkarmıştır. Zilan, Önderliğin tasfiyesini hedefleyen uluslararası komplonun kapsamını ve derinliğini o süreçte hissetmiş, görmüştür. İşin sadece Şam'da patlatılan bir bomba ile sınırlı olmadığını, arka planda derin, uzun vadeli, stratejik ve kirli bir planın olduğunu kavramış ve bu kirli planı boşa çıkarmanın arayışı içine girmiştir. Zilan, Önderliği özgürlüğün garantisi olarak görmüş, Kürt halkının ve kadının özgürlüğünü O'nda somutlaştırarak hakikate ulaşmıştır. 

Zilan'm Önderlik gerçeğini ifadelendirişi oldukça sade ve derin anlam yüklüdür. Kavrayışındaki mükemmelliği şu sözlerle kağı¬ da dökmektedir: "Parti Önderliğimizin yaşam tarzı, fedakarlık, cesaret, derinlik, duyarlılık, zeka, öngörü, yorumlama gücü, bağlılık, bilimsellik, tecrübe, birikim düzeyleri hiçbir önderlikle kıyaslanamayacak boyuttadır. Olayı ele alış tarzı dogmatik değildir. Parti Önderliği, Kürdistan gerçeğini dünya devrimlerini çok iyi tahlil edip sonuç çıkarmış ve Kürdistan devriminin özgünlüğünü ortaya çıkarmıştır. Taklitçi, kalıpçı, dogmatik bir tarzda değil, oldukça yaratıcı bir tarzda ele almıştır. Gerçekleşen sosyalizmi çok iyi tahlil etmiş ve kendi halk gerçekliğine uygun bir tarzda uyarlamıştır. PKK, Parti Önderliği'nin şahsında ifadesini bulmuştur. Kürdistan tarihinde sağlanan bu gelişme, O'nun emeği, O'nun gelişmesidir. 
Kendisi sevgi kaynağı, birleştirici ve bütünleştirendir. Kendi şahsında yeni insan tipini, profilini çizmiştir. Bir insanın ne kadar gelişebileceğini kanıtlamıştır." 

Önderliği ele alışı abartıdan oldukça 


uzak, yalın ve objektiftir. İfadeleri somut, çarpıcı ve anlam doludur. Önderliğin özgürlük mücadelesindeki yerini ve önemini kavrayışı yüksek bir derinlik taşımaktadır. Özgürlüğe, özgür yaşama gerçek anlamını verenin Önderliğin mücadele tarzı ve anlayışı olduğunu bilmekte ve bir militan olarak nasıl bir duruşun sahibi olması gerektiği üzerinde ciddi bir biçimde yoğunlaşmaktadır. 
Bu yoğunlaşmaların somutlaşması olan fedai eylem kararını şu cümlelerle en güzel ifadeye kavuşturmuştur: "Zaferin öngünlerini yaşadığımız yeni süreçte, halkın kurtuluş umutları olan bizlerin Parti Önderliğimizin yaşamı, düşünceleri ve mücadelesine yakışır bir biçimde, dönemsel bütün görevlerimizi en iyi bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. 

"Mücadele tarihine başladığımızda PKK, akıl sınırlarının anlamakta zorlandığı büyük kahramanlık, direniş, emek, kararlılık ve inançla yaratılmıştır. Direniş PKK'nin karakteri olmuştur. 

"Bizlerin bu tarihi mirasa sahip çıkmamız ve sürecin gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Süreç intihar eylemlerini gerekli kılıyor. Bu hem bir taktiksel çıkış olacak, hem de bizim açımızdan büyük moral etkileri olan bir eylemlilik olacaktır. Düşmanın Önderliğimize suikast girişiminde bulunarak, sonuç almaya çalıştığı bu süreçte düşmana verilecek en iyi bir cevap olacaktır. 

"Bu tür bir eylemlilik moralmen bozguna uğrayan düşmanı çıldırtmak, bulunduğu her alanda çepeçevre kuşatmak, ülkeyi ona zindan etmek anlamına geliyor. Bizim açımızdan ise başta halkımıza, bütün savaş güçlerimize moral vermek, cesaret ve direnişi güçlendirmek, tüm zaman ve mekanlarda dost- düşman herkese davamızda ne kadar kararlı olduğumuzu ve bu uğurda özgürlüğün bedelini bombaları kendimizde patlatarak gerçekleştireceğimiz mesajını bir kez daha vermek, halkımızın özgürlük istemini bütün dünyaya duyurmak ve ileriki süreçte halkımızın bu yönlü direnişler geliştirme- 





sinin öncülüğünü yapmak, savaşın her yerinde ivme kazandırmak anlamına gelmektedir." 

Zilan'ı en iyi Zilan ve Önderlik anlıyor, anlatıyor. İyi anlatmak için iyi anlamak lazım. Zilan en iyi anlayan ve anlatandır. Gerçeği en iyi anlatanlar, gerçeğin ruhuna inenlerdir. Zilan, gerçeğin ruhuna inmiş, gerçeğin ruhuyla bütünleşmiş bir kadındır. Gerçeğin ruhuna inmeyi başaran insanlar özgürlüğe gerçek anlamda aşık olan insanlardır. 
Zilan, özgürlüğe aşık bir kadındır. Özgür yaşamı, uğrunda ölecek kadar seven bir kadındır. Zilan, özgür yaşamın anlamını basit yaşamda görmeyip, kölelik ve egemenlik kokan çirkin yaşamı bombalarla patlatarak, ateşlerde yakarak özgür yaşamın açığa çıkarılacağına inanan bir bilinç, inanç ve eylem kadınıdır. Zilan, kanlı, acılı ve zorlu bir mücadele sonucu kaybedilen özgürlüğün ancak yine kanlı, acılı, zorlu, kararlı, iradeli, tutkulu bir mücadele ile kazanılabileceğini çok iyi bilen, anlayan bilge bir kadındır. 

Önderliğimizin "Zilan, özgürlüğe yürüyen kadının özgürlük manifestosudur. O bir Tanrıçadır. Hepimiz onun emireriyiz." Derken, Zilan'a hakkettiği gerçek değeri vermekte ve ne kadar doğru anladığını ortaya koymaktadır. Önderliğimiz, "anlamanın adalet, anlamanın özgürlük" olduğunu Zilan'm eylemine karşılık geliştirdiği özgürlük eyleminde çok çarpıcı ortaya koymaktadır. Nedir bu eylem? Bu eylemlerden ilki Önderliğimizin 1997 yılında gündeme koyduğu kopuş teorisidir. Bu teorinin özü; erkek egemen sistemin tüm çirkinliklerinden, kötülüklerinden, geriliklerinden, alışkanlıklarından, kadını ve erkeği kötürümleştiren, kişiliksizleştiren, biçimsizleştiren her türlü özelliklerinden kopuştur. Önderliğimiz; "Zilan bunu başardı, siz de O'nun yoldaşı olacaksanız, siz de başaracaksınız" diyerek geri-geleneksel kişiliklerimize karşı bu teoriyi yaşamsal kılmanın mücadelesini vermiştir. Zilan'a cevabının ikinci ve en radikal karşılığı da, bir yıl sonra, yani 8 Mart 1998 yılında Kadın Kurtuluş İdeolojisi'nin ilanı olmuştur. 
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Ardından kısa bir zaman sonra kadın partileşmesini gündeme alarak, kadını partileştirerek, Zilan'm özgürlük eylemine karşı en değerli özgürlük eylemini ortaya koymuştur. 
Önder APO, Zilan'a yoldaş olmanın en güzel karşılığını tüm kadınları yaşayan Zilanlar haline getirerek geliştirmeye çalışmıştır. Zilan'ı bundan daha güzel ve doğru bir anlama biçimi olabilir mi? 

Zilan'm eylemi, Önderliğimizi kadın özgürlüğü konusunda daha fazla derinleşmeye itmiştir. Önderliğimizin özgür kadın arayışlarını, ilgilerini yükseltmiştir. Zilan, Önderliğimizin "özgür kadın nasıl olunur? 
Özgür kadın nasıl yaşar? Özgür kadın nasıl savaşır?" sorularına yanıt oluşturmuş ve bu konudaki arayışlarının somutlaşması olmuştur. Zilan'm bir özgürlük manifestosu olarak ele alınması bu gerçeğin bir sonucudur. 

Önderliğimizin de ifadesi ile bazen bir kişide tarih, tarihte bir kişilik ifade edilir. Zilan bu tanıma denk düşen kişiliklerden biridir. Zilan'da ifadesini bulan köle kadından özgür kadına yükseliştir. Kölelik tarihinden özgürlük tarihine sıçrayıştır. Zilan, kadın özgürlük ideolojisinin ve onun örgütsel, siyasal ifadesi olan Kadın Özgürlük Parti'sinin beyni, yüreği ve ruhudur. Zilan'da somutlaşan; yurtseverliktir, öz bilinçtir, öz güçtür, öz örgütlülüktür, mücadeleciliktir, estetik ve güzelliktir. Zilan'da somutlaşan; plandır, disiplindir, ciddiyettir, amaca kilitlenmedir, yüksek duyarlılıktır, sorumluluktur, kararlılık ve cesarettir. Zilan'da somutlaşan; büyük özgürlük tutkusu ve özgür yaşam aşkıdır. 
Önderliğimiz diyor ki; HAKİKAT AŞK¬TIR, AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR! Bu an lamda Zilan, hakikate ulaşan aşk kadınıdır. 
Zilan, Tanrıçalaşan, Melekleşen, Afroditleşen; zeki, duygulu, etkili, çekici, güzel ve güzelleştiren kadındır. Zilan, özgürlüğe yürüyen kadının KABE'sidir. Zilan özgürlüğe kalkan kadının yönünü verdiği ufuktur. 

BEŞE ŞÎMAL 
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Lozan Konferansı (Antlaşması)'nın 


Güncelleştirilmesi Temelinde Kürt Sorununun 


Demokratik Çözümü Hakkında Düşünceler 


Lozan Konferansının gerçekleşmesinin üzerinden 86 yıl geçti. Birinci Dünya Savaşı'nın ertesinde ve bir anlamda savaş sonucunda gerçekleşen dünya siyasi coğrafyası bu Konferansta karara bağlanmıştı. Masa başında çizilen dünya siyasi haritası bu Konferansla devletler hukukunda meşruiyet zeminine oturtulmuş ve denilebilir ki, en kazançlı çıkan da Konferansın hakimi İngiltere olmuştur. Her ne kadar başta çok memnun olmasa da, elinde kalan coğrafya üzerindeki hakimiyetinin devletlerarasında kabul görmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti bu Konferansın hem en keskin savunucusu, hem de "kazananı" olmuştur. 

Konferans kararlaşmasından önce Türkiye Cumhuriyeti kurulmamıştır. Konferansın sürdüğü bir süreçte kurulacak olan devletin niteliğinin cumhuriyet olacağına ilişkin kısa bir tartışma olmuş, 24 Temmuz'da Konferans bitip kararlaşmalara gidilmiş, üç ay sonra, 29 Ekim'de de Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu iki ilişkinin bağlantılı olduğu açıktır. İngiltere'ye karşı "açık kapı" ve Sovyet etkisi kullanılmıştır, ancak konumuz bu olmadığından açma gereği duymuyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin gidişatı bu konferansla netleşmiştir. Konferans kararlan kapsamında o zamana kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklan sayılan Musul Eyaleti, OsmanlI'nın bakiyesi üzerinde kurulan Cumhuriyet'in elinden alınıp İngiltere’nin toprakları haline getirilmiştir. Bu karar kısa bir süre için her iki devlet arasında tartışmalara konu olmuş, sonrasında Türkiye bu eyaleti sahiplenme yaklaşımından vazgeçmiş, Konferansın en keskin savunucusu olmuştur. Bunun da nedeni Kürt sorunudur. 
Birinci Dünya Savaşı'nın parçalanma ve 


paylaşılma konusu olan Osmanlı topraklan nedeniyle, parçalanma ve paylaşılmaya konu olan aynı zamanda Kürdistan coğrafyası ve halkıydı da. Kürdistan coğrafyası ve halkı Birinci Dünya Savaşı'na kadar ikiye parçalanmış durumdaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını parçalanıp paylaşılması neticesinde Kürdistan toprakları da parçalanıp paylaşılmıştı. İngiltere Musul Eyaleti'nin de içinde olduğu Osmanlı topraklarının bir kısmını işgal etmiş, sömürgeleştirmişti. Ancak kendisini Osmanlı topraklarını sahibi olarak gören Türkiye Cumhuriyeti Kürdistan'ın bir parçasını içerisine alan Musul Eyaleti'ni ilk başlarda İngiltere'ye bırakmak istemez, Konferans kararlarına rağmen buradaki 'egemenlik' haklarından vazgeçmek istemez. Yaşanan isyanlar ve bu isyanların arkasında İngiltere'nin olması veya yaratılan bu imaj, yeni kurulan Türk Devleti'ni taviz vermeye, Musul üzerindeki hak talebinden vazgeçmesine neden olmuştur. Bu Konferansta her ne kadar Türk delegasyonunun 'iki halk adına yetkiyle konferansa katıldığı' söylense de, Kürt halkı bu Konferansta temsil edilmemiştir. Dolayısıyla denilebilir ki. Konferansla birlikte yüzyıllık bir isyan, çatışma ve bastırmanın da fitili ateşlenmiş, sorunun tarafı olan Türklerle Kürtler İngiliz politikalarının uygulama alanı olmuşlardır. Türk Devleti'nin cesaretle yaklaşıp sorunu ve çözümünü ele almaması nedeniyle sorun kilitlenmiş, çatışmalı bir halde bugüne kadar gelmiştir. Yaşanan çatışmak durumun Lozan Konferansıyla bağlantılı olduğu kesindir ve şayet bu yaklaşım değişmez ve aşılmazsa, çok daha uzun bir zamana yayılacağı da kesindir. Bundan dolayı bir yıldönümünde Konferansı derinliğine ele 






almak, değerlendirmek sorunun çözümü açısından hayati önemdedir. 

Yıldönümüne yaklaşırken öneminden dolayı Önderliğimiz Avukatlarıyla yapmış olduğu bir görüşmede, Lozan Konferansı'nm güncellenmesi gerektiği söylemiş, önermiştir. Lozan Konferansı ve bu konferansta varılan kararlaşmalar, sadece imzacı devletler açısından değil, küresel çapta kararlaşmalar olmuş ve sonraki bir asra yakın zamandır tüm toplumlan, halkları ve devletleri ilgilendirmiş, etkilemiştir. Bu konferansın sonuçlarından hiç şüphe yok ki, bazı halklar daha fazla etkilenmişlerdir. Bunların en başında da Kürt halkı gelmektedir. Kürt halkının ve topraklarının parçalanması, paylaşılması ve Kültlerin yok edilme sürecine alınması bu konferans sonucunda gerçekleşen antlaşma temelinde olmuştur. 

Lozan Konferansı Hangi 
İhtiyaçtan Kaynaklandı 

Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı'nm yıkıcı, tahrip edici sonuçlan kadar, savaş sonrasında Ortadoğu, Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyetindeki topraklar ve Afrika başta olmak üzere, dünyanın büyük bir çoğunluğu paylaşıma tabi tutulmuştu. Bahsedilen toprakların tamamına yakını İngiliz ve Fransız sömürgeleri haline gelmişlerdi. 
Savaşın çıkma nedeni de, sömürgelerin paylaşımı sorunundan kaynaklanmıştı. İngiliz ve Fransız sömürgelerinin genişliği karşısında sonradan büyüyen bir güç haline gelen Almanya'nın sömürgelerden pay istemesi, yine Rus Çarlığı'nm aynı niyetlerle sömürge paylaşımında iddia sahibi olması ve gözlerini 'sıcak denizler'e dikmesi, Çar Nikola'nm 'Hasta adam' diye tanımladığı Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğindeki toprakları paylaşmak istemesi, savaşın gelişmesinin temel nedenleri arasındadır. Toprakları paylaşılmak istenen Osmanlı İmparatorluğu da, paylaşım savaşında iddia sahibi olan Almanya'nın yanında savaşa katılmıştı. Emperyalist devletlerin yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu gibi yarı-sömürge, sömürge devlet ve halklar da savaşa katılmışlardı. 1914 yılında başlayan savaş 1918'de Almanya'nın başını çektiği İttifak Devletleri yenilmişlerdi. Bu, Sykes-Picot Antlaşması çerçevesinde başta Osmanlı İmparatorluğumun hakimiyeti altındaki topraklar olmak üzere, dünyanın yeniden paylaşılmasını engellememiştir. Ortadoğu'daki devletlerin haritasının oluşması da, adı geçen gizli antlaşma temelinde gerçekleşmiş, haritalar masa üzerinde çizilmiştir. Hangi toprakların hangi emperyalist devlete bırakılacağı yapılan bu görüşmeler temelinde gerçekleştirilmiş, demografik yapı dikkate alınmadan toplumlar topraklarla birlikte parçalanmıştır. Ortadoğu'daki devletlerin haritalarına bakıldığında bu çok net 
ve rahatlıkla görülebilir. Arap halkının 22 
devlete parçalanması, yine Kürtlerin 4 devletin sınırlarına dağılacak şekilde parçalanmaları bunu gösterir. Dahası haritalara bakıldığında devlet sınırlarının cetvelle çizilip paylaşıldığı görülür. 

Toprakların ele geçirilmesi ve paylaşılması sahip olunan güçler temelinde gerçekleşmiştir. İngiliz ve Fransız emperyalizmleri bu paylaşım savaşımda en geniş toprakları ele geçiren devletler olmuşlardır. Ancak bunun hukuksal bir geçerliliği yoktur. Sömürge savaşlarında halkların iradeleri ya da hukuk aranmaz, ama sömürge de olsa ele geçirilen topraklar üzerinde hak iddia edenlerin olması, olası yeni savaşların gelişiminin engellenmesi için kaçınılmaz olarak uluslararası bağlayıcılığı olan hukuksal çerçeveye de ihtiyaç duyulur. Fozan Konferansı, savaş sonrası ele geçirilen topraklar üzerinde sorunlarm-husumetlerin giderilmesini sağlamak amacıyla toplanmıştır. 

Lozan Konferansı'na Katılımcı Devletler ve Tartışılan 
Sorunlar 

20 Kasım 1922'de başlayan konferans, 

kısa bir ara vermeden sonra, 24 Temmuz 1923'te sona ermiştir. Lozan Konferansı 




denilebilir ki, en uzun geçen konferansların başında gelir. Dünyanın yeniden paylaşılmış olması, tarafların ve konu başlıklannın çokluğu tartışmaların hem çok uzun zamana yayılmasına, hem çetin pazarlıklara neden olmasına ve hem de çok çetin geçen görüşmelerin kısa bir dönem için de olsa kesilmesinden sonra yeniden başlamış, 24 Temmuz 1923'te sonuçlanmıştır. 

Konferansın sonuçlanma tarihi, tartışmaların ve son kararlaşmaların da imza altına alındığı tadili göstermektedir. Konferansta tartışma konusu olan ve taraflarca çözüme bağlanıp imzalanan kimi konular, bu uzun zaman dilimi içerisinde gerçekleşmişlerdir. Konferansta 15 başlık üzerinden tartışmalar yürütülmüş, antlaşma konulan imzalanmıştır. Bu tartışılan ve antlaşmayla sonuçlanan konuların büyük çoğunluğunda Türkiye taraf devletlerden bili olmuştur. 

Konferansın temel konusu, savaşın sonuçlanın ortadan kaldırmaya yönelik olmuştur. Ancak bunun dışında farklı tartışma konulan da gündeme gelmiş, tartışılmış, antlaşmalara varılmıştır. Örneğin, azınlıklar önemli tartışma konularından biri olmuşlardır. Türkiye'de yaşayan Gayr-i Müslim halklann haklannın garantiye alınması, yine Trakya'da, Yunanistan devlet sınırlan dahilinde yaşayan azınlıkların karınması hakkındaki antlaşma da, müttefik devletler ile Yunanistan arasında imzalanmıştır. 

Konferans geniş katılımlı gerçekleşmiştir. 
Konferansa taraf olarak; Türkiye, İngiltere, Fransa, Japonya, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, İtalya, Bulgaristan ve Rusya katılmışlardır. Konferans belgelerinin bazı hükümlerine Belçika ve Portekiz'in katıldıklarına dair protokol da imzalanmıştır. Lozan Konferansı'nın bitimine ait belge de; Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Belçika, Portekiz tarafından imzalanmıştır. 

Lozan'daki Türk Heyetinin Temsiliyeti ve Tartışmaları 

Henüz cumhuriyeti ilan etmemiş olan Türk Devleti'ni, Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten İsmet İnönü başkanlığındaki heyet temsil etmiştir. Heyette parlamento üyesi 


Kürt Milletvekilleri de yer almışlardır. 2 
Kürt Milletvekili heyetle birlikte Lozan'da bulunurlarken, 66 Kürt Milletvekili de imzaladıkları belgelerle heyete destek sunmuşlardır. Çünkü heyet, Türk ve Kürt halkları adına konferansa katıldığını iddia etmiş, tek imza hakkını kullanmışlardır. Yani Kürtler taraf ve imza yetkisine sahip bir güç olarak değil, Türk heyeti içerisinde yer alarak; imza yetisini de Türk heyetine devre ederek haklarından ve kendi başına tartışmalara katılmaktan vazgeçmiştir. 

Hukuksal bir geçerliliği olmasa da, iddia olunur ki, konferansın katılımcıları Türk heyetine Kürtleri temsil edecek heyeti sorduklarını, Türk heyetinin de, kendilerinin Türk ve Kürt halkının ortak heyeti olduklarını, heyette bulunan iki Kürt Milletvekili'ni de bunun göstergesi ve Kürtlerin heyet içindeki sözcüleri olarak gösterdiklerini, 66 milletvekilinin imzaladıkları ve heyetin kendilerini temsil yetkisinde olduğunu gösteren belgenin, heyetin iki halk adına konuşma yetkisinde olduğunun kanıtı olarak gösterildiği yönündedir. Hatta Harput Milletvekili Haşan Hayri Bey'in Kürt milli kıyafetleriyle çekilen resimlerinin de bu amaçla kullanıldığı söylenmektedir. Bunlar heyetin iki halkın ortak çıkarlarını temsil yetkisinde olduğunu göstermek için kullanılmış, 'ikna' edici olmuştur. 

Yukarıda adlarını saydığımız katılımcı devlerin çokluğunun yanı sıra. Konferans ağırlıklı olarak Türkiye ile İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Bulgaristan arasında geçmiştir. Tüm bu devletlerin Türkiye'yle yaşadıkları toprak sorunları olmuştur. Yunanistan ile Bulgaristan'ın ağırlıklı olarak sınırlarının oluşturulması ve bu her üç ülkede, karşılıklı olarak toplumlarmm azınlık haklarının korunması temelinde gerçekleşmiş, yine barış anlaşmaları başka imzacı katılımcılarla birlikte bu ülkeler arasında imzalanmıştır. Türkiye ile İngiltere, Fransa ve İtalya arasındaki tartışmalar ise; işgal edilen toprakların geleceği hakkında olmuştur. Fransa, 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İtalya ve Yunanistan'ın Anadolu'da işgal edilen topraklardan çekilmeleri her ne kadar daha önceleri gerçekleşmiş olsa da, işgalin hukuken son bulması bu konferansla birlikte gerçekleşmiştir. Ancak Irak, Suriye ve Kürdistan'm bu ülke sınırları içerisinde kalan kısımlarındaki işgalin devamı ve çizilen sınırlar ağırlıklı tartışma konuları olmuştur. Bu coğrafyada yaşayanlar Kürtler olmasına rağmen, yukarıda belirttiğimiz heyetin temsiliyet yetkisinin oluşması durumu, Kürtlerin direkt taraf olmasını ve kendi haklarını savunmasını engellemiştir. Ortak temsiliyet yetkisi yanlış olmamakla beraber; ilgili yasa, sözleşme ve antlaşmalarda ortaklığın işlenmesi ve hakların çerçevesinin çizilmesi gerekirdi. Bu olmadığı için bağlayıcı yaklaşımlar ortaya çıkmamış, Kürtlerin haklarını kullanmaları gerçekleşmemiş, bugüne kadar sarkıp gelecek olan sorunların kapıları ardına kadar açılmıştır. Bunda İngiliz Devle - ti'nin bilinçli yaklaşımlarının olduğu da söylenebilir. Türkiye ile Fransa arasındaki sorunlar daha erkenden çözülmüştü, ancak İngiltere ile olan sorunlar çözülmemişti. Konferansın en uzun süren ve toplantı içinde çözülmeyen denilebilir ki tek sorunu Musul sorunu olmuştur. O dönemler Kerkük de dahil Güney Kürdistan toprakları Musul Eyaleti olarak tanımlanıyordu. Musul Eyaleti, petrol kaynaklan son derece zengin olan bir alandı ve dolayısıyla da diğer egemenemperyalist devletlerin en fazla sahip olmak istedikleri alanlann başında geliyordu. I. 
Dünya Savaşı sıralarında Ortadoğu'nun paylaşımını esas alan gizli Sykes-Picot anlaşmasıyla Musul Fransa'ya bırakılmıştı. 30 Ekim 1918'deki savaşı bitiren Mondros Mütarekesi imzalandığı zaman bu alan Türk Devleti'nin elinde bulunuyordu. Mütarekeye konulan "Müttefikler, güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik yeri işgal hakkına sahip olacaktır" maddesine dayanarak bu alanı işgal eder ve 
1920 San Remo Antlaşması ile de kendisine 
bırakılır. Türk Devleti, 'etnik ve coğrafi' ne¬ 


denlerden ötürü bu alanın kendisine bırakılmasını ister, ancak İngiltere bunu kabul etmez. 

İşte Lozan'da üzerinde en çok tartışılan bu konu olur. Konferans sürecinde bu konu sonuca bağlanamaz ve alman karar, dokuz ay içerisinde bir sonuca varılması yönünde olur. Şayet bu süre içerisinde herhangi bir karara varılamazsa, sorun Milletler Cemiyeti'ne götürülecek, soruna orada kalıcı çözüm bulunacaktır. Milletler Cemiyeti de San Remo Antlaşması'nm kararlarını onaylayarak Musul'u İngiltere'ye bırakırken, İngiltere'nin hak iddia ettiği Flakkari'yi de Türk Devleti'ne bırakır. Türkiye her ne kadar Musul'da plebisit yapılarak karara gidilmesini Milletler Cemiyeti'nden istese de, İngiltere bunu kabul etmez. Bu arada yaşanan Şeyh Said İsyanı ve Türk Devleti'nin çözmediği Kürt sorunundan dolayı olası başka isyanların gelişmesini engellemek için Musul üzerindeki hak iddiasından vazgeçer ve Lozan'da çözülmemiş olan bu sorunu, 5 Haziran 1926'da İngiltere ile imzaladığı ikili anlaşmayla sonuca bağlarlar. 

Lozan Konferansı'nda alman kararlar TBMM'de de onaya sunulur. Konferans kararları 23 Ağustos 1923 günkü oturumda 340, 341, 342 ve 343 sayılı kanunlarla kabul edilir ve yasalaşırlar. Musul'un İngiltere'ye bırakılması Lozan Konferansı sonrasında da gerçekleşse de, uygulanacak prosedür bu kanunlarla kararlaştırılmış olduğundan, sonuç onaylanmış olur. 5 Haziran 1926'daki anlaşma yine TBMM'de onaylanarak yürürlüğe girer. 

Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağımsız Bir Devlet Olarak Tanınmasını Sağlamıştır 

Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl kadar bir süre varlığını sürdürmüştür. 1300'le birlikte kuruluşu doğrultusunda adım atılan Osmanlı İmparatorluğu, 1600'lere doğru doruk çağını yaşamış, çok geniş topraklar üzerinde egemenlik yürütmüştür. Orta Avrupa'ya kadar yayılan İmparatorluk, bu tarihlerden itibaren gerileme sürecine girmiş, kendisini yenileyememiş, Avrupa devletleri karşısında sürekli toprak ve egemenlik yitimine uğramış, 1800'lerin başına gelindiğinde Balkanlar hariç Avrupa'da işgal ettiği toprakların tümünü terk etmek zorunda kalmıştır. 
1800'lerin ortalarına doğru ise İmparatorluk vardı, ama etkisi kalmamıştı. Afrika'nın tümünü yitirmesi, Sırbistan ve Mora Yarımadası'ndan yenilerek çekilmek zorunda kalması, giderek Anadolu, Bakanların bir kısmı ve Hicaz elinde kalan imparatorluk, sadece coğrafik olarak değil, askeri ve ekonomik olarak da tarihinin en zorlu ve daralmış dönemine girer. Yenilenme, gelişme istek ve çabalan olsa da, gelişen Avrupa kapitalizmi karşısında bunu başaramaz. Gerek İngiliz, Fransız ve Alman devletleriyle geliştirdiği ikili ilişkiler olsun, gerekse yayınlamış olduğu Tanzimat ve Islahat fermanlarla yarısömürge bir dumma gelir. 1900'lerin başında ise Hicaz, Yemen ve Balkanlar'dan da yenilip toprak kaybetmesi neticesinde Anadolu'ya sıkışıp kalır. 

İmparatorluk hakkında yapılan 'Hasta adam' değerlendirmeleri ve paylaşma isteklerinin yüksek sesle dile getirilmesi bu tarihlerden itibaren gelişir. İmparatorluk ismen vardır, İstanbul'da bir hükümet de vardır. 
Ancak İmparatorluğun varlığı görüntü ve isimden ibarettir. İç politikaları, iç ticareti bile İngiltere ve Fransa tarafından belirlenir hale gelmiştir. İmparatorlukta herhangi bir irade kalmamıştır. Borçlarını ödeyebilecek durumda değildir. Duyun-u Umumiye İngiltere ve Fransa'nın borçlarını tahsil etmek amacıyla kurulur. 

Aslında Osmanlı İmparatorluğu ömrünü çoktan tamamlamış durumdadır. İmparatorluk, son iki yüzyılı çökmeden yaşayabilmişse, bu, İngiliz ve Fransız sömürgecilerinin bunu çıkarlarına görmelerinden kaynaklanmıştır. 
İmparatorluğa kabul ettirilmiş olan kapitülasyonlar ve yayınlanan fermanlarla iç ticaretin de denetim alınması, sömürge imparatorlukları açısından varlığına son verilmesinden daha karlı bir durumu ifade ediyor¬ 


du. İmparatorluğun İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki denge durumlarından yararlanarak ömrünü uzattığı da buna eklenebilir. 1912 Balkan Savaşı ve yenilgisi, yine Yemen ve Hicaz'da aldığı yenilgi ve toprak kaybına uğraması, I. Paylaşım Savaşı'na doğru giden süreci, İmparatorluk açısında sonun başlangıcı haline getirmiştir. İttifak Devletleri safında, Almanya'nın yanında savaşa girmesi ve bu bloğun da savaştan yenilgiyle çıkması, İmparatorluğun 600 yıllık varlığının sonu olmuştur. Savaş sonrasında İstanbul'da bir hükümet olsa da, bu hükümetin kukla bir hükümet olmasından başka bir rolü olmamıştır. Zaten Anadolu topraklarının büyük çoğunluğu da işgal altında olduğunda, İstanbul hükümetinin egemenlik sınırları İç Anadolu'nun bir kısmının ötesine geçmemiştir. Gerisi işgal altıdadır. 

Yeni kurulan Türk Devleti, Osmanlı bakiyesi üzerinde kurulmuştur. Ankara merkez alınarak yürütülen kurtuluş mücadeleleri bir taraftan, işgalci-sömürgecilerle yürütülen müzakereler ve bu müzakereler sonrasında OsmanlI'nın egemenlik alanlarının bir kısmının işgalci-sömürgeci güçlere bırakılması karşılığında, Anadolu'daki bazı işgallerin son bulması ve bu toprakların yeni kurulan devletin denetimini, Ankara hükümetinin etki ve iktidar alanlarını genişletmiştir. Misakı Milli sınırlarının günümüz Türkiye sınırlarına indirgenmesi, bunun uluslararası anlaşma ve sözleşmeler tarafından da kabul görmesi Lozan Konferansı'yla gerçekleşmiştir. 
Lozan Konferansı, Ankara hükümetinin Anadolu'da yaşayan halkların tek temsilcisi olarak onaylamıştır. Bugün halen Türk Devet yetkililerinin Lozan Konferansı'm devletleri açısından büyük bir başarı olarak yorumlayan değerlendirmelerinin altında yatan neden budur. 

Yeni kurulan Türk Devleti, ilk başlarda devletin niteliğini tanımlamamıştır. Her ne kadar başlangıçta Sultanlığı ve sonrasında da Hilafetin varlığına son verse ve 'modern devlet' görünümü alsa da, devletin niteliğine 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ilişkin bir tanımlamada bulunulmamıştır. 
Devletin niteliğinin Cumhuriyet olarak tanımlanması, Lozan Konferansı'ndan sonra olmuştur. Türk ulus devleti ve üniter yapısının uluslararası bir antlaşmayla, uluslararası hukuk ve devletler tarafından tanınır duruma gelmesi, Türk Devleti'ni Cumhuriyet ilanına yöneltmek kadar, kendisine güvenmesini ve başarısını sağlamıştır. 

Lozan Konferansı'ndaki Başarı Sorunları Çözmeye Yetmemiştir 

Konferans, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devletler nezdinde tek temsilci olarak tanınmasını sağlamıştır. Belki kısa dönem çıkarlar açısında Türkiye'ye bazı şeyler de kazandırmıştır. Aynı topraklar ve yönetim altında yaşayan etnik yapıların ve halkların haklarını tanımamayı bir çıkar yaklaşımı olarak görülmüş, değerlendirilmiş olabilir. 
Ancak bugünden bakıldığında bunun Türkiye açısından bir yarar getirmediği daha net görülebilir. Gerçi Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti egemenliği altında yaşayan ve haklarını kullanmayan bir Kürt halkı kalmıştır. 
Gayr-i Müslim halkların hakları Lozan Konferansı'nda garanti altına alınmış, bir tek Kürtler bu Antlaşmada anılmamış, haklan ve haklarının sınırları belirlenmemiştir. Her iki halk adına temsil kabiliyetiyle Konferans a katılan heyet, tek halk adına hareket etmiş, diğer halkı yok saymıştır. 

Bu tarihsel açıdan bir haşan olarak değerlendirilemez. Çünkü bu yaklaşımla yüz yıla yayılan bir isyan, çatışma, bastırma ve katliamların gelişmesinin kapısını aralamıştır. Ve bu nedenden hareketle de Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesinin önü kesilmiştir. 
Bundan daha da önemlisi bin yıldır ortak bir kaderi paylaşan, her dönemde ve her koşul altında birlikte hareket eden, kader tayin edici dönemlerde bile asla kendisini yalnız bırakmayan Kürt halkını yok sayma başlamıştır. Cumhuriyetin kuruluş ve kurtuluş savaşı yılları dikkate alındığında, Kürtlerin Cumhuriyet'in kuruluşundaki katkılarının ne 


düzeyde olduğu ve söylediklerimizin anlamı iyi değerlendirilebilir. Bugün eğer halen bir Kürt sorunundan ve bu sorunun çözümsüzlüğünden, çatışmalı ortamdan bahsediliyorsa, kesinlikle bu yaklaşım ve bu tarihsel süreçle bağlantılıdır. Dolayısıyla tarihin bu geçmiş dönemine bakıp yeni değerlendirme ve kararlara gitmek bir ihtiyaç olmanın ötesinde, zorunluluktur. 

Lozan Konferansı ve buna dayanan antlaşma uluslararası statüde bir devlet ortaya çıkarmıştır. Bu devlet, egemenliği halka dayandıran, yetkiyi de halktan alan bir yönetim modeli olarak cumhuriyeti benimsemiş, ilan etmiştir. Yüzlerce yıl imparatorluk olan ve İslam Dini'nin en yüksek temsili olan Hilafet'e yüzyıllarca merkezlik yapmış olan toplum içinde iktidarın kaynağını halka dayandıran cumhuriyetin ilanına gitmek önemliydi. Kaynağını halktan alan cumhuriyetin demokrasiyle tamamlanması, iktidarın kaynağının da halkın kendi eline verilmesi daha tam bir model ortaya çıkaracaktı. Ancak Lozan Konferansı'nda sağlanan başarı, aynı zamanda cumhuriyetin demokratikleşmesini de engellemiştir. Devlet yöneticileri ya demokratikleşmeyi kendi çıkarlarına görmemişlerdir, ya da zihniyet ve güçleri buna yetmemiştir. İnancımız odur ki, bu sadece isteksizlikten değil, zihniyet ve güç yetersizliğinden kaynaklanmıştır. Eğer böyleyse, bu tarihsel sürecin güncelleştirilmesi, demokratik ayağının sağlamlaştırılması ve cumhuriyete demokratik niteliğinin kazandırılması gerekir. Ne Osmanlı İmparatorluğu sürecinde, ne de Lozan öncesi Ankara hükümeti sürecinde Kürtlerin inkar edilmesi gibi bir yaklaşım yaşanmamıştır. Dönemin belgelerine baktığımızda, iki halkın kader birliğiyle karşılaşırız. Kurtuluş savaşında aynı ordu saflarında, sırt sırta, omuz omuza mücadele etmeleri, aynı mevzide çarpışıp şehit düşmeleri bir yana, kararlaşmalar da aynı yaklaşım temelinde olmuştur. Ankara hükümetinin henüz hükümet olmadığı, İstanbul hükümetinin tek temsilci olduğu, Mustafa 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Kemal'in Anadolu'ya geçtiği ve kurtuluş mücadelesini başlattığı ilk günlerde ve ilk belgelerde mücadelenin birlikte yürütüleceği kararının yanı sıra, hakların düzenlenmesi de yer alır. Türkiye'nin ilk Anayasası olarak da kabul edilen Amasya Tamimi'ndeki yaklaşımlar, eşitlikçiği ve birlikteliği savunur. 
İnkarcı bir yaklaşım yoktur. Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin aldığı kararlar da aynı temeldedir. Dolayısıyla bir inkar yaklaşımı buralarda da yoktur. Zaten bir inkar, yok sayma durumu olsa, Kürtlerden destek almaları bir yana, kurtuluş savaşını başarıyla sonuçlandırmaları da mümkün olmayabilirdi. Mustafa Kemal bunun bilincindeydi ve bundan dolayıdır ki, Kürt milli kıyafetlerini giymiş, Kürt ağa, bey ve şeyhlerinin desteğini almak için ne gerekiyorsa onu yapmıştır. 

Hukuksal zemin itibariyle de benzer bir durum yaşanmıştır. TBMM'ye alman üyeler yerleşik oldukları alanların ya da etnik yapıların adlarıyla çağırılmış, meclise üye alınmışlardır. Lazlar Mecliste Laz Mebusları olarak yer aldığı gibi, Kürtler de Kürt Mebuslar, ya da Kürdistan Mebusları olarak yer almışlardır. Bu herhangi bir soruna yol açmamış, tam tersine hükümetin demokratik yapılanmasını sağlamıştır. Kurtuluş savaşma Anadolu'da yaşayan her halkın gönüllü, istekli ve çekincesiz katılmasını sağlamıştır. 
1920'de kurulan Meclisin bu yaklaşımı, ilk anayasanın da çerçevesini oluşturmuştur. 
1921 Anayasası bu demokratik zemin üzerinde gerçekleşmiş, dolayısıyla her halkın kendisini temsil etme özelliği bu Anayasa'da ifadesini bulmuştur. Yine aynı dönem ve tarihlerde Mustafa Kemal'in Kürdistan'daki il ve ilçe yöneticilerine gönderdiği telgraflarda Kürt sorununu demokratik ve özerk yaklaşım temelinde ele aldığı görülmektedir. Bursa Ulu Camisi'ndeki Cuma Hutbesi'nde dile getirdikleri de, Lozan Konferansı'ndan sonraki yaklaşımdan çok farklıdır. Tek heyetin iki halkı temsil yetkisiyle donatılması ancak bu kadar büyük bir bağlılık, inanç ve güvenle gerçekleşebilirdi; Yunan orduları Eskişe¬ 


hir'e yaklaştığında, elinde kazma-kürek meclisin önünde mevzi kazmaya herkesten önce Kürt mebusların (Dersim Mebusları) koşmalarının, 'ya burayı koruruz, ya burada ölürüz. Hiçbir yere gitmiyoruz' demelerinin altında bu yaklaşım yatmaktadır. 

Ancak Türk Devleti'nin Lozan Konferans ve kararlaşmasından, özellikle de Cumhuriyetin ilanından sonra bu yaklaşımı değişmiştir. 1924 Anayasası, 1921 Anayasası ve Sivas, Erzurum Kongreleri'nin kararlarına, Amasya Tamimi'ne karşıt yaklaşımlan içermiştir. Orada kabul edilen, tanınan hakların hepsi ortadan kaldırılmış, inkar, yok sayma ve giderek imha benimsenen temel yaklaşım haline gelmiştir. Bir dönem İngilizlere karşı Kültlerin güvencesinde Musul'da plebisit isterken, aradan geçen Birkaç ay sonrasında Kürt halkına duyulan büyük güvensizlikle hareket edilmiştir. Buna her ne kadar Şeyh Said İsyanı ve isyanın yürütücülerinin İngilizlerle ilişkileri gerekçe gösterilse de, 
1924 Anayasası bu isyanın gelişmesinden önce 
hazırlanmıştır. Dolayısıyla yaklaşımın bundan öte bir şey olduğu açıktır 

Görülen o ki, Lozan Antlaşması Türk Devleti ve Cumhuriyet'in temsilcileri tarafından yanlış yorumlanmıştır. Adeta ulus devlet gibi, Türk uluslaşması da bu temele dayandınlmak istenmiştir. 
Kültlerin yokluğu üzerine yeni devlet ve ulus inşasına yönelinmiştir. Lozan'a dayanarak geliştirilen bu yaklaşım sorunları ortadan kaldırmamış, tam 
tersine içinden çıkılmaz hale getirmiştir. 1925 
Şeyh Said İsyanı'yla başlayan bu çatışmalı süreç, onlarca isyanın gelişmesine ve bir o kadar da bastırmanın ve katliamların yaşanmasına neden olmuştur. İngilizlerin oyunlan görülmemiş, yapmak istedikleri anlaşılmamıştır. Parçalı ve çözülmeyen Kürt sorunu, Türkiye başta olmak üzere sorunun sahibi devleüerin zayıf kamı olarak işlenmiş, bu devleüerin bu araç kullanılarak bağımlı hale getirilmeleri sağlanmıştır. 100 yıldır bölge Kürt sopası kullanılarak yönetilmektedir. Bu durum görülmemiş, aynı zamanda sorunu ele alış tarzında, yani zihniyette değişiklik olmadığı için sorun da aşılamamış, Kürt direnişi yeni bir biçimde, ama çok daha kapsamlı ve derinlikli olarak gelişmiş ve halen de devam etmektedir. 







Lozan'ın Güncellenmesi Kürt Sorununun Demokratik Temellerde Çözülmesi İçin Gerekli Zemini Yaratacaktır 

1923'teki Lozan Konferansı sorunu bütünlüklü çözememiştir. Sorunu bir yönüyle çözmüş, bir yönüyle de kilitlemiştir. Türkiye cephesinde sorunlar 'çözülmüş', Kürtlerin cephesinde sorun çözülmek bir yana daha da karmaşıklaşarak devam etmiştir. 
Cumhuriyet kurularak ilk adım atılmış, ama demokrasi adımı gerçekleşmemiştir. Lozan Konferansı(Antlaşması)'nın güncellenmesi sorunun bu özelliklerini ortadan kaldıracak; Cumhuriyeti demokratikleştirecek, Kürt sorununu da Demokratik Cumhuriyet ekseninde kalıcı olarak çözecektir. 1923'te iki halk adına konferansa katılan heyetin yapamadığı, bu güncelleştirme temelinde gerçekleştirilebilecektir. 

Lozan Antlaşması sınırlan çizmiştir. Türkiye çizilen bu sınırlan devletin üniter yapısının olmazsa olmazı olarak ele almıştır. Kürtler mevcut sınırlara dokunmadan, üniter yapıyı bozmadan da sorunların çözülebileceğine inanmaktadır. Demokratik Cumhuriyet yönetimi altında Kürtler temel haklarını güvence altına alınabileceğine, herhangi bir aynlık ve parçalanmaya meydan vermeden sorunun çözülebileceğine inanmakta, inanmanın ötesinde bunu savunmaktadır. Ayrı bir devlet ne gerekli, ne de bir ihtiyaçtır. Devletin demokratik toplumu yaratmaya katkısı bir yana, engeldir. Çok sayıda devletin vadığı şayet sorunların çözümü anlamına gelmiş olsaydı, 22 devletli Arap toplumunda herhangi bir sorunun kalmamış olması gerekirdi. Oysaki en fazla senin bu devletlerin çatısı altında yaşanmaktadır. Dolayısıyla Kürt Özgürlük Hareketi Kürt renkli de olsa, yeni bir ulus devletin, yeni bir sorundan başka anlama gelmeyeceğini düşünmektedir. Ve Kürt Özgürlük Hareketi ideolojik olarak da ulus devlete karşıdır ve bunu çıkmaz sokak olarak görmektedir. Her ulusa bir devlet, ya da her devlete bir ulus yaklaşımı ne gerekli, ne de doğrudur. Bu savaşları ve kan dökülmesini çoğaltmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Birden fazla halkın aynı çatı altında yaşayacağı ulusal devlet yaklaşımlarının daha doğru olduğunu ve demokratik bir yapı altında da bunun mümkün olduğuna inanmaktadır. 
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Demokratik Cumhuriyetin çatısı altında hakların çözemeyecekleri bir sorunları olmayacaktır. 
Halklar demokratik birlikler altında ilişkilenmenin yol ve yöntemlerini bulacak, herhangi bir çatışma¬ ya meydan vermeyeceklerdir. Lozan'ın güncellenmesi, çözülmeyen bu sorunların çözümünü gerçekleştirecek, bin yıldır birlikte yaşayan her iki halkın sorunsuz birlikte yaşamalarını sağlayacaktır. 
Demokratik Cumhuriyet çatısı altında Kürtlerin kendi aralarında sınırlan kaldırmadan ilişkilenmeri de mümkün olacaktır. Lozan'ın güncellenmesiyle bu da imkan dahiline girecek, Kürtlerin kendi demokratik sistemlerini kurmalarının önü açılacaktır. 

Sonuç Yerine: 

Kürt sorunu yüzyılın en önemli sorunlarından biri olmuştur. Onlarca isyan ve bastırma yaşandı, ama sorun çözülemedi. İnkar, imha ve buna karşı isyan ve direniş toplumlann eneıjilerini önemli oranda emdi, gelişmelerini engelledi. Emperyalist devletler kendi çıkarlarını güvenceye alabilmek ve sorunun tarafı olan devletleri kendisine bağımlı hale getirmek için bu sorunu hep kullandı, sorunun çözülmesini istemedi. Çünkü sorunun çözülmesi demek, bu güçlerin çıkar kaybına ıığramalan demek olacaktır. Bundan dolayıdır ki, sorunun çözülmemesi için; 'tavşana kaç, tazıya tut' demişlerdir. Halklar arasında gelişebilecek birlik, emperyalistlerin bu yaklaşımlarına son verecektir. 

Önderliğimiz yıllardır bu oyunları boşa çıkarmak ve halklar arasında birlik yaratmak için çabaladı durdu. Son 10 yıldır Imralı sistemi altında tek başına tutulmasına rağjnen, sorunun çözümü için yapılması gerekenleri en ince ayrıntısına kadar gösterdi. Lozan'ın güncellenmesini projesini de bu kapsamda ele alıp geliştirdi. Önderliğin felsefesi; öl ve öldür değil, yaşa ve yaşattır; böl ve parçala değil, birleştirmek ve bütünleştirmektir. Önderliğin yeni paradigmasının esaslarını bu çerçeve oluşturmaktadır. 

İnanıyoruz ki, Önderliğin paradigması temelinde birleşen ve sorunlarını çözen halklar kazanacak; hile, oyun ve sorunu çözümsüz bırakmak isteyenler kaybedeceklerdir. 
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TÜRKİYE İÇİN GEREKLİ OLAN YENİ BİR ANAYASADIR 


Yeniden Yapılanma Türkiye için 
Bir İhtiyaçtır 

Türkiye'de siyasal açıdan asıl gündemi oluşturan anayasa tartışmaları giderek daha yoğun bir boyut kazanmaktadır. Aslında bunun böyle olması da gerekmektedir. Hatta bu yoğunlaşmanın biraz geç kaldığını söylemek de mümkündür. Çünkü Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum hem toplumsal hem de siyasal açıdan yeniden yapılanmayı gerektiren bir boyut kazanmış hale gelmiştir. 

Türkiye'nin toplumsal olarak yeniden bir çözümlemeye tabi tutulması gerektiği açıktır. Toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmeler de bunu gerekli kılmaktadır. Türkiye'de toplumsal durum değerlendirilirken ne Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarla, ne de 1950'lerden 1990'lara kadarki süreçte yaşananlarla kıyaslanamayacağı gerçeği de böyle bir yaklaşımı gerektirmektedir. Gelinen aşamada toplumun yeniden kendini biçimlendirmesi gerekirken, siyaset kurumlarmın da buna göre bir şekilleniş içerisine girmesinin gerektiği açığa çıkmıştır. Toplumun alacağı biçim ve siyaset kurumlarmın şekillenişindeki rolü itibariyle de bu değişiklik içerisinde anayasanın rolü belirgin bir şekilde önem taşımaktadır. O nedenle, yaşanan anayasa tartışmaları toplumsal ve siyasal değişim sorunlarına da çözüm getirebilecek bir özellik taşımaktadır. 

Toplumsal alanda yaşanan gelişmeler, toplumu meydana getiren güçler arasında yeniden bir konumlanış ve ilişkiyi zaruri hale getirmiştir. Bu yararlanılan haklardan, üretimden elde edilen kazancın paylaşımına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Toplumun büyük bir kesimini oluşturan emekçilerin artık eskisi gibi yaşamak istememeleri, refah düzeylerinin artması talepleri ve var 



olan haklardan sadece sözde değil kelimenin gerçek anlamı ile yararlanabilme olanaklarının yaratılması istemleri bu gerçeğin doğrudan bir ifadesi olmaktadır. Bununla birlikte egemenlerin de artık eskisi gibi ülkeyi ve siyaseti yönlendirmeleri, yönetmeleri olanaksız hale gelmiş ve kendi aralarındaki birlik bozulmuştur. 

Gerek yönetilenlerin gerekse de yönetenlerin içerisinde bulunduğu bu durum, Türkiye'nin toplumsal ve siyasal gerçekliğini ifade etmektedir. Siyasal açıdan buna kaos demek de mümkündür. Türkiye'nin yaşadığı bu kaos durumunu aşmak için ise, seçenekler çok fazla değildir. Bu sorunlar toplumsal uzlaşı içerisinde etkisi devrim gücünde olan bir çözüm ile aşılacaktır. Bunun dışında bir seçenek görünmemektedir. Çağın içerisinde bulunduğu durum ve Türkiye'deki toplumsal güçlerin örgütlenme düzeyleri devrim seçeneğini (20. Yüzyılda gerçekleştikleri hali ile) zayıf bir konumda tutarken, gücü devrim etkisinde olan toplumsal uzlaşıyı daha çok 





öne çıkarmaktadır. Şu anda Türkiye'nin gündeminde olan da budur. 

Türkiye'de toplumsal bir uzlaşı gerçekleşebilecek mi yoksa gerçekleşmeyecek mi? 
Tabi bu sorunun cevabı burada önem kazanmaktadır. Çünkü Türkiye'nin içerisinde yaşadığı koşullara rağmen sağlanması gereken toplumsal uzlaşı önünde ciddi engeller bulunmaktadır. Bu ciddi engellerin toplumsal uzlaşı ile aşılma olasılığı zayıf görünmektedir. Bu olgu, içerisinde bulunan süreci daha karmaşık hale getirmektedir. Bu, aynı zamanda içerisinde bulunulan süreç de gerekli olan toplumsal uzlaşmın devrimci bir rol taşıması gerektiğini de ortaya koymaktadır. 
Bu anlamda, yaşanan kaosun aşılmasında gerekli olan toplumsal uzlaşmın devrimci bir özellik taşıması gerektiğini de burada söylemek gerekmektedir. 

Kürt Özgürlük Mücadelesi, içerisinden geçilen bu sürece devrimci özellik katan bir rol oynamaktadır. Türkiye'de toplumun ve siyaset kurumlannın yeniden yapılandırılmasını bir ihtiyaç haline getiren faktörlerin en önemlilerden birini Kürt Özgürlük Mücadelesinin oluşturması da, böyle bir değerlendirmeyi haklı kılmaktadır. Bugün Türkiye'nin toplumsal ve siyasal yapının çözülmesinde Kürt Özgürlük Mücadelesi'nin oynadığı rolü yadsıyan da bulunmamaktadır. 

Toplumsal uzlaşı ön planda olsa da, içerisinden geçilen sürecin devrimci bir özellik taşıdığını burada bir kez daha belirtmek gerekmekte yarar vardır. Bu an Türkiye açısında büyük bir önem ifade etmektedir. Bu aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini belirleyen bir süreç içerisinden geçildiği anlamına da gelmektedir. O nedenledir ki çok karmaşık, çatışmalı ve aynı zamanda çözüme en yakın bir süreç içerisinde olunduğunu da göstermektedir. Kaos süreçlerinin temel bir özelliği de budur. Bir yanda çelişki ve çatışma en yoğun düzeyini yaşarken, diğer yanda da çözülmeye en yakın olan anı ifade eder. Böyle süreçlerde örgütlü, hazırlıklı ve güçlü olan kesimlerin durumu lehlerine çevirerek yönlendirme olasılığı söz konusu olmaktadır. 
Türkiye'de de böyle bir mücadele yaşanmakta ve süreci kendi lehlerine çevirmek isteyen güçler arasında da kıyasıya bir mücadele sürmektedir. Bu mücadele hem kendi aralarında birliği bozulan egemenler arasında, hem de toplumsal kesimler ve egemen güçler arasında sürmektedir. Bu güçler arasındaki mücadele Türkiye'nin siyasal açıdan geleceğini belirleyecek bir özellik taşımaktadır. 

Türkiye'de bu gerçeği nerede ise kabul eden bulunmamaktadır. En fazla bu gerçeği egemen güçlerin kendisi görmekte, ona göre de bir yaklaşım içerisine girmektedirler. İktidar ortağı olan egemen güçler arasındaki çelişki ve çatışma bunu göstermektedir. Bir yanda ittihatçı geleneğin devamı olarak nitelendirilebilecek asker-sivil bürokrasi, diğer tarafta AKP-Fettullahçılar arasındaki çelişkiler; her iki güç arasındaki çelişkiler ve mücadele de bu temelde gelişmektedir. 

2000'ü yıllara kadar Türkiye'de ittihatçı gelenek devlette hakim güç konumundaydı. 
Her ne kadar oligarşik yapılanma içerisinde işbirlikçi ile orta sınıflar diye adlandırabileceğimiz kesimler bulunsa da, bu ittihatçı geleneğin kesin tahakkümünden bahsetmek olanaklıydı. Zaman zaman gerçekleşen askeri darbeler de bunun somut kanıtıdır. 
2000'lerden sonraki süreçlerde ise, oligarşik yapılanma kendi içinde çözülmeye, farklı iktidar odakları arasında yer değişimi kendini dayatmaya başlamıştır. ABD'nin Ortadoğu'ya yeniden bir biçim vermeye çalışırken, ılımlı-işbirlikçi İslam'dan yararlanma anlayışının da etkisi oldu. Bu, herhangi bir etkiden daha çok Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden şekillenişinin çerçevesini belirler bir konum kazandı. 

Buna göre, Cumhuriyet'in kuruluşunda rol oynayan ittihatçı geleneğin ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelmesi, onun daha geri bir plana çekilmesi, bunun karşısında da ABD'nin ılımlı-işbirlikçi İslam projesini pratikleştirme de rol atfedilen AKP-Fettul- 



lahçı kesimin öne çıkarılması gündeme getirildi. Uzun bir süredir Fettullahçı kadroların devlet bürokrasisinde konumlandırılması, AKP kadrolarının hazırlanarak temel iktidar organlarına yerleştirilmesi ve hükümete getirilmesi bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. 

Bu temelde iktidara hazırlanan AKP-Fettullahçılar önce iktidara ortak edilmişlerdir. Gelinen aşamada bu kesim, iktidar ortaklığı ile yetinmemekte ve tamamı ile devlet iktidarına hakim hale gelmek istemektedir. Bu gün ittihatçı gelenek ile AKP-Fettullahçılar arasında sü-ren çatışmada bunun bir sonucudur. İttihatçı gelenek bulunduğu mevziden geri çekilmemek için direnmekte, AKP-Fettullahçı kesim de bunun karşısında bir konum belirlemektedir. 

İktidara ortak olan güçler arasındaki yaşanan bu çelişki ve çatışma, egemenlerin aralarında süren mücadeleyi ve kaostan nasıl bir çıkış arayışı içerisinde olduklarını da göstermektedir. Bu güçlerden hangisi kazanacaktır? Şu aşamada bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü bu güçlerin yaşamın her alanında karşı karşıya gelişi ve mücadeleyi her alanda sürdürmeleri söz konusudur. Bu mücadele içinde güçler zaman zaman saldırı ve zaman zaman da savunma konumuna geçebilmekte, yer değiştirebilmektedirler. 

Bunun karşısında devrimci ya da demokrasi güçlerinin de kaostan çıkış arayışları söz konusudur. Bu arayış potansiyel olarak egemen güçlerden çok daha fazla avantajlı bir konumda olunmasına rağmen, çok daha güçsüz bir konumlanışı ifade etmektedir. Devrimci-demokrasi güçleri bu anlamda kaostan güçlü bir çıkış yapma olanağına sahip olmakla birlikte, bunu değerlendirme de aynı düzeyde aktif bir konumlanış içersinde değillerdir. Kürt özgürlük güçlerinin Türkiye'nin demokratikleşmesinde temel motor güç olması da bu gerçeği değiştirmemektedir. 

Kürt özgürlük güçleri, Türkiye'deki demok¬ 


rasi mücadelesinde neredeyse yalnız kalmışlardır. Bugün kalıcı bir barışın sağlanması ve Kürt sorunu demokratik çözüm için atmış olduğu adımların tek yanlı kalması ve Türkiye'deki demokrasi güçlerinin bu anlamda bir ortaklaşma içerisine girememiş olmaları da bunu göstermektedir. Bu olgu Türkiye'deki demokrasi mücadelesini tek ayaklı hale getirdiği gibi, oluşan boşluğun egemen iktidar güçler tarafından doldurulmasına neden olmaktadır. Hatta bununla da kalmamakta, demokrasi mücadelesinde öncülük etmesi gereken demokrasi güçlerini bile yedeklemek isteyen bir yaklaşım içerisine girmelerine cesaret vermektedir. 

Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye'de yaşanan kaostan farklı biçimlerde çıkış arayışları yaşanmaktadır. Bu gelişmeler Türkiye açısından önemli bir sürecin yaşandığını göstermektedir. Bu da bir ölçüde Türkiye'nin değişen toplumsal yapısının bir gereklilik haline getirdiği yeniden yapılandırılma gerçekliğini ortaya koymaktadır. Anayasa üzerine yapılan tartışmalar da bu gerçeklik içerisinde yerini almaktadır. 

Anayasa Üzerine Yapılan Tartışmalar: 

Türkiye'nin yeniden yapılandırma sorunları; nasıl yapılandırılacak? tartışmalarına da neden olmaktadır. Bu tartışmaların başında da anayasa üzerine yapılanlar gelmektedir. 
Böyle olması da son derece doğaldır. Çünkü devletler için bağlayıcı hükümlerin ve tüm kanunların şekillendiği ana ilkeler, anayasanın çerçevesini oluşturmaktadır. Bu nedenledir ki, yeniden yapılandırma sorunları tartışıldığında, ilk ele alınacak ve tartışılacak konunun anayasa olması doğal ve rotasında işleyen bir tartışma olmaktadır. 

Anayasa tartışmaları, bir nevi büyüyen bedene yeni elbise arayışını ifade etmektedir. Türkiye'de beden büyüdüğüne, Türk toplumu 1924 ve sonrası süreci aştığına göre, o koşullarda hazırlanan Anayasa da çoktan hükmünü yitirmiş demektir. Bu gerçekliğe rağmen ittihatçı gelenek inat etmiş, ayakta 




kalmak için de Türkiye'deki demokrasi güçlerine karşı kıyasıya bir mücadele içerisinde olmuştur. Yapılan darbeler de bu yaklaşımın sonucu olmuştur. 

Gelinen aşamada ise, Türkiye'ye nasıl bir anayasanın gerektiği tartışma konusu haline gelmiştir. Yani Türkiye'de anayasa değişikliği gerekli midir, değil midir? sorusuna cevap aranmamaktadır. Nasıl bir anayasa sorusuna yanıt aranmaktadır. Somlan bu soruyu sulandıranlar çıksa da, konunun özü değişmemekte, sonunda aynı noktaya gelinmektedir. Bu anlamda nasıl bir anayasa sorusuna cevap; mevcut anayasanın restore edilmesi değil, yeni bir anayasanın hazırlanması biçiminde somutlaşmaktadır. Türkiye için gerekli olan da budur. 

1924'den bugüne kadar hazırlanan ve yürürlükte olan anayasaların, Türkiye toplumunun ihtiyacını karşılayamadığı, hatta halka karşı bir konumlanışı ifade ettiği gerçeğinin açığa çıkması da, oluşturulması gereken yeni anayasanın nasıl olması gerektiğini göstermektedir. 

Bugüne Kadar Yürürlükte Olan 

Anayasalar Türkiye Gerçeğini İfade Etmemiştir 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mantığını ve oluşum temelini ortaya koyan 1921 
Anayasası'm bir yana bırakıp, 1924 yılından itibaren Türk siyasal ve toplumsal yaşamına damgasını vuran anayasalar değerlendirildiğinde, tüm bu anayasaları topluma giydirilen deli gömleğine benzetmek mümkündür. Tüm bu anayasalar, topluma rağmen oluşturulmuş ve toplumun belirlenen kalıplar temelinde şekillendirilmesini hedeflemiştir. Bu hedeflerin temelinde de; 1923 
yılında gerçekleşen İzmir İktisat Kongresinde alman kararlar yer almıştır. Alınan bu kararların ana eksenini de; 'tek ulus, tek dil, tek devlet, tek Pazar' yaratma stratejisi oluşturmuştur. Buna göre devlet-millet tanımlanmasında bulunulmuş, toplum için bağlayıcı kararlar alınmıştır. Belirlenen bu kararlar 


ise, TC'nin oluşum mantığı olan 1921 Anayasası ile de çelişmiştir. Sonraki yıllarda 
1924 yılında oluşturulan anayasaya bağlı kalınmış, çeşitli dönemlerde yapılan restorasyonlarla da sürekli kılınmaya çalışılmıştır. 
Aslında bu restorasyon dönemleri (27 Mayıs 
1960 Anayasası'nm bu anlamda kısmen bir 
farklılığı olsa da) değişen koşulların ortaya çıkardığı reform ihtiyacından hareketle değil, daha çok katılaştırılma biçiminde kendini göstermiştir. 1949 yılında faşist İtalyan Anayasası'ndan yararlanılarak Türk Anayasası'na yeni maddeler eklenmiştir. 1960'ta darbesine hakim olan Kemalist, küçük burjuva kesimlerin uluslararası demokratik gelişmelerden etkilenerek, kendilerine mal etme gereği duyduğu demokratik esintilerin olduğu bazı düzenlemeler Anayasa'da yer alsa da, Milli Birlik Kurulu gibi bir kurumun Anayasa üzerinde bağlayıcı etkiye sahip olması, yürürlüğe kuman Anayasa'nm daha da katılaşmasına neden olmuştur. 1971'de gerçekleşen muhtıra ile de, 27 Mayıs Anayasasındaki demokrasi esintilerine de son verilmiş, faşist bir karaktere büründürülmüştür. 
12 Eylül 1980 darbesi ile birlikte hazırlanan 
Anayasa ile Türkiye toplumu ve siyaset kuramları dört başı mamur bir faşist cendere altına alınmıştır. 

Bu anayasalar ve restore edilmiş halleri, gelinen aşamada Türkiye toplumunun bedenini örtmeye yetmemektedir. Türkiye toplumu kendi gerçekliğine uygun yeni yasal ve siyasal yapılanmaya ihtiyaç duyar hale gelmiştir. 12 Eylül Anayasası'nm yamalı bohça haline dönen mevcut Anayasa'nm restore edilerek Türkiye toplumunun ihtiyacını karşılamaya yetmeyeceği açığa çıkmıştır. Bu tür yaklaşımlar, 1924'lerden itibaren başlayan mantığın, yeni koşullarda devam ettirilmesi arayışından başka bir şey ifade etmeyeceği çok net bir şekilde anlaşılmıştır. 
Tüm bunlar da Türkiye için gerekli olanın yeni bir anayasa olduğu gerçeğini ortaya çıkartmaktadır. 
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Türkiye İçin Gerekli Olan Yeni 
Bir Anayasadır 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna hakim olan mantıkla, cumhuriyetin ilanından bir süre hakim hale gelen mantık birbirinden tamamen farklıdır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında mücadelede yer alan farklı toplumsal kesimler, halklar Kuruluş Anayasası'nda temsilini bulmuşlardır. Cumhuriyetin kuruluşunu ifade eden Anayasa, böyle bir oluşumun meydana gelmesini sağlayanların da temsilini gerçekleştiren bir özelliğe sahip olmuştur. Bu Anayasa'da ülke, millet tanımları yapılmış, cumhuriyetin asli kurucularımn kimler olduğu belirtilmiştir. 
Bu Anayasa'da tekil bir milletten değil, cumhuriyeti oluşturan tüm halklara vurgu yapılmış, devleti bunların oluşturduğu dile getirilmiştir. 1921 Anayasası'nda bu mevcuttur. 

Daha sonra oluşturulan 1924 Anayasası ile 1921 Anayasası tamamıyla reddedilmiştir. Yürürlüğe konulan bu Anayasa'nm mantığı tamamen değiştirilmiş, ayrı bir ruh katılmıştır. Cumhuriyetin oluşumunu sağlayan temel asli öğeler reddedilmiş, bununla kalınmamış, tekil bir yapılanma içerisine girilmiş, Türk öğesi asli öğe haline getirilerek diğer öğeler düşman kabul edilmiş, yok edilme temelinde bir politikaya tabii tutulmaya başlanmıştır. 

Cumhuriyetin oluşumunda Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıntıları siyasal açıdan esas alınırken; Kürt, Türk, Çerkez, Laz vb. 
halkların ortak mücadelesi öngörülmüş, İslami ve komünist eğilimlerle de ittifaklar içersine girilmiştir. Denilebilir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumunda temel olarak bu 
güçlerin rolü belirleyici olmuştur. 1921 
Anayasası'yla bu güçlerin ortaklığı ve çıkarları deklere edilmiş, 1924 Anayasası'yla bu tamamen ortadan kaldırılmıştır. Hilafete son verilmesi adı altında dini eğilimlere yönelinmiş, tek millet yaratma adına da Kürtler katliama tabii tutulmaya başlanmıştır. Komünizm tehlikesi bahanesiyle de sosyalist, devrimci eğilimlere karşı bir yönelim içerisine 


girilmiştir. Otokratik bir süreç, Türk siyasal ve toplumsal yapışma hakim hale getirilmiştir. 

Bu süreçle birlikte Türkiye'de hem siyasal, hem de sosyal açıdan sürekli bir çatışma yaşanır hale gelmiştir. 1924'le birlikte başlayan süreç, Türkiye Cumhuriyet tarihinin kuruluşundaki mantığı inkar eden bir yapılanmanın tesis edilmeye çalışıldığı bir dönem olmuştur. Bu gerçeklik nedeniyledir ki, Türkiye toplumu tarafından hiçbir şekilde kabul edilmemiş ve sürekli tartışma konusu haline gelmiştir. İçerisinde bulunduğumuz 

f 'Nerede kaybedilmişse 

oradan başlamak, nerede hata yapdmışsa tekrar oraya dönmek gerekir' diye bir söz vardır. Bu söz doğru bir yaklaşımı ifade etmektedir. Hatanın yapıldığı noktaya yeniden dönmek, doğruya yönelmek için bir başlangıç teşkil edecektir. Bugün Türkiye'de geçmişte yaşananlara ilişkin hata yapıldığını, yanlışların yaşandığını kabul etmeyen kimse bulunmamaktadır. 
Bu bile kendi başına hatanm, yanbşın yapıldığı noktalarm tekrar sorgulanmasını gerekli 
\_ kdmaktadır. _ / 

süreçte anayasa üzerine yapılan tartışmalar da bu gerçeğin günümüz koşullarında yeniden gündeme getirilmesini ifade etmiştir. 

Burada, Türkiye için nasıl bir anayasa gerektiği sorusu da yanıtını bulmaktadır. 
1924 Anayasası, Türkiye gerçeğini ifade etmemektedir. 1949 ve daha sonraki yıllarda bu anayasa'nm restore edilmiş biçimleri de, Türk egemen iktidar güçlerinin hedeflerine ulaşmalarına yetmemiştir. Bu gerçeklikler 1924'ten sonra izlenen yolun terk edilmesini ve yeniden Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki mantığa dönülmesini bir gereklilik haline getirmektedir. Türkiye için doğru olan da bu gerçekliktir. 
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'Nerede kaybedilmişse oradan başlamak, nerede hata yapılmışsa tekrar oraya dönmek gerekir' diye bir söz vardır. Bu söz doğru bir yaklaşımı ifade etmektedir. Hatanın yapıldığı noktaya yeniden dönmek, doğruya yönelmek için bir başlangıç teşkil edecektir. 
Bugün Türkiye'de geçmişte yaşananlara ilişkin hata yapıldığını, yanlışların yaşandığını kabul etmeyen kimse bulunmamaktadır. Bu bile kendi başına hatanın, yanlışın yapıldığı noktaların tekrar sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. 

Türkiye'de hata; 1923 İzmir İktisat Kongresinde belirlenen 'tek ulus, tek pazar' stratejisinin kabul edilmesiyle, 1924 Anayasasında bağlayıcı kabul gören genel yasalara dönüştürülmesiyle başlamıştır. O nedenle 1924 öncesine dönmek, 1921 Anayasasının mantığına, ruhuna yeniden dönüş yapılarak sahiplenmek gerekmektedir. Bu yaklaşım kuruluştan sonra yaşanan sapmanın ve daha sonraki yıllarda yaşanan sorunların sorgulanmasına da neden olacaktır. 

Böyle bir dönüş gerçekleştiğinde, "nasıl bir anayasa sorusu?" sorusuna da doğru bir yanıt da verilmiş olacaktır. Burada verilecek en doğru cevap da, kendi kökleriyle, gerçekliğiyle yeninden buluşacak bir anayasadır. 

Kendi kökleri ve gerçekliği temelinde oluşacak anayasanın temelini, yukarıda belirttiğimiz gibi 1921 Anayasası ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kimler, nasıl oluşturmuşsa, bu gerçeği ifade edebilmelidir. Bu gerçek üzerinde de tanımlamalara giderek eşit, adil bir düzenleniş içerisine girilebilmelidir. İnkar değil kabul; egemenlik değil ortaklaşacılık; ayrıcalık değil eşitlik esas alınabilmelidir. Bu şekilde bütün kültürlerin demokratik bir şekilde varlığını ve kendini ifade etmesinin kabulü sağlanabilmelidir. Bu çerçevede oluşturulacak yeni anayasada esas olarak bunlar yer alabilmelidir. 

Bu aynı zamanda Türkiye'deki demokratikleşme ve Kürt sorununun nasıl çözüme 


kavuşturulacağı konusunda da gerekli olan yaklaşımı da ortaya koymaktadır. 

Kimi çevreler Türkiye'deki demokratikleşme ve Kürt somnunun çözümünde farklı örnek ve model arayışları içerisine girmektedirler. Bunları iyi niyetli çabalar olarak görmek gerekir. Yapılan tartışmalar da bu çerçevede gerçekleştirilmektedir. İskoç modeli, Bask modeli, İrlanda modeli vb. adlar altında yapılan tartışmalar da bu kapsamda geliştirilmektedir. Elbette bunlar önemlidir. Ancak Türkiye'deki demokratikleşme ve Kürt sorununun demokratik çözümünün bu örneklere dayanarak aranması yaklaşımı fazla gerçekçi de değildir. O nedenle bugüne kadar bu kapsam dahilinde yapılan tartışmalar Türkiye'de demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü yönünde ciddi bir gelişmenin önünü açmamıştır. 

Buradan hareketle, Türkiye'de demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümünün de Türkiye'ye özgü olarak ele alınması gerektiği öne çıkmaktadır. Bu konuda Önder APO, 1921 Anayasası'nm iyi sorgulanması gerektiğine dikkat çekerek, demokratik özerklik projesini geliştirmiştir. Bu kapsam dahilinde Türkiye'de demokratikleşme ve Kürt sorununa çözüm bulunacağını söylemek, doğru bir tespitte bulunmak anlamına gelmektedir. Bununla; "Türkiye için nasıl bir anayasa" sorusuna da cevabı yanıt verilmiş olmaktadır. 
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